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Meer ritme en stabiliteit?

Excuus, het heeft te lang geduurd. Het lijkt alsof de tijd steeds
sneller gaat en stilstaan voor het schrijven van een nieuwsbrief
lijkt lastiger en lastiger te worden. Maar het doet toch altijd ook
goed om te terug te kijken en de gebeurtenissen samen te vatten,
dus bij dezen!



De afgelopen tijd... {(\[NJNJs"

Aan het eind van oktober leerde ik een nieuwe meid kennen die
vanuit Peru een half jaar hier komt studeren. Ze blijkt een groot
hart voor de missie van Nueva Vida te hebben en tijdens ons
gesprek klikten we direct. Niet veel later bleek dat ze een andere
kamer zocht en uiteindelijk leidde God het zo dat ze bij mij in huis
kwam te wonen. Als twee vreemdelingen in dit land met een hart
voor de kwetsbaren, hebben we super veel goede gesprekken
gehad en kon zij ook veel leren over hoe het kan zijn om de
zending in te gaan. Zo bijzonder hoe God werkt!

Zoals in een van de vorige gebedspunten vermeld: tijdens
halloween deed ik mee aan publieke aanbidding en evangelisatie.
Helaas was ik vrij ziek en kon ik er veel minder van genieten, maar
ik hield mezelf groot en deed wel mee. Het was een heel
bijzondere tijd, waarin een van de toeschouwers daadwerkelijk zo
veel liefde proefde in de liederen dat die tot ons naderden en we
na een tijdje in gesprek merkten dat hij eigenlijk graag in Jezus
wilde geloven. Uit Taiwan komende, noemde hij zichzelf atheist
en leefde volgens het Taoisme, maar toen we voor hem baden,
nodigde hij zelf Jezus uit in zijn leven. Dat soort momenten zijn
alles waard!

Gedurende de dagen erna werd ik me er opnieuw of nog dieper
van bewust dat gebed de motor is van alles wat we in Gods
koninkrijk willen doen. De nadruk in mijn persoonlijke leven kwam
hier nog meer op te liggen doordat je je gaat afvragen waarom je
zo vaak ziek wordt of heel weinig energie hebt. Soms blijkt het
dan te zijn dat je heel veel goede dingen doet, maar misschien te
veel uit eigen kracht of misschien te weinig focus hebt op de
dingen die God echt van je vraagt om te doen.

Een van de dingen waarvan ik merk dat God me er super veel
kracht voor geeft, is voor Zijn missie in El Raval. De wijk waar de
daklozen missie is. Hij stuurt daar nu regelmatig groepen
missionaries naar toe, die daar willen evangeliseren of aanbidden



op de straat. Het is een heel ‘gebroken’ wijk en er wonen heel veel
moslims, maar Hij wil Zijn licht daar schijnen tot redding van
iedereen. Daarom was het ook zo bijzonder dat we een eerste
aanbiddingsavond mochten hosten boven op het dak van een fiat
daar. God toezingen en de stad zegenen van die plek is
simpelweg super speciaal. Deze plek noem ik The Light House en
het is ook de plek waarvan ik dacht dat ik er zou komen wonen...




Ik spreek nu in minder sterke termen omdat het proces traagis en

ik vrij veel weerstand ervaar, daardoor pauzeer ik het even en
breng ik het terug bij God. Als Hij het wil, zal het echt gebeuren.
We hebben er wel een keer een opruimsessie gehouden samen
met Chari en mijn mama. Want deze maand werd ik ook gezegend
met het bezoek van Yrene en mijn mams. Het was zo heerlijk hen
bij me te hebben. Er zit zoveel ontspanning en veiligheid in het
zijn met mensen die je echt kennen!

Een weekend later reisde ik zelf af naar Bilbao op bezoek bij een
zendelinge die ik eerder had leren kennen in retraite. Ze stelde
haar huis open voor een vriendin van me en mij en zo deelden we
een prachtig weekend aan de noord kust van Spanje. Ik werd veel
herinnerd aan de camino die ik heb gelopen en zag hoe God trouw
was tijdens de hele wandeling van toen en tot aan nu in mijn
leven. Gracias a Dios! Zoals ze hier zeggen &

Ook was er een ledenvergadering deze maand in Nueva Vida en
helaas is er nog geen nieuwe persoon opgestaan voor het



leiderschap, maar wel zijn de diensten die we op
zaterdagochtend willen organiseren van harte goedgekeurd door
iedereen! Zodoende hadden we op 22 november de eerste dienst
voor daklozen en dat was een heel mooi begin. Er waren
vrijwilligers en twee daklozen en de sfeer was heel fijn. Zo mooi
om op die plek samen te komen tot eer van God.
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Tot slot ben ik wat vaker ziek geweest dus ook maar eens bij een
arts langs gegaan, nu ben ik nog onder controle van mijn
bloedwaardes en hoor ik vrijJdag meer. Mijn weken krijgen steeds
meer een vaste structuur, daar ben ik heel dankbaar voor: ik geef
Engelse les, leid de groep jongeren die bij Nueva Vida komt, neem
deel aan de verschillende kerkactiviteiten en kom samen met een
discipelschap groep elke zaterdag. Mijn begroting is voor nu bijna
rond, in het geval dat ik niet verhuis of juist wel verhuis naar de
beoogde plek, blijft dat het geval! Bedankt &

Voor de kerst kom ik naar huis en daar kijk ik enorm naar uit. In
december en januari zijn er wat moeilijke data voor ons als familie
door de gebeurtenissen van vorig jaar en ik ben heel dankbaar dat
ik in ieder geval de feestdagen met hen kan zijn!



Zo dit was ‘'m weer. Hier wat concrete gebedspunten:

- Gods wijsheid in verschillende situaties, verhuizen, leiding
geven aan jongeren en indelen van de aankomende periode.

- Dat door allerlei vragen en situaties heen die nog onduidelijk
zijn, mijn focus echt op Jezus en zijn koninkrijk mag blijven. De
rest zal God dan geven op Zijn moment.

- Wijsheid voor de missie Nueva Vida in het omgaan met de
verschillende opstandjes en problemen die zich voordoen.

- Een door God geleide tijd in Nederland, dat de juiste
beslissingen genomen mogen worden en dat ik ook daar mijn tijd
goed mag benutten tot eer van God.

- Een van de meiden die ik aan het discipelen ben, staat op het
punt om zich te laten dopen. Bid u mee voor haar bescherming en
de definitieve keuze voor Jezus?
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