CAMA o

Rust & Feestdagen

Op adem komen

Op de valreep voor Kerst en de afronding van het jaar, wilde ik
graag nog even iets van me laten horen. De laatste weken waren
vol, maar goed. Toch was er onderhuids al een tijd lang een diep
proces bezig en kwam dat nu boven de oppervlakte.

De afgelopen tijd... {(\[\s"



In de maand december werd ik opnieuw ziek en dat op de valreep
van het bezoek van Rianne, een vriendin uit de kerkgemeenschap
in Nijmegen! Dat was flink balen, maar door haar komst kon een
geplande aanbiddingsavond voor jongeren wel doorgaan :) Ik in
bed en zij lekker worshippen met jongeren uit verschillende
kerken!

Dat weekend gingen we langs bij Acueducto, ik voelde me al wat
beter dus met de trein kwamen we aan bij het huis van hun
ministry. Rust, familie en warmte ervaar ik zodra ik daar over de
drempel stap. Het is altijd zo fijn hen weer te zien. Zaterdag een
training over het Koninkrijk van God en zondag Kerstfeest met alle
nauw betrokkenen.

Maandag gingen Rianne en ik nog langs bij het lokaal van Nueva
Vida, we baden daar voor de vrouwen die vaak komen eten en voor
de missie. Een erg bijzonder moment!

De rest van de maand deed ik rustig en had ik afrondende
bijeenkomsten met verschillende mensen. Rustig aan omdat ik
toch wel voelde dat ik tegen grenzen aan het oplopen was, ik
voelde me meer alleen en het kostte me vaak vrij veel moeite om
mijn bed uit te komen. Waardoor? Ik weet het niet precies. Maar ik
besefte me wel ook meer dat het gewoon niet niks is om in een
ander land te wonen en alleen op ‘missie’ te gaan daar. Ik werk in
verschillende settings natuurlijk wel samen met anderen, maar ik
ben niet verbonden aan anderen binnen dezelfde missie. Dat is
voor nu denk ik wel een gebedspunt. Als er niet nog een dienst in
Nueva Vida op de planning had gestaan, was ik eerder naar huis
gekomen denkik....

De dienst in Nueva Vida maakte het afgelopen weekend wel nog
heel speciaal. We hielden de tweede dienst vanuit het nieuwe
initiatief en uiteraard over Kerst. Veel daklozen waren er
uitgenodigd en tot onze verbazing kwamen er ook velen: zeker 12!
Verbazing omdat het soort hard regende dat we zelf dachten dat
niemand zou komen... Het was ontzettend feestelijk en na een



korte overdenking over Jezus die al vanaf het begin der tijden bij
de Vader was en een getuigenis over hoe Hij als Immanuel met
ons is in winterstormen of zonnige zomerdagen, lazen we met zijn
allen het kerstverhaal! Afwisselend met zingen en afsluitend met
lekker Spaans kerstbrood en koffie, maakte het geheel tot een
echte viering.

Er werd een super bijzondere getuigenis gedeeld door een man
die recent weer teruggekeerd was naar God en diezelfde week
nog een vrouw die haar zoon kwijt was op wonderbaarlijke wijze
hen weer in kon contact kon brengen... Er werd ook een vrouw die
diep in spirituele zaken zat zomaar naar ons lokaal geleid, terwijl
ze er nog nooit geweest was... God weet precies wat Hij doet!
Helaas was Chari (de vrouw van de oprichter) wel weer flink ziek
en moet ik het verhuizen naar de beoogde plek toch maar echt
loslaten...

Ook mijn Nederlandse daklozen vriend was naar de kerstviering
gekomen, terwijl hij die woensdag ervoor was gekomen om
afscheid te nemen. Hij kon namelijk eindelijk terug naar Nederland
reizen!!

Zondag genoot ik van een kerstdienst in de tweetalige kerk waar
ik af en toe kom, nam ik afscheid van een goede vriendin (Celine)
en ga ik 's middags nog mijn laatste engelse les van het jaar: een
heus improvisatietheater stuk van de geboorte van Jezus!

Maandagochtend stapte ik in de trein naar Parijs; ik was er zo
ontzettend aan toe om naar huis te gaan! |k voelde het aan alles.
Dinsdag reisde ik verder naar huis, wat waren de knuffels van mijn
familie warm en welkom!






In het nu...

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, zijn de voorbereidingen van ons
Kerstdiner in volle gang. Maar nog bijzonderder; we krijgen een
speciale gast. Zoals ik hierboven al schreef was de nederlandse
daklozen man eindelijk in staat om naar Nederland te gaan deze
periode om zijn documenten terug op orde te krijgen. Maar toen ik
vroeg waar hij Kerst zou vieren, bleek dat die daar nog geen



onderdak voor had. Ik had met thuis overlegd en die waren er wel
mee eens hem te ontvangen. Vandaag belde hij ons op en vroeg
of hij nog steeds langs mocht komen! Dat is toch prachtig?!

Verder weet ik nog even niet hoe lang ik in Nederland blijf, ik heb
een reset nodig en wil graag nieuwe visie op doen vanuit God om
verder te kunnen gaan. |k ben constant wel druk bezig met van
alles en nog wat, maar als ik ondertussen zo leeg loop, is er
misschien een lek? [k wil graag weten waar dat zit en de missie zo
in kunnen richting zodat ik mezelf beter kan beschermen en nog
meer gefocust kan zijn op waarom God me in Barcelona heeft
geplaatst.

Voor nuwens ik u allen heel gezegende Kerstdagen en een
schitterend 2026!

In de afgelopen adventstijd sprong voor mij Immanuél als
naam van Jezus er uit, welke naam aan hem toegewijd door
Jesaja spreekt u sterk aan deze Kerst?




Zo dit was ‘'m weer. Hier wat concrete gebedspunten:

- Gods rust en nabijheid mogen ervaren deze periode in
Nederland.

- Een gezegend Kerstfeest met de dakloze man, zodat hij echt
Jezus' liefde mag proeven.

- Vernieuwde gezondheid en hoop voor Antonio & Chari.

- Een van de meiden die ik aan het discipelen ben, staat op het
punt om zich te laten dopen. Bid u mee voor haar bescherming en
de definitieve keuze voor Jezus?
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