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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Redactie 

Consulent: ds. J. Breure  Krijn Bor 078-8795100 

ds.breure@hervormdputtershoek.nl  Gerda v.d. Merwe 

Scriba   

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 17/02/2025 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk  of  Schaduwrijk 67 

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

Tel.nr.: kerk/Hoeksteen 078-6764837  02/03/2025 t/m 12/04/2025 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Jan Plaisier 

Leonie Verrijp  Schaduwrijk 71 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6762151 

Collectebonnen  __________________________ 

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr. 

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71 

  

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en 

ledenregistr.nr. meer info: kerkelijk bureau. 

  

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
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KERKDIENSTEN  
 

26 jan 2025 10:00 uur / Viering Heilig Avondmaal 17:00 uur  Vrtz.H.A.   

Predikant: ds R.H.M. de Jonge ds. L. van Rikxoort 

 Leiden Alphen a/d Rijn 

Organist: Hans Viskil Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Gerja en Merel  

Oppas: Hannah v.d Zwaal en Norali Smit 

Bekercollecte: Jemina 

Deurcollecte: Verwarming 

   

02 feb 2025 10:00 uur / Koffie drinken 17:00 uur 

Predikant: ds. G.J. van Beek   ds. M.C.L. Oldhof 

 Hendrik Ido Ambacht Mijnsheerenland 

Organist: Arie Bestebreur  Connie de Ronde 

Zondagsschool: Tineke en Maaike  

Oppas: Mirthe v.d.Berg en Nathan v.d. Zwaal  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

  

09 feb 2025 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: Prop J.W. Sterrenburg ds. A.A.v.d.Berg 

 Sluipwijk Heinenoord 

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde 

Zondagsschool: Leonie en Bart  

Oppas: José van Oudheusden en Marijke 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Verwarming  
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16 feb 2025 10:00 uur / Bevestigingsdienst 17:00 uur 

Predikant: ds. J. Breure ds. W. de Bruin 

 Zwijndrecht Bleiswijk 

Organist: Nico van Oudheusden Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Nadine en Merel  

Oppas: Lianne Brussé en Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

 

23 feb 2025 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. Barbara Broeren Prop P. Bijl 

 Katwijk aan Zee Papendrecht 

Organist: Hans Viskil Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Gerja en Maaike  

Oppas: Annelies van Santen en Méranne 

Dienstcollecte: Diaconie  

Deurcollecte:    Pastoraat eigen gemeente  

 

02 mrt 2025 10:00 uur / Koffie drinken 117:00 uur 

Predikant: ds. R. Hoyer-Agterhuis Praisedienst 

 Ottoland  

Organist: Nico van Oudheusden  

Zondagsschool: Leonie en Bart  

Oppas: Esther de Haan en Norali Smit 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Kerk in Actie 40 dagen tijd 

 

 

 

 

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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BLOEMENGROET 
 

15 december Mevr. R. Jongkoen-Burgers. 

22 december Dhr. A. Naaktgeboren. 

29 december Mevr. A. v.d. Berg-Heuvelman. 

05 januari Mevr. S. Gouw-Kooiman. 

12 januari Dhr. P. den Tuinder. 

 
 
MEDITATIE 

 

                                          Toeval of de hand van God? 

Hoe vaak overkomt het ons niet dat we iets meemaken waar we dan van zeggen 

dat is toevallig. Toeval is eigenlijk de stille hand van God. Hoe kan je dit dan zien in 

je dagelijks leven. Voorbeelden te over maar je moet ze wel durven zien en 

aanvaarden. Een simpel voorbeeld, je komt iemand tegen en je vraagt hoe het gaat 

met hem of haar, je ziet dat die persoon vol schiet en de tranen in de ogen krijgt. Is 

dat dan het moment dat je denkt ik ga gauw verder of maak je een afspraak op 

korte termijn om met zo iemand een persoonlijk gesprek te hebben. Nog een 

voorbeeld tijdens het koffie drinken in de sportschool zat er iemand aan de bar die 

toch wel aan gaf veel tegenslag in haar leven had. Je kan het aanhoren met 

iedereen erbij of je gaat op zoek waar zo iemand woont. Je belt aan en biedt hulp 

aan je zegt duidelijk dat je dit doet vanuit je geloofsovertuiging. Het antwoord, ja 

maar ik ben niet aangesloten bij jullie kerk en ik ga ook niet naar de kerk. Ik heb 

toen duidelijk gezegd dat dat voor mij niets uitmaakte maar vanuit mijn geloof ik 

iets moest doen dus hier ben ik dan. Alleen dat gesprek had voor die persoon meer 

waarde dan alle andere niets zeggende gesprekken. Nog kom ik die persoon 

regelmatig tegen in het dorp en altijd is er die blik van herkenning, jij bent bij mij 

aan de deur geweest om mij te ondersteunen. 

Hoe ga jij met zoiets om, loop je een andere weg als je in de verte iemand zie 

komen en dat je weet dat die persoon het moeilijk heeft of stap je er bewust op af. 



7 

 

Jezus stapt bewust op iedereen af de weduwe die haar enige zoon moet gaan 

begraven, Jezus wordt met ontferming bewogen en gelukkig heeft Hij de macht om 

de onomkeerbare toestand in een mensenleven om te draaien. Dood wordt leven, 

armoede wordt rijkdom verdriet wordt blijdschap. Mooie woorden maar hoe moet ik 

omgaan met het verlies van mijn vader, moeder, broer, zus, echtgenoot en vul zelf 

maar verder in. 

Als je God in je leven toelaat wordt de pijn en het verlies dragelijker en mag je het 

gerust uitschreeuwen naar hem, waar ben je, weet dan de hij je mensen op je pad 

zal sturen om je leven weer zin te geven. Bid daarom als het moeilijk is, maar dank 

God ook als hij je uitkomst geeft. Er is voor niemand een kalme reis er zullen altijd 

stormen komen, maar als je vast in Jezus gelooft dan zal je staande blijven al 

beuken de golven van het leven aan de fundamenten van je bestaan. Daarom veilig 

in Jezus armen veilig aan Jezus hart. Het derde couplet van dit lied wil ik mee 

eindigen en hoop en bid dat u de “toevallige ontmoetingen” mag ervaren als een 

aanwijzing van God. Dat Hij voor u en jou de toevlucht mag wezen als het in je 

leven tekeergaat. 

 

“Jezus mijn dierb're toevlucht Jezus Gij stierft voor mij 

Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij 

Heer laat mij lijdzaam wachten totdat het duister vliedt 

En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet 

Jezus mijn dierb're toevlucht Jezus Gij stierft voor mij 

Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij” 

 

Hugo Snaaijer 
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PASTO(P)RAAT 
 

We zijn in 2025 inmiddels een paar weken onderweg. Nieuw is het jaar al niet 

meer maar graag wil ik u wel de volgende onderwerpen eens OPNIEUW onder de 

aandacht brengen: 

Bezoekersnetwerk 

Binnen de gemeente is er veel omzien naar elkaar en dat is ontzettend fijn. Weet u 

dat er ook een bezoekersnetwerk is? Het bezoekersnetwerk wordt gecoördineerd 

vanuit het consistorie en is er voor mensen die het fijn vinden om wat vaker contact 

te hebben met iemand uit de kerk. Het kan bijvoorbeeld een gezellig koffiemoment 

zijn, een spelletje spelen, of gewoon een goed gesprek, net waar de behoefte aan 

is. We kijken ook met zorg welke “match” er wordt gemaakt tussen personen en 

hierin heeft u ook een stem. Heeft u behoefte aan wat meer contact of zou u juist 

weleens iemand willen bezoeken, geef dit dan graag door aan Nelleke Dorsman.  

Pastoraal bezoekers 

We zijn blij te kunnen vermelden dat we een nieuwe pastoraal bezoeker in ons 

team hebben, namelijk Cobi Kuipers. In het vorige klankbord heeft u ook kunnen 

lezen dat Marijke van der Boor ons team komt versterken. Fijn dat we de pastorale 

taken met een mooi team zo kunnen verdelen. In de morgendienst van 16 februari 

worden zij bevestigd in hun taak. We wensen hen hierbij van harte Gods zegen toe. 

Aangepast avondmaal 

Op de zondagen dat we avondmaal vieren is er in de dienst van 17.00 uur een 

aangepaste avondmaals-dienst. Dit is een dienst die volledig plaatsvindt aan de 

tafel en is een korte dienst van zo’n 3 kwartier ongeveer. Wanneer een reguliere 

dienst voor u om een bepaalde reden een te lange zit is, is dit wellicht voor u een 

mooie gelegenheid om toch aan het avondmaal te kunnen deelnemen. Er is altijd 

mogelijkheid om u te laten halen en thuisbrengen. Voorafgaand aan de dienst is er 

de mogelijkheid gezellig een kopje koffie te drinken met elkaar in de consistorie. 
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Voorbeden 

In de morgendienst is er in het gebed na de verkondiging ruimte voor persoonlijke 

vreugden, noden of andere voorbeden. De dominee bidt dan voor dat wat er in de 

persoonlijke levens van mensen speelt. Fijn om dit niet alleen met elkaar te delen 

maar om dit ook samen voor Gods troon te mogen brengen. Alleen onze hemelse 

Vader weet als geen ander wat we nodig hebben. Heeft u voorbeden dan mag u 

deze altijd doorgeven aan iemand vanuit het consistorie of u kunt het op een briefje 

schrijven en in het mandje onder de toren doen. Wanneer u iemand anders bij naam 

noemt verzoeken wij u om die persoon eerst toestemming te vragen, dit i.v.m. de 

privacyregels.  

Graag sluit ik dit stukje af met bemoedigende woorden die ik u toewens op uw pad 

met Hem uit Spreuken 3: 6, Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden 

rechtmaken. 

Namens het consistorie, Elleke Smit 

 

DIACONIE 
 

December ligt achter ons en we mogen terugkijken op een aantal mooie activiteiten 

waarbij we als diaconie betrokken waren.  

 

Kerstengel  

In de hele maand december zijn er mensen uit onze gemeente op pad geweest als 

‘Kerstengel’ en er zijn dan ook veel gemeenteleden verrast met allerlei 

uiteenlopende attenties. In totaal waren er 34 ontvangers en 34 kerstengelen 

actief. Het uitzendbureau Angeli&Co ontving mooie reacties van ontvangers.   

“het is zo leuk om elke week iets te mogen ontvangen, ik voel me gezien. Het 

gevoel dat je ergens bij hoort’  

“Wat een ontzettend lief gebaar vanuit de gemeente dat we de attenties hebben 

ontvangen van het kerstengelproject, doet me heel erg goed om te beseffen dat er 

mensen meeleven in deze voor ons emotionele periode.”  
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“Willen jullie de kerstengel die mij cadeautjes brengt hartelijk bedanken. Ik vind het 

heel leuk.”  

We zijn blij dat we dit mooie initiatief weer opnieuw mochten opstarten. De 

opkomst van de ‘ringdeurbel’ (de deurbel met een camera) maakt het voor de 

kerstengelen wel iets moeilijker, maar gelukkig zijn ze inventief. Hartelijk dank aan 

Annelies van de Kolk en Annelies van Santen die samen met Annie en Leonie het 

uitzendbureau gevormd hebben.  

 

Kerstpakkettenactie  

Dan was er de kerstpakkettenactie voor 

het AZC in ’s Gravendeel in 

samenwerking met werkgroep ‘met hart 

en handen’. Wat fijn dat zoveel mensen 

boodschappen kwamen brengen. De 

schuur van Leonie zag er bijna uit als een 

heuse voedselbank! Er zijn 175 

kerstpakketten gemaakt en op 18 

december door 8 vrijwilligers en hulp van 

medewerkers van het COA de pakketten 

uitgedeeld aan de bewoners op het AZC. De 

overige pakketten worden uitgedeeld aan de 

bezoekers van de 2e hands winkel en aan 

statushouders die wonen in de dorpen in onze 

regio. De actie is georganiseerd en ondersteund 

door 9 verschillende kerken uit de Hoeksche 

waard.  

Als diaconie zijn we voornemens om dit jaar een 

avond te organiseren over vluchtelingen en de hulp 

die wij als Christenen kunnen bieden.  
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Bidt u mee met deze gebedspunten:   

- voor de vele vluchtelingen  

- voor wijsheid voor de Nederlandse overheid  

- voor christenen die contact hebben met vluchtelingen  

- voor een plek in de samenleving voor de vluchtelingen  

- voor open harten en open deuren bij de kerken  

 

Kerstcadeautjes Oekraïense kinderen  

De laatste decemberactie was de kerstcadeautjes actie voor de Oekraïense 

kinderen in de opvang in Strijen. Dozen vol 

pakjes, rollen cadeaupapier en plakband 

vulden de eettafels van de diakenen. Blij 

verrast waren alle kinderen, toen ze op 

kerstochtend allemaal een pakje met hun 

eigen naam vonden! Jacolien Hoek geeft les 

op de school daar en heeft voor ons het 

contact gelegd. We hebben de 60 kinderen 

verrast met een 

cadeautje onder 

de kerstboom. 

We hadden voor elke leeftijd een leuk knutselpakketje 

uitgezocht. De ouders kregen een kaart met de tekst:  

  

U bent in onze gedachten tijdens de kerstnacht. Ver 

van uw vaderland en uw geliefden. Jezus Christus is 

geboren en brengt hoop naar deze wereld. Wij bidden 

voor vrede in Oekraïne. Namens de Hervormde kerk 

van Puttershoek.             
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Kerstviering  

Op 18 december was de Kerstmiddag voor 

ouderen. De opkomst was enorm! De kerk 

was goed gevuld en het bleek al snel dat we 

de avond van tevoren niet genoeg stoelen 

hadden klaargezet in de Hoeksteen. 

Gelukkig was er uiteindelijk natuurlijk plaats 

voor iedereen. We hebben met elkaar fijn 

gezongen en geluisterd naar het 

kerstevangelie uit Lucas 2.  

Ds. T. Meijer hield een mooie meditatie. Bij 

het uitgaan van de kerk was er voor alle 

bezoekers een klein presentje, Sandra, 

bedankt voor je hulp hierin. In de Hoeksteen 

genoten we van koffie/thee en heerlijke 

stukjes taart, cake, koek en bonbons. Vanaf 

deze plaats nogmaals bedankt, allen die iets 

gebakken hebben, Arie en Mirthe v/d Berg 

voor het verzorgen van de koffie en thee en 

het klaarzetten van de heerlijk gevulde 

etagères en alle gastvrouwen en gastheer die 

ons hebben geholpen met het ronddelen van 

koffie en thee. Ondanks dat er geen collecte is gehouden, mochten we €166,55 

ontvangen aan giften. Dit bedrag gaat naar het zendingswerk in Barcelona van 

Lianne de Haan (stichting Cama).  

        

Bekercollecten  

En nu is er een nieuw jaar begonnen. Als diaconie kiezen we binnenkort weer de 

doelen voor de Bekercollectes tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal dit 

jaar. We informeren u daarover in het Klankbord en de nieuwsbrief.  

De eerste willen we alvast graag bij u noemen, want met het verschijnen van dit 

Klankbord is het al bijna zondag 26 januari, de dag dat we met elkaar het Heilig 

Avondmaal mogen vieren.   
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De bekercollecte tijdens deze diensten is bestemd voor Jemima.   

Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat "House 

Jemima", een "thuis" voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een 

ernstige verstandelijke of meervoudige handicap.   

In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuisbegeleiding 

bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een 

christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In Jemima werken lokale 

Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers 

uit diverse landen, waaronder Nederland.   

Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. 

Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40 motiveren alle betrokkenen bij Jemima: 

“Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u 

dat voor Mij gedaan.”  

Wij kunnen niet allemaal aan het werk gaan bij Jemima, maar we kunnen het wel 

mede mogelijk maken dat dit werk voortgang mag hebben door te geven. Doet u 

mee?  

  

Voor 2025 hebben we verder nog geen concrete plannen gemaakt. We hebben 

ervaren dat er steeds wel weer iets op ons pad komt, wat we mogen oppakken. 

Natuurlijk blijven we Lianne in Barcelona volgen.   

Hopelijk weet u ons te vinden wanneer u een hulpvraag heeft. Denk bijvoorbeeld 

aan vervoershulp naar een ziekenhuisafspraak of andere praktische hulp, financieel 

economische hulp of wanneer u bijvoorbeeld worstelt met eenzaamheid. De 

diaconie wil er zijn voor u, voor gemeenteleden maar ook voor mensen van buiten 

onze gemeente.   

  

Hartelijke groeten,  

Annie, Kalinka, Leonie en Dijanne 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 
 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein  

Het Cv-systeem in de Hoeksteen heeft een niet direct zichtbare lekkage. Er staat te 

veel grondwater onder de vloer, zodat we de exacte plaats van de lekkage nog niet  

kunnen traceren. Het grondwater moet eerst zakken voordat we onder de vloer 

kunnen kijken. Het wordt dus een lastige klus om te repareren. Voorlopig vullen we 

het water van het systeem om de paar dagen bij om de Cv werkend te houden.   

In de pastorie hebben we de oude Cv-ketel vervangen voor een zuiniger werkend 

exemplaar met tevens een nieuwe boiler. Deze boiler gaan we koppelen aan 8 

zonnepanelen. Warm water wordt dan geleverd door de elektriciteit van de 

panelen. Is er elektriciteit te kort voor het opwarmen van het water voor de boiler, 

dan verwarmt de Cv bij op gas. De panelen zullen gelegd gaan worden als het weer 

zich verbeterd. Het is nu te glad om op het dak te werken.  

De staat van het kerkplein gaat zienderogen achteruit. De aanwezige grindlaag 

wordt langzaamaan in de bodem gereden. Er vallen gaten in en op sommige 

plaatsen wordt het modderig. Nu het plan ‘De Schakel’ van de baan is zullen wij 

structurele herstelwerkzaamheden ter hand gaan nemen.  

Het dak dat aansluit tussen de kerk en de consistorie heeft weer gelekt. Het is deze 

zomer geheel vervangen. Bij de aansluiting met de Cv-leidingen komt water in de 

cv-kast met gesprongen stoppen tot gevolg. Het vinden van de lekkage vergt ook 

flink wat aandacht.  

 

Financiën 

Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage: 

Maandelijks krijgen we als CvK een overzicht van het kerkelijk bureau van de 

inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit 

belangrijke deel van ons kerkzijn opvolgen. Onderstaand treft u de situatie per eind 

december aan. De ontwikkeling over het afgelopen jaar geeft geen alleen maar 

reden tot dankbaarheid. De begrote inkomsten voor 2024 zijn op nagenoeg alle 

onderdelen overschreden. Bij de giften is er een overschrijding vanwege de gift van 

EUR 5.000 van vrouwenvereniging Emma. Ook de bijdragen voor het Klankbord 

lagen boven het bedrag in de begroting. Met EUR 3.500 is dit een belangrijke post. 
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Met een bijdrage van EUR 5.300 is ook de Dankstond collecte zeer belangrijk 

geweest voor het totale beeld. Ook de bijdrage van de Rommelmarkt van EUR 

17.000 (vorig jaar EUR 12.000) was zeer substantieel en ruim boven het begrote 

bedrag. We zijn de 11 vrijwilligers zeer erkentelijk voor het vele werk dat ze hebben 

verzet om deze inkomsten mogelijk te maken. Er was afgelopen jaar meer aanbod 

van spullen die goed konden worden verkocht. Er wordt ook veel kleding verkocht. 

De actie Kerkbalans met de vrijwillige bijdragen lag op het begrote niveau, maar is 

iets achtergebleven bij de toezeggingen. Dit komt door het enigszins krimpende 

ledenbestand.  
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De komende maanden zullen we gaan werken aan de jaarrekening 2024. Als het 

volledige plaatje over 2024 bekend is, zullen we dit via dit Klankbord met u delen.  

 

Actie Kerkbalans 

In januari 2025 is de Actie kerkbalans op landelijk niveau weer uitgerold. Ook wij 

hebben hieraan meegedaan. Door middel van een brief met folder zijn 420 gezinnen 

weer verzocht om de Hervormde gemeenschap van Puttershoek financieel te blijven 

ondersteunen. In een volgend Klanbord zullen wij u de uitkomsten van deze actie 

kunnen melden.  

 

Solvabiliteitsverklaring 

Voor het beroepingswerk is een solvabiliteitsverklaring nodig die gebaseerd wordt 

op de uitkomsten van een meerjarenraming. Op basis hiervan wordt bepaald of we 

een fulltime predikant kunnen beroepen. De afgegeven Solvabiliteitsverklaring 

verliep per 15 december, maar is inmiddels met 1 jaar vernieuwd. We kunnen met 

dezelfde uitgangspunten doorgaan met het beroepingswerk.  

 

Overige 

Het orgel en de muzikale begeleiding van de erediensten 

 We hebben een prachtig, monumentaal orgel. Onze organisten bespelen het graag 

en het is fijn om door hen muzikaal begeleid te worden. Al onze organisten zijn 

klassiek geschoold. Een flink aantal liederen uit onze Op Toon Hoogte bundel zijn 

niet zo geschikt om op een orgel begeleid te worden. Die zijn geschreven voor 

begeleiding met andere instrumenten. Een aantal van onze organisten is ook niet zo 

vaardig om er ’toch nog wat van te maken’. We zijn met de organisten in gesprek 

hoe we hier met de best mogelijke oplossing kunnen komen. Hierbij blijft het 

belang van OTH-liederen in onze diensten een belangrijk aandachtspunt. Anderzijds 

moeten we ons realiseren dat we door het gebruik van deze bundel de animo van 

organisten voor het spelen in onze diensten beperken. We zullen ons als kerkenraad 

samen met de organisten beraden over de bij voorkeur te volgen weg. We denken 

eraan om over het aspect van ‘muziek in de eredienst’ een gemeenteavond te 

organiseren. 
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Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman – secretaris 

 

 

 

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

 

 

BIJBELLEZEN OP ZATERDAG 

 

17e bijbel lees ochtend, 26 oktober 2024. Mattheüs 7:13-23, brede en smalle weg. 

Richting het einde van de Bergrede zien we nog een aantal klemmende en zelfs 

beangstigende waarschuwingen. Weinigen zijn het die de smalle weg ten leven 

vinden! Zouden er dan velen aan het zoeken geweest zijn? Er ligt eerder in de 

Bergrede een belofte dat wie zoekt zal vinden. Waarschijnlijk is het aantal zoekers 

dus ook beperkt? En zou met de enge (nauwe) poort de Heer Jezus Zélf bedoeld 

zijn? Want: “Ik ben de deur…”.                                                                                                      

mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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Al eerder is opgemerkt dat de Bergrede ons wil leren ons eigen ik af te leggen. Laat 

je trots, afgoden en begeerten varen, vertrouw alleen op God en leef bij de dag. Dat 

lijkt ook in deze eerste zinnen aan de orde te zijn. Nooit eerder was het aantal 

prikkels, verleidingen en bezigheidstherapieën zó groot als nu en hier. Als vanzelf 

loop je met de massa mee op de brede weg. Misschien hebben we het wel te druk 

om te zoeken, of ons überhaupt druk te maken over zoiets als het (eeuwige) leven! 

Opmerkelijk is, dat in het vorige stukje iets stond over de goede daden die wij 

slechteriken kunnen doen. Dat zijn ook gewone alledaagse dingen zoals goed voor 

je kinderen zorgen. Het lijkt erop dat in het stukje van vandaag het argeloos 

voortsukkelen met de massa mee een levensgroot gevaar in zich bergt. Je leeft van 

God los, en eindigt dan in het verderf. Misschien al in dit eindige aardse leven, 

maar zeker in het leven ná dit leven. Een klemmende waarheid! Dan kan je wel een 

profeet gebruiken, nietwaar? Maar…. 

Pas op voor valse profeten! Profeten zijn waarheidszeggers. Ze spreken soms van 

toekomende dingen, maar meestal duiden ze hedendaagse ontwikkelingen en 

gebeurtenissen in het licht van Gods Woord. Profeten, daar luistert men naar! 

Echter, er zijn blijkbaar leugenaars onder hen. We begrepen uit dit stukje dat je niet 

persé moet reageren op dubieuze uitleggingen of gedurfde voorspellingen. Aan de 

vruchten zullen ze zich laten kennen, zo staat er. Zo boom, zo vruchten. We 

begrepen dat een boom eerst moet groeien en pas na verloop van tijd vruchten 

draagt. Ook goede bomen/vruchten hebben tijd, voeding, water, zon en bestuiving 

nodig, en dan gaat het verder vanzelf. Zo ook de slechte. Er is een spreekwoord dat 

zegt “Kwaad straft zichzelf”. En Jezus zegt dat het goede én het slechte zaad 

sámen moeten opgroeien tot de oogst. Kortom, alert zijn op de boodschap van 

profeten is altijd goed, maar misschien niet met veel tamtam er tegenin gaan als de 

boodschap aanvechtbaar lijkt, zo vroegen wij ons af. 

Aan het slot van dit gedeelte wordt nog eens uitdrukkelijk gezegd dat we echt 

geroepen worden tot daden. Vrome praatjes, zoals “Here, Here”, daar koop je niks 

voor. Het is zelfs nog erger. Want ook zogenaamde weldoeners die in de Naam van 

de Heer Jezus niet alleen hebben geprofeteerd, maar ook boze geesten uitgedreven 

en vele krachten hebben gedaan worden buitengeworpen. Tekenen doen in de 

Naam van Jezus, terwijl je Hem niet kent!                                                                                   

Dat geeft toch zéker te denken. Jezus zélf zegt dat de ongelovige omstanders, als 
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ze niet door Zijn woorden/prediking geloven, dan toch tenminste door de tekenen 

tot inkeer zouden moeten komen. Bovendien is voor zover ik weet in het Oude 

Testament het doen van een teken ook een soort bewijs van gezag. Dat je door God 

gezonden bent. Tegelijkertijd deden de tovenaars aan het hof van Farao ook een 

aantal kunstjes, dus je kunt er niet zomaar een schema van maken. Wat ons 

duidelijk leek is de noodzaak van een hechte relatie met Jezus. Dat zal ervoor 

zorgen dat je innerlijke gesteldheid meer en meer op die van Jezus gaat lijken. En 

dan denk ik aan een tekst als “Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van 

hart”. Dat is een levenshouding die ver van de natuurlijke mens afligt maar wél van 

ons verlangd wordt. 

Wonderen en tekenen kunnen, vooral op het zendingsveld, een doorbraak geven. 

Maar hoewel Jezus echt talloze tekenen van allerlei aard deed bleven de leiders 

halsstarrig. Zo bezien is een trouw, dienend en zelfopofferend leven misschien een 

effectiever teken in onze tijd.                                                   

 

18e bijbel lees ochtend, 7 december 2024. Matt. 7:24-28. Welk fundament? 

Het lezen van dit verslag heeft geen enkel nut! Het bijwonen van een Bijbellezing, 

ja zelfs het nauwkeurig en gedisciplineerd thuis lezen van de Bijbel…waardeloos! 

Tenzij je doet wat er staat! Dat lijkt de centrale boodschap van het korte, 

uitleidende stukje dat deze ochtend aan de beurt was. “Wie Mijn woorden hoort én 

doet lijkt op een wijs man die op de rots bouwt”, u weet wel. 

Onze Heer Jezus heeft in de afgelopen maanden/hoofdstukken in de Bergrede de 

grondwet van het Koninkrijk van God uiteengezet. Feitelijk is het een aanscherping 

van de 10 geboden. Menselijke verzinsels en ontsnappingsclausules zijn 

ontmaskerd. En, Zijn boodschap slaat aan. Alsof de mensen destijds onbewust 

hierop hadden gewacht. Woorden met gezag, heel anders dan die van de theologen 

uit die tijd. 

Maar, hoe zit het nou? We leven toch van genade, en kunnen onze zaligheid niet 

verdienen? Ik denk dat dit een terechte opmerking is. Goed doen is normaal, dus je 

verdient er niks mee. Het is sowieso genade dat God naar ons omziet. Maar dan het 

normale leven, het zogenaamde “goed doen”. Dat is toch moeilijk genoeg. Eigenlijk 

is het ’t eenvoudigst jezelf zó te wennen aan Bijbellezen, bidden en bezoeken van 

bijeenkomsten, dat het een routine wordt. Iets waarover niet gediscussieerd hoeft 
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te worden. Dat doen we gewoon. Voordeel van zo’n levenswijze is dat andere zaken 

die om aandacht schreeuwen naar de achtergrond verdwijnen en hun 

aantrekkingskracht verliezen.                                                

Maar toch, bovengenoemde routine van het normale leven heeft weinig waarde.                                      

Als verdieping kun je jezelf de boodschap nóg meer eigen maken door bijvoorbeeld 

bijbelles te gaan geven, catechisatie of clubwerk, of een ambt te aanvaarden. Dan 

loop je vanzelf tegen vragen en situaties aan die om een antwoord vragen. Je merkt 

veel meer dat je afhankelijk bent van de Geest. Kortom, het houd je nog meer bij de 

les en de Bijbel gaat meer voor je leven.  

Uiteindelijk is de teneur van de Bergrede, dat je volledig leert vertrouwen op God. 

En dat ook handen en voeten durft geven. Heeft Hij echt zeggenschap over mijn 

geld, mijn baan, mijn leven? Durf ik risicovol te bidden? Er was afgelopen 

bijeenkomsten sprake van “zout” en “licht”. Zout moet niet in een potje blijven, en 

licht is er om gezien te worden. De radicale boodschap van de Bergrede moet in de 

openbaarheid komen, moet geleefd worden. Positie innemen, ook in gevoelige 

ethische kwesties. 

Het lijkt alsof je op die manier de confrontatie zoekt. Of anders misschien het lijden. 

Maar, hoe dan ook, vroeger of later zal de storm komen en op je levenshuis 

inbeuken. En als het erop aan komt zal blijken hoe het fundament erbij ligt. Volgens 

onze Heer Jezus heeft een sterk fundament alles te maken met de bereidheid en 

het verlangen te doen wat Hij zegt, via Zijn Woord of Geest. Het doen geeft, meer 

dan allerlei theoretische bespiegelingen, een sterke geestelijke conditie.                 

Vergelijk het met een Marathon willen lopen. Verhalen over legendarische 

hardlopers, voedingsschema’s, vergelijkingssites van schoeisel, ja, zelfs de 

innerlijke overtuiging dat het lopen van zo’n wedstrijd zeer heilzaam is voor lichaam 

en geest… heel aantrekkelijk allemaal, maar het draait er uiteindelijk om, zélf de 

eerste stap te doen, en volhardend op te bouwen. Het wordt een manier van leven, 

je wil niet anders meer. Je bent getraind en kan eigen ervaringen delen.  

De woorden van Jezus, ze zijn scherp. Maar ook heel waar. Laten we elkaar 

aanmoedigen! 

 

Wil je een keertje aanschuiven? Houd de nieuwsbrief in de gaten! 

Govert Gravendeel 
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ZONDAGSSCHOOL 
 

We hebben 1e Kerstdag tijdens de morgendienst twee liedjes gezongen met de 

kinderen. En Wess en Noor hebben een schriftlezing gedaan. Het Adventsproject 

Op weg naar Bethlehem is ook afgerond. Deze laatste zondag werden de Wijze 

mannen bij het laatste huisje geplaatst. 

  

Aan het einde van de dienst hebben alle kinderen hun kersttas meegekregen. 

Wij wensen u en jullie allen een voorspoedig en gezegend 2025 toe. 

We gaan het de komende weken hebben over de liefde van God en verhalen van 

Jona. 

Namens de leiding,  

Tineke van Horssen 

 

 

JUNI-JOR 
 

 
Inmiddels hebben we bij de JuniJOR alweer gezellige vrijdagmiddagen gehad! Zo 

hebben we voor de decembermaand kruidnootjes gebakken en hebben we ook 

mooie knutsels gemaakt! Er zijn o.a. kaarsen versierd, spinnenkoekjes gemaakt en 

er is met herfstbladeren geknutseld!  

Leuk om te melden is dat we dit seizoen merendeels meiden in de JuniJOR groep 

hebben, terwijl er vorig seizoen gezellig meer jongens naar de JuniJOR kwamen. 

Mooi om te zien hoe divers en enthousiast de kinderen ieder seizoen weer zijn! 
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Voor de komende maanden staan de volgende data gepland: 

17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april. 

De vrijdagmiddagen beginnen om 15:30u. tot 17:00u, op de zolder van De 

Hoeksteen. 

Kosten: €2,- per keer. Meer informatie over de middagen zelf wordt gedeeld in de 

groepsapp. 

Kom je ook?! 

 

Helpende handen gevraagd! 

Tijdens de bak- en knutselmiddagen kunnen we wel wat extra hulp gebruiken! Lijkt 

het jou/u leuk om (af en toe) te komen helpen bij de JuniJOR? Van harte welkom! 

Voor meer informatie: vraag gerust aan een van ons! 

 

Groetjes, Dijanne, Sanna en Annelies. 

 

 
DE JAARLIJKSE KERKSCHOONMAAK 

 

Beste Gemeenteleden, 

De kop van dit stukje is eigenlijk niet goed gekozen…. Er staat namelijk hierboven, 

de jaarlijkse kerkschoonmaak! 

We hebben vorig jaar zeggen en schrijven 1 vraag van een gemeentelid gehad 

wanneer we dit gingen doen….. 

Niet dus! 

Dus dit jaar gaat het zeker weer gebeuren! 

De datum die wij hiervoor hebben geprikt is op zaterdag 15 Maart. 

Dus, zet hem in uw agenda en kom gezellig helpen. Jong of oud maakt niet uit, er is 

voor iedereen wel wat te doen. 

We beginnen met een kopje koffie, thee of limonade om 9 uur. 

Hopelijk zien we u verschijnen. 

Met een hartelijke groet, 

Rinus van der Kolk 
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VERTROUWENSPERSOON 
 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 

 

 

VERJAARDAGSFONDS 
 

Het jaar 2024 is weer voorbij. Tijd voor mij om een stukje te schrijven. Als eerste 

wens ik u het beste voor het nieuwe jaar. O nee… een gezégend nieuwjaar! Zo 

hoorde ik pas vanaf de preekstoel. Bij deze dus allen een gezegend nieuwjaar 

gewenst! 

In het nieuwe jaar maken we de balans op van het oude jaar. Dat doen we ook voor 

het verjaardagsfonds.  

 

Ik mag u vertellen dat de opbrengst van de groene ‘verjaardagsbussen’ 2868,65 

euro is. Ook is er goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om geld over te maken 

indien u ons aan de deur gemist heeft. Dat was 489 euro.  

Totaal dus 3357,65 voor het jaar 2024. Een prachtig bedrag! Dank aan iedereen die 

meegedaan heeft! Met name wil ik de lopers noemen die er elke keer, wat voor 

weer het ook is, op uit gaan om de verjaardagskaart bij u te brengen.  

Dankjewel (in alfabetische volgorde) Adri Groenendijk, Ali Grashuis, Lydia 

Groeneveld, Lenneke Kamp, An Klinge, Tini Markusse, Sandra Mekking, Anneke 

Molendijk, Leen Spaans en Annie Vlasblom.  

Ook mevrouw Weeda wil ik bedanken want zij komt nog steeds in het 

bejaardenhuis om de mensen te feliciteren.  
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Verder wil ik u het volgende verhaaltje niet onthouden. Op een keer werd er bij één 

van de lopers aangebeld die net terug was van een bezoekje aan een jarige. Het 

was iemand uit de buurt die hem (ja, het was Leen) had zien lopen met de 

verjaardagsbus.  

In de veronderstelling dat het een huis aan huiscollecte was, zei hij dat hij de bel 

niet had gehoord en tóch iets in de collectebus wou doen. “O, dat hoeft niet hoor, 

het is voor de kerk”. “Dat geeft niet”, zei de buurman. “Dan hebben ze een 

extraatje”. Ik vond dit zelf zo leuk toen ik het hoorde dat ik het ook aan u door wil 

geven.  

 

In deze donkere tijden is dit een klein lichtpuntje om te glimlachen. Al die kleine 

lichtpuntjes vormen samen een lichtend vuur. Zoals in dit lied: 

 

Als alles duister is,                                                                                                                                                                    

ontsteek dan een lichtend vuur                                                                                                                                        

dat nooit meer dooft,                                                                                                                                                 

een vuur dat nooit meer dooft. 

 

Gezegend Nieuwjaar!  Winny en Annie. 

 

ROMMELMARKT 
 

Vrijdag 31 januari van 13.30 tot 16.30 uur. 

Zaterdag 1 februari van 10.00 tot 12.00 uur. 

Verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Inleveren van bruikbare spullen, iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur. 

Wij kunnen het ook bij u halen na een telefonische afspraak op werkdagen  

van 18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 06-22551924. 

Tijdens de verkoopdagen hebben we in de koffiehoek (een gezellige 

ontmoetingsplek) koffie/thee en limonade met wat lekkers. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 
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ROMMELMARKTVERKOOP FEBRUARI 2025 

Vrijdag 28 februari van 13.30 tot 16.30 uur. 

Zaterdag 1 maart van 10.00 tot 12.00 uur. 

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

U bent allen van harte welkom. 

Namens rommelmarktteam, 

An Klinge 

 

BEDANKJES 
 

Beste gemeenteleden, 

Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens mijn verblijf in het 

ziekenhuis, ‘t Huys te Hoecke en bij thuiskomst. Voor alle bezoekjes, bloemen, 

kaarten en telefoontjes, dat heb ik erg gewaardeerd.  

R. Jongkoen-Burgers 

*** 

Beste gemeenteleden. 

Hierbij wil ik u allen hartelijk bedanken voor alle attenties in de vorm van bloemen, 

fruit en de vele kaarten na mijn niertransplantatie. 

Het gaat op dit moment goed met mij. 

Daarvoor zijn wij dan ook heel dankbaar. 

Vriendelijke groet ook namens Nel. 

Arie Naaktgeboren. 

*** 

Een bedankje voor de 4 leuke attenties in Adventstijd via het Engelenproject. 

Heb ik wel gewaardeerd en ook de aandacht hiervoor! 

Dank je wel! 

Hanna Meijer  

*** 
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INGEZONDEN 
 

De koster 

Hij is een heel gewichtig man 

de koster van de kerk. 

Al staat hij dan niet in het ambt, 

hij doet geen onbelangrijk werk. 

Een groetje hier, een praatje daar, 

Wijst hoff’lijk plaatsen aan. 

En tovert er nog plaatsen bij 

voor hen, die moeten staan. 

Hij lest de dorst van de dominee, 

bezorgt hem ook het juiste licht. 

Geeft briefjes aan de organist 

en schuift gordijnen dicht. 

Zorgt voor de juiste atmosfeer, 

houdt vloeren en banken schoon. 

Opdat Gods huis, op ’s Heeren dag 

zich op het schoonst vertoon! 

Maar o, wat heeft die man verdriet 

als hij na de zondagse preek, 

de rommel onder de vele banken ziet. 

Wat is hij dan van streek! 

En met een zuchtend hart veegt hij 

de rommel op een hoop. 

‘k Denk aan de tempelreiniging, 

de tafels wierp Hij om. 

Zo groot was ’s Heilands eerbied voor 

Zijns Vaders Heiligdom. 

 

Dichter onbekend   (Uit de oude doos - R. Baan) 
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KUNST IN DE KERK 

 

Wij zijn al enkele jaren in voor- en in najaar naar Bergambacht geweest in de 

Hervormde Kerk waar de gezamenlijke kerken aldaar een expositie ten toon stelden 

van de werken die daar onder een soortgelijk thema door gemeenteleden werden 

gemaakt en tentoongesteld. Heel bijzonder en soms zelfs indrukwekkend om te zien 

tot welke creatieve uitkomsten dit vaak had geleid.  

Bij een huisbezoek van dominee Breure ben ik door hem gestimuleerd om aan mijn 

ideeën om zoiets ook in Puttershoek te organiseren bekendheid te geven, onder 

meer door een oproep in het Klankbord te doen. Het resultaat hiervan heeft u / jij in 

een eerder Klankbord kunnen lezen in de oproep aan alle gemeenteleden, zowel 

jong als oud. Naar aanleiding hiervan is de reactie hierop sterk tegengevallen, 

wellicht door de drukte rond Sinterklaas, Kerst en Jaarwisseling? Daarom vind u/jij 

hierna nog eens herhaald de oproep:  

Wij willen alle gemeenteleden van ca. 8 tot 100 jaar vragen om creatief bezig te 

zijn en we denken daarbij aan bijvoorbeeld: tekenen, schilderen, houtbewerken, 

borduren, haken, breien, patchwork, kantklossen, werken met glas of keramiek, 

beeldhouwen enz., enz. De gemaakte werkstukken kunnen op zaterdag 3 mei 2025 

van 10.00 tot 16.00 uur worden geëxposeerd in de Hervormde Kerk, Puttershoek. 

Maak iets wat betrekking heeft op het thema: "Tussen Pasen en Pinksteren". 

Probeer om in het werkstuk het thema tot uitdrukking te brengen en denk aan de 

verhalen in de Bijbel rond deze Christelijke feestdagen, maar ook eigen ideeën zijn 

van harte welkom.  

Aan uw/jouw deelname zijn geen kosten verbonden. Het is dan ook niet bedoeld als 

een wedstrijd met daaraan verbonden prijzen, maar als een uitdaging voor u/jou is 

om iets creatiefs te gaan maken op uw/jouw eigen hobbygebied, en dit aan 

gemeenteleden en belangstellenden te kunnen laten zien in deze expositie.  

Helaas missen we wellicht uw/jouw toezegging voor een werkstuk nog?  

Info en aanmelden bij: Adrie Groenendijk-de Waard,  

cor-adrie@groenwaard.nl 

tel.: 078-6761845 

 
 

mailto:cor-adrie@groenwaard.nl
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

 

 

    COLLECTEN: VIA COLL./BANK/APP OF BUS DECEMBER  2024     

 
01/12/24 CVK WEEK 49 (MO-DI)  €         478,50   

08/12/24 CVK WEEK 50  €                -     
15/12/24 CVK WEEK 51  €         259,50   
22/12/24 CVK WEEK 52  €         431,35   

25/12/24 CVK WEEK 52 (MO-DI)  €         306,70   
29/12/24 CVK WEEK 01  €         407,60   

31/12/24 CVK WEEK 01 (AV-DI)  €         381,75  

    

DEURBUSSEN: 

ZWO-BUSSEN/DEC.+ APP  €         170,60  

 
HJP-BUSSEN/DEC.+ APP  €         106,15  

    GIFTEN EN COLLECTEN: (VIA COLL/BUS/BANK/APP) 
 

 
KERK  €         200,00   

GEBRUIKTE GOEDEREN MARKT 2024  €    17.000,00   
DANKOFFER  €      5.324,00   

PRAISIEDIENST 01/12  (DORCAS)  €         125,00   
BINN.DIAC./STABIEL THUIS VOOR KINDEREN 

08/12 

 €         260,40  

 
HERV. JEUGDRAAD 8/12  €         193,45   

DIACONIE 15/12  €         231,10   
HA/ HUYS TE HOECKE-OEKRAÏNE 15/12  €         115,15   

EVANGELISATIE 24/12  €         370,70   
K.I.A.- KINDEREN IN DE KNEL 25/12  €         292,60   

COLLECTEN ZDS 2024  €         162,00   
VERJAARDAGSFONDS/AUG-DEC.  €         887,20   

HULPSFONDS MW. DE JONGE  €         133,00  
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PROJECT JOOST DE HAAN   €           25,00   

ZENDING  €           10,00   
KOFFIE HOEKSTEEN  €           10,00  

KERKBALANS: TOEZEGGING IN 2024  €    83.449,00   
REEDS ONTVANGEN  €    82.585,00     

   

KERKELIJK BUREAU, KERKPLEIN 3, 3297 AX PUTTERSHOEK. 
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LIED VAN DE MAAND 
 

 

 

 

Heerser over alle dingen 

Heerser over alle dingen 

God van de oneindigheid 

van Uw liefde wil ik zingen 

buigen voor Uw majesteit 

 

Eeuwen komen, eeuwen gaan 

voor altijd blijft Uw trouw bestaan 

Uw Naam weerklinkt door het heelal 

'Die was en is en komen zal' 

 

U alleen kunt grootheid tonen 

in een enkel ogenblik 

de natuur spreekt zonder woorden 

vol verwondering luister ik 

 

 

 

 

U schiep leven door Uw Woord 

bracht het licht en duister voort 

zelfs nu Uw werk in zonde lijdt 

weerspiegelt zij Uw heerlijkheid 

 

In het lijden van dit leven 

in een dal van duisternis 

wilt U mij Uw liefde geven 

en de vrede die ik mis 

 

Leid mij aan Uw sterke hand 

veilig naar de overkant 

ik hoef geen gevaar te vrezen 

als Uw huis mijn schuilplaats is 

 

Eeuwen komen, eeuwen gaan 

voor altijd blijft Uw trouw bestaan 

Uw naam weerklinkt door het heelal 

'Die was en is en komen zal' 
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