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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Redactie 

Consulent: ds. J. Breure  Krijn Bor 078-8795100 

ds.breure@hervormdputtershoek.nl  Gerda v.d. Merwe 

Scriba   

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 31/02/2025 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk  of  Schaduwrijk 67 

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

Tel.nr.: kerk/Hoeksteen 078-6764837  13/04/2025 t/m 24/05/2025 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Jan Plaisier 

Leonie Verrijp  Schaduwrijk 71 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6762151 

Collectebonnen  __________________________ 

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr. 

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71 

  

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en 

ledenregistr.nr. meer info: kerkelijk bureau. 

  

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Vernieuw in ons, o God, 

uw liefde, lentelicht. 

Herstel ons naar uw beeld en strijk 

het kwaad uit ons gezicht. 

 

Beadem ons, o Geest, 

met wonderlijke kracht, 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 
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KERKDIENSTEN  
 

02 mrt 2025 10:00 uur / Koffie drinken 17:00 uur   

Predikant: ds R. Hoyer-Agterhuis Praisedienst 

 Ottoland  

Organist: Hans Viskil  

Zondagsschool: Leonie en Bart  

Oppas: Esther de Haan en Norali Smit 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in Actie 40dg.tijd 

   

   

09 mrt 2025 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. T. Meijer   ds. F. van Harten 

 Puttershoek Scheveningen 

Organist: Arie Bestebreur  Connie de Ronde 

Zondagsschool: Tineke en Merel  

Oppas: Hannah v.d. Zwaal en Anna van Eck  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Diaconie 

  

  

12 mrt 2025 15:00 uur Kinderbiddag 19:30 uur Biddag 

Predikant: ds M.v.d. Graaf ds. A.H. Groen 

 Maasdam Sliedrecht 

Organist:  Linda Stolk 

Zondagsschool:   

Oppas:  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Bidstondcollecte  
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16 mrt 2025 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. R.v.d.Knijff ds. B.v.d.Linden 

 Strijen Waalwijk 

Organist: Nico van Oudheusden Harry Heystek 

Zondagsschool: Nadine en Maaike  

Oppas: Mirthe v.d.Berg en Nathan v.d.Zwaal 

Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

   

 

23 mrt 2025 10:00 uur / Connectdienst 17:00 uur 

Predikant: ds. Karen Koppenaal ds. F.J. van Harten 

 Dirksland Scheveningen 

Organist:  Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Gerja en Bart  

Oppas: Bart/Maaike de Winter 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte:    Onderhoud gebouwen  

 

 

30 mrt 2025 10:00 uur  117:00 uur 

Predikant: ds. P. Huizer ds. L. den Breejen 

 Ridderkerk Delft 

Organist: Hans Viskil Harry Heystek 

Zondagsschool: Leonie en Merel  

Oppas: José van Oudheusden en Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Diaconie  

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein 
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06 apr 2025 10:00 uur / Koffiedrinken 17:00 uur 

Predikant: ds. G.A. de Weerd ds. G.J.v.Beek 

 Geertruidenberg Hendrik Ido Ambacht 

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde 

Zondagsschool: Tineke en Maaike  

Oppas: Hannah v.d.Zwaal en Anna v.Eck 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud orgel 

 

 

   

13 apr 2025 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. M.v.Heijningen Prop.J.W.Sterrenburg 

 Alblasserdam Sluipwijk 

Organist: Linda Stolk Conny de Ronde 

Zondagsschool: Nadine en Bart  

Oppas: Lianne Brussé en Méranne van Geijl  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

 

 

 

 

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

 

 

BLOEMENGROET 
 

19 januari Mevr. J. van Oudheusden-Beunk. 

26 januari Mevr. A. van Eekelen-van Oudheusden. 

02 februari Mevr. B. IJsselstein-van Oosterom 

09 februari Dhr. en mevr. Jongenotter-v.d. Oever 

16 februari Mevr. M.v.d.Boor, C. Kuipers en M.v.d. Ree. 

 
 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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MEDITATIE 
 

              “Waarom hebt gij mij verlaten” 

 

In het psalmboek ontmoeten wij mensen die het uitzingen van vreugde en blijdschap. 

Ook komen mensen aan het woord die getroffen zijn door zorgen en een groot 

verdriet. Wanneer u tot de laatste groep behoort dan bent u in het psalmboek aan 

het juiste adres. Met de psalmen red je het, ook wanneer je geen hand voor ogen ziet 

en het duister is om je heen. De meeste psalmen zijn onbeperkt houdbaar, je kunt je 

hart eraan ophalen. 

Neem de kreet: "Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten” Dan komt bij mij 

het beeld boven van een mens die door een zeer diep dal gaat. Ik zie een mens voor 

ogen die verstijfd is van angst. Hij heeft niemand die naar hem omkijkt. Sterker nog, 

de vuisten beuken hem nog dieper de grond in. Het is onmenselijk. In al zijn moeite 

en pijn heeft deze mens alle redenen om God vaarwel te zeggen, want God heeft 

hem ook vaarwel gezegd.  

 

Dit is de diepe achtergrond van Psalm 22. Het lied gaat over een mens die volstrekt 

alleen staat, door God en mens verlaten. David is de dichter van deze psalm en hij 

schreeuwt het uit: “Mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten” Toch is deze 

kreet niet van hem alleen. Het was ook de roep van Jezus, Hij citeerde psalm 22 aan 

het kruis op Golgotha. Maar dat niet alleen, het was ook de noodkreet van de 

miljoenen Joden die naar Auschwitz of Dachau werden gestuurd. En deze schreeuw 

klonk uit de monden van al die joden die op 7 oktober 2023 werden aangevallen door 

Hamas. De noodkreet "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten” klonk ook 

tijdens al die andere aanslagen. Zo is psalm 22 het lied van mensen geworden die 

zich door God en mens verlaten voelen. Is dit niet het lied van ons allemaal?   

 

De duisternis die in psalm 22 beschreven wordt is inktzwart. Precies zoals de 

duisternis op Golgotha, toen Jezus aan het kruis hing, ook inktzwart was. Maar David, 

de dichter van psalm 22, schreef ook psalm 23. In die psalm klinken de woorden: 

"Zelfs al ga ik door het dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij 

mij” Zo heeft David het mogen ervaren. Het dal van diepe duisternis is het dal van de 



8 

 

dood. Zo mogen wij het ervaren in de lijdenstijd wanneer wij Jezus volgen op weg 

naar het kruis van Golgotha. Want wij mogen geloven dat achter het kruis het licht 

van Gods overwinning op de dood al straalt. Vaak kunnen wij ons, precies zoals David 

en Jezus, door God verlaten voelen. Maar we mogen geloven dat wanneer wij door 

het dal van diepe duisternis heen moeten gaan we nooit verlaten worden door God.  

Zo mogen wij geloven dat chaos en dood, waar het in deze wereld bol van staat, ons 

niet kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus, onze Heer.    

 

Atie Meijer. Scriba 

 

PASTO(P)RAAT 
 

In de afgelopen weken zijn er weer enkele nieuwe zaken te melden vanuit 

Consistorie en Kerkenraad. Graag wil ik ze aan u en jou doorgeven. 

Het bezoekersnetwerk kan worden uitgebreid met een nieuw gezicht: Jan Plaisier 

heeft aangegeven hierin een bijdrage te willen leveren. Fijn Jan! 

Afgelopen zondag zijn onze nieuwe Pastoraal bezoekers gezegend: Cobi Kuipers-

Versendaal en Marijke v.d. Boor-van Rookhuizen. Zij gaan beiden een deel van de 

wijk van Maddy v.d. Ree op zich nemen, omdat zij vanwege haar 

gezondheidsproblemen moest stoppen. We zijn enorm dankbaar dat zij blijmoedig 

deze taak wilden aannemen en wensen hen veel mooie zegenrijke gesprekken toe.  

Marijke v.d. Boor zal de gemeenteleden die in Huys Te Hoecke wonen gaan 

bezoeken (dus niet in Schaduwrijk) en Cobi Kuipers gaat naar de mensen bezoeken 

die in Te Hoecke, het Lentepad en de Arie van Drielstraat wonen. 

In de afgelopen maanden is er al twee keer een gebedsuur in de kerk gehouden. Dit 

is ontstaan uit het verlangen om de ernstig zieken, de rouwenden en tevens onze 

gemeente, ons dorp en de toestand in de wereld voor Gods troon te brengen. Dit 

blijkt een kostbare aanvulling te zijn voor onze gemeente. Men mag komen met 

inbreng van gebedspunten en men kan zelf hardop bidden voor een genoemd 
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onderwerp of gemeentelid. Dit is geen moeten. Wel zouden we het willen 

stimuleren om, hoe onwennig het ook kan voelen, te proberen woorden te geven 

aan een nood die er is. Er zijn enkele tips:  

• Schrijf uw gebed van tevoren uit 

• Zoek een bestaand gebed op dat uitdrukking geeft aan uw eigen verlangen 

• Pak een briefje uit het aangeboden mandje waar een onderwerp op 

genoemd staat.  

Het streven is om in de Stille Week opnieuw een gebedsuur te organiseren; de 

exacte datum wordt nog vermeld in de nieuwsbrief. We vinden het heel fijn om u/je 

daar te zien. 

Op 9 april’25 is er een kerkenraadsvergadering. Van 19.30-20.00h zal er dan in de 

kerk een moment zijn van voorbereiding op het heilig Avondmaal van Goede 

Vrijdag. Dit komt in de plaats van het Censura morum, wat normaal gezien 

gehouden wordt op de maandagavond voorafgaand aan het Avondmaal. Doel van 

de korte bijeenkomst is om met elkaar stil te staan bij de diepe betekenis van de 

viering van de maaltijd van de Heer. U en jij bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Om 20.00h zal dan de Kerkenraad zich terugtrekken om de vergadering te beginnen.  

Tot zover de nieuw te melden zaken. 

Ik wens iedereen een waardevolle 40-dagentijd in de voorbereiding op Pasen! 

“Zie hoe jezus lijdt voor mij aan het kruis, de dood nabij 

Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. 

Wat een offer, Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? 

Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem, Die voor mij strijdt!” 

   OTH 132 

Met een hartelijke groet, Annemarie de Haan-Bongers 
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DIACONIE 
 

Thema-avond Vluchtelingen 29 maart in de Hoeksteen 

Kerk zijn in deze wereld, de liefde en de blijde boodschap van Jezus Christus 

uitdragen in ons dorp of de plek waar we gesteld zijn. Dat is een verlangen en een 

opdracht waar we als kerkenraad wel eens mee worstelen. Kijken we niet te veel 

naar onszelf? Dragen we de hoop wel uit in ons dorp, of denken we te vaak dat 

mensen daar niet op zitten te wachten?   

 

Ook in deze vraag mogen vertrouwen dat God zelf ons leidt. De afgelopen jaren 

hebben we als diaconie steeds meer te maken gekregen met vluchtelingen. Dit 

begon natuurlijk met de opvang van het Oekraïense gezin in de pastorie. Afgelopen 

jaar is daar de samenwerking met de werkgroep met Hart en handen rondom de 

kerstpakkettenactie in het AZS in ‘s -Gravendeel bijgekomen. Ook het gezin dat 

alweer enige tijd meehelpt met Smakelijk eten, is statushouder en heeft de 

diaconie gevonden om de taal te oefenen en wat sociale contacten te krijgen. 

 

Om meer te leren over vluchtelingen en statushouders nodigen we u uit voor een 

thema-avond op 29 maart in de Hoeksteen. Stichting Gave komt om ons meer te 

vertellen over waarom mensen op de vlucht slaan, waar vluchtelingen vandaan 

komen en wat de bijbel over vluchtelingen zegt. De spreker zal ook ingaan over hoe 

wij als kerk gastvrij kunnen zijn naar vluchtelingen toe. 

Ook de mensen van de werkgroep met Hart en handen zijn deze avond aanwezig om 

iets te vertellen over hoe zij praktische invulling geven aan hulp bij het AZC. Het 

beloofd een mooie avond te worden waarin we meer kennis willen op doen en willen 

verkennen wat we als gemeente nog meer kunnen doen. Meer informatie over het 

tijdstip en programma volgt via de nieuwsbrief. 

 

Paasgroetactie 

In de Veertigdagentijd doen we mee met de Paasgroetenactie. We hebben 50 sets 

met kaarten besteld waar u een bemoediging op kunt schrijven voor Nederlandse 

gevangenen. Deze moeten uiterlijk 7 maart ingeleverd worden, wij zullen ze centraal 

versturen. 
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 “Een gedetineerde zei eens: ‘Het geeft me het gevoel dat ik er mag zijn. Een beetje 

mededogen, een handvol liefde, meer niet.’ Post ontvangen is voor gevangenen één 

van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien 

naar gevangenen.”   

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om 

zelf naar iemand te sturen. De afbeelding van het lege graf is gemaakt door een 

gedetineerde man in Veenhuizen.  Er wordt altijd dankbaar gebruik gemaakt van die 

extra kaart.  

De kaarten liggen bij de ingang van de kerk en in de Hoeksteen. Ook zijn er 

voorbeeld teksten beschikbaar om op de kaarten te schrijven. 

 

Van de penningmeester 

De jaarrekening van de diaconie is opgesteld. Deze komt beschikbaar op de website 

van de kerk. Graag geven wij een inkijkje in de impact die we gemaakt hebben. 

 

Baten 

We ontvingen € 10.911,- voor collectes die één op één doorgezonden worden naar 

de goede doelen, zoals de Avondmaalscollecten en de collecten in de dienst voor 

een specifiek doel. 

We ontvingen € 7.580,- aan giften en vrijwillige bijdragen (dankstond) en collecten 

in de kerk voor diaconie of bloemengroet, etc. Tot slot ontvingen we € 570,- aan 

rente. In totaal een inkomst van ruim € 19.000,- 

 

Uitgaven 

De uitgaven van de diaconie bestaan uit drie verschillende zaken. Kosten voor 

kerkdiensten (zoals de bloemengroet, kerkradio, afdracht aan de PKN en het 

avondmaal) Activiteiten die we in en om de gemeente doen (zoals de 

kerstpakkettenactie AZC en Oekraïense kinderen, hulp aan gemeenteleden, de 

kerstmiddag, de 80+ bezoeken en bankkosten) en de giften aan goede doelen (de 

door te zenden collectes en extra giften aan goede doelen) 

 

De kosten voor de kerkelijke activiteiten waren € 2991,-. De kosten voor de lokale 

activiteiten bedroegen € 1.483,- 
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We hebben dit jaar veel geld over kunnen maken naar goede doelen. 

Evangelische Hogeschool Ede € 1.094,- 

Steunfonds mevrouw de Jonge Zimbabwe € 2.072,- + € 1.095,- in natura via 

medicijnen  

Ds. Vogelaar € 706,- 

Edukans € 544,- 

Christ Hope € 1.099,- 

Blossom Cottage Oekraïne € 1.260,- 

Woord en Daad families Fortes € 500,- 

World Servants € 704,- 

Open Doors € 494,- 

Dorcas (praise dienst) € 125,- 

Vrienden van de Hoop (praise dienst) € 182- 

Diverse projecten Kerk in Actie € 1.204,- 

Zending Cama (mevr. L. de Haan) € 3.120,- 

Hulp aan Israël via mevr. C. de Ronde € 420,- 

ZWO-deurbussen: Paulus kerk € 790,- 

ZWO-deurbussen: KIA een stabiel thuis voor kinderen € 790,- 

De diaconie heeft iets meer uitgegeven dan dat zij ontvangen heeft. Het beleid is 

om het vermogen niet verder te laten groeien. De middelen die ons gegeven zijn 

zetten wij in daar waar het nodig is. 

 

Het doel voor de bekercollecte vult de diaconie jaarlijks zelf in. We vinden het leuk 

om een doel te kiezen waar een gemeentelid persoonlijk bij betrokken is. Zo hebben 

we vorig jaar het kindertehuis van de zus van Frank en Esther Janssen gehad 

(Blossom Cottage) en de sponsoring aan World Servants (Joost de Haan).  

Bent u ook persoonlijk betrokken bij een goed doel, meldt het dan bij de diaconie. 

Nog niet alle bekercollecten zijn ingevuld voor 2025. 

Hartelijke groet namens de diaconie, 

Dijanne, Annie, Kalinka en Leonie 

diaconie@hervormdputtershoek.nl 

 

 

mailto:diaconie@hervormdputtershoek.nl
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 
 

In memoriam 

Onlangs is ons gemeentelid Maarten Kimmel overleden. Maarten is lange tijd lid 

geweest van ons college, al heette dat toen het College van Kerkvoogden. 

Voorzover we het in de notulen konden terugvinden heeft Maarten van 1974 tot 

eind 1983 en van 1986 tot februari 1990 in verschillende functies zijn bijdrage aan 

ons college en daarmee aan de gehele gemeente geleverd. In zijn periode zijn 

belangrijke werkzaamheden verricht. De grote restauratie van de kerk vond plaats 

in 1982 en 1983 en in 1988-1989 werd de Hoeksteen gebouwd. Naast deze grote 

klussen kwamen er in die tijd ook andere zaken aan de orde. In februari 1979 werd 

bijvoorbeeld besloten om de huurprijs van het Jeugdgebouw op Dfl. 35 per avond te 

stellen. Ook werd besloten om de windmachine van het orgel te vervangen en de 

mogelijkheid overwogen om een ‘regaal dulciaan’ voor het orgel te laten inbouwen. 

Maarten heeft ook onderdeel van een beroepingscommissie uitgemaakt. We 

herinneren Maarten met groot respect voor het vele werk dat hij voor onze 

gemeente met liefde en volle inzet heeft verricht. Hij was een zeer aimabel mens, 

waarmee het fijn samenwerken was. 

 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein  

Het Cv-systeem in de Hoeksteen had een niet direct zichtbare lekkage. Er stond lange 

tijd te veel water in de kruipruimte om het lek te vinden. Om de verwarming werkend 

te houden, vulden we het water van het systeem om de paar dagen bij. Inmiddels is 

het water in de kruipruimte gezakt en is het lek gevonden en gerepareerd.  

Binnen schilderwerk kerk. De schilder heeft laten weten dat hij dit in februari kan 

gaan afmaken. De orgelombouw wordt dan op een paar plekken opgeknapt en de 

ramen worden geschilderd. Met name bij de glaslatten is goed onderhoud van het 

schilderwerk van belang. Dit werk zal wel wat overlast gaan geven tijdens de 

reguliere erediensten omdat stellingen gebouwd moeten worden om het werk op een 

veilige manier te laten plaatsvinden. Overigens, als het werk meezit, dan is het al 

gebeurd als dit Klankbord bij u op de mat is gevallen.  
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Voor de instandhouding van het kerkgebouw kunnen wij gebruik maken van de SIM 

regeling (Subsidie Instandhouding Monumenten). De SIM periode strekt zich uit over 

een periode van 6 jaar. Voor zo’n periode wordt dan op basis van technische 

rapporten een inschatting gemaakt wat het gaat kosten om het monument in stand 

te houden. We zitten nu in de subsidie periode 2020-2025. In maart dit jaar moeten 

we weer een aanvraag indienen voor de SIM periode 2026-2031. We laten ons hierbij 

al jaren adviseren door dezelfde bouwkundig specialist. In september kunnen we dan 

een beschikking verwachten of we subsidie krijgen. Dit is nooit zeker…… Wat we 

wel zeker weten is dat als we het krijgen, het subsidie percentage voor de nieuwe 

periode dan teruggaat van 60% naar 50%. Daar zullen we dan in de begroting voor 

2026 en volgende jaren rekening mee gaan houden.   

Op het kerkplein is inmiddels aardig wat grind aangebracht. De gemeente HW had 

bij het nieuw inrichten van de begraafplaats wat grind over. Ze zijn zo vriendelijk 

geweest om de slechte plekken op het kerkplein hiermee te repareren. Chapeau! We 

mochten ook overblijvend grind bij de Schoolstraat gebruiken. Hiermee is het pad aan 

de Noordzijde van de kerk weer begaanbaar gemaakt. We wachten nog op een 

offerte van een stratenmaker om nog wat noodzakelijke bestrating werkzaamheden 

op het kerkplein en bij de pastorie te laten verrichten.  

 

Financiën 

Actie Kerkbalans 

Door middel van een brief met folder zijn 420 gezinnen weer verzocht om de 

Hervormde gemeenschap van Puttershoek financieel te blijven ondersteunen. Met 

dankbaarheid kunnen we melden dat de actie Kerkbalans een toezegging heeft 

opgeleverd van EUR 84.800. Deze toezegging is door 403 gezinseenheden gedaan. 

Als College van Kerkrentmeesters danken wij weer iedereen die aan de actie heeft 

meegeholpen. De uitkomst van de actie legt weer een stevig fundament onder de 

begroting voor 2025. In de begroting voor 2025 was voor de actie Kerkbalans een 

bedrag van EUR 83.000 opgenomen.   
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Overige 

Praktijkcursus Amateur Kerkmusicus 

We hebben een prachtig, monumentaal orgel. Onze organisten bespelen het graag 

en het is fijn om door hen muzikaal begeleid te worden. Wij zouden het mooi vinden 

als er gemeenteleden zijn die zich zouden willen bekwamen in het spelen van het 

orgel en misschien t.z.t. wel onze diensten zouden kunnen gaan begeleiden. De PKN 

heeft een Praktijkcursus Amateur Kerkmusicus. Mocht u zo’n cursus willen volgen, 

dan willen wij ons orgel hiervoor (in nauw overleg met Linda Stolk of Nico van 

Oudheusden) graag ter beschikking stellen. Een vergoeding voor de te maken kosten 

is onder voorwaarden bespreekbaar. De jaarlijkse kosten zijn op dit moment EUR 750. 

Op de PKN-website is verdere informatie te vinden. U kunt ook Linda Stolk benaderen 

voor inhoudelijke informatie over de cursus.  

 

Vrijwilligersmiddag & Bingo-avond van Emma 

Alle vrijwilligers willen we als CvK van harte uitnodigen voor een vrijwilligersmiddag. 

Hierin willen we het wederzijdse respect voor al het werk dat er binnen onze 

gemeente met zoveel liefde en inzet wordt gedaan tot uitdrukking brengen. Een 

aantal vrijwilligers met een zeer lang ‘dienstverband’ willen we extra in het zonnetje 

zetten. We houden de middag in de Hoeksteen. De deuren gaan open om 15.00 uur. 

Het programma begint om 16.00 uur. We besluiten de middag zo rond 18.00 uur met 

een gezamenlijke warme maaltijd.  We hopen dan dat u blijft zitten en deelneemt 

aan de Bingo-avond van Emma. Deze begint om 19.30 uur. Nadere details volgen nog 

via de wekelijkse nieuwsbrief. Dit is overigens de laatste activiteit van Emma. Na 

een bestaan van 75 jaar is er besloten om Emma op te heffen. Er is te weinig jonge 

aanwas en de groep is te klein en qua gezondheid te kwetsbaar geworden. U bent 

van harte uitgenodigd voor dit middag- en avondvullend programma! 

 

Vrouwenvereniging Emma 

Na de grote meisjes en de kleine meisjes, kregen in maart 1959 de volwassen 

vrouwen hun eigen vereniging: de Hervormde Vrouwenvereniging ‘Emma’. Het 

regelement uit de beginperiode gaf aan dat de vereniging onder toezicht stond van 

de Hervormde Gemeente en als doel had: 
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a. Het verstrekken van het saamhorigheidsbesef der leden als Christenvrouwen 

en de onderlinge geestelijke opbouw 

b. Het bevorderen, mede hierdoor, van de opbouw der Hervormde Gemeente 

van Puttershoek.  

De vereniging leverde, naast de in deze doelstellingen genoemde bijdragen aan het 

geestelijk leven, zeker ook belangrijke materiële steun aan de gemeente. Met het 

vervaardigen van allerlei handwerken en het organiseren van bazaars en andere 

acties konden regelmatig flinke bedragen aan de kerkvoogdij worden overhandigd.  

‘Aldus de samenvatting in Baken achter de Dijk – blz. 193’. 

In 2024 werd door Emma bijvoorbeeld EUR 5.000 overgemaakt, waarvan een deel in 

eerdere jaren bijeen werd gespaard.  

 

75 jaar is een hele tijd om zo’n vereniging in stand te houden. Zaken moesten strak 

worden georganiseerd en verdeeld om zowel het geestelijke aspect, de inkomsten 

uit werkzaamheden voor de kerk als het gezellig samenzijn te organiseren. De lezers 

zullen in eigen gedachten vrouwen uit hun omgeving herinneren die aan de 

instandhouding van dit samenzijn hebben bijgedragen. De huidige groep vrouwen 

heeft het moedig besluit genomen om, gezien de omstandigheden, het kaarsje niet 

helemaal te laten uitgaan, maar met opgeheven hoofd een periode in ons 

gemeentezijn af te sluiten. Zij verdienen ons respect door op hun laatste 

activiteitenavond aanwezig te zijn! 

 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter 

het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij 

gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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WITTE DONDERDAG 17 APRIL 
 

Gemeente ook dit jaar wil ik met u een ogenblik stilstaan bij het lijden en sterven 

van onze Heere Jezus. 

Ik wil dit doen door met u een ogenblik te gaan stilstaan bij het lijden van onze 

Heer en Heiland. 

Vanuit de bijbel wil ik een kort moment stilstaan wat Hij voor ons betekend heeft 

door zijn lijden en sterven. 

Met deze gedachtegang hoop ik u en jou te laten meeleven wat ons ertoe moet 

aanzetten om Jezus te volgen. 

Daarom is op 17 april de kerk open van af 19:00 uur voor stilte en van af 20:00 uur 

na het luiden van de klok wil ik met u een ogenblik stilstaan met een korte liturgie 

en meditatie over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Gelukkig heeft Jezus voor ons 

gedaan wat de Vader hem gebood en zo wil Jezus u, jou en mij uitnodigen om aan 

te nemen het brood en de wijn. Op dat we door genade van het door hem gebrachte 

offer mogen leven tot eer van zijn naam. 

 

Ouderling Hugo Snaaijer 

 

 

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

 

mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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BIJBELLEZEN OP ZATERDAG 

 

Negentiende bijbel lees ochtend, 25 januari 2025. Matt. 8:1-13. Genezingen. 

Eerst preken, dan aan de slag. Aan de slag gaan is essentieel, zagen we vorige 

keer. Dit staat in feite ook in het slot van Marcus 16. De opdracht aan de discipelen 

om het evangelie te prediken, gelovigen te dopen en te onderwijzen, en het gevolg 

mag zijn dat er tekenen volgen.                                                                                                                                              

Zo ook met het optreden van de Heer Jezus in ons Bijbelgedeelte. Na de Bergrede, 

vol onderwijs en waarschuwingen daalt Jezus af en komt een melaatse Hem 

tegemoet. Werk aan de winkel?            Een melaatse…. Wat doet díe hier? Zo 

iemand moet in afzondering leven! Wegwezen jij! Ongetwijfeld zal Jezus deze 

onreine wegsturen, vooral omdat Hij zojuist in een uitgebreide rede de wet nog 

eens aangescherpt heeft. 

En hier lopen we weer eens tegen de onlogica van het evangelie aan. Want: geheel 

tegen alle voorschriften in raakt Jezus de melaatse aan. Normaal gesproken wordt 

het schone door het vuile bezoedeld. Het reine en zuivere wordt onrein en besmet 

door aanraking. Ooit iemand genezen zien worden van -ik noem maar wat- Corona 

door deze persoon eens hartelijk te omhelzen en kussen???              Hier gebeurt dat 

wél. De Reine bij uitstek maakt rein door aanraking en overtreedt en passant de 

wet. Is het misschien de liefde die hier over de grenzen gaat? De bijna roekeloze 

ontferming met de buitengeslotene? Ligt hierin ook een les voor ons? Is het onze 

roeping rein en heilig te leven en tegelijkertijd niet benauwd te zijn om vuile 

handen te maken?                                                                               

De melaatse wordt, gereinigd en wel, naar de priesters gestuurd om de 

voorgeschreven offers te brengen. Iemand uit de bagger of de goot halen is een 

goed werk, maar diegene moet zich vervolgens wél aan de wet houden. Ook hierin 

ligt ongetwijfeld een les. Ontferming is iets anders dan soft en slap zijn. Verder 

moet hij zijn mond houden. Ik hoorde eens in een preek dat Jezus na een 

vergelijkbare situatie zich ophield op eenzame plaatsen. Geheel in lijn met de 

wetgeving van Mozes. Want, als je een onreine hebt aangeraakt moet je 
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vervolgens een aantal dagen in quarantaine! Misschien is dát een reden dat deze 

genezing niet aan de grote klok moest worden gehangen. 

Aansluitend komt dan de Romeinse hoofdman naar Jezus om voor zijn knecht te 

pleiten. Fijne kerel moet dat zijn, dat hij zich zo uitslooft voor zijn personeel! En dan 

die ontroerende belijdenis: “Heer, spreek slechts één woord…” Het antwoord van 

onze Heer Jezus mag er ook zijn: “Velen zullen komen van oost en west…” Hoewel 

destijds nog geen zicht was op de wereldwijde betekenis van de komst van Jezus, 

wordt hier al wel over geprofeteerd. Prachtig! De daad van dienend geloof van deze 

hoofdman heeft geleid tot een vermelding in Gods Woord, vergelijkbaar met die 

dame die kostbare nardusmirre over Jezus’ voeten goot! Dat had hij vast niet van 

tevoren gedacht! 

Tot slot de scherpe en ontnuchterende woorden, dat de kinderen van het Koninkrijk 

zullen worden buitengeworpen door gebrek aan geloof. Hier komt de urgentie van 

het met hart en ziel blijven geloven weer sterk naar voren! Moge de Heer Zélf ons 

geloof versterken! 

Wil je een keertje aanschuiven? Houd de nieuwsbrief in de gaten! 

Govert Gravendeel 

 

BEROEPINGSCOMMISSIE 

 

Het nieuwe jaar begon helaas met het teleurstellende nieuws van dominee 

Molenaar. Wij, als beroepingscommissie, hebben de tijd genomen om deze domper 

te verwerken. Begin februari zijn wij weer bij elkaar gekomen en hebben we het 

werk weer opgepakt. We zijn dankbaar dat iedereen van de commissie door wil gaan 

met de zoektocht.  
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Dankbaar kijken we terug op het ontmoetingsmoment met dominee Molenaar en 

zijn gezin. De opkomst was groot en de sfeer was goed. We hebben een goed beeld 

van onze gemeente kunnen geven.  

Des al niet te min start de zoektocht weer opnieuw. Mocht u een naam van een 

predikant willen voordragen, dan kunt u iemand van de commissie benaderen of mail 

sturen naar beroepingscommissie@hervormdputtershoek.nl 

We blijven bidden voor Gods leiding in het proces en dat de vacature snel vervuld 

mag worden. We vragen of u dit ook in uw voorbeden mee wilt nemen.  

Hopelijk kunnen we u snel weer benaderen met goed nieuws. 

De beroepingscommissie 

Jacolien Hoek, Peter in’t Veld, Arie van der Berg, Govert Gravendeel, Annie Vlasblom, 

Jolande Kornaat, Jenneke Hoogvliet, Martijn van der Zwaal, Lisa Viskil 

 

ZONDAGSSCHOOL 
 

In de tuin - Het leven wint !!   

   

Dit is het thema dat we gaan gebruiken de aanstaande 7 zondagen van de 40 

dagentijd.     

We lezen in de 7 weken met elkaar verhalen uit de bijbel naar Pasen toe die in de 

tuin afspelen of waar de tuin een belangrijke veelzeggende plek is. In de bijbel 

komen we ook een heel aantal keer het beeld tegen van een rijk bloeiende plek, een 

tuin waar prachtige bloemen bloeien, planten groeien waar bomen zijn en waar 

water stroomt. Een plek waar het goed is, een plek zoals God het heeft bedoeld. Dat 

begint in de tuin van Ede. De tuin die God maakt voor de eerste mensen. De mensen 

leven in vrede met elkaar en in de nabijheid van God. Dat lezen we op de eerste 
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zondag van de 40 dagentijd. Maar in die tuin gaat het ook mis tussen de mensen en 

God en dat lezen we op de tweede zondag. De derde zondag gaan we verder met de 

belofte dat God de mensen niet loslaat, dat het goed zal komen en dat de mensen 

terug zullen keren. De profeet Jesaja die gebruikt daarbij het beeld van de woestijn 

die zal bloeien. Er is nog een heel belangrijke tuin in de bijbel, namelijk de tuin met 

het open graf van Jezus.Daar vindt een beslissend moment in het verhaal van God 

en de mensen plaats. In de weken op weg naar Pasen lezen we de verhalen die 

daarop uitlopen maar... dat is ook nog niet het einde... In openbaring wordt de 

belofte gedaan van Gods nieuwe wereld. Een plek waar leven zal zijn in overvloed 

zoals in de eerste tuin van Ede.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We nemen jullie mee langs deze verhalen. We hopen dat jullie er wat van leren 

door middel van knutsels en puzzels en dat het fijn mag zijn met elkaar op de 

zondagsschool. Tot dan!     

Namens de leiding van de zondagsschool,    

Gerja Derksen-Schipper   
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RESERVEREN HOEKSTEEN 
 

Beste gemeente, 

 

Annie en ik doen onze taken om de Hoeksteen draaiende te houden nog met veel 

plezier. 

Dit willen we natuurlijk zo houden en daar is jullie medewerking ook hard bij nodig! 

Reserveren blijft echt nodig, hiermee wordt voorkomen dat er dubbele afspraken 

staan. 

 Maar hierdoor wordt er ook geregeld dat de kachel aan staat. 

Geen reservering, is ook geen verwarmde zaal. 

Mocht je geen antwoord op je mail hebben ontvangen na +/- 3 dagen, dan is een 

appje of belletje ook prima om te vragen of het mailtje wel binnengekomen is (jong 

gezin = druk). 

Bij deze willen wij Jan Plaisier bedanken voor het wekelijks stofzuigen van de 

Hoeksteen. 

Gelukkig hebben we al een opvolger en dat is Peter den Tuinder. 

Heel fijn dat dit snel opgelost kon worden. 

 

Groetjes van Leonie en Annie 

 

DE JAARLIJKSE KERKSCHOONMAAK 
 

Beste Gemeenteleden, 

De datum die wij hiervoor hebben geprikt is op zaterdag 15 Maart. 

Dus, zet hem in uw agenda en kom gezellig helpen. Jong of oud maakt niet uit, er is 

voor iedereen wel wat te doen. 

We beginnen met een kopje koffie, thee of limonade om 9 uur. 

Hopelijk zien we u verschijnen. 

 

Met een hartelijke groet, 

Rinus van der Kolk 
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ZWO 
 

 
Wandelen met aansluitend een soepmaaltijd voor ds. Vogelaar 

 

Zondagochtend 6 april na de dienst organiseert de ZWO een wandeling voor het 

werk van ds. Vogelaar in Sulawesi. 

We gaan na gezamenlijk koffie drinken in de Hoeksteen een wandeling maken van 

± 5 km. 

Na afloop wordt er soep geserveerd. 

Wanneer wandelen niet lukt kunt u natuurlijk ook in de Hoeksteen blijven. 

Deelname is EUR 5 per persoon. 

Opgave en dieetwensen vóór 29 maart a.s. bij: 

Cockie Snaaijer  

cockiesnaaijer@gmail.com 

Telefoonnr.: 06 5764 8884 

Rekeningnr. ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89 t.a.v. ZWO wandeling ds. Vogelaar 

 

Collecteopbrengst 29 september 2024 

De collecteopbrengst van EUR 235,15 gaat naar een project van Woord en Daad: 

‘Oud in Afrika’.  

Ouderdomsvoorzieningen zijn een westerse luxe. Ben je oud in Afrika, dan zit er vaak 

weinig anders op dan maar gewoon je land te blijven bewerken. 

De activiteiten van Oud in Afrika hebben als doel ouderen zo lang mogelijk 

zelfstandig en waardig te laten functioneren. Ze voorziet ouderen in Ethiopië van 

een klein pensioen, dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden. De 

werkzaamheden van Oud in Afrika verlopen via partners, vooral nonnen, die de 

situatie ter plekke goed kennen. Ze willen ruim 2.600 mensen van ondersteuning 

voorzien. Zij krijgen maandelijks een minipensioen, dat hen helpt bij uitgaven aan 

basisbehoeften. 

 

mailto:cockiesnaaijer@gmail.com
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Deurbussen 2024 en 2025 

De zendings(deur)bussen hebben over 2024 het mooie bedrag van circa EUR 

1.579,15 opgebracht. Dit bedrag is verdeeld over onderstaande projecten: 

— De Pauluskerk in Rotterdam 

— Een stabiel thuis voor kinderen – KIA. 

 

Onderstaand de projecten waar wij samen met u en jullie voor willen sparen in 

2025: 

-  Dorcas – Tanzania – Landbouwgrond vruchtbaar maken  

Tanzania is bijna 23 keer zo groot als Nederland, terwijl er maar 3,5 keer zo veel 

mensen wonen. Van oudsher is Tanzania een stammensamenleving. Hierdoor woont 

nog steeds een ruime meerderheid van de bevolking op het platteland. Deze boeren 

leven van het voedsel dat ze zelf verbouwen. Dit wordt echter steeds lastiger. De 

klimaatverandering veroorzaakt namelijk droogte en onvoorspelbare 

weersomstandigheden, waardoor oogsten mislukken. Dit heeft grootschalige 

gevolgen: te weinig voedsel, leven in armoede, criminaliteit. Help je mee de 

negatieve cirkel te doorbreken? 

- Stichting Jaffa Project Nederland 

Het motto “kinderen zijn kinderen die moeten allemaal gelijke kansen hebben” en 

omdat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor de toekomst van de kansarme 

jeugd die het Jaffa Instituut onder haar hoede heeft. 

Jaffa laat hoop gloren aan de horizon voor al die kinderen zonder kansen, zonder 

opvoeding, zonder liefdevolle opvang, zonder “gaat-u-maar-door”. 

Al die kinderen die zich niet staande kunnen houden, al die alleenstaande moeders 

zonder baan, al die gezinnen met een lege koelkast, al die bejaarden met lege 

handen. 

De motivatie van het Jaffa Instituut is in de loop der jaren uitgebreid er wordt hulp 

geboden aan mensen in nood van klein tot groot. De omgeving waarin de kinderen 

opgroeien heeft eveneens hulp nodig. Zo is de hulp die wij aan de kinderen bieden 

effectiever, want hun omgeving is medebepalend voor hun gedrag 
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BEDANKJES 
 

Lieve gemeenteleden, broers en zussen van ons gezin, 

We hebben een roerige en verdrietige tijd gehad rond december en januari, met 

grote verliezen in onze naaste familiekring. Op een enorm liefdevolle manier hebt u 

uw en jouw medeleven laten zien in bezoekjes, kaarten, telefoontjes en 

gesprekken. 

Het was, naast een enorme troost voor ons, ook een getuigenis naar onze familie 

toe, hoe de gemeente van Christus werkt! We zijn iedereen heel dankbaar. 

Met een warme groet namens Victor, Lianne, Esther, Joost: Annemarie de Haan 

*** 

Beste gemeenteleden, 

Hiermee bedank ik u allen voor de mooie bloemen en kaarten die ik mocht 

ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis. 

Ik ben nu wel thuis maar moet het nog rustig aandoen.  

Met hartelijke groeten, 

Aagje van Eekelen-van Oudheusden  

*** 

Beste gemeenteleden, 

Mede dankzij jullie donaties hebben wij tijdens serious request het mooie bedrag 

van € 7905,- bij elkaar kunnen verzamelen voor Metakids.  

We willen jullie ook bedanken voor de giften tijdens de collecte.  

Sander, Loes, Floor en Emma 

*** 

Blij verrast waren we toen we op 8 februari een prachtig boeket in ontvangst 

hebben mogen nemen voor ons 60-jarig huwelijk, aangeboden door de Hervormde 

Gemeente Puttershoek.  

Wat ons nog meer heeft verrast zijn de felicitaties die wij daarna hebben 

ontvangen, hartverwarmend!  

Heel hartelijk bedankt hiervoor. Ria en Koos den Heijer 

*** 
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Beste gemeenteleden, 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor  alle kaarten, telefoontjes, steun en 

warmte na het plotseling  overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa. 

Maarten Jacobus Kimmel 

Het is fijn om te ervaren dat zovelen met ons hebben meegeleefd. Het is 

hartverwarmend. 

Nel Kimmel-Mast, 

Kinderen en kleinkinderen 

*** 

Beste gemeenteleden, 

Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor de mooie herinnering die we mochten 

maken met onze 50ste huwelijksdag, waar u met bloemen en vele kaarten met 

mooie teksten aan hebt bijgedragen. 

Met een hartelijke groet, Krijn en Geri Bor 

*** 

 

 

VERTROUWENSPERSOON 
 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 
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RECYCLE-PROJECT 
 

 

Wist u dat….. 

 

…..de Hervormde kerk aan een Recycle-project van Kerk in Actie en GZB meedoet? 

…..u bepaalde artikelen (zie onderstaande lijst) bij de kerk kunt inleveren?  

…..door het inzamelen van deze artikelen dit de kerk geld oplevert? 

Mocht u het een en ander in willen leveren, dan kunt u deze spullen in de groene box 

in de Hoeksteen en de zwarte boxen bij de hoofdingang en bij de ingang aan de 

Boezemvliet deponeren. Het is ook mogelijk om het bij Nassaulaan 110 af te leveren.  

Dit Recycle-project heeft in 2024 landelijk €25.961,60 opgeleverd, dus twijfel niet. 

Het loont. Het gaat om de volgende artikelen:  

 

 kaarten (geen rouw- en trouw-) 

 ansichtkaarten 

 geboortekaarten 

 zelfgemaakte kaarten 

 (dubbele) kaarten van:   Anton Pieck 

                                            Voor het kind 

                                            Stichting Kinderpostzegels 

                                            Marjolein Bastin 

 postzegels (niet van ansichtkaarten afhalen!) 

 cartridges 

 pennen 

 mobieltjes 

 brillen 

 oud Nederlands geld 

 buitenlands geld 

 

Twijfelt u of wilt u meer informatie over het project, bel dhr. H.A. Mekking (06-

12383682). 

 



28 

 

ROMMELMARKT VERKOOP MAART 2025 
 

Vrijdag 28 maart van 13.30 tot 16.30 uur. 

Zaterdag 29 maart van 10.00 tot 12.00 uur. 

Verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Inleveren van bruikbare spullen, iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur 

Wij kunnen het ook bij u halen na een telefonische afspraak op werkdagen van 

18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 06-22551924. 

Tijdens de maandelijkse verkoop, hebben we in de koffiehoek (een gezellige 

ontmoetingsplek) koffie/thee en limonade met wat lekkers. 

U bent allen van harte welkom. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

Namens rommelmarktteam, 

An Klinge 

 

 

*** 

INGEZONDEN 
 

 

Voor u gelezen door Rokus Baan. 

Ds. Smytegelt was predikant in Middelburg omstreeks 1700.  

Hij kreeg grote bekendheid omdat hij heel goed kon preken. 

Hij had, zo dat heet, een geweldige uitstraling. Zijn preken waren  

heel eenvoudig. Hij sprak in korte zinnen, voegde er voorbeelden 

uit het alledaagse leven aan toe. Maar hij roerde ook punten aan 

waar hij het niet mee eens was. Zoals de slavenhandel waarmee 

de kooplieden goud verdienden. Dit werd niet door iedereen in  

dank aangehoord en kreeg hij vijanden bij het stadsbestuur. 

Van hem is het volgende verhaal bekend. 
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Op een stormachtige herfstavond wordt er rond middernacht hard  

op de deur van het huis van dominee Smytegelt geklopt. De dominee  

ligt al in bed, maar spoedt zich naar het raam om te horen wat er  

aan de hand is. Een man vraagt hem naar een zieke te komen, wiens 

toestand plotseling snel achteruit is gegaan. Daarna loopt de  

onbekende man door. Smytegelt kleedt zich snel aan en gaat in de  

donkere nacht op pad. Bij de Sint-Jorisbrug staan twee mannen,  

verder is het stil op straat.  

Bij het huis van de zieke aangekomen, duurt het lang voordat er 

iemand opendoet. De bewoners zijn verbaasd op dit uur de  

dominee te zien. Zij houden vol er niemand op uit te hebben  

gestuurd om zijn hulp te halen. Integendeel, met de zieke gaat het juist  

een stuk beter. Smytegelt staat voor een raadsel en keert terug naar huis.  

 

Twee jaar later wordt de predikant opnieuw midden in de nacht gewekt. 

Een bode vraagt hem mee te komen naar het woonhuis van een raadsheer.  

De man ligt op sterven en heeft om Smytegelt gevraagd.  

Dat bevreemdt de dominee, want van de raadsheer heeft hij tot voor een  

aantal jaren niets dan vijandschap ondervonden.  

Aan het sterfbed gekomen hoort Smytegelt dat de man eerder de hand  

heeft gehad in een moordaanslag op hem. Hij was de raadsheer die 

Smytegelt twee jaar geleden in het holst van de nacht had gewekt.  

Hij had hem naar de brug gelokt om hem met hulp van een vriend  

over de reling in het water te gooien.  

Maar toen Smytegelt in die stormnacht over de brug was komen  

aanlopen, had de raadsheer een wacht van engelen  om de dominee  

gezien. Verschrikt had hij zijn plan laten varen. Zijn metgezel had niets gezien. 

Hij bracht de raadsheer naar zijn huis, toen hij zag hoe aangedaan deze was.  

Beiden hebben toen voorgoed het kwade pad verlaten.  
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Zonder het te weten, was Smytegelt ontkomen aan een moordaanslag en  

had hij de hand gehad in hun bekering. De raadsheer zag in de engelenwacht  

het teken dat Smytegelt een dienaar van God moet zijn. Nu zijn einde nadert,  

wilde hij tegenover de dominee een persoonlijke bekentenis afleggen. 

 

“Want Hij zal voor u Zijn engelen 

bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen”. 

 

 

 
40 dagentijd gedicht 

Veertig dagen nog tot Pasen, 

soms een tocht door de woestijn 

om te leren en te vragen 

hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar te zijn. 

Veertig dagen, weken, jaren, 

Wachten, weten en ervaren 

Dat iets nieuws, verandering 

met vreugd en moeite samenging. 

 

Marijke de Bruijne 

Uit: Als de graankorrel sterft…Narratio 1996 

Ingezonden door Nel Naaktgeboren 
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