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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Redactie 

Consulent: ds. J. Breure  Krijn Bor 078-8795100 

ds.breure@hervormdputtershoek.nl  Gerda v.d. Merwe 

Scriba   

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 12/05/2025 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk  of  Schaduwrijk 67 

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

Tel.nr.: kerk/Hoeksteen 078-6764837  25/05/2025 t/m 23/08/2025 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Jan Plaisier 

Leonie Verrijp  Schaduwrijk 71 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6762151 

Collectebonnen  __________________________ 

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr. 

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71 

  

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en 

ledenregistr.nr. meer info: kerkelijk bureau. 

  

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in een bewogen nacht 

een nieuwe lente ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wondren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van 't graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

                     Lied 630: 1,4 
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 KERKDIENSTEN  
  

 13 april 2025 10:00 uur  17:00 uur   

 Predikant: ds M. van Heijningen Prop. J.W. Sterrenburg 

  Alblasserdam Sluipwijk 

 Organist: Linda Stolk Conny de Ronde 

 Zondagsschool: Nadine en Bart  

 Oppas: Lianne Brussé en Meranne van Geijl 

 Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

 Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

    

 Goede vrijdag Viering Heilig avondmaal  

 18 april 2025 15:00 uur   19:30 uur 

 Predikant: ds. T. Meijer ds. J. Wouters 

  Puttershoek Middellburg 

 Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

 Bekercollecte: Steunfonds mw de Jonge  

 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

    

 Pasen   

 20 april 2025 10:00 uur  17:00 uur (inloop 16:00) 

 Predikant: ds. M. Geluk   Zangdienst 

  Katwijk aan Zee Muzikale medewerking 

 Organist: Arie Bestebreur  Orgel,piano,viool 

 Zondagsschool: Leonie Dwarsfluit,euphonia 

 Oppas: Annelies van Santen en Norali Smit  

 Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

 Deurcollecte: Zondagsschool 
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27 april 2025 10:00 uur  17:00 uur   

Predikant: Prop. P.D. van Noppen ds. A.B. Vroomans  

 Ridderkerk Rijnsburg  

Organist: Hans Viskil Nico van Oudheusden  

Zondagsschool: Gerja en Bart   

Oppas:  Mirthe v.d. Berg Nathan v.d. Zwaal  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst   

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein   

    

    

04 mei 2025 10:00 uur / Koffie drinken 17:00 uur  

Predikant: ds. M.E. Vroonland ds. J. Steketee  

 Westmaas Zwijndrecht  

Organist: Arie Bestebreur Conny de Ronde  

Zondagsschool: Tineke en Bart   

Oppas: José van Oudheusden en Marijke Mekking  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst   

Deurcollecte: Diaconie   

    

   

11 mei 2025 10:00 uur 17:00 uur  

Predikant: Nb. ds. W. Hendriks  

  Ter Aar  

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde  

Zondagsschool: Nadine en Merel   

Oppas: Hannah v.d. Zwaal en Anna van Eck  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst   

Deurcollecte:    Onderhoud gebouwen   
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 18 mei 2025 10:00 uur  117:00 uur 

Predikant: ds. C. Groenendijk ds. W. van Herwijnen 

 Piershil Zwijndrecht 

Organist: Arie Bestebreur Linda Stolk 

Zondagsschool: Gerja en Maaike  

Oppas: Lianne Brussé en Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Diaconie Open-Doors  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

   

25 mei 2025 10:00 uur 15:00 Viering HA HtH 17:00 uur 

Predikant: ds. C.D. van Alphen ds. B.v.d. Linden 

 Rhoon Waalwijk 

Organist: Hans Viskil Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Leonie en Bart   

Oppas: Norali Smit en Méranne van Geijl 

Dienstcollecte: Diaconie  

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 

 

 

 

 

  

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/kerken/21658 

 

 

BLOEMENGROET 
 

 

23 februari. Mevr. A. Barendregt-Boender. 

02 maart. Dhr. M. van der Heiden. 

09 maart. Mevr. H. Kooij. 

16 maart. Dhr. W. Kamp. 

23 maart. Mevr. M. Jongekrijg-Schoonens. 

30 maart. Mevr. J. Zevenbergen-de Regt 

 
 

http://www.kerkomroep.nl/kerken/21658
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PASTO(P)RAAT 
 

 

In de 40-dagen tijd zijn we samen op weg naar Pasen. Volgende week is het de 

Stille week en zijn er verschillende kerkelijke activiteiten. De oecumenische 

werkgroep organiseert vesperdiensten op maandag, dinsdag en woensdag. Zie 

informatie elders in dit Klankbord.  

 

Op 17 april is het Witte Donderdag en is er een viering in de kerk. Om 7 uur gaat de 

kerk open en is er gelegenheid om in stilte te bidden, bijbel te lezen of zo maar te 

zitten. Om 8 uur begint de dienst die geleid wordt door ouderling Hugo Snaaijer.  

 

Op Goede Vrijdag zijn er 2 diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Om 

drie uur ’s middags is er een korte viering waarbij de gemeenteleden meteen aan 

tafel gaan zitten. Ideaal voor mensen die wat moeilijk ter been zijn, maar de tijd is 

ook fijn voor gemeenteleden die ’s avonds niet zo graag de deur uitgaan of kleine 

kinderen hebben. Na de middagdienst is er koffiedrinken in de consistorie. ’s 

Avonds begint de dienst om half acht.   

 

Eerste Paasdag is er zoals gebruikelijk om 10 uur een dienst.  

’s Middags om 5 uur is er een zangdienst. Er worden bekende Paasliederen 

gezongen die afwisselend begeleid worden met orgel, piano, dwarsfluit, euphonium 

en viool. Er is een korte overdenking.  

Vóór de dienst is er koffiedrinken in de consistorie. Vanaf 4 uur bent u van harte 

welkom. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en daarna gezamenlijk 

naar de kerk te gaan. U kunt natuurlijk ook meteen naar de kerk gaan.  

Voor alle diensten kunt u vervoer aanvragen bij Bart Dorsman tel. 06 1229 1480. 

 

Gebedsuur 

Tijdens de stille week is er elke avond een dienst. Daarom is het gebeds-uur 

verplaatst naar donderdag 8 mei. In dit uur willen we de ernstig zieken, de 

rouwenden, onze gemeente, ons dorp en de toestand in de wereld voor Gods troon 



8 

 

brengen. Maar ook danken voor alle goede dingen die we mogen ontvangen. We 

vinden het fijn om dit samen met u/jou te beleven.  

Ik wens iedereen gezegende Paasdagen.  

Juich want Hij, mijn Here leeft! 

Hij die ons de toekomst geeft. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Nelleke Dorsman, wijkouderling 

 

 

DIACONIE 
 

Wanneer u dit Klankbord leest is het bijna Goede Vrijdag en mogen we daarna ook 

het Paasfeest vieren. De 40 dagen tijd wordt door mensen op verschillende 

manieren ingevuld. In mijn werk op school vertellen we de Bijbelverhalen, maken 

we een werkje, zodat de kinderen een houvast hebben om erover te kunnen 

vertellen en zijn we vooral heel veel aan het zingen. Een van die liederen is het lied 

“Als ik lees in de Bijbel” van Marcel en Lydia Zimmer. Enkele stukjes uit het lied: 

 

Dan word ik stil 

En denk ik eraan 

Dat U dit ook 

Voor mij hebt gedaan 

 

En ik lees van het wonder 

Zo uitzonderlijk groot 

Want op de derde dag 

Stond U op uit de dood 

 

Zo mogen we samen deze dagen stilstaan bij het lijden en sterven van de Here 

Jezus maar bovenal ook bij het grote wonder van de opstanding. Voor U, voor jou, 

voor mij. 
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Paasgroetactie 

We hebben meegedaan met de Paasgroet actie voor gevangenen. Wat fijn dat 

zoveel gemeenteleden de moeite hebben genomen om een kaart te schrijven, om zo 

een gevangene te bemoedigen. Er zijn in totaal 38 kaarten verstuurd via Kerk in 

Actie. 

Ik moet hierbij ook denken aan Mattheüs 25:35-40. 

 

Thema-avond Vluchtelingen 

Met dit zelfde Bijbelgedeelte opende Leonie op maandagavond 24 maart de thema -

avond over vluchtelingen, met medewerking van de Stichting Gave en de werkgroep 

Met Hart en Handen uit ’s Gravendeel. 

 

We merken dat de betrokkenheid op dit onderwerp nog niet zo groot is in onze 

gemeente. Toch denken we, als diaconie, dat het belangrijk is om niet alleen naar 

onze eigen gemeente te kijken, maar breder naar de nood in de wereld en dichtbij 

naar de nood in Puttershoek en Maasdam. Juist met een krimpende gemeente is 

het belangrijk om ons heen te kijken, en samen met het bieden van praktische hulp  

( waartoe Jezus ons oproept in Matt 25 ) ook de Goede boodschap van Geloof, Hoop 

en Liefde te verspreiden. We bidden dat, mede door onze uitgestoken hand, meer 

mensen Jezus mogen leren kennen.  

 

Met de mensen die er wel waren hebben we een hele mooie en fijne avond gehad. 

Tonn den Otter van Stichting Gave liet ons in zijn presentatie zien hoeveel 

vluchtelingen er in Nederland zijn, waar ze vandaan komen en hoe de 

asielprocedure verloopt. Ook kregen we een inkijkje in de leefomstandigheden van 

de Asielzoekerscentra (AZC). Jeannet dan Hartog en twee andere enthousiaste 

vrijwilligers van de werkgroep met Hart en Handen vertelden over hun ervaringen en 

werk in ‘s-Gravendeel. Zij benoemden hoe het hun eigen (geloofs)leven heeft verrijkt 

in hun contact met vluchtelingen. Hoewel het soms ook spannend is en soms veel 

inzet vraagt. 

 

Huzeyfe en Seda, niet onbekend voor de deelnemers van Smakelijk Eten, hebben 

hun verhaal gedeeld over hoe het voor hen was om als vluchteling binnen te komen 
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in een vreemd land. En wat ervoor nodig is om je plekje te vinden en je enigszins 

thuis te gaan voelen in je nieuwe omgeving. We hebben met alle aanwezigen fijne 

gesprekken gevoerd en ideeën opgeschreven, hoe we als kerk zichtbaar, dienstbaar 

en gastvrij kunnen zijn. Wij willen graag samen met u kleine stappen zetten om 

vluchtelingen te ontmoeten en hen helpen. Zo willen we met elkaar ervaren en 

ontdekken waar Jezus onze gemeente zal leiden. 

Matt 25: 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u 

hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij 

onthaald. 

 

 

Bekercollecte Heilig Avondmaal 

Op D.V. 18 april, Goede Vrijdag, zal in onze gemeente het Heilig Avondmaal gevierd 

worden. In de middagdienst, die om 15.00 uur begint is er een dienst aan tafel. 

Deze dienst is wat korter. Om 19.30 uur is er een reguliere dienst. In beide diensten 

wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 

De bekercollecte is, zoals altijd op Goede Vrijdag, bestemd voor het steunfonds van 

mevrouw De Jonge, voor Zimbabwe. Ze kunnen uw hulp daar nog altijd goed 

gebruiken en we hopen dan ook weer een mooi bedrag over te kunnen maken.  

 

Open Doors 

Op D.V. zondag 18 mei is de collecte in de dienst voor de diaconie en is deze 

bestemd voor het werk van Open Doors. 

Wereldwijd zijn 380 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. Ze 

worden achtergesteld, gevangengezet of zelfs gedood. Onze roeping is te versterken 

wat dreigt te sterven. Een verwoeste kerk in Syrië, een groep geheime gelovigen in 

Noord-Korea of een weduwe in Nigeria. Wij zijn geroepen om als christenen 

wereldwijd verbonden te zijn: als één van ons lijdt, lijden we allemaal mee. Jouw 

gebed en betrokkenheid zorgen ervoor dat vervolgde christenen niet alleen staan. 

Van harte aanbevolen. 

 

Een hartelijke groet van de diaconie, 

Leonie, Annie, Kalinka en Dijanne 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 
 

Oproep ! 

De afgelopen tijd hebben we vanuit de Kerkenraad en het CvK nagedacht over de 

toekomst van de gebouwen. Een onderdeel van deze plannen is een aanpassing van 

De Hoeksteen. Kunnen we De Hoeksteen meer eigentijds maken? Als De Schakel er 

op enig moment in de toekomst niet meer is, kan De Hoeksteen dan aangepast 

worden om het voor de jeugd weer aantrekkelijk te maken? Is het mogelijk om De 

Hoeksteen efficiënter in te richten? Om dit soort vragen te beantwoorden en een 

breed gedragen plan te maken, vragen we u om hierover mee te denken. We willen 

daarom een denktank in het leven roepen die bestaat uit gemeenteleden om het 

CvK hierin te adviseren. Samen stellen we vooraf de randvoorwaarden en een 

budget vast om een dergelijk plan te maken. Voelt u zich geroepen of lijkt het u leuk 

om een bijdrage te leveren aan dit belangrijke onderdeel van ons gemeentezijn, dan 

is dit de uitgelezen mogelijkheid om hier iets in te betekenen. Uw mening is 

belangrijk. Geef u op bij het CvK vóór 1 juni, zodat we voor de vakantie kunnen 

aftrappen. Ook jongeren van harte uitgenodigd om te reageren! 

 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein  

Binnen schilderwerk kerk. De voortgang van het schilderwerk valt flink tegen. Niet 

alleen is de schilder later begonnen dan gepland, het werk vergt ook meer tijd dan 

gedacht. Het continue verplaatsen van zelfgemaakte vlonders waarop de stellingen 

worden opgebouwd om veilig bij de ramen te kunnen vergt veel extra tijd. We 

hopen dat het werk in de eerste week van april wordt afgerond.  

 

Voor de instandhouding van het kerkgebouw kunnen wij gebruik maken van de SIM 

regeling (Subsidie Instandhouding Monumenten). De SIM periode strekt zich uit 

over een periode van 6 jaar. Voor zo’n periode wordt dan op basis van technische 

rapporten een inschatting gemaakt wat het gaat kosten om het monument in stand 

te houden. We hebben onlangs de aanvraag ingediend voor de SIM periode 2026-

2031. De reguliere kosten voor de instandhouding van het kerkgebouw over deze 

periode zijn (inclusief een geschatte indexatie) ingeschat op ca. EUR 130.000. We 

verwachten zo rond september een antwoord op onze aanvraag te ontvangen.  
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Vanaf 1 maart is de pastorie weer tijdelijk bewoond. Het is fijn om iemand er mee 

van dienst te kunnen zijn en ook voor het gebouw is het beter als het bewoond is. 

Er is uiteraard de afspraak met de nieuwe bewoner dat er sprake moet zijn van 

oplevering binnen een redelijke termijn als we de pastorie voor een nieuwe 

predikant en zijn gezin nodig gaan hebben.  

 

Het voorjaar is weer aangebroken. Alles is mooi aan het uitlopen. Helaas vindt het 

onkruid het ook weer tijd worden om de kop op te steken. Ook is er voorjaars snoei 

nodig. Vanaf de 1e week van april gaat de tuinploeg weer om de 2 weken aan de 

slag op een donderdag morgen. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom om ons 

een handje te helpen. Een beetje groene handen hebben helpt, maar is niet 

noodzakelijk.  

 

Financiën 

Jaarrekening 2024 

De laatste hand wordt weer gelegd aan de jaarrekening over 2024. Zonder 

predikant kosten lijkt het erop dat we ook voor dit jaar een batig saldo hebben.  Na 

goedkeuring door de Kerkenraad zullen wij via het Klanbord u verder informeren.  

 

Solidariteitskas 2024 

Als Hervormde gemeente moeten wij volgens de kerkorde bijdragen in het 

bovenplaatselijke kerkenwerk van de PKN. Dit gaat via het z.g. quotum en via de 

solidariteitskas. Deze bijdragen worden door ons doorberekend aan de leden van de 

gemeente via de bijdrage ‘Solidariteitskas’. De bijdrage voor 2025 is door ons 

vastgesteld op € 10,00 per lidmaat/dooplid boven de 20 jaar. Dit bedrag is al jaren 

hetzelfde gebleven. Ons Kerkelijk bureau zorgt voor de incasso van de bijdrage 

Solidariteitskas per gemeentelid en voor de gezamenlijke afdracht aan de PKN. Het 

is de bedoeling om de incasso op woensdag 7 mei a.s. te laten plaatsvinden.  

Vanaf 24 tot en met 30 april a.s. worden de brieven voor de jaarlijkse bijdrage aan 

de Solidariteitskas bij de belijdende-en doopleden vanaf 20 jaar bezorgd. Uiteraard 

alleen bij die gemeenteleden die in het verleden geen automatische incasso 
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hebben afgegeven. Bij de leden, die eerder een machtiging voor het incasseren van 

hun lidmaatschap hebben afgegeven, worden geen brieven meer bezorgd. 

Er wordt binnen de PKN flink nagedacht over een ander systeem van berekening 

van het quotum en de solidariteitskas. Dat gaat (hoogstwaarschijnlijk…..) 

betekenen dat het voor ons duurder gaat worden. We zullen hier t.z.t. dan weer 

naar u op moeten reageren.  

 

Overige 

Vrijwilligersmiddag met etentje 

We kunnen terugzien op een gezellige middag met elkaar, waarbij Annie met haar 

CvK team alles weer goed georganiseerd had. Dank je wel Annie voor je inzet om 

deze middag tot een succes te maken. De Chinese maaltijd ging er goed in bij de 

ca. 35 aanwezigen. We mochten stilstaan bij 2 ‘extra vrijwilligers’, te weten An 

Klinge en Jan Plaisier die elk op een eigen wijze en op verschillende terreinen van 

het gemeentezijn hun langjarige bijdrage hebben geleverd. Ook werd er door de 

voorzitter stilgestaan bij het vele werk dat Emma voor de kerk gedaan heeft. Helaas 

komt hier na 75 jaar een einde aan. 

 

Vrouwenvereniging Emma 

De Bingoavond op 22 maart is de laatste activiteit van Emma voor de gemeente 

geweest. Het was gezellig druk, met een tafel die geheel bezet werd door de leden 

van JOR-Young, die enthousiast hebben mee ge-bingo ‘d. Op een later moment 

zullen we vanuit het CvK met de dames van Emma samenkomen om een bijzondere 

periode met hen af te sluiten en de laatste inkomsten van de acties van hen te 

mogen ontvangen. Emma laat in een apart stukje weten wat de laatste Bingoavond 

heeft opgebracht.   

 

Jeugd en kerkgang 

Als CvK zouden we het leuk vinden als de jongeren wat meer betrokken worden bij 

de diensten. Op ons terrein kan dit bij het collecteren, de begroeting of het luiden 

van de klok. Gewoon aangeven als je dit leuk vindt om eens te doen! 
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Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

 

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 
 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

 

BIJBELLEZEN OP ZATERDAG 
 

Twintigste bijbel lees ochtend, 1 maart 2025. Matt. 8:14-22. 

De bijbel. Hoe lees je, wat doet het je. Telkens opnieuw lezen en ontdekken dat je 

altijd weer iets over het hoofd hebt gezien. Je verdiepen door het opzoeken op 

positieve sites, zoals “levenslicht.org”. Dat laatste werd deze ochtend ook gedaan, 

en het verbreedt je blik. Misschien is het ’t beste eerst zelf een stukje goed te lezen 

en te herkauwen. Je de situatie in te leven. Je biddend en verwachtend op God Zélf 

mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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te richten, om zo je leven te richten. En als het onduidelijk blijft gewoon verder 

lezen, omdat de bijbel vaak zichzelf uitlegt. 

Petrus woonde in een huis. Niet op de boot blijkbaar. En, hij had zijn schoonmoeder 

in huis. Dus was hij getrouwd! Een verrassing voor sommigen? Enne, hoe zou zijn 

vrouw tegenover de keuzes van Petrus gestaan hebben? Later lezen we bij Paulus 

dat de andere apostelen, waaronder Petrus, hun vrouw meenemen op zendingsreis. 

Dit terzijde. 

De bijbel. Essentieel om dit boek als Woord van God te zien, en er met verlangen en 

eerbied uit te lezen. Wat er kan gebeuren als je dat niet doet, maar met je kritische 

spitsvondige westerse blik gaat lezen? Dan krijg je uitleggingen als: “nou, de 

moeder van Petrus was ziek omdat haar schoonzoon er zulke extreme ideeën op na 

hield. Buikpijn en hoofdpijn. Maar toen ze wat aandacht van de Rabbi zélf kreeg, en 

de liefde in zijn ogen zag, ja, toen werd ze enthousiast en ging hem óók dienen.”               

Een andere uitleg, nog aardser als de eerste. “Het was in Jezus’ belang om haar te 

genezen, zo kon hij bediend worden. Een bekend principe: wiens brood men eet, 

diens woord men spreekt!” 

Wij op de kring geloven in Jezus als Gods Zoon op aarde. Na zijn onderwijs in de 

Bergrede is Hij aan het werk gegaan. En de uitwerkingen van Gods Koninkrijk onder 

ons worden summier verteld door de evangelist Mattheüs. Uitwerkingen die 

natuurlijk vragen oproepen. Het blijft namelijk niet bij de schoonmoeder van Petrus. 

Vele bezetenen bracht men, en ernstig zieken. Allen werden genezen. 

Bezetenen. Psychisch ziek of door demonen (gevallen engelen) gevuld? Combi? Dit 

zijn inderdaad prangende vragen, want bij een bezet persoon kan medicatie 

misschien symptomen bestrijden maar wordt de oorzaak niet weggenomen. We 

krijgen trouwens de indruk dat er heel wat bezetenen waren, wat weer de vraag 

opwerpt “hoe werden ze dan bezeten?” Dit laten we dus rusten. Er zijn dikke 

boeken geschreven over deze materie, die waarschijnlijk ook niet het laatste woord 

hebben. 
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In vers 17 staat dat Jezus onze ziekten heeft gedragen. Dit is ongetwijfeld tijdens 

de kruisiging en de martelingen die daar direct aan vooraf gingen gebeurt. Maar 

zou ook tijdens de genezingen iets van onze pijn op Hem gelegd zijn? Want Jezus 

wist heel goed dat er kracht van Hem uitging toen een dame stiekem Zijn mantel 

aanraakte en daardoor genezen werd. De genade en de genezing zijn niet 

goedkoop, maar hebben Hem het leven gekost! 

Vanaf vers 18 gaat het over het volgen van Jezus. Zijn enigszins cryptische 

antwoorden zeggen eigenlijk zoveel als: “geef alles prijs en besef dat discipel zijn 

zeker ook lijden met zich meebrengt”. Juist bij deze verzen hebben we even op 

internet gezocht en kregen we verhelderende uitlegging. 

En verder hebben we wat bijgepraat. Was gezellig en opbouwend. 

Wil je een keertje aanschuiven? Houd de nieuwsbrief in de gaten! 

Govert Gravendeel 

 

ZONDAGSSCHOOL 
 

 

Hallo jongens en meisjes, 

Nog even en dan vieren wij het paasfeest met elkaar en gaan we ook weer met 

elkaar ontbijten. 

Hebben jullie je al opgegeven? 

Dit kan tot en met 11 april bij mij via whatsapp of Leonieverrijp@hotmail.com. 

Papa, mama en broertjes/zusjes mogen uiteraard ook gezellig mee. 

 

Na het paasproject gaan we het over een ander deel uit de bijbel hebben. 

Hieronder tips waar het over gaat. 

Ik ben benieuwd of jij of je ouders (of andere gemeenteleden) erachter komen waar 

wij het over gaan hebben. 
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1. Mijn vader heet Amos. 

2. Ik ben getrouwd en heb twee zonen. 

3. Mijn twee zonen heten: Sear-Jasub en Haastige roof, spoedige buit. 

4. Ik werk aan het hof van de koning. 

5. Ik heb een eigen Bijbelboek in het Oude Testament. 

6. Ik word ook genoemd in het Nieuwe Testament. 

7. Ik moet de mensen vertellen wat er gaat gebeuren als ze niet goed naar God 

luisteren. 

8. Ik ben dus een profeet. 

9. Mijn eigen Bijbelboek is best dik. Het heeft 66 hoofdstukken. 

10. Mijn naam begint met de letter J. 

 

Laten jullie het weten als je het geraden hebt? 

 

Namens de leiding van de zondagsschool, 

Leonie 

 

 

EMMA 
 

 

Hallo allemaal,  

 

Hier het allerlaatste berichtje van EMMA: 

 

Zoals jullie weten is EMMA na 75 jaar opgeheven. Als afsluiting hebben we de 

allerlaatste bingo gehad. De opbrengst was € 435,00. 

Wij danken eenieder die daaraan bijgedragen heeft, en hopen het bedrag 

binnenkort aan de kerkrentmeesters te overhandigen. 

Namens het bestuur willen we u allemaal groeten en Gods zegen wensen.  

 

Elly, Corrie, Maartje en Tiny 
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WORLD SERVANTS 
 

 

Beste gemeente, 

Zoals de meesten (hoop ik) wel weten ga ik aankomende zomer naar Brazilië om 

een sportaccommodatie te bouwen met World Servants. Hierbij wil ik kort 

toelichting geven over ons aanstaande project. 

Het project zal in Almas (een wijk in de stad Guanhaes) plaats vinden, in de 

provincie Minas Gerais. Zo’n 15 uur rijden van Sao Paulo. Het is een lekker 

heuvelachtig gebied. Mij is verteld dat de natuur daar heel mooi is. 

Almas is 55 jaar geleden ontstaan toen de stad uit zijn voegen barstte en er uit 

nood heel veel huizen gebouwd moesten worden. Dit gebeurde alleen zonder enige 

vorm van voorzieningen, zoals scholen of ziekenhuizen etc.. Nu wonen er zo’n 560 

gezinnen. Er spelen veel problemen bij die gezinnen, waarvan de meeste achter de 

voordeur verstopt zitten. Zo kan ongeveer 30% van de bewoners niet lezen en 

schrijven, is er veel huiselijk geweld, tienerzwangerschappen en geen sociale 

veiligheid in de wijk. 

BEM is onze partnerorganisatie: “Bem Estar do Menor (BEM) begon als crèche 

waaruit in de loop der jaren een flink aantal sociale projecten en activiteiten zijn 

gecreëerd en ontwikkeld. Dit heeft tot vandaag de dag aanzienlijk bijgedragen aan 

het voldoen aan de sociale behoeften, transformatie en sociale ontwikkeling van de 

gemeenschappen waar BEM zijn aanpak heeft uitgebreid.” 

In Almas heeft BEM een community centre. Hier geven ze trainingen en workshops, 

bijvoorbeeld in muziek. Ook maken ze bijvoorbeeld gebruik van voetbal om kinderen 

naar school te ‘lokken’. 

De focus van ons project zal voornamelijk in het sociale aspect liggen. De 

verbinding zoeken tussen de deelnemers en de lokale bevolking, om zo Gods liefde 

te kunnen delen met elkaar. Dit doen we bijvoorbeeld door huisbezoeken, sport en 

kerkdiensten. 

De volledige bouw van de sportaccommodatie zal worden verdeeld over twee 

projecten. Volgend jaar gaat er weer een project naar Almas. Wij zullen ons 

voornamelijk focussen op het leggen van de juiste vloer en het bouwen van 

kleedkamers. 
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Ik hoop dat het voor jullie nu een beetje duidelijk is waar al die bijdrages nu naar 

toe gaan. Iedereen die heeft geholpen, gesponsord, gefietst, gewandeld en 

gespeedmarst: heel erg bedankt! Omdat ik de 

deelnemersbijdrage bij elkaar heb, is het 

grootste geld nu opgehaald. Ik zal komende tijd 

misschien nog 1 of 2 acties gaan doen om zo 

hopelijk nog wat extra’s op te halen. Houd dus 

goed de nieuwsbrief en de website van World 

Servants in de gaten!  

Groetjes! 

Joost 

 

VERTROUWENSPERSOON 
 

 
Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld pesten discriminatie 

agressie en geweld seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 

 

KUNST IN DE KERK 

 
In vorige Klankborden stonden eerder al oproepen om creatief bezig te zijn voor een 

expositie op ieders eigen hobbygebied tussen “Pasen en Pinksteren” in onze kerk op 

zaterdag 3 mei a.s.   

We missen uw/jouw toezegging nog, maar er zijn nog wat plaatsen over.  Of…… 

misschien zijn er ook wel lezers die  zin hebben om iets te maken, maar hebben zij 

dit nog niet kenbaar gemaakt bij het onderstaande adres. Schroom dan niet en bel 

voor info of meld u/je aan bij:  Adrie Groenendijk-de Waard.  Telefonisch naar  078-

6761845 of per mail naar:                                   

cor-adrie@groenwaard.nl  
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INGEZONDEN 
 

 

Ingezonden door Ds. Groen 

Dit gebed is gelezen op Biddag 12 maart 2025 

O gebed, o gebed! Jij bent in het leven een gave van God. In dit treurige leven te 

midden van de strijd, heb je me opgericht. In donkere nachten sliep ik niet, bracht ik 

door op mijn knieën En met mijn ziel sprak ik met God: "Verhoor mij, mijn God, te 

midden van de ellende van het leven Help me, ik ben uitgeput!” Buiten raast de 

wind, En de ijzige sneeuwstorm jaagt, En zo’n zelfde storm is die avond in mijn hart 

en kwijn ik weg, Maar, verootmoedigd tot stof, met tranen in mijn ogen, Heb ik in 

mijn nood tot Jezus gesmeekt: “O mijn God! U weet alles, het is zo zwaar voor mijn 

ziel! Ik ben uitgeput, en bijna uitgegleden”. O, mijn God, ik vraag geen licht en 

zorgeloos leven Laat lijden en verdriet op mijn pad dan tegenkomen. Maar één ding 

vraag ik U: dat ik altijd zal voelen Dat Uw almachtige armen om mijn schouders 

liggen Die me in de levensstrijd mij liefdevol opbeuren. O gebed, o gebed! Ik brand 

van dankbaarheid! En ik prijs de kracht van God, en zijn genade oneindig diep. O 

mijn God, U hebt mij Uw heilige liefde mijn zwakke geest versterkt, Toen ik in de 

storm uitgeput neerviel, Tot de hemel heb ik hartelijk gezucht, opgezonden te 

midden van de zorgen En heb ik in het gebed blijdschap ontvangen. 

 
 О молитва, о молитва! В жизни Богом ты дана. В скорбной жизни среди битвы 

поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях всё стоял И душою с Богом 

говорил: "Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог Помоги, я выбился из 

сил!" За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным, И такой же бурей в сердце в 

этот вечер я томим. Но, смирившийся во прах, со слезами на очах Я в скорбях Иисуса 

умолял: "О мой Бог! Ты знаешь все, на душе так тяжело, Я измучен и почти упал". 

Боже мой, я жизни лёгкой И беспечной не хочу, Пусть страдания и скорби На пути 

своём найду. Об одном прошу лишь я, Чтоб я чувствовал всегда Как Твоя всесильная 

рука На плечах лежит моих И среди житейских битв Ободряет ласково меня. О 

молитва, о молитва! Благодарностью горю, Прославляю Божью силу, благодати 

глубину. Боже! Ты в любви святой укреплял дух слабый мой, Когда в бурю падал я без 

сил. К небесам сердечный вздох возносился средь тревог, Я в молитве радость 

получал. 
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Voor U gelezen (ingezonden door Rokus Baan)  

 

Wilhelm Krüger, een jonge Duitse soldaat liep in januari 1945 door een besneeuwd 

dorp in de Achterhoek. 

Zijn peloton had orders gekregen om het dorp in de gaten te houden. Er waren 

geruchten dat de bevolking samenkwam, misschien wel om berichten uit te 

wisselen met het verzet.  

Er moest extra wacht gelopen worden. Het was nu zijn beurt. 

Hij was moe van de oorlog. Wilhelm miste zijn vrouw en hun pasgeboren zoon, die 

hij nog nooit had vastgehouden.  

Plotseling hoorde hij bij de oude kerk stemmen… Door een  

gebroken raampje gluurde hij naar binnen en zag een jonge moeder met een baby in 

haar armen en een dominee. Deze zei zachtjes: “Matthijs, ik doop je in de Naam 

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”  

Wilhelm wist dat hij nu moest ingrijpen. Samenkomsten waren immers verboden. 

Wat moest hij doen..?  

Maar in die vrouw zag hij zijn eigen vrouw. In dat kind zag hij zijn zoon. Hij opende 

de deur. Angstige blikken keken de soldaat aan. Hij haalde diep adem en fluisterde 

één woord: “Segen”. 

Toen draaide hij zich om en verdween in de sneeuw. 

Die nacht schreef hij aan zijn vrouw: “Ik heb vandaag een kind gezien dat vrede 

verdient. Net als onze zoon. 

 

Uitnodiging Benefietconcert 16 mei 2025 

Een avond in het teken van muziek en een Hoopvol verhaal 

Van harte welkom op vrijdagavond 16 mei bij het benefietconcert; een avond in het 

teken van muziek en bemoediging. De opbrengst gaat naar het werk van De Hoop in 

Dordrecht. 

De muziek wordt verzorgd door band All4One. Tijdens de avond zingen we lofprijs- 

en aanbiddingsliederen en deelt oud-cliënt en evangelist Jos Refo zijn 

veelbewogen levensverhaal. Hij vertelt over zijn verleden in de drugswereld, zijn 

constante gevoel van afwijzing en er niet bij horen. Bij De Hoop ontving hij hulp 
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voor zijn verslaving en werd hij vrijgezet van de leugen die hem vertelde dat hij niet 

goed genoeg was. Deze Hoop die hij kreeg, wil hij nu doorgeven aan anderen. 

Beleef en geniet van een Hoopvolle en bemoedigende avond, en draag bij aan het 

werk van De Hoop dat nog steeds hard nodig is. 

Praktische informatie: 

·       Inloop: Vanaf 19:30 uur met koffie en thee 

·       Programma: Van 20:00 tot 21:30 uur 

·       Locatie: Gereformeerde Kerk (kleine zaal), Rembrandtstraat 1, Puttershoek 

We kijken ernaar uit u te verwelkomen! 

  

Met vriendelijke groet,  

Eline de Bruin 

Vrienden van De Hoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

  Collecten:  via coll./bank/app of bus februari 2025  

   

 02/02/25 CvK week 6  €       499,50  

 09/02/25 CvK week 7  €       440,50  

 16/02/25 CvK week 8  €       696,05  

 23/02/25 CvK week 9  €       487,00  

 Deurbussen: ZWO-bussen /febr.+ APP  €       138,40  

 HJP-bussen /febr. + APP  €          87,95  

 Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)  

 Kerk  €          10,00  

 Diaconie 23/02  €       287,55  

 Verjaardagsfonds/februari  €          10,00  

    Collecten:   via coll./bank/app of bus maart 2025 

   

 02/03/25 CvK week 10  €       232,55  

 09/03/25 CvK week 11  €       235,00  

 12/03/25 CvK week 11  €       246,25  

 16/03/25 CvK week 12  €       394,50  

 23/02/25 CvK week 13  €       469,50  

 30/03/25 CvK week 14  €       243,90  

   
    Deurbussen: ZWO-bussen /mrt.+ APP  €       136,45  

 HJP-bussen /mrt. + APP  €          84,50  

    Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)  

 Kerk  €       585,00  

 Kerk in Actie-40dagentijd 02/03  €       189,50  

 Praisedienst 02/03 (Hospice)  €       172,50  

 Diaconie 09/03  €       341,60  

 Bidstondcollecte 12/3  €       612,00  

 Diaconie 30/03  €       272,80  

 Verjaardagsfonds/maart  €          40,00  

 Koffiebusje Hoeksteen 1e kw.  €       115,00  

 Bloemen  €          10,00  

     Kerkbalans: Toezegging in 2025  €  82.880,00  

 Reeds ontvangen  €  35.796,00  

   
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.  
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God dank! Laat iedereen het horen: 

Christus is waarlijk opgestaan! 

Wij gaan niet in de nacht verloren – 

Pasen: de grote dag breekt aan! 

Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,  

een engel kondigt stralend aan: 

Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, 

waarlijk de Heer is opgestaan! 

 

Wij hadden alle hoop verloren, 

niemand van ons zag toekomst meer; 

leeg was ons hart, als nooit tevoren 

zo eenzaam, zonder onze Heer. 

Hopeloos donker was ons leven, 

een bange droom, een lange nacht; 

waar was ons laatste licht gebleven: 

Christus, die ons de toekomst bracht? 

 

God dank! De hemel heeft gesproken: 

Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! 

Een nieuwe lente is ontloken, 

vreugde begraaft het diepst verdriet. 

God lof! De nacht is overwonnen, 

het daglicht krijgt voorgoed ruim baan, 

de toekomst is vandaag begonnen – 

waarlijk, de Heer is opgestaan! 

 

Zingende Gezegend 155 (melodie psalm 118, Laat ieder ’s Heren goedheid loven) 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

 

 

 

  



28 

 

 


