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Predikant; Vacant

Consulent: ds. J. Breure
ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl
Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Tel.nr.: kerk/Hoeksteen 078-6764837

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl
Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.
kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en
ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89
HJP: NLO4 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

2

Redactie
Krijn Bor 078-8795100
Gerda v.d. Merwe

Layout
Krijn Bor

Kopij

t/m 11/08/2025; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
of Schaduwrijk 67

Volgende nummer
24/08/2025 t/m 11/10/2025

Vragen over bezorging
Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht
voor om kopij in te korten. Te laat
aangeleverde of anonieme tekst
kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.



| INHOUDSOPGAVE |

KEIKAIBNSTEN ... 4
BIOBMENGIOBT ... 9
IMIBAITATIE ... 9
College van Kerkrentmeesters (CVK) ..o 11
Pastoraal en diaconaal meldpunt ............cc.ovvveeeeeeeeeeeeee e 15
DIBCONIE <.t 16
VEIrtrOUWENSPEISOON ......c..eviececece e 18
Bijbellezen 0p Zaterdag.........covevieeiiieiie e 19
Z0NAAGSSCNO0N ... 22
INGEZONAEN ... 23
PAASZINGEN ... 23
OUHIOOK ..o 24
OPENIUCKEAIBNST ... 24
BEAANKL ..o 24
OpbrengSten COIBCTEN ........ovvcececeeeceeee e 25

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liethebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een kerk die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
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[KERKDIENSTEN

25 mei 2025 11:00 uur 17:00 uur

Predikant: ds. C.D. van Alphen ds. B.v.d.Linden
Rhoon Waalwijk

Organist: Hans Viskil Arie Bestebreur

Zondagsschool: Leonie en Bart

Oppas: Norali Smit en Meranne van Geijl

Dienstcollecte:
Deurcollecte:

Diaconaat
Onderhoud groenvoorziening

29 mei 2025 10:00 uur Hemelvaartsdag Gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde Kerk te Puttershoek

Predikant: ds M.v.d.Graaf
Maasdam

Organist: Linda Stolk

Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst

Deurcollecte:  Onderhoud orgel

01 juni 2025 10:00 uur Koffie drinken 17:00 uur

Predikant: ds F.J. van Harten ds E. Agterhuis
Scheveningen Heinenoord

Organist: Arie Bestebreur Conny de Ronde

Zondagsschool:  Tineke en Merel

Oppas: Mirthe v.d. Berg en Nathan v.d. Zwaal

Dienstcollecte:
Deurcollecte:

Kerk en Eredienst
Onderhoud gebouwen



Pinksteren

08 juni 2025 10:00 uur 17:00 uur

Predikant: ds. K. Koppenaal Prop. P.D. van Noppen
Dirksland Ridderkerk

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde

Zondagsschool:  Nadine

Oppas: Annelies van Santen en Marijke Mekking

Dienstcollecte:

Kerk en Eredienst

Deurcollecte:  K.LA.

15 juni 2025 10:00 uur 17:00 uur

Predikant: ds M.C.L. Oldhoff Prop. H. Russcher
Mijnsheerenland Hardinxveld Giessendal

Organist: Arie Bestebreur Linda Stolk

Zondagsschool:  Gerja en Bart

Oppas: José van Oudheusden en Anna van Eck

Dienstcollecte:
Deurcollecte:

Kerk en Eredienst
/W0

22 juni 2025 10:00 uur Viering Heilig Avondmaal 17:00 uur Vriz. HA.

Predikant: ds A.A.v.d. Berg ds. C. Groenendijk
Heinenoord Piershil

Organist Nico van Oudheusden Arie Bestebreur

Zondagsschool:  Leonie en Merel

Oppas: Hannah v.d. Zwaal en Jolijn Dekkers

Bekercollecte:
Deurcollecte:

CaredMalawi
Onderhoud groenvoorziening



29 juni 2025 10:00 uur 16:00 uur

Predikant: ds. T. Meijer ds. Rob Favier
Puttershoek

Organist: Hans Viskil Muziekgroep: Nazareth

Zondagsschool:  Tineke en Maaike

Oppas: Lianne Brussé en Meranne van Geijl

Dienstcollecte :  Kerk en Eredienst

Deurcollecte :  Zondagsschool

06 juli 2025 10:00 uur Koffie drinken 17:00 uur

Predikant : ds. G.J. van Beek ds. J. Steketee
Hendrik [do Ambacht Zwijndrecht

Organist :

Zondagsschool : Nadine en Bart

Oppas : Norali Smit en Nathan v.d. Zwaal

Dienstcollecte :  Kerk en Eredienst

Deurcollecte :  Diaconie

13 juli 2025 10:00 uur 17:00 uur

Predikant : ds. J. Bijl ds. AH. Groen
Strijen Sliedrecht

Organist :

Zondagsschool : Gezinsdienst

Oppas : Mirthe v.d. Berg en Marijke Mekking

Dienstcollecte :

Deurcollecte :

Kerk en Eredienst
Onderhoud Groenvoorziening



20 juli 2025 10:00 uur 17:00 uur

Predikant : ds. R.H.M. de Jonge ds. M. Vastenhout
Leiden Sliedrecht

Organist :

Zondagsschool :

Oppas : Annelies van Santen en Jolijn Dekkers

Dienstcollecte :  Kerk en Eredienst

Deurcollecte :  Onderhoud Gebouwen

27 juli 2025 10:00 uur 17:00 uur

Predikant : ds. G.A. v.d. Weerd ds. N. Cluistra
Geertruidenberg Capelle a/d IJssel

Organist :

Zondagsschool :

Oppas : José van Oudheusden en Meranne van Geijl

Dienstcollecte :

Deurcollecte :

Diaconie

Onderhoud Gebouwen

03 aug 2025 10:00 uur Koffie drinken 17:00 uur

Predikant : ds. R. Hoyer-Agterhuis ds. A.D. Noordam
Ottoland Dordrecht

Organist :

Zondagsschool :

Oppas : Geen oppas

Dienstcollecte :

Deurcollecte :

Kerk en Eredienst

Onderhoud orgel



10 aug 2025 10:00 uur 17:00 uur

Predikant : ds. J. Breure ds. A. Theunisse
Zwijndrecht Zevenhuizen

Organist :

Zondagsschool :

Oppas : Geen oppas

Dienstcollecte :  Kerk en Eredienst

Deurcollecte :  Diaconie

17 aug 2025 10:00 uur 17:00 uur

Predikant : ds. L. v.d. Eijk Prop. P.D. van Noppen
Zwijndrecht Ridderkerk

Organist :

Zondagsschool :

Oppas : Geen oppas

Dienstcollecte :

Deurcollecte :

Kerk en Eredienst
Onderhoud groenvoorziening

24 aug 2025 10:00 uur 17:00 uur

Predikant : Prop. J.W. Sterrenburg Ds. R.H.M. de Jonge
Sluipwijk Leiden

Organist :

Zondagsschool :

Oppas : Hannah v.d. Zwaal en Anna van Eck

Dienstcollecte :

Deurcollecte :

Diaconie tbv. Uitz. kerkradio
Onderhoud gebouwen



BLOEMENGROET

06 april dhr. J. Reijerkerk

13 april mevr. C. Ruggenberg-den Hartog

20 april dhr. Rinus van der Kolk

27 april mevr. Stooker- Bestebroer

04 mei mevr. N.L. Schenk-Spiering

11 mei dhr. A. Batenburg
MEDITATIE

Hemelvaart en Pinksteren 2025

Met overmacht daalt de Heilige Geest neer op het Pinksterfeest. Toch is de Heilige
Geest de hele Bijbel door aanwezig en werkzaam. Bijvoorbeeld het begin van de
Bijbel: “Gods Geest zweefde over de wateren”. En in de laatste verzen van de
bijbel, zo'n 4000 jaar later: “De Geest en de bruid zeggen kom!” Maar, WIE is die
Geest? In Hand. 2, het bekende hoofdstuk over de uitstorting van de Heilige Geest
wordt het allemaal heel concreet. Het liefst zou ik zien dat u nu deze overdenking
opzij zou leggen en gewoon Handelingen 1 en 2 zou lezen. Niets heeft zoveel kracht
als Gods eigen woord!

Lezende weg in de Evangelién en Handelingen viel me op dat er een snelle
opeenvolging van heftige gebeurtenissen plaatsvindt. En het één kan niet zonder
het ander. Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, er zit een hecht en noodzakelijk
verband in. Maar in alle hectiek staat op een zeker moment ook dat de leerlingen
moesten wachten. Wachten op de belofte, waarvan waarschijnlijk niemand wist
wat dat nou precies zou inhouden. Het was een uitzien naar, een verwachten van
het onbekende. Best een beetje eng, vind je niet? En ook ongemakkelijk, want
(af)wachten ligt ons niet zo. Trouwens, ligt het onbekende ons misschien nog
minder? We werken graag toe naar een helder omschreven doel, maar hier is het
wachten op iets onbekends, en hoe lang eigenlijk? Gelukkig werd de tijd benut om
gezamenlijk te bidden!



Wat er dan (plotseling!) gebeurt is Gods wil. Dit lijkt een open deur. Maar telkens
weer blijkt dat God toewerkt naar Zijn doel: wonen bij de mensen! En het vestigen
van Zijn Koninkrijk. En dat gebeurt, na de hemelvaart van Jezus, door de Heilige
Geest. Maar wél via mensen. God wil werken via mensen, en hoe zwakker ze zijn,
hoe beter.

Inmiddels zijn we 2000 jaar later. We kunnen terugkijken en lezen hoe de
wereldgeschiedenis zich heeft ontwikkeld. En ook hoe het christelijk geloof zich
heeft ontwikkeld. Wat er is verteld over de gaven van de Geest, en ook over de
Vrucht van diezelfde Geest. De mogelijkheid om de Heilige Geest te bedroeven en
uit te blussen. Ja, God heeft een duidelijk doel voor ogen, maar wij mensen hebben
ook veel macht gekregen. Je kunt je laten inschakelen in een groots avontuur én je
kunt je afzijdig houden. Meewerken, niks doen en zelfs tegenwerken. Eigenlijk denk
ik dat elk christelijk feest een aanleiding is om jezelf af te vragen “Waar sta ik nou
eigenlijk, wat doe ik, en wat is er allemaal mogelijk”. Volgens de Heer Jezus is
zelfs ALLES mogelijk voor wie gelooft!

Gods wil gaat toch wel door, ook zonder mij. Maar Hij wil graag mét jou en mij
door! In deze korte overdenking wil ik het heel persoonlijk maken. Wil ik écht
meedoen? Hoe dan? Misschien eerst even wachten, vooral als er in je leven heel
hectische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dat moesten de leerlingen
destijds ook. Bidden, misschien wel sémen, is ook belangrijk. Volharden is ook een
woord dat we in dit Bijbelgedeelte tegenkomen.

De leerlingen van Jezus, ze hadden ruim 3 jaar intensief onderwijs ontvangen. Ze
hadden allerlei tekenen en wonderen gezien en waren letterlijk stage gaan lopen.
Toch moesten ook zij wachten op de Heilige Geest. Omdat ze zonder Hem niets
konden doen! Zo is het ook voor ons, hier en nu, essentieel om te bidden dat we
vervuld mogen worden door de Heilige Geest. Misschien hebben we tientallen
jaren onderwijs gehad en hebben we wonder op wonder zien gebeuren. Of,
waarschijnlijker, we hebben teleurstelling op teleurstelling te verwerken gekregen.
Teleurgesteld in mensen, in God, in mezelf...

Wat opvalt: Als de Heilige Geest in Handelingen is uitgestort vloeit al spoedig
bloed. Verdrukking en vervolging komen op. Dat lezen we verderop in Handelingen.
En we komen dit in de kerkgeschiedenis ook tegen. Waar God iets nieuws begint
zal tegenstand opkomen. Dat is niet iets heel raars, maar eerder “standaard”. Toch,
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het volhardend geloven in een “saaie” setting zonder vervolging en zonder
wonderen maar mét allerlei verleidingen vraagt net zo goed uithoudingsvermogen
als geloven in tijden van hectiek. Voor de duidelijkheid, ikzelf dank God elke dag
voor de rust, vrede en vrijheid die ons hier in Nederland geschonken is, al 80 jaar!
Maar tegelijk bid ik om de aanraking door de Geest van Pinksteren. Voor mezelf en
voor hen die dichtbij ons staan. Omdat rust en vrede ons lui en slaperig kan maken.
En omdat er zijn die zich misschien afvragen waarom Hij zich zo afzijdig houdt in
een letterlijk troosteloze woestijn. Ook in tijden van vrede kan je bestormd worden
door vragen en lijden. Hoe kan je dan niet verlangen naar een teken van Leven! En
dan blijft het soms oorverdovend stil! Toch waag ik het te zeggen: Lees
gestructureerd je bijbel en bid om de Heilige Geest. Dit kan ook samen met
anderen! En volhard daarin, want wie volhard tot het eind is behouden. lk geloof
dat de Heilige Geest Zélf daarbij helpt. Gods doel staat vast, staat voor de deur.
Daar mogen we, door Pinksteren, in geloven.

Gezegende feestdagen, Govert Gravendeel

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Herhaalde Oproep !

De afgelopen tijd hebben we vanuit de Kerkenraad en het CvK nagedacht over de
toekomst van de gebouwen. Een onderdeel van deze plannen is een aanpassing van
De Hoeksteen. Kunnen we De Hoeksteen meer eigentijds maken? Als De Schakel er
op enig moment in de toekomst niet meer is, kan De Hoeksteen dan aangepast
worden om het voor de jeugd weer aantrekkelijk te maken? Is het mogelijk om De
Hoeksteen efficiénter in te richten? Om dit soort vragen te beantwoorden en een
breed gedragen plan te maken, vragen we u om hierover mee te denken. We willen
daarom een denktank in het leven roepen die bestaat uit gemeenteleden om het
CvK hierin te adviseren. Samen stellen we vooraf de randvoorwaarden en een
budget vast om een dergelijk plan te maken. Voelt u zich geroepen of lijkt het u leuk
om een bijdrage te leveren aan dit belangrijke onderdeel van ons gemeentezijn, dan
is dit de uitgelezen mogelijkheid om hier iets in te betekenen. Uw mening is
belangrijk. Geef u op bij het CvK vAor 1 juni, zodat we voor de vakantie kunnen
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aftrappen. Ook jongeren van harte uitgenodigd om te reageren! We hebben
inmiddels twee aanmeldingen, maar hopen op een grotere bijdrage vanuit de
gemeente aan deze ‘denktank’.

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De tuinploeg bestaat op dit moment uit 4 vaste leden, te weten Henk Grashuis, Jan
Markusse, Kees Verloop en Bart Dorsman. Het droge voorjaar geeft onkruid weinig
kans, maar toch is op donderdag morgen om de twee weken altijd wat te doen. We
hebben een gezellige en vakkundige ploeg, maar staan altijd open voor een paar
extra handjes. De tuin bij de Hoeksteen wordt door Annie zelf bijgehouden. Die tuin
staat er altijd fleurig bij. De planten en bodembedekkers die we eind 2023 hebben
geplant zijn goed aangeslagen. Dat scheelt een hoop onkruid wieden. Alleen de
groenstrook midden op het plein en de mos/grasgroei op het kerkplein geven ons
regelmatig zorg in het onderhoud. Ook het groen bij de pastorie heeft binnenkort
een grote beurt nodig.

Maaien. De robotmaaier (‘Robin’) bij de pastorie doet goed zijn werk. Het grasveld
ligt er keurig bij. Alleen bij een molshoop loopt hij nogal eens vast. Dit bevalt
overigens zo goed dat we ook voor het grasveld naast de pastorie een robotmaaier
gaan aanschaffen. Dit wordt dan Robin II.

Planning Hoeksteen.

Leonie Verrijp heeft (al jaren) de taak op zich genomen om de planning van de
Hoeksteen in goede banen te leiden. Zij doet dit in nauwe samenspraak met Annie.
Toch komt het regelmatig voor, 0.a. door ondergetekende, dat Leonie soms wordt
overgeslagen. Zij doet nl. ook de planning van de Hoeksteen zolder. Nu is die tot
half juli bezet, dus voor andere inzet niet beschikbaar. Na juli moet ook het gebruik
van de zolder weer via Leonie geregeld worden. Alle gewenst gebruik van de
Hoeksteen dus graag van te voren goed afstemmen direct met Leonie of eventueel
via Annie.
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Financién

Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage:

Maandelijks krijgen we als CvK een overzicht van het kerkelijk bureau van de
inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit
belangrijke deel van ons kerkzijn opvolgen. Onderstaand treft u de situatie per eind
april aan. De ontwikkeling over de afgelopen maanden geeft geen reden tot
opmerkingen.

Rapportage maand: april
Jaar: 2025

Deze Vorige Jaart/m Als % van Begroting

maand maand(en) heden begroting 2025
Collecten: 2.042 5.644 7.686 37% 21.000
Giften: Overig 312 745 1.057 11% 10.000
Rommelmarkt 0% 12.000
Collectebussen: 68 259 327 47% 700
(HIP)
Kerkbalans: 6.048 35.796 41.844 50% 83.000
Totaal 8.470 42.444 50.914 40%  126.700
Jaar pro/rata: 33,3%
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Baten en lasten 2024

Opbrengsten en baten:

Levend geld (vrijw. bijdragen, collectes en giften)

Exploitatie gebouwen en rente
Subsidies monumenten
Overige inkomsten

Totaal inkomsten

Uitgaven en kosten:

Pastoraat en woordverkondiging
Kerkelijke gebouwen en inventaris
Bijdragen aan PKN per saldo

Beheer, administratie en overige kosten
Totaal uitgaven

Operationeel resultaat

Bijzondere baten en lasten:
Incidentele baten/lasten
Mutaties bestemmingsreserves
Mutaties onderhouds fondsen

Resultaat van het boekjaar

Vermogenspositie per 31 december

Bezittingen:
Onroerende zaken
Financiele vaste activa
Beleggingen
Geldmiddelen

Totaal bezittingen

Passiva:

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Onderhouds fondsen

Reserve herwaardering gebouwen
Kortlopende schulden

Totaal passiva
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Begroting Rekening Rekening

2024 2024 2023
122.700  137.881 127.341
31.620 68.518  31.825
8.275 8275  8.275

150 423 399

162.745  215.097 167.840
64.655  37.973 37.571
115.950  98.056  41.837

700 621 821
8.401 11.702  8.980

189.706  148.352  89.209

(26.961)  66.745  78.631

(8.911)  40.000

- 798  (40.112)

26.961 29.586  (26.849)

- 88.218  51.670
2024 2023

1.277.005 1.190.005
270.000  270.000
528.402  526.131
277.476  225.444

2.352.883 2.211.580
351.560  263.342
542.221  543.019
137.391  166.977

1.276.998 1.189.998
44.713 48.244

2.352.883 2.211.580




De belangrijkste punten uit de stukken zijn:

a) Opbrengsten levend geld, waaronder giften Rommelmarkt, liggen boven de
begroting;

b) De opbrengst uit beleggingen was dit jaar beter dan verwacht;

¢) We hadden in de loop van het jaar ingepland dat we weer een predikant
zouden hebben. Dit is in 2024 niet gerealiseerd, waardoor de kosten
pastoraat lager uitvallen dan begroot;

d) De kosten voor uitgaven pastorie worden voor een deel uitgesteld naar het
Jaar waarin we een nieuwe predikant mogen verwelkomen. Hierdoor zijn de
onderhoudskosten gebouwen lager dan begroot;

e) Erwarenin 2024 incidentele lasten gekoppeld aan de ontwikkelingen van
De Schakel.

Overige

Jeugd en kerkgang

Als CvK zouden we het leuk vinden als de jongeren wat meer betrokken worden bij
de diensten. Op ons terrein kan dit bij het collecteren, de begroeting of het luiden
van de klok. Gewoon aangeven als je dit leuk vindt om eens te doen!

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid
hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit
achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail
zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman — secretaris

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd.
Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.
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Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op
pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u
ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiéle problemen,
ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische
hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag
op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar
pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

DIACONIE

Heilig Avondmaal

We kijken met dankbaarheid terug op de viering van het Heilig Avondmaal op
Goede Vrijdag. Wat fijn om twee keer met gemeenteleden een goede dienst te
hebben rondom de open Bijbel.

‘Zie je het brood, en zie je de beker, denk aan de Heiland hoe Hij aan het kruis, Zijn
lichaam liet breken, Zijn bloed liet vergieten, om ons te brengen bij de Vader Thuis.’
/o mogen we niet alleen tijdens het Heilig Avondmaal, maar iedere zondag weer,
thuiskomen bij God.

We zeggen u hartelijk dank voor de giften bij de Bekercollecte, voor het hulpfonds
van Mevrouw de Jonge. We kunnen bijna €900,- overmaken!

Eerder vroegen we aan u als gemeente, of u goede bestemmingen wist voor de
volgende bekercollecten. Wat fijn dat hier reactie op is gekomen.

De bekercollecte op D.V. 22 juni zal bestemd worden voor: Care4Malawi.

Deze stichting is bij ons onder de aandacht gebracht door Nel Naaktgeboren-
Steenhoek.

Wij zijn Jan-Willem & Klarinda, Matthias, Jolinde en Livia Barth-Steenhoek. Sinds
april 2024 wonen we in Malawi en zijn we begonnen aan onze missie; hoop, herstel
en blijvende verandering brengen bij mensen bij wie gebrokenheid is ontstaan door
criminaliteit. Wij willen Jezus Christus volgen door naar hen om te zien. Met elkaar
streven we ernaar de vicieuze cirkel van criminaliteit te doorbreken.
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Criminaliteit heeft vaak grote gevolgen. Voor slachtoffers, maar ook voor veel
andere betrokkenen. Net zoals de rimpelingen die ontstaan als je een steentje in
stilstaand water laat vallen, breidt de impact van criminaliteit zich uit. Het
veroorzaakt gebroken relaties tussen daders, slachtoffers, hun familieleden en
gemeenschappen.

Wij zetten ons in voor herstel van deze gebroken relaties.

Meer informatie kunt u lezen op www.care4dmalawi.nl

Van harte bij u aanbevolen.

Voor de bekercollecte bij de viering van het H.A. op 21 september hebben we ook al
een doel, aangeleverd door een gemeentelid. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.
Voor de viering op 9 november hebben wij nog geen doel gekozen. Weet u nog een
goed doel, heeft u bijvoorbeeld een familielid of kennis die werkt voor een goed
doel, laat het dan weten bij de diaconie.

Vakantietas

Met het mooie weer van de afgelopen weken denken velen van u vast al aan de
aanstaande zomervakantie. Misschien zijn er al plannen gemaakt om er lekker op
uit te gaan. Niet voor iedereen is een vakantie vanzelfsprekend.

In samenwerking met de ZWO willen wij meedoen met de actie Vakantietas, van
Kerk in Actie.

We zullen ongeveer 15 rugzakken gaan vullen met allerlei leuke dingen voor
kinderen die het niet zo breed hebben en misschien de hele zomer thuis zullen zijn.
Denk aan speelgoed om lekker buiten mee te spelen, een boek, om heerlijk even
weg te dromen, een waardebon om een lekker ijsje te halen of om zelf iets uit te
kiezen in de winkel.

Basisschool ‘de Schelp’ gaat ervoor zorgen dat de tassen terecht komen bij
kinderen die echt een extraatje verdienen tijdens de zomervakantie.

De ZWO0 commissie wil de deurcollecte die gehouden zal worden op zondag 15 juni
as. bestemmen voor dit mooie doel. Heeft u een goed idee voor de vakantietassen,
of wilt u op één of andere manier uw bijdrage leveren, laat dit dan weten bij de
diaconie.

Via de nieuwsbrief zult u geinformeerd worden over het verdere verloop van deze
actie.
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Verjaardagen 80+

Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder ontvangen in de week na hun verjaardag
een bezoekje met daarbij een klein cadeautje, denk aan een leuk plantje of iets
lekkers. Dit werd jarenlang geregeld door de HVD, maar nu alweer een tijdje door
de diaconie. Er zijn best veel gemeenteleden op leeftijd en het aantal vrijwilligsters
om de bezoekjes te brengen neemt wat af. Lijkt het u/jou leuk om af en toe een
bezoek|e te brengen aan een gemeentelid, laat het gerust weten! U/jij kunt zelf
aangeven of u dit bijvoorbeeld 1 keer per maand wil doen, of misschien wel 3 keer
per maand. Uit ervaring weet ik dat de bezoekjes variéren van een aardigheidje
afgeven met een kort praatje bij de voordeur, tot een gezellige middag met thee en
chocola waarbij je de tijd bijna vergeet. Het is heel afwisselend.

Bloemengroet

ledere zondagochtend staan er weer prachtige bloemen voorin de kerk die als
bemoediging naar een gemeentelid gebracht worden. Al heel veel jaren worden
deze bloemen verzorgd door Hanneke Peet, die ze iedere zaterdagmiddag weer
klaarzet in de kerk. Hanneke heeft aangegeven er mee te stoppen per 1 januari
2026. We vinden dit natuurlijk erg jammer maar we begrijpen de beslissing en zijn
enorm dankbaar dat Hanneke dit al die jaren heeft gedaan.

Nu zijn we op zoek naar iemand die deze taak van Hanneke over wil nemen. Ook
hiervoor geldt: lijkt u/jou dit wat, neem contact op met één van de diakenen of via
diaconie@hervormdputtershoek.nl

Hanneke is vast en zeker bereid om u/jou een beetje in te werken.

Hartelijke groeten,
Annie, Kalinka, Leonie en Dijanne

VERTROUWENSPERSOON

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het
gebied van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld

e pesten

e discriminatie
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e agressie en geweld

e seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten
Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:
mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71
dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91

BIJBELLEZEN OP ZATERDAG

Zaterdag 21 april 2025

Bijbellezing 21, Matth. 8:18-22 op herhaling... mét waarschuwing.

Die waarschuwing betrof mijzelf. Eigenlijk was het meer een tip. “Verzin niet te
veel context, hou je aan wat er staat”. Aldus een deelnemer.

Persoonlijk probeer ik graag “achter de letters” te lezen. Bijvoorbeeld wat er niet
staat. Of hoe je een gedeelte op verschillende manieren kunt uitleggen.

Onlangs las ik in een krant een leerzaam voorbeeld op dat gebied. Er is een
Bijbelgedeelte waar Petrus zich, na een wonderbare visvangst, voor Jezus
neerwerpt en dan zegt: “ga weg van mij, want ik ben een zondig mens”. Voor mij is
zonneklaar dat Petrus daar weer heel scherp ziet dat hij te maken heeft met Jezus
als de hemelse Heer, en zichzelf als ongelovig en misschien gefrustreerd kind ziet.
De uitleg van een Aziatische theologiestudent was heel anders. Misschien onder
invloed van zijn boeddhistische cultuur (geen dieren doden) zei hij: “natuurlijk is
Petrus een zondig mens. Hij vangt véél te veel vis in 1x.”

Zo zie je maar weer! Wij gaan nu nog eens naar Matth. 8 vanaf vers18 kijken.
Jezus ziet de menigte en beveelt te vertrekken naar de overkant. In Marcus staat
lets uitgebreider dat Jezus ‘s nachts de eenzaamheid had opgezocht om te bidden,
maar dat de leerlingen Hem daar kwamen zoeken. Dus, Jezus heeft alle aandacht
van het volk. Vandaag zouden we zeggen dat Hij een succesvolle bediening heeft.
Toch vertrekken! Want: De andere dorpen moeten ook bereikt worden. Dit zou een
serieuze tekst kunnen zijn voor predikanten/voorgangers die veel volk trekken en op
handen worden gedragen. Wordt het niet tijd het goede nieuws elders te gaan
delen? En ndg een observatie: de menigte verheugt zich in de aanwezigheid van
het Licht. Heel mooi dat ze in grote getale naar Jezus komen!
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Een opwekkingsprediker met onmiskenbare tekenen en wonderen van Gods
Koninkrijk! Een opwekking duurt echter meestal maar even. Dus zorg dat je erbij
bent. Zoek gelegenheden om meer over Jezus te horen. En besef dat je daarna
misschien lange tijd zonder spectaculaire tekenen of indringende preken verder
moet. Blijf dus volharden in het dagelijks Bijbellezen en bezoek de eigen
bijeenkomsten. Om bij de les te blijven, of zelfs om uit te delen wat je elders hebt
gehoord of meegemaakt.

Tsja, de menigte kwam tot Hem. Er zijn ook Bijbelgedeelten waar de menigte juist
weggaat, want de preek was te hard. Lees maar in Johannes 6. Maar, hier was
blijkbaar de place to be. Zelfs een Schriftgeleerde is onder de mensen, en hij is
enthousiast over de wondertekenen en misschien heeft hij ook het onderwijs uit de
Bergrede gehoord. Hij wil Jezus volgen, waar Hij ook heengaat. Toch een
ontnuchterend antwoord. Alsof Jezus wil zeggen: “staar je niet blind op deze
tekenen, maar bedenk dat het volgen van Mij een prijs heeft”. Of wilde Jezus hem
testen, of hij het werkelijk meende?  Het mooie van dit stukje is, dat er niet staat
hoe het afloopt. Dat geldt trouwens
ook voor de leerling die daarna door Jezus wordt geroepen Hem te volgen. Hier zien
we het tegenovergestelde gebeuren. De roeping wordt uitgesteld, met het gevaar
dat van uitstel ook afstel komt. En ook hier blijkt dat het volgen van Jezus je echt
iets kost. Het is duidelijk niet de kers op de taart van je leven... Het omvat heel je
leven! In dit verband is het misschien goed even stil te staan bij die jonge gasten
die met World Servants meegaan. Of die naar Malawi gaan, of Barcelona.

Nee, het hoeft inderdaad niet allemaal zo spectaculair. Je hebt nu eenmaal ook een
thuisfront nodig. Maar in de NBG-vertaling staat boven het gelezen stukje “het
volgen van Jezus”. Maak daar ernst mee, dan krijg je vroeger of later een roeping!
Hoogstwaarschijnlijk in eigen gezin of dorp. ..

Govert Gravendeel

Tweeéntwintigste bijbel lees ochtend, 10 mei 2025. Matt. 8:23-34. “Volg Mij”... en
dan?

Jezus volgen kan je een nat pak opleveren! Waarom loopt het eigenlijk nooit van
een leien dakkie? Ik lees altijd graag bekeringsgeschiedenissen. lemand leidt
bijvoorbeeld een heftig bestaan, komt op soms miraculeuze wijze in aanraking met
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“het geloof”, en ervaart diepe vrede. Maar, na verloop van tijd volgt aanvechting.
Tegenslag. Lijden. Het lijkt een vast patroon, dat ook ondersteund wordt door
Bijbelse gegevens. Voorbeelden? Abraham gehoorzaamt God en komt in een
hongersnood terecht. Mozes gehoorzaamt, na lang tegensputteren uiteindelijk God,
en eist bij farao de vrijheid van zijn volk. Resultaat: extra slavenarbeid. David, tot
koning gezalfd, moet jaren vluchten voor zijn leven. Vroeger of later, eenmaal of
herhaaldelijk, je zdlt beproefd worden!

Direct na vertrek uit Kafarnatim (als daar tenminste het huis van de schoonmoeder
van Petrus stond...) en in het schip gegaan, worden Jezus en de leerlingen
overvallen door een heftige storm. Waarom slaapt Hij? Was Hij écht moe? Wilde
Hij zijn leerlingen iets leren? Was Hij zonder zorgen omdat Hij wist wat Zijn taak
was die Hij hoe dan ook zou volbrengen? In ieder geval was het voor de leerlingen
een traumatische ervaring. Jezus SLAAPT terwijl in Ps. 121 staat dat de bewaarder
van Israél niet sluimert of slaapt! Dat kan toch niet? Het trauma is minimaal 4-
voudig. Te een nat pak en waarschijnlijk materiele schade. 2e de dood recht in de
ogen gekeken. 3e een slapende Heer die het blijkbaar niet interesseert. 4e een
uitbrander van de Heer: kleingelovigen! Tussen haakjes, uit de slotreactie van de
leerlingen blijkt dat het bevelen van golven en wind toch van een andere orde lijkt
dan het genezen van zieken.

Los van dit alles, het grootste wonder is toch altijd weer als een zondaar tot
bekering komt. Want juist dan is er vreugde in de hemel!

Er zijn uitleggers die de bovengenoemde storm linken aan wat er direct op volgt. De
genezing van 2 bezetenen. In andere evangelién is het 1 bezetene met meerdere
demonen. De storm zou de ultieme poging van de boze zijn om Jezus te
weerhouden over te steken om Zijn bevrijdend werk in het land van de Gadarenen
te doen. lk kan me daar goed in vinden.

Die 2 bezetenen. Gevaarlijk! Toch hebben de bewoners van dat land (waarschijnlijk
niet-joden, want er werden varkens/zwijnen gehoed?) deze gevaarlijke mensen niet
gedood. Wél hebben ze geprobeerd ze met touwen te binden, zo lezen we 0.a. bij
Marcus. Zouden ze bang geweest zijn dat de demonen na hun sterven in een ander
mens zouden gaan wonen? Ook
opvallend, de demonen weten heel goed WIE Jezus is: ze komen Hem schreeuwend
tegemoet. Als ze uitgedreven zijn, mogen ze in de zwijnen varen die daar worden
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gehoed. De kudde stormt het water in! Economisch een ramp, én dierenleed.
Bijbels gezien is een mens blijkbaar onvergelijkbaar veel méér waard dan een dier.
En ook de economie mag een veer laten als het om de redding van een (of 2...)
mens gaat! Opnieuw kan de vraag gesteld worden: hoe kom je aan bezetenheid, en
hoe kom je ervan af! Ik kan alleen maar adviseren een biddend leven te leiden, en
eventueel een Bijbelvast christelijk boekje over die materie te lezen!

Conclusie na 2 ogenschijnlijk los van elkaar staande perikopen te hebben gelezen:
Jezus is HEER! Halleluja! Hem volgen is de enige optie, koste wat kost!

Wil je een keertje aanschuiven? Houd de nieuwsbrief in de gaten!

Govert Gravendeel

ZONDAGSSCHOOL

De afgelopen weken zijn de zogenoemde Kleine Profetenboeken aan bod gekomen.
In de twaalf boeken zijn lessen van profeten uit verschillende momenten uit de
geschiedenis van Israél opgeschreven. We zijn gestart met Micha en nu bezig met
Jesaja. De komende zondag behandelen we het laatste (van het blok) van vier

teksten uit Jesaja.

Met Pinksteren richten we ons, met de kinderen van 4-8 jaar, op de heilige Geest,
die ons steunt als we het moeilijk hebben. De kinderen van 8-12 jaar richten zich op
het bidden van de Heilige Geest, die zo God vraagt om ons te helpen.

Als we het moeilijk hebben en lijden, hebben we
soms geen woorden om te bidden. De heilige
Geest bidt voor ons in onze maeilijkheden en
vraagt God om ons te helpen. De kinderen vullen
de ontbrekende woorden in en maken met het
Bijbelgedeelte een pinksterduif.

AL MET GEN LEPEL PE VOLGEZOGEN PARELS uIT PE LEGHET VEL PAFIER OWPER PE GLAZEN SCHAL.
SCHIAL ENLE 7E NDE GLAZEN, ROORZIHTISE SCHLAL ) LEZEM AT R 7

Na Pinksteren lezen we drie verhalen over de profeten Jeremia en Ezechiél. In juli
lezen we vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over
‘waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te
brengen’. In augustus gaan we aan de slag met de verhalen over de profeet Daniél.
Groeten namens de leiding van de zondagsschool,

Bart
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INGEZONDEN

Ten slotte: Gebed.

De kerkenraad maakte zich best wel zorgen. Al vijf jaar vacant en al zes
beroepen uitgebracht. Steeds weer ‘bedankt’. 't Leek wel of het vuurtje
langzamerhand doofde. De kerkgang liep terug, catechisatiebezoek

werd minder, geen leiding te krijgen voor de verenigingen. En toen opeens. ..
Aangenomen! Een nog jonge proponent werd gezonden! Het voelde als
een wonder. De dankbaarheid was groot. De Heere werd gedankt.

Op zijn eerste kerkenraadsvergadering hield de jonge predikant zich wat

op de achtergrond. Hij wilde graag horen hoe het ging en wat er speelde

in de gemeente.

In de volgende vergadering stelde de predikant voor om als kerkenraad

zich dit jaar vooral te richten op de jeugd van de gemeente. Om de kinderen
en jongeren weer enthousiast te krijgen voor zondagsschool, clubs en
catechisatie. En natuurlijk om ook weer trouw de kerkdiensten te

bezoeken. De kerkenraad was blij met het voorstel van hun nieuwe dominee.
Hier hadden ze naar uitgekeken!

Goed, zei de predikant, dan ga ik morgen meteen naar het bejaardenhuis.
Het werd even stil. De broeders keken elkaar aan.

Dominee, u zei: bejaardenhuis, stamelde de scriba. Ja, antwoordde de
predikant vriendelijk. Gemeenteopbouw en jeugdwerk is niet alleen
mensenwerk. Er is heel veel gebed voor nodig.

En in ons zorgcentrum wonen heel veel bidders. . ..

Voor u gelezen door R. Baan
PAASZINGEN

Op zondag 20 april hebben we ‘s morgensvroeg op drie locatie ‘s met een
geweldige groep mensen uit de Hervormde en Gereformeerde kerk gezongen dat de
Heer waarlijk is opgestaan. Het was druk, dank je wel aan ieder die meegedaan
heeft. Na het zingen kregen we in de Hoeksteen een kop koffie en een lekker stuk
paasstol. Hartelijk dank allemaal en we hopen tot de volgende keer.
Evangelisatiecommissie Jenneke Hoogvliet en Marijke van der Boor
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OUTLOOK
Beste mensen.

Op donderdagmiddag 22 mei was de laatste maal dit seizoen dat we bij elkaar
kwamen om te kaarten, biljarten, enz. Wij gaan met vakantie tot half september.
Wanneer wij weer gaan beginnen hoort u nog.

Een fijne vakantie toegewenst.

Met een hartelijke groet,

Tiem Meijer

OPENLUCHTDIENST

29 juni a.s. om 16 uur is er weer een openluchtdienst naast de Hervormde kerk in
Puttershoek. Onder de boom naast de kerk met mooi weer anders hebben we nog
een andere optie. Het thema is ‘afzien of opzien “onder leiding van Drs. Rob Favier
met muzikale begeleiding van de band Nazareth. Voor zover mogelijk graag eigen
stoel meenemen. De collecte graag contant of met de QR-code, ter plaatse
aanwezig, voor “Hetvergeten kind “. Aan de bak-sterren willen we vragen of er iets
lekkers bij de koffie gebakken kan worden. Liturgie aanwezig. Graag tot ziens op 29
juni a.s.

Evangelisatiecommissie Jenneke Hoogvliet en Marijke van der Boor

BEDANKT

Beste gemeenteleden,

Hierbij willen wij u allen hartelijk bedanken voor de persoonlijke felicitaties,
bloemen envele kaarten die we mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk op 18
april J.l.

Met eenvriendelijke groet,

Arie en Nel Naaktgeboren

* %%
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Beste gemeenteleden,

Ik wil u hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen en telefoontjes die u mij
stuurde toen ik ziek was.

Wat hebben we een warme gemeente; dank u wel.

Hanne Kooy

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten: viacoll./bank/app/bus

06/04/25 CvK week 15 € 557,60
13/04/25 CvK week 16 € 502,25
18/04/25 CvK week 16 € 190,95
20/04/25 CvK week 17 € 41250
27/04/25 CvK week 18 € 378,60
04/05/25 CvK week 19 € 228,60
11/05/25 CvK week 20 € 449,00
Deurbussen ZWO-bussen + APP € 141,50
HJP-bussen + APP € 87,40
Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)
Kerk € 248,90
Wandeltocht voor Ds. Vogelaar 6/4 € 55,00
Bekercoll. HA (Mw. De Jonge) 18/04 € 888,95
ZDS/KND 20/04 € 155,25
Diaconie 04/05 + gift € 181,25
Schenking Paaskaars € 116,00
Verjaardagsfonds(bussen jan-april)+ gift € 826,25
bloemen € 8,00
Kerkbalans: Toezegging in 2025 € 83.464,00
Reeds ontvangen € 41.874,00
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Zoek de woor

WOORDZOEKER HEMELVAART

de letters die overl

den en streep ze door. Maak een zin van

blijven. Schrijf de woorden op

Z/E|G|E|N|E|K|W|[J|J|A|J
ML K|[E[H|LFO|A|Z|E|U[E
E(U/R|S|E|F|N|C|V|Z|A|N
EIC/A/K/M|O|I|H|A|U|A|G
SIH|C|M|E|T|N|T|(D|S|RI|E
TIT|H|T|L|E|G|E|E[R|D]|L
E(U|[T|W|O|L|K|N[R|G|E|E
R|IP/E|[T|R|U|S|T|R|O|O|N
%g%ﬁ,%&gg%kgu%gﬁrﬁﬁagzzg% I;?NNG, KRACHT, LUCHT, MEESTER, PETRUS
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Welkom Heilige Geest

Welkom Heilige Geest,
daal op ons neer,
vervul iedere dag,

ons hart steeds weer.

Jezus heeft het
onszelf beloofd,

Ik schenk de Trooster
aan wie gelooft.

Wilt U ons door
dit leven leiden,
zodat wij steeds meer
op Jezus gaan lijken.



