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1. Zing blij een loflied voor de HEER, 

verschijn voor Hem en breng Hem eer; 

bejubel Hem in je gezangen. 

Laat Hij, de rots van het behoud, 

nu van het volk dat op Hem bouwt 

een dankbaar eerbetoon ontvangen. 

 

PSALM 95 DNP 
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KERKDIENSTEN  
 

14 apr 2024 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. A.A.v.d.Berg ds. J.P. Bijl 

 Heinenoord Strijen 

Organist: Nico van Oudheusden              Conny de Ronde 

Zondagsschool: Tineke, Nadine  

Oppas: Lianne Brussé, Hannah v.d. Zwaal  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

   

21 apr 2024 10:00  uur  17:00 uur 

Predikant: ds. R.H.M. de Jonge Praisedienst 

 Leiden  

Organist: Nico van Oudheusden  

Zondagsschool: Gerja, Maaike 

Oppas: Annelies van Santen, Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Diaconie tbv. uitzendingen Kerkradio 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

28 apr 2024 10:00 uur 17:00 uur  

Predikant:  mw.  K. Koppenol ds. B.v.d.Linden 

 Dirksland Waalwijk 

Organist: Hans Viskil Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Leonie, Bart  

Oppas: Mirthe v.d.Berg, Marith de Geus  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 
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05 mei 2024 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. B. Broeren   ds. C. Cluistra 

 Katwijk Capelle a/d IJssel 

Organist: Harry Heistek Conny de Ronde 

Zondagsschool: Tineke, Nadine  

Oppas: Lianne Brussé, Anna van Eck  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein 

  

Hemelvaartsdag  

09 mei 2024 10:00 uur  

Predikant: ds. M.v.d. Graaf  

 Maasdam  

Organist: Linda Stolk  

Zondagsschool:   

Oppas:   

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Evangelisatie  

   

12 mei 2024 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: Prop. H. Russcher ds. W. Herwijnen 

 Hardinxveld Giessendam Zwijndrecht 

Organist Nico van Oudheusden Linda Stolk 

Zondagsschool: Gerja  

Oppas: Annelies van Santen, Norali Smit  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  
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1e Pinksterdag   

19 mei 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: ds. C. van Dis ds. J.H. van Wijk 

 Nieuwegein Oud Vossemeer 

Organist: Nico van Oudheusden Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Leonie  

Oppas: Mirthe v.d. Berg, Nathan v.d. Zwaal  

Dienstcollecte: Diaconie Open Doors  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

   

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

BLOEMENGROET 
 

10 maart Mevr. L. van der Bom. 

17 maart Dhr. Massimo Zarfati. 

24 maart Mevr. B. Verhoeven-Naaktgeboren en ds J. Breure 

31 maart                              Mevr. M. van de Ree-de Jongh. 

 
MEDITATIE 

 

Ná de opstanding… 

Woorden van lang geleden, misschien al tientallen keren gelezen, raken ze ons 

nog? Misschien wél als je ze naar het heden haalt en persoonlijk maakt. Daarom 

eerst een stukje uit mijn eigen leven. 

Davonne, mijn eerste vrouw, was kort geleden overleden en lag opgebaard  thuis. 

Ondanks ons stellige geloof in genezing was ze, na een gezegende laatste paar 

weken, rustig weggegleden. Na een drukke dag vol regelwerk liep ik ’s avonds laat 

nog even langs haar, en bedacht met schrik “stel je voor dat ze ineens opstaat”! Ik 

besefte dat ik daar wel in geloofde, maar er niet op rekende. Als ze zou opstaan, 

zou ik ongetwijfeld neervallen, van de kaart zijn. Voor de zekerheid liet ik elke nacht 

een lampje branden, en heb ervoor gezorgd dat er die week 24/7 iemand in huis 

was, als een soort eerbetoon aan de overledene. Misschien herkenbaar? 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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Dan de situatie na de opstanding van de Heer Jezus. Er móet een besef van 

opstandingskracht geweest zijn bij de direct betrokkenen, na al de wonderen van 

Jezus, waaronder 3 opwekkingen van doden. Maar toch lezen we in de evangeliën 

over grote schrik, ongeloof en twijfel na de opstanding. Een mens is geneigd snel 

weer terug te vallen in de oude vertrouwde patronen. Misschien ook wel omdat de 

dagen rond de kruisiging van de Heer Jezus buitengewoon hectisch en dramatisch 

waren. Afschuwelijk en onbegrijpelijk onrecht, afgrijselijk lijden en dan… stilte. 

Heilzame stilte? Ik vermoed dat de nabestaanden, de familie en leerlingen van 

Jezus, compleet verdoofd waren. Ja, ik vraag me wel eens af hoe ze overeind 

bleven zonder coaches of psychologen. Het lijkt soms wel of de Heer ons steeds tot 

het uiterste wil drijven. Denk even aan Abraham, die te horen krijgt: “Neem uw 

zoon, uw enige, die gij liefhebt, en offer hem…”. Of Job, die alles kwijtraakte. De 

rode draad in de bijbel lijkt te zijn dat hoogtepunten hoe dan ook via dieptepunten 

gaan. Misschien helpt dit als u echt in diepte van ellende bent. Dat is namelijk niet 

het eindpunt. 

Dan verschijnt Jezus weer, levend maar met een verheerlijkt lichaam. Schrik en 

ongeloof. Vreugde en verbijstering. De berichten uit de evangeliën tussen 

opstanding en hemelvaart zijn beknopt en uiteenlopend. Met enige regelmaat heeft 

Jezus zijn leerlingen nog ontmoet en ongetwijfeld laatste instructies gegeven. En 

dan komt het moment dat Hij teruggaat naar de Vader. Maakt het u blij, te 

bedenken dat de man die alle schuld en pijn op zich heeft genomen nu gekroond 

wordt met heerlijkheid, eer en luister? Er is gelukkig nog zoiets als gerechtigheid! 

Net als Pasen is Hemelvaart een feestje waard! Tegelijk kan ik me de 

ontgoocheling van de leerlingen goed voorstellen, als ze sprakeloos hun Heer zien 

verdwijnen achter de wolken. De nieuwe realiteit: de beloofde Heilige Geest zal 

komen, de laatste fase van de geschiedenis staat op het punt te beginnen! 

Wij mensen van de 21e eeuw staan van verre terug te kijken. We zijn realistisch en 

weten hoe het verhaal na de opstanding verder ging. Maar aardse zaken vragen 

alle aandacht (vreemd is dat niet, want we zijn geschapen om de aarde te 

bewerken en bewaren…) Er is een gevaar dat de wereld veranderende 

hoogtepunten van de geschiedenis ons weinig tot niets meer zeggen. Gods 

ingrijpen vanuit het andere, Hemelse universum is zo vaag en ongrijpbaar, en 

bovendien merken we er zo weinig van in ons alledaagse leven. Feest vieren om 
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Hemelvaart? Hoe dan? Het voelt alledaags….    En jezelf een feeststemming 

aanpraten werkt ook niet. 

Waarom hemelvaart, wat is het belang? Natuurlijk allereerst dat onze Heer én 

Vriend nu alle eer ontvangt. Maar er zijn meer redenen om blij om te zijn. De 

hemelvaart was aangekondigd, dus als gebeurt wat voorzegd is, onderstreept dat 

de betrouwbaarheid van de bijbel, en geeft zekerheid voor wat nog op vervulling 

wacht. Ook belangrijk, door de hemelvaart kan de Heilige Geest, de beloofde 

Trooster, komen. Essentieel voor de groei van de gemeente en van mijzelf!                                                                             

Ook is Jezus nu bezig met plaats bereiden. Bovendien zal Hij terugkomen, iets dat 

alleen mogelijk is als Hij eerst opgevaren is.                                                                                                                                       

Een heel treffend punt nog is de steniging van Stefanus. Hij ziet vlak voor zijn 

heengaan Jezus, staande aan Gods rechterhand. En als Saulus op weg is naar 

Damascus om christenen op te pakken, grijpt Jezus vanuit de hemel persoonlijk in. 

Hij is weliswaar niet meer onder ons, maar leeft vanuit de hemel intens mee met 

de gemeente!                                                                                                               

Als we ons bewust richten op wat zo’n 2000 jaar geleden in Israël plaatsvond, komt 

de hemel, en daarmee Jezus, dan niet vanzelf dichterbij? 

Govert Gravendeel 

 

PASTO(P)RAAT  
 

Ds. J. Meertens. 

Zoals u weet heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. J. Meertens uit 

Rhenen. In de stille week is voor hem duidelijk  geworden dat hij het beroep naar 

Puttershoek niet kon aannemen. God heeft hem een andere weg gewezen.  Het 

ontvangst binnen onze gemeente en de organisatie rondom het bezoek hebben 

dominee  en mevrouw Meertens als zeer fijn ervaren.  

Hij vond het moeilijk  ons “een nee” te moeten mededelen. Vanuit de kerkenraad is 

aangegeven dat we het  erg jammer vinden maar dat de roepstem van God hierin 

zeker niet genegeerd mag worden. We wensen ds. Meertens rust toe in dit besluit 

op de plek waar God hem nodig heeft. 
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Beroepingscommissie 

Als kerkenraad kijken we ondanks deze uitkomst dankbaar terug op deze periode. 

De beroepingscommissie heeft enorm veel werk verzet in het proces naar deze 

beroeping toe. Avonden van vergaderen en uren van luisteren digitaal of fysiek zijn 

er aan vooraf gegaan. Begrijpelijk is het dat het antwoord van dominee Meertens 

als een domper kan en mag voelen. Maar we weten ook dat het daar niet bij hoeft 

te blijven. We zijn inmiddels op weg naar Hemelvaart en vervolgens Pinksteren. 

Van de Heilige Geest mogen we hernieuwde kracht, energie en moed ontvangen. 

Als kerkenraad willen we het vertrouwen uitspreken in de beroepingscommissie in 

het vervolgen van het proces en bidden hen de zegen toe van onze hemelse Vader. 

Wilt u, gemeente, hen ook weer verder omringen in uw gebed?  

 

Tussen Pasen en Pinksteren. 

De kerk gaat van feest naar feest. Het Paasfeest ligt achter ons. We hebben de 

Opstanding van Jezus uit de dood mogen vieren. We zijn nu op weg naar de 

Hemelvaart van Christus. Daar zal Hij  plaats nemen naast Zijn Hemelse Vader 

vanwaar Hij regeert in Hemel en op aarde. Dus Jezus troonsbestijging is geen 

afscheid. Tien dagen na de Hemelvaart vieren wij het Pinksterfeest. Op dit feest 

wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Deze uitstorting wordt 

beschouwd als het begin van het christendom. We hebben mooie feesten te vieren. 

We hopen op uw aanwezigheid in de feestelijke diensten. 

 

Viering Heilig Avondmaal. 

In de vorige uitgave van het Klankbord hebt u al kunnen lezen over het besluit van 

de kerkenraad om de middagvieringen van het Heilig Avondmaal te veranderen. De 

middagvieringen worden, net zoals op Goede Vrijdag  aangepast.  Tijdens de viering 

nemen alle deelnemers direct plaats achter de tafel en blijven daar tijdens de hele 

dienst zitten. De predikant houdt een korte preek achter de tafel. Dus deze viering is 

zeer geschikt voor mensen die beperkt mobiel zijn. Het tijdstip blijft 17.00 uur. 

Tijdens de ochtendviering zullen de ouderlingen de gemeenteleden nodigen om aan 

tafel te gaan en de diakenen zorgen dat alle dingen gereed zijn aan tafel. Dit is iets 

anders dan gebruikelijk maar wel kerkordelijk verantwoord.   
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De kerkenraad hoopt dat nu meerdere gemeenteleden gebruik zullen maken van de 

mogelijkheid om het Heilig Avondmaal mee te vieren in de kerk. 

 

Lied van de maand. 

Deze maand is gekozen voor het lied “Ademkracht”  Dit lied is aangevraagd door 

een gemeentelid. U krijgt bij de deur een kopie uitgereikt. 

Wij hopen dat deze woorden u levenskracht geven. 

 

Goddelijk geheimenis, 

Uit genade geeft U ons 

Levenskracht in overvloed. 

Vul ons met uw melodie als de 

nieuwe dag begint 

En uw schepping voluit zingt. 

Heilig, heilig, heilig, 

Heilig, heilig, heilig 

 

Goddelijke harmonie, 

In de wereld die U maakt  

Is voor heel de schepping plaats 

Klanken van uw symfonie 

Roepen samen in uw dans 

Als U ons leidt bij de hand. 

Heilig, heilig, heilig, 

Heilig, heilig, heilig  

 

Goddelijke ademkracht, 

Al wat leeft zingt tot uw eer 

Om uw liefde telkens weer. 

Leer ons leven in die pracht, 

Volgend achter Jezus aan, 

Zo wordt alles nieuw gemaakt. 

Heilig, heilig, heilig, 

Heilig, heilig, heilig. 

 

 

Dit lied is een vertaling van het scheppingslied “God of Grace and  Mystery” van  

The Porter’s  Gate. 

 

Ik wens u allen Gods zegen toe.  

Atie Meijer (scriba) 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 

 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein 

Pastorie: 

De staat van het schilderwerk (zowel binnen als buiten) en van de keuken en de 

badkamer zijn onlangs opgenomen. Hier is flink wat werk nodig om alles weer in 

een goede conditie te krijgen om zo een nieuwe predikant te kunnen ontvangen. De 

hiermee gepaard gaande werkzaamheden zijn inmiddels opgestart. Het bord van de 

schilder staat in de tuin van de pastorie. Er zijn ook plannen gemaakt om de energie 

huishouding van de pastorie verder te verbeteren, nadat twee jaar terug de isolatie 

van muren, vloer en bodem flink is aangepakt. 

 

Kerk: 

De thermostaat in de kerk is vervangen door een exemplaar dat op afstand bediend 

kan worden. Dat scheelt de koster weer een flink aantal kilometers (per jaar 

gemeten). Hij kan nu ook scherper de temperatuur instellen bij diensten die door de 

weeks plaatsvinden. Dat is ook weer beter voor ons gasverbruik.  

 

We zijn aan het onderzoeken of we via Tv-schermen of andere technische 

oplossingen de liturgie tijdens de kerkdienst aan de gemeente kunnen presenteren. 

We zijn dan wat flexibeler in de liturgie, kunnen liederen uit Op Toonhoogte met 

noten presenteren en hoeven dan ook minder liturgieën te laten afdrukken. Het zou 

ook een oplossing zijn voor onze liedboeken, waarvan een flink aantal in slechte 

staat verkeert en nieuwe exemplaren niet meer gedrukt worden. Onze kerk lijkt er 

niet zo geschikt voor, maar we zullen zien of er een goede oplossing voor gevonden 

kan worden, die ook nog betaalbaar is en past binnen het monumentale interieur. 

We houden u op de hoogte.  

 

Financiële zaken 

Jaarrekening 2023 

De jaarrekening 2023 is gereed en zal in de eerstvolgende KKR vergadering op 10 

april worden besproken en vastgesteld. Net te laat om al in dit Klanbord te worden 

gepubliceerd.  
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Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage: 

Maandelijks krijgen we als CvK een overzicht van het kerkelijk bureau van de 

inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit 

belangrijke deel van ons kerkzijn opvolgen. Wij delen graag de situatie over het 1e 

kwartaal met de lezers, als volgt: 

 

 

 

 

 

Overige zaken 

Klankbord: 

Er gaan geruchten dat het Klankbord dit jaar 60 jaar bestaat! Herhaald verzoek: 

Hierbij het verzoek aan de lezers om in hun archief te duiken en hier dan het oudste 

Klankbord uit te halen en dit aan ons te laten zien. We gaan met alle inzendingen 

zeker iets leuks doen!  
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Koster: 

Er hebben zich twee nieuwe kosters aangemeld. Victor de Haan en Joop Bos. 

Samen met Rinus gaan zij het kosterschap vanaf 1 april invullen, waarbij het de 

bedoeling is om de nieuwkomers 1 dienst per maand te laten doen en Rinus 2 

diensten. Fijn dat zij Rinus willen ondersteunen in deze onmisbare schakel in het 

gemeentezijn.  

 

Emma vrouwengroep: 

Op zaterdag 11 mei organiseert Emma een Bingo avond. Vanaf 19.00 uur gaan de 

deuren open en om 19.30 uur start de avond. Emma heeft al vele jaren met haar 

acties bijgedragen aan het in stand houden van de gebouwen van onze gemeente. 

Ook deze keer willen zij de opbrengst van de avond gebruiken voor de 

onderhoudskosten voor Veiligheid en Verlichting. De verlichting in de kerk is 

aangepast met LED verlichting en om de zolderlampen veilig toegankelijk te maken 

is een loopbrug gemaakt en zijn vlonders gebouwd om de lampen te kunnen 

bereiken. Een deel van de kosten vallen onder de subsidieregeling monumenten. 

Het deel dat wij zelf betaald hebben is ongeveer EUR 5.200. Emma hoopt met de 

opbrengst van deze (en vorige acties) een flink deel van deze kosten te kunnen 

dekken. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Zie ook de 

aparte melding van deze avond in dit Klankbord.   

 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman – secretaris 
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PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! 

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL 

 
 
DIACONIE 

 

Op het moment van schrijven is het de donderdag voor Pasen. De kinderen van de 

basisschool hebben hun Paasviering op school al gehad. Zelf zat ik vanmiddag met 

ruim 400 kinderen, collega’s en ouders in een volle Singelkerk in Ridderkerk. Daar 

hielden we de jaarlijkse Passie en Paaszang. De kinderen van de bovenbouw 

zongen het lied: ‘Toon mijn liefde/Aan de maaltijd wordt het stil’ Het gaat erover 

hoe Jezus knielt en de voeten van zijn discipelen wast. Hij zegt: dit is wat Ik wil dat 

jullie doen. Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij. 

Toon Mijn liefde, aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb 

elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

(Opwekking nr. 705) 

Dat we zo gemeente mogen zijn, door elkaar te dienen, elkaar lief te hebben. Dat 

we aan de wereld om ons heen de liefde van Jezus mogen laten zien.  
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Vrijwilligerswerk 

In de nieuwsbrief van 7 april jl. hebt u kunnen lezen over het vrijwilligerswerk wat 

Conny de Ronde, één van onze organisten, zal gaan doen in Israël. De diaconie 

steunt Conny en de stichting Lema’ancha waarvoor zij aan het werk gaat. Elders in 

dit Klankbord stelt zij zichzelf voor en vertelt zij nog iets meer over het hoe en 

waarom van haar reis. U kunt uw gift voor het werk van Conny voor de stichting 

overmaken op de rekening van de diaconie, te vinden voorin dit Klankbord. Wij 

zorgen ervoor dat het bij de stichting terecht komt.  

 

Oppas 

Het wordt steeds moeilijker om het oppasrooster voor de ochtenddiensten in de 

Hoeksteen rond te krijgen. We hebben ervoor gekozen om midden in de zomer een 

aantal weken geen oppasdienst aan te bieden. Zo blijft het aantal keren dat 

iedereen de komende periode gaat oppassen, in combinatie met de diensten in de 

kerkenraad en voor de zondagsschool, behapbaar. We zijn blij dat José van 

Oudheusden ook mee wil draaien met de oppasdienst, welkom José! 

Marith de Geus heeft aangegeven te stoppen met de oppas. Marith, bedankt voor 

alle keren dat je er was! 

Wilt u, of wil jij (vanaf 12 jaar) vanaf september ook meedraaien in het 

oppasrooster, geef het dan even aan bij Dijanne van Eck of via 

diaconie@hervormdputtershoek.nl 

 

Opbrengst bekercollecte 

De Bekercollecte gehouden tijdens de viering van het Heilig Avondmaal in het Huis 

te Hoecke  op 24 maart jl. en op Goede Vrijdag in de kerk op vrijdag 29 maart jl. 

heeft het mooie bedrag opgebracht van €772,60 Dit bedrag is bestemd voor het 

steunfonds van mevrouw de Jonge, voor de allerarmsten in Zimbabwe. Heel 

hartelijk dank voor uw gift. 

 

Hartelijke groeten, 

Annie, Leonie, Kalinka en Dijanne 
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ZONDAGSSCHOOL 

 

Pasen is voorbij. 

Als het goed is, hebben we met elkaar een leuk paasontbijt gehad. We hebben 

lekker gegeten en met elkaar in de kerk gezeten en gezongen. 

We hebben het gehad over 'Met Petrus op weg naar Pasen'. We konden zien dat 

Petrus heel graag Jezus wilde volgen maar dat ging niet zoals hij had verwacht 

,Jezus laat Petrus echter niet vallen. Hij geeft hem een opdracht, ga alle mensen 

vertellen van het goede nieuws dat Jezus 

na 3 dagen is opgestaan uit de dood, 

geloof in Hem, begin een nieuw leven, dan 

zal God je fouten vergeven.  

Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad 

uit, tot bij het dorp Betanië. Hij stak zijn 

armen uit en zegende hen, En terwijl hij dat 

deed ging hij weg. God haalde hem naar de 

hemel. 

 

Dit vieren we met Hemelvaart. Dan is er geen zondagsschool in de ochtenddienst. 

Namens de leiding van de zondagsschool, Gerja Derksen-Schipper. 

 

 

JUNI-JOR 
 

Op 22 maart zijn de kinderen van de Juni-Jor weer bij elkaar geweest in de 

Hoeksteen. Dat was een bijzondere middag, want het was de dag dat ds. Meertens 

met zijn vrouw onze gemeente kwam bezoeken. Ds. Meertens, zijn vrouw en de 

leden van de kerkenraad hebben met elkaar in de Hoeksteen gegeten. Het 

hoofdgerecht werd verzorgd door de mensen van Smakelijk Eten maar de kinderen 

van de Juni-Jor mochten de toetjes maken. 

Natuurlijk begonnen we eerst met een Bijbelverhaal. Omdat het bijna Palmpasen 

was, lazen we het verhaal over de intocht in Jeruzalem.  
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Daarna gingen we aan de slag in de keuken, wegen, 

verkruimelen, snijden, mixen… We hadden het er maar 

druk mee. En daarna moest alles ook nog heel netjes in 

glaasje komen.  

Natuurlijk hebben de kinderen de toetjes zelf ook 

geproefd! Eén toetje aten ze alvast op, het andere 

toetje mocht mee naar huis. 

 

 

 

  

COMMISSIE REGULIERE EREDIENSTEN 
 

Eén van de uitkomsten van de gehouden enquête onder de gemeenteleden was dat 

men een verhoogde participatie van gemeenteleden in de erediensten wel op prijs 

zou stellen. Wij hebben inmiddels met de Kerkenraad besproken dat we een groep 

gemeenteleden willen samenstellen die de schriftlezingen kunnen doen in de 

ochtenddiensten. We zoeken gemeenteleden die de vrijheid hebben om rustig en 

duidelijk een schriftlezing te willen doen. We zorgen dan dat er een ‘kanselbijbel’ 

bij de lessenaar ligt die dan gebruikt moet worden. Als er voldoende aanmelders 

zijn gaan we dit inplannen en met de dienstdoende predikanten communiceren. 

Jong en oud wordt hierbij uitgenodigd om hun naam in te dienen bij één van de 

leden van de commissie (Jolande Kornaat, Lianne Brussé, Nienke Hoek, Joost de 

Haan, Norali Smit of ondergetekende).  

 

Verder willen we als commissie u via het Klankbord informeren over een aantal 

diensten waar we als commissie aan mee mogen werken. 

 

Diensten met preek nabespreking 

De komende maanden hebben we nog 2 diensten met een preek nabespreking in de 

Hoeksteen. Dit zijn de volgende diensten: 

5 mei met ds mw. Broeren 

7 juli met ds Breure. 
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Praisediensten 

We hebben tot aan de zomer nog 1 Praisedienst gepland staan. Dit is zondag 21 

april om 17.00 uur in de kerk. Voordat vervolg Praisediensten worden ingepland 

hebben we een evaluatie met de Praisegroep. We hopen dat deze vorm van Praise 

de gemeente aanspreekt en zij dit toont door haar aanwezigheid.  

 

Tienernevendiensten 

De komende maanden staan er nog 4 tienernevendiensten gepland en wel op de 

volgende zondag ochtenden: 

21 april; 2 juni; 14 juli en 25 augustus. De laatste 2 diensten zijn nog niet helemaal 

zeker vanwege de vakantieperiode.  

 

Bart Dorsman – secretaris 

 

 

VERTROUWENSPERSOON 
 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 
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VRIJWILLIGERSWERK IN ISRAEL, APRIL 2024             
 

Beste lezers, 

 

Hierbij informeer ik jullie over mijn a.s. 

verblijf in Israël van D.V. 15 - 30 april 2024.     

Graag wil ik vanuit mijn geloof, met gebed en 

ook met daden, het volk van Israël 

ondersteunen.  

Zoals jullie weten is er sinds de aanval op de joodse bevolking in het zuiden van 

Israël op 7 oktober 2023 jl. veel nood ontstaan op allerlei gebied. Door het gebrek 

aan arbeidskrachten bij de boeren is op 130 boerderijen in de Negev al het werk stil 

komen te liggen.  Boeren zien daarom hun oogst verloren gaan en hebben hun 

kassen leeg staan.  

Vanuit de stichting Lema’ancha zal ik daarom in Nitzana, nabij Kadesh Barnea, aan 

de slag gaan. In die omgeving, vlakbij de Egyptische grens, werken vrijwilligers 

vanuit o.a. Nederland, Duitsland en de VS samen, om de boeren te helpen met het 

opnieuw beplanten van de kassen, het  plukken van tomaten en aardbeien, het 

opbinden van bloemen en het verzendklaar maken van landbouwproducten.  

Nitzana bekent “bloemknop”. Door de samenwerking van joodse boeren en 

christelijke vrijwilligers groeit er een mooie verbinding tussen Joden en christenen. 

Joden zijn erg blij met de praktische steun die ze ontvangen en christenen zijn 

dankbaar dat ze Israëls bevolking kunnen helpen! 

Wilt u alstublieft ook meebidden voor Israël en voor het werk van alle vrijwilligers?                                                       

Heel hartelijk dank voor uw meeleven!  

Voor meer informatie kunt u de site van de 

stichting raadplegen: www.lema-ancha.com 

 

Shalom,          

Conny de Ronde        
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EMMA 
 

Hallo Allemaal,  

Hier weer even een berichtje van de dames van 

EMMA. We hebben weer een druk programma 

gehad. Eerst was er de jaarvergadering met lekker 

eten tot slot. Daarna was onze paasviering.  

We hadden mooi versierde tafels een liturgie en tot 

slot een leuke attentie. Het was heel gezellig om met 

elkaar zo samen te komen.  

 

Groetjes van Elly, Maartje, Tiny en Corrie 

 

 

Uitnodiging voor een Bingo avond!! 
 

Op zaterdag 11 mei houdt onze vrouwenvereniging Emma een Bingo-avond. Naast 

het organiseren van een gezellig samenzijn wil zij de avond ook gebruiken als actie 

om bij te dragen in de onderhoudskosten van de kerk. Met name voor de recent 

gemaakte kosten voor Veiligheid en Verlichting wil Emma de opbrengst van deze 

avond gebruiken.  

De avond begint om half acht. Deur open 

vanaf 19.00 uur.  

Komt allen! We gaan er met elkaar een 

gezellige avond van maken met mooie 

prijzen voor de gelukkigen met een geldige 

bingo.  

Zet u deze avond vast in uw agenda! 

 

Bart Dorsman – secretaris CvK 
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PRAISEDIENST 21 APRIL 2024 17:00 UUR 
 

Ook in de maand april bent u weer van harte welkom om te komen zingen. Op 

zondag 21 april bent u om 17:00 uur welkom in de Hervormde Kerk in Puttershoek. 

Onder begeleiding van keyboard, viool, gitaar en basgitaar zingen we God de lof 

toe. Het eerste gedeelte met zang wordt ook uitgezonden via de livestream. Na een 

korte pauze met wat fris en een koekje zingen we verder en wisselen we zang af 

met gebed. In het programma is in de dienst ruimte voor inbreng van eigen liederen. 

Het thema is “Onze Redder”. We zingen uit de zangbundel Op Toonhoogte. Zingt u 

graag een nummer uit een andere bundel? Geef dit lied dan tijdig aan ons door en 

dit lied zullen we tonen op de beamer. Graag geven we in deze dienst ruimte aan 

uw persoonlijke uitleg wat een lied voor u of jou betekent. Tijdens de Praise van 21 

april zullen we voor het eerst aan het einde een vrijwillige collecte houden voor een 

goed doel.  

Heeft u vervoer nodig, wilt u opgenomen worden in de appgroep, wilt u een lied 

doorgeven uit een andere bundel, of een persoonlijke uitleg geven wat een lied 

voor u betekent? 0644542819 

 

 

BEDANKT 

 

"Ik ben erg dankbaar dat ik na mijn operatie weer thuis mocht komen om te werken 

aan mijn herstel. Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor het getoonde 

medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na thuiskomst. De hoeveelheid 

kaarten, het medeleven en de spontane bezoekjes heb ik erg gewaardeerd! 

 

De hartelijkheid vanuit deze gemeente is hartverwarmend! 

 

Met vriendelijke groet, 

mevr H.M. den Otter, Zomerplein 5 

*** 
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Beste gemeenteleden, 

 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bezoekjes en 

attenties die ik mocht ontvangen na het breken van mijn bovenarm. Na drie weken 

mocht het gips er gelukkig alweer af. Ik mag nog niet te zwaar tillen maar verder 

gaat het de goede kant op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jarco Brussé 

*** 

Beste gemeenteleden, 

 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten en bloemen 

die wij mochten ontvangen voor ons 25 jarig huwelijk. Ook de persoonlijke 

felicitaties na de dienst maakten de dag extra feestelijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerrit en Lieneke Brussé - Smaal 

*** 

 

 

Dankjewel, 

 

Voor dat lieve kaartje, meelevende appje, mooie bloemen, gezellige bezoekje. In de 

eerste week van januari maakte ik een rare val en dat resulteerde in een complexe 

beenbreuk. Pas half maart kon ik weer met beide benen op de grond staan en nu is 

het weer trainen om te kunnen lopen. Heel veel dank voor al het medeleven! 

Groetjes, Nelke Mannee. 

*** 
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4 MEI ……………………….. 
 

Er was eens een vader die vond belangrijk dat zijn kinderen Bijbelteksten konden 

opzeggen. Op een dag loofde hij een dubbeltje uit voor het uit het hoofd leren van 

Psalm 23: “De Heer is mijn Herder”. Jan van 7 jaar won de wedstrijd. 

Het was zijn eerste dubbeltje dat hij verdiende.  

Hij kon de psalm helemaal opzeggen.  

“Ik vrees geen kwaad, want U bent met mij; ik zal in het huis van 

de Heere verblijven tot in lengte van dagen.”  

 

Vele jaren later stond er in de lift van een verzorgingstehuis een oude man. 

Even later stapte een tweede man in de lift. De oudere man stelde zich voor: 

“Goedendag, wij kennen elkaar nog niet, ik ben meneer Blaauw.” De man 

reageerde verrast: Die naam komt niet zo vaak voor, zei hij.  Ik heb een jongen 

gekend met dezelfde achternaam, Jan was zijn naam. Ik ontmoette hem in de 

oorlog in de gevangenis in Vught.  

We waren beiden opgepakt. Op een dag vertelde hij dat hij de volgende ochtend 

vroeg geëxecuteerd zou worden. Hij sprak daar heel rustig over. “Hoe houd je dit 

uit,” vroeg ik hem,  “hoe kan je zo rustig blijven?” Jan zei: “Ooit moesten wij als 

kinderen van mijn vader  Psalm 23 uit ons hoofd leren. We kregen er een dubbeltje 

voor.    

Toen kende ik het uit mijn hoofd. Nu ken ik het ‘by heart’, zoals de Engelsen zeggen. 

Ik ben het nooit meer vergeten. Nu weet ik waar ik het zoeken moet. Ik zeg het de 

hele dag zachtjes voor mezelf op. Ik ben erg bang. Soms heb ik het niet meer.  

Maar als je me vraagt: hoe houd je het uit, dan is dit mijn antwoord:  met psalm 23 

in mijn hart. Het is mijn enige houvast.”  

De oude meneer Blaauw knikte stil met tranen in zijn ogen.  

“Dat is veertig jaar geleden. Dat was mijn zoon”. 

                                                                                                         Trouwe KB-lezer 
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ROMMELMARKTVERKOOP APRIL 2024 

 
Vrijdag 19 april van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur 

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur 

Inleveren van spullen iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur 

Spullen halen wij graag bij u op, na een telefonische afspraak op werkdagen van 

18.00 tot 19.30 uur telefoonnummer 06-22551924. 

Wij hebben een grote sortering van baby en kinderkleding voor kleine prijsjes. 

Aanbieding: 4 boeken, 4 cd, 4 dvd en 4 puzzels voor 1 EURO 

In de koffiehoek hebben we tijdens de maandelijkse verkoop koffie/thee en 

limonade met wat lekkers. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

 

U ben allen van harte welkom. 

 

Namens rommelmarktteam, 

 

An Klinge 
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

 

Collecten : via coll./bank/app of bus maart 2024 

03/03 week 10 CvK € 237,55 

10/03 week 11 CvK  €           196,65 

13/03 week 11 CvK   €          119,00 

17/03 week 12 CvK   €           333,60 

24/03 week 13 CvK € 449,50 

29/03 week 13 CvK € 177,25 

31/03 week 14 Cvk € 290,75 

    

    

Deurbussen: 

 ZWO/mrt. + app € 128,75 

 Jeugdwerk/mrt. + app € 92,45 

Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/mrt. 2024 

 Kerk  € 235,00 

 KIA 40 dgtijd coll. € 185,35 

 Diaconie 10/03 € 174,15 

 Bidstondcoll. 13/03 € 496,10 

 Kinderbiddag coll. 13/03 € 48,85 

 Bekercoll.HtH 24/03 € 31,80 

 Bekercoll.H.A. 29/03 € 740,80 

 Zondagsschool 31/03 € 243,60 

 Verjaardagsfonds mrt € 55,00 

 mw de Jonge kaarten+gift € 123,00 

 Bloemen € 10,00 

Kerkbalans: 

 Toezeggingen 2024 € 83.402,00 

 Reeds ontvangen € 34.356,00 

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek 
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Hemelvaart 

 

God opende de hemelwanden 

En stralend steeg Zijn Zoon, 

met zeeg’nend opgeheven handen, 

ten hemel, naar Zijn troon 

 

Geleden heeft Hij en gestreden, 

Volbracht Zijn grote werk. 

Nu mag Hij Vaders huis betreden, 

Al biddend voor Zijn kerk. 

 

En wij? Wij staan eerbiedig samen 

En voelen ons ontroofd, 

Maar aarz’lend gaat ons hart beamen: 

Hij heeft Zijn Geest beloofd! 

 

Hij bidt nu voor ons bij de Vader, 

Hij laat ons niet alleen! 

Hij zendt Zijn Geest, vormt ons als kader, 

Zendt ons getuigend heen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

WIJ LEVEN VAN DE WIND 

 

Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieen zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 

Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zegt en zingt het voort, 

geeft uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

Lied 687 NLB 


