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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Redactie 

Consulent: ds. J. Breure  Krijn Bor 078-8795100 

ds.breure@hervormdputtershoek.nl  Gerda v.d. Merwe 

Scriba   

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 10/06/2024; 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk  of  Schaduwrijk 67 

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

  23/06/2024 t/m 31/08/2024 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Jan Plaisier 

Leonie Verrijp  Schaduwrijk 71 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6762151 

Collectebonnen  __________________________ 

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr. 

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71 

  

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en 

ledenregistr.nr. meer info: kerkelijk bureau. 

  

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Kom Heilige Geest 

 

Heilige Geest van God, 

adem in ons midden, 

dan zullen wij aanbidden 

de Vader en de Zoon. 

 

 Kom, o Heilige Geest, 

wij wachten op U. 

Vervul ons met uw kracht, 

Heil’ge Geest kom nu. 

Sela 
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KERKDIENSTEN  
 

12 mei 2024 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: Prop. H. Russcher ds. W. Herwijnen 

 Hardinxveld Giessendam Zwijndrecht 

Organist: Nico van Oudheusden              Linda Stolk 

Zondagsschool: Gerja  

Oppas: Annelies van Santen, Norali Smit  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

   

Pinksteren   

19 mei 2024 10:00  uur  17:00 uur 

Predikant: ds. C. van Dis Ds. J.H. van Wijk 

 Nieuwegein Oud Vossemeer 

Organist: Nico van Oudheusden Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Leonie 

Oppas: Mirthe v.d. Berg, Nathan v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Diaconie Open Doors 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

26 mei 2024 10:00 uur      15:00 H.A. HtH Ger.Kerk 17:00 uur  

Predikant:  ds. G.A.v.d. Weerd ds. A. Groen 

 Geertruidenberg Rijsoord 

Organist: Hans Viskil Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Tineke, nadine  

Oppas: Leonie Dekkers, Hannah v.d.Zwaal  

Dienstcollecte: Diaconie 

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 
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02 juni 2024 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. F.J.v.Harten   ds. T.J. de Koning 

 Scheveningen Alphen a/d Rijn 

Organist: Arie Bestebreur Conny de Ronde 

Zondagsschool: Gerja, Maaike  

Oppas: Maaike/Bart de Winter  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

09 juni 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: Prop. H.A. Kramer Dd ds. M. Olthoff 

 Lunteren Mijnsheerenland 

Organist: Nico van Oudheusden Linda Stolk 

Zondagsschool: Leonie, Maaike  

Oppas: José van Oudheusden, Anna van Eck  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Kerk in Aktie  

   

16 juni 2024 10:00 uur Viering Heilig Avondmaal 17:00 uur Vrtz.H.A. 

Predikant: ds. G.J. van Beek ds. R. Agterhuis 

 Hendrik I. Ambacht Ottoland 

Organist: Harry Heystek  

Zondagsschool: Tineke, Bart  

Oppas: Lianne Brussé, Norali Smit  

Bekercollecte: Diaconie  

Deurcollecte: GZB/ project ds. Vogelaar  
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23 juni 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: mevr. K. Koppenaal Openluchtdienst 

 Dirksland  

Organist: Nico van Oudheusden  

Zondagsschool: Gerja, Nadine  

Oppas: Annelies van Santen, Nathan  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening  

   

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

 
BLOEMENGROET 
 

07 april dhr. en mevr. v.d. Steen-van Oudheusden. 

14 april mevr. J. van Oudheusden-Beunk. 

21 april mevr. E.N. Schijf. 

28 april                             mevr. J.Buijzer-Minnaard. 

05 mei               Doopouders Merel en Maarten in’t Veld. 

 
MEDITATIE 

 

Pinksteren! 

Kort na de wonderen van opstanding en hemelvaart opnieuw grote beroering in 

Jeruzalem. Hoeveel wonderen heeft een mens nodig om tot geloof te komen? 

Hoeveel bewijs? Elk jaar wordt er wel over gepreekt. De uitstorting van de Heilige 

Geest te Jeruzalem. De bijzondere verschijnselen waarmee dat gepaard ging, de 

reacties van de omstanders, de gevolgen. In feite de geboorte van de kerk! Want 

“op die dag lieten 3000 zielen zich dopen”. Het ene heilsfeit kan niet zonder het 

andere, maar zonder Pinksteren was de rest van het nieuwe testament niet 

geschreven en zouden er nu niet ongeveer 2.000.000.000 christenen zijn. Hoe werkt 

de Geest, kan Hij ons bekeren? Kan ik me verzetten? Een korte zoektocht naar 

bekeringswegen en verhalen. 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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Recent werd in onze kerk gepreekt over de drie vrienden van Daniël die in de 

vuuroven werden geworpen, maar daar door een engel uit werden bevrijd. Uit de 

bijzonder leerzame preek waren diverse lessen te trekken, maar dit bleef bij mij 

hangen: De koning die bevolen had dat de drie “ongehoorzame” mannen direct 

verbrand moesten worden en direct daarna hen weer uit de oven riep omdat ze 

onbrandbaar bleken, geeft aan de ene kant de God van Israël eer maar heeft zich 

verder niet echt bekeerd. Een hoofdstuk verder heeft hij het namelijk over mijn god 

Bel…  Een dergelijk patroon, en dan nog ernstiger, zien we bij de farao van Egypte, 

die ondanks het machtsvertoon van Israëls God niet van wijken wil weten en 

voortgaat op de ingeslagen weg.  Ook veelzeggend is de reactie van de goddeloze 

koningin Izebel, als God op het gebed van Elia vuur uit de hemel heeft gegeven, en 

zodoende de Baäl priesters een smadelijke nederlaag heeft  toegebracht. Slechts 

woede en wraakgedachten, en zeker géén bekering. Natuurlijk, de Heilige Geest 

was nog niet uitgestort, maar je zou toch minstens kunnen erkennen dat God 

machtiger is!  

De genoemde voorbeelden uit de Bijbelse oudheid zijn opmerkelijk en veelzeggend. 

Tekenen en wonderen zijn zelden doorslaggevend als het om boete doen, bekering 

en geloven gaat. Maar, als mensen dus zo vast in hun patroon, in hun overtuiging 

van kindsbeen af zitten, waarom is er dan zoveel afval van het Christelijk geloof? 

Waarom al die omgekeerde bekeringen? Door de “wonderen der techniek”??? Je 

zou verwachten dat ook het (kinderlijk) geloof in God zo taai zou zijn als dat van de 

afgodendienaars. Blijkbaar is er méér nodig om te gaan geloven óf het geloof vast 

te houden dan bijzondere ervaringen of overtuigende bewijzen. 

Pinksteren. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat door de Heer Jezus is voorzegd word 

vervuld. Op wonderbaarlijke wijze, dat wel. De omstanders weten zich letterlijk 

geen raad. En, dat moet gezegd, velen komen tot geloof! De gevestigde orde 

echter, de leiders die eerder ook besloten hadden tot de kruisiging van Jezus, zij 

volharden in hun ongeloof. Het is makkelijker een onbevangen leek of misschien 

ongelovige voor Jezus te interesseren dan een overtuigd persoon die een verkeerde 

afslag heeft genomen weer terug te brengen. Dit is een pijnlijk mysterie. Het geeft 

ook te denken over het wezen van het geloof. Kies ik daar zelf voor, of is het een 

gave van God? We kijken nog even naar wat details van Pinksteren. 
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Als eerste noem ik dat, ná de hemelvaart, de leerlingen in Jeruzalem moesten 

blijven. Opdracht van Jezus. Gehoorzaamheid. Daar begint het mee. Verder baden 

ze volhardend. Het is dus goed, misschien wel essentieel, om volhardend te bidden, 

ook al is het gebedsonderwerp al uitdrukkelijk beloofd! De Heilige Geest kon 

landen, want de harten van de leerlingen waren op Hem gericht! Dit geldt ook voor 

ons. Bid om de Heilige Geest. Jezus wil die Geest namelijk graag geven, maar je 

moet Hem wél willen ontvangen.   Wat ook opvalt, Petrus neemt het woord, en 

citeert onbevangen en gedetailleerd uit de bijbel. Dat deed hij ongetwijfeld om zijn 

woorden kracht bij te zetten. Ook zullen de hoorders deze woorden herkend hebben, 

en konden ze de boodschap op waarde schatten. Petrus was goed op de hoogte, 

zodoende kon de Heilige Geest de woorden die al in zijn hart waren in goede orde 

naar zijn mond brengen. Ook voor ons hier een essentiële hint. Lees en leef de 

bijbel. Dan kan je makkelijker door de Heilige Geest gebruikt worden én kan je de 

woorden van anderen beter plaatsen.                                                                                                                                                                

Wat mij ook aanspreekt is het woord gemeenschap. Samen bidden, werken, maar 

misschien ook gewoon samen optrekken en de bijeenkomsten bezoeken is 

waardevol en vruchtbaar. Vier tamelijk eenvoudige hints. Tegelijk moeilijke 

opdrachten. We lezen namelijk ook telkens over “volhardend”. Het gaat allemaal 

niet vanzelf inderdaad. Het vraagt een keuze én inzet. Maar het is van 

levensbelang. Want: “Laat u redden uit dit verdorven geslacht”! En weet, de 

Heilige Geest is onze Helper! Vraag Hem en geef Hem de ruimte… 

 

Govert Gravendeel 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 

 

 

Financiële zaken 

Jaarrekening 2023 

De jaarrekening 2023 is in de KKR vergadering van 10 april besproken en 

vastgesteld. Op de volgende pagina een samenvatting: 
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Baten en lasten 2023

Begroting Rekening Rekening

2023 2023 2022

Opbrengsten en baten:

Levend geld (vrijw. bijdragen, collectes en giften) 124.020     127.341    130.240  

Exploitatie gebouwen en rente 26.400       31.825      10.774    

Subsidies monumenten 8.275          8.275         8.275      

Overige inkomsten 250             399            700          

Totaal inkomsten 158.945     167.840    149.989  

Uitgaven en kosten:

Pastoraat en woordverkondiging 76.980       37.571      69.378    

Kerkelijke gebouwen en inventaris 40.650       41.837      65.122    

Bijdragen aan PKN per saldo 730             821            845          

Beheer, administratie en overige kosten 14.890       8.980         12.146    

Totaal uitgaven 133.250     89.209      147.491  

Operationeel resultaat 25.695       78.631      2.498      

Bijzondere baten en lasten:

Incidentele baten 40.000      

Mutaties bestemmingsreserves (40.112)     725          

Mutaties onderhouds fondsen (15.000)      (26.849)     (3.223)     

Resultaat van het boekjaar 10.695       51.670      -          

Vermogenspositie per 31 december

2023 2022

Bezittingen:

Onroerende zaken 1.190.005 1.190.005 

Financiele vaste activa 270.000     300.000    

Beleggingen 526.131     -             

Geldmiddelen 225.444     609.194    

Totaal bezittingen 2.211.580 2.099.199 

Passiva:

Algemene reserve 263.342     211.671    

Bestemmingsreserves 543.019     502.907    

Onderhouds fondsen 166.977     139.128    

Reserve herwaardering gebouwen 1.189.998 1.190.998 

Kortlopende schulden 48.244       54.495      

Totaal passiva 2.211.580 2.099.199 
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Beheer van de gebouwen en het kerkplein 

Pastorie: 

Als u dit leest is de schilder gereed met zijn werkzaamheden aan de pastorie. Het is 

zowel van binnen als van buiten flink opgeknapt. We hebben de pastorie tijdelijk 

kunnen verhuren vanaf 1 juni tot ergens in september. Hiermee is een familie 

geholpen en kunnen we tegelijkertijd een deel van de onderhoudskosten uit de 

huuropbrengsten dekken en scheelt het de onderhoudsploeg in haar 

tuinwerkzaamheden. 

 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

 

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! 

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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DIACONIE 

 

Het is begin mei, we hebben de afgelopen dagen kunnen genieten van prachtig 

weer. De kinderen hebben vakantie en er zijn een aantal bijzondere dagen geweest, 

of die komen binnenkort. Koningsdag, herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Het 

is bijna Hemelvaartsdag. We denken eraan dat Jezus terugging naar Zijn Vader. Hij 

gaf de discipelen de opdracht om bij elkaar te blijven en te wachten op de komst 

van de Heilige Geest. Tijdens de diensten op 1e Pinksterdag, zondag 19 mei mogen 

we hierbij stilstaan als gemeente. De discipelen kregen tijdens de uitstorting 

vlammen als van vuur op hun hoofden. Trinity maakte hier een mooi lied over: 

Vlammetje  

“Het brandt en het schijnt, het vlamt en verspreidt 

Gods liefde en trouw, voor mij en voor jou” 

Zo mogen we als gemeente ook Gods liefde en trouw verspreiden, in onze eigen 

gemeente maar ook daar buiten.  

Het is alweer 2 jaar geleden dat de diaconie de gemeente een brief heeft gestuurd. 

In de inleiding ging het toen over de prijzen die maar bleven stijgen. Benzine, gas, 

energie, voedsel… Nog altijd is het dagelijks leven niet goedkoop.  

In de brief stond verder (enigszins ingekort) het volgende:  

God dienen door uw naasten te helpen 

Het is belangrijk om naar elkaar om te zien. De Bijbel leert ons: Wie God liefheeft, 

moet ook zijn broeder liefhebben (1 Joh 4:21) De Here Jezus ging ons voor in Zijn 

eigen leven. Hij leerde ons om te dienen en oog te hebben voor de noden van de 

mensen om ons heen. Alle goede werken die we voor onze naasten doen, doen we 

voor God, onze Vader. We mogen onze liefde voor God laten zien, door Zijn geliefde 

kinderen te helpen. 

Zelf hulp vragen 

De Bijbelse opdracht is helder en veel mensen zijn bereid om een ander te helpen. 

Het is echter vaak moeilijk om hulp te vragen. We voelen schaamte, mislukking, of 

verlies van zelfstandigheid. We dienen de HEER echter, door wél om hulp te vragen. 

Allereerst in gebed naar Hem, maar ook door onze noden uit te spreken naar de 

mensen om ons heen. De HEER heeft ons broeders en zusters, een gemeente, 

gegeven om Zijn werk uit te voeren.  
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U kunt hulp vragen aan iemand die u vertrouwt, maar soms is de hulpvraag te groot 

of is het fijner om meer anoniem om hulp te kunnen vragen. Dan kunt u bij de 

diaconie terecht.  

Voorbeelden van hulp zijn: 

 - financieel-economische hulp, denk aan hulp bij het op orde maken van uw 

administratie, een lening of een gift als u de lasten niet meer kunt dragen 

- geestelijke hulp, als u worstelt met (geloofs)vragen of als u eenzaamheid, 

depressie of rouw ervaart 

- hulp en ondersteuning bij het aanvragen van professionele zorg. Bijvoorbeeld het 

aanvragen van (gemeentelijke) voorzieningen vanuit de WMO, GGZ zorg, Sociale 

Dienst, Wijkteams ect. 

- Praktische hulp, denk aan klusjes in en om het huis, de tuin, vervoer naar het 

ziekenhuis, extra mantelzorgondersteuning.  

Heeft u kennis of ervaring met bovenstaande thema’s en wilt u een ander helpen? 

Meldt u dan bij de diaconie.  

Heeft u zelf een hulpvraag? U kunt één van de diakenen rechtstreekst aanspreken. 

U kunt telefonisch of per mail terecht bij het pastoraal en diaconaal meldpunt. Ook 

kunt u rechtstreeks mailen naar de diaconie: diaconie@hervormdputtershoek.nl 

Of secretaris.diaconie@hervormdputtershoek.nl 

 

PINKSTERCOLLECTE 

Op zondag 19 mei is de collecte tijdens de dienst bestemd voor Open Doors. Open 

Doors is een internationale organisatie die vervolgde Christenen steunt. 

Wereldwijd zijn 365 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. Ze 

worden achtergesteld, gevangengezet of zelfs gedood. Onze roeping is te 

versterken wat dreigt te sterven. Een verwoeste kerk in Syrië, een groep geheime 

gelovigen in Noord-Korea of een weduwe in Nigeria. Wij zijn geroepen om als 

christenen wereldwijd verbonden te zijn: als één van ons lijdt, lijden we allemaal 

mee. Uw gebed en betrokkenheid zorgen ervoor dat vervolgde christenen niet 

alleen staan. Met uw gift helpt u mee om het mogelijk te maken dat Open Doors 

Bijbels kan blijven verspreiden. Ook verspreiden zij Bijbelstudiematerialen en 

bieden zij praktische hulp. Geeft u ook voor dit belangrijke werk?  
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BEDANKBRIEF VANUIT DE EVANGELISCHE HOGESCHOOL 

Van Ds. Gerard Bijkerk, docent en hoofd fondsenwerving van de EH te Amersfoort 

ontvingen wij de volgende brief:  

Hartelijk dank voor de ontvangen Avondmaalscollecte van zondag 4 februari  

die de Evangelische Hogeschool ( EH) in Amersfoort van uw gemeente ontving op 

18 april jl. van € 743,80 

De 160 studenten van dit cursusjaar in EH-Basisjaar ( het full-time tussenjaar) en 

het EH Traject ( het 5 maanden traject voor studiestoppers) zijn blij met de 

verbinding die er is tussen kerk en Hogeschool die jongeren uit de kerken uitdaagt 

te verdiepen in (geloofs)kennis en inzet voor Gods Koninkrijk. Een goede investering 

in de toekomst van de kerk ! 

Nogmaals heel hartelijk dank. 

 

POP UP CAMPINGS 

Vanuit de IZB ontvingen we een mail over Pop-up campings van Stichting Dabar. 

Gezinnen die rond de armoedegrens leven kunnen gratis op vakantie op één van de 

drie pop-up campings. 

Voor meer informatie en om aan te melden kunt u terecht op hun website: 

www.izb.nl/popupcampings 

 

Een hartelijke groet namens de diaconie, 

Annie, Leonie, Kalinka en Dijanne 

 

ZONDAGSSCHOOL 

 

Hallo jongens en meisjes, 

 

De vakantie is weer voorbij en jullie zijn deze week weer naar school geweest. 

Maar niet getreurd jullie zijn weer bijna een extra dag vrij want het pinksterfeest 

komt er aan. 

We gaan het de komende tijd hebben over de heilige geest die ons helpt om 

geduldig te zijn, en goed voor elkaar te zijn. 
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Met Pinksteren vieren we de uitstorting 

van de heilige geest.  

De duif is hier ook het symbool van omdat 

de Heilige Geest vaak wordt afgebeeld als 

een duif die neerdaalt over de apostelen. 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 

afscheidsdienst op 7 juli ook aan de gang. 

Het jaarthema ga je mee is weer een leidraad in deze dienst. 

 

Namens de leiding van de zondagsschool, 

Leonie Verrijp 

 

JOR 
 

 

Waar we in het vorige Klankbord nog schreven dat de JOR hard op zoek is naar 

nieuwe leiding voor komend seizoen, is er nu goed nieuws! Een aantal leiding heeft 

aangegeven nog een seizoen door te willen gaan én er is wat jeugd die wil 

doorstromen van jeugd naar leiding. Dit betekent dat de JOR volgend jaar kan 

draaien zoals we dat graag willen. Zo fijn!  

De laatste JOR avonden van dit seizoen zitten er inmiddels op. Deze avonden 

stonden in het teken van JOR Kamp: uitreiking van de kampboekjes + 

bekendmaking van het thema (JOR Tijdmachine) en de voorbereidingen voor de 

bonte avond. Op het moment van schrijven zijn we als leiding druk bezig met de 

laatste voorbereidingen voor het Hemelvaartsweekend en op het moment van lezen 

hebben wij er waarschijnlijk een fantastisch kamp op zitten. Alle belevenissen zijn 

terug te vinden in het eerstvolgende Klankbord. 

Namens alle leiding, 

Ilona Preesman 
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VERTROUWENSPERSOON 
 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 

 

13E BIJBEL LEES OCHTEND, 6 APRIL 2024 
 

Matt. 6, vasten en schatten verzamelen. 

Een impressie van de gedachten die gedeeld werden n.a.v. Matth. 6: 16-

22.                                                                                                         “Wanneer jullie 

vasten…”. Na het “geven” en “bidden” volgt het afzien van eten. Dat is sowieso 

gezond. Fysiek en psychisch. Eten kan ontaarden in een gewoonte, een patroon. 

Bewust genieten van een eenvoudig maal wordt dan gedachteloos consumeren van 

alles wat zich aandient. Je maag rekt uit en raakt gewend aan (te) grote 

hoeveelheden, en je mind ook. Het kan zelfs verslavend gaan werken. 

Toch wordt hier waarschijnlijk ook iets heel anders bedoeld. Vasten wordt in dit 

Bijbelgedeelte als religieuze verdienste of gewoonte gezien. Daarom zegt Jezus ook 

hier dat je het vasten niet in het openbaar moet doen. Opnieuw dus de oproep om 

niet met je geestelijk leven te koop te lopen om zodoende eer van mensen te 

ontvangen. God ziet in het verborgene en zal beloning schenken. 

Hoewel vasten een normaal gebruik was in het Israël van die dagen, heb ik het idee 

dat bidden méér wordt genoemd in het NT. Ook het geven wordt regelmatig 

genoemd, oa. in de brieven van Paulus.      Al met al hebben we nu 3 normale 

praktische werkzaamheden van het geloof langs zien komen. Voor mij persoonlijk 

staat het vasten met stip onderaan…. Eigenlijk komt vasten op mij over als een 

laatste redmiddel als er grote problemen zijn. Uit mijn eigen kring heb ik wél een 
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getuigenis van een vrouw die 3 dagen gevast had voor een vriend met een 

kwaadaardig gezwel in de kaak. Toen er geopereerd moest worden bleek, tot 

verrassing van de artsen, het gezwel verdwenen! Op die manier ingezet lijkt vasten 

op een extra breekijzer om gebed kracht en urgentie te geven. En misschien is het 

daar ook wel voor bedoeld. Zo lijkt de drieslag “geven, bidden en vasten” een 

religieus gebruik, een gewoonte, ja, misschien wel een gebod dat ook drie maal op 

beloning mag rekenen. Een eindje verder in Mattheüs staat bijvoorbeeld dat je 

wordt  gemeten met de maat waarmee je zélf hebt gemeten. Dit lijkt een beetje op 

de leer van het karma…  

Toch is hiermee niet alles gezegd. De tekst vervolgt verderop namelijk met “waar je 

schat is zal je hart zijn”. De genoemde drieslag is dan óók een aanmoediging om 

bezit, tijd en lichamelijke verlangens prijs te geven en bewust ruimte te creëren 

voor God. Als je veel denkt aan vergaren van bezit is de kans groot dat je daar ook 

veel tijd en energie in steekt. Maar als je eenmaal veel bezit hebt, ben je weer veel 

tijd  kwijt aan het beheren daarvan… jij hebt dan niet die zgn schat, maar de schat 

heeft jou! Werkelijke rust en vrijheid krijg je pas als je je leven aan Jezus geeft.                                                                                                              

In een boekje met een uitgebreid verslag van een bijna dood ervaring las ik dat de 

persoon die tijdelijk over de grens tussen leven en dood was geweest een aantal 

opmerkelijke zaken had gezien. Onder andere een heel aantal geesten die nog 

steeds vruchteloos en rusteloos bezig waren hun verslavingen aan drank en seks te 

bevredigen. Waar uw schat is zal uw hart zijn?  Kortom, redenen genoeg om geheel 

los te raken van alles wat ons bind aan wat voor genoegens of obsessies ook. 

Genieten is goed, maar geef God alle eer en bouw alleen op Hem! Heer Jezus, help 

ons daarbij – Amen!  

Volgende keer datum nog onzeker. Ikzelf ben laatste zaterdag april niet aanwezig. 

Maar start gerust zélf een bijbel leesclub! 

Govert Gravendeel 
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Vanuit de redactie van het Klankbord 

 
Zoals u wellicht weet bestaat de redactie van het Klankbord uit 3 personen. 

Helaas ontvingen we van Nico Hokke het bericht dat hij per direct stopt met zijn 

redactiewerkzaamheden in verband met zijn drukke werkzaamheden. 

Daardoor zijn we nog maar met twee redactieleden voor het verzorgen van het 

Klankbord dat 10x per jaar verschijnt.  

Dit is een te smalle basis om de continuïteit van het Klankbord te waarborgen. 

Daarom een oproep tot versterking van ons team. Het is wel handig als u enige 

vaardigheid hebt in het werken met computerprogramma’s Word en Excel. 

Als u vragen hebt over de redactiewerkzaamheden dan horen we dat graag. 

Hartelijke groet van de redactieleden, 

Krijn en Gerda. 

 

 

JONGE GEZINNEN EN JONGEREN 
 

Notitie inzake het thema 

Ouders van jonge gezinnen en Geloofsopbouw jongeren 

Samenvatting 

De kerkenraad (KKR) is zich al enige tijd aan het beraden hoe we betere aandacht 

kunnen besteden aan jonge gezinnen en aan de geloofsopbouw van jongeren. Er is 

een werkgroep gevormd die dit thema verder heeft uitgewerkt, waarbij aansluiting 

is gezocht bij het beleidsplan.  

 

1. Beleidsplan 2022 - 2025 

Jeugd en jonge gezinnen zijn betrokken bij de gemeente. Hierbij willen we hen een 

stem geven over hoe zij gemeente willen zijn. Tegelijkertijd willen we geestelijke 

groei bij de jeugd stimuleren en hierbij tevens het sacrament van de doop 

stimuleren en uitdragen. 
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Er is in 2023 een thema avond georganiseerd waarbij de ouders van jonge gezinnen 

en jongeren waren uitgenodigd. Deze thema avond werd geleid door de HGJB aan 

de hand van het HGJB Groeiplan. Er waren 30 mensen naar de Thema-avond 

gekomen. De discussies waren levendig, maar heel ontspannen. De algemene 

terugkoppeling was dat men het mooi vond om zo over dit onderwerp met elkaar in 

gesprek te zijn. Tijdens de avond is er aan de deelnemers toegezegd dat de 

kerkenraad zich verder in het thema zal verdiepen en een voorzet zal doen hoe nu 

verder te gaan.  

 

2. Kerkenraad - Hoe verder? 

De KKR heeft besloten om nu met de PKN benadering door te gaan. Deze 

benadering richt zich met name op de gezinnen. Geloofsopbouw van jongeren vindt 

met name plaats in het gezin. Pas op een gevorderde tienerleeftijd wordt de 

omgeving buiten het gezin (bijv. vrienden en vriendinnen, clubs etc.) steeds 

belangrijker. Daarom staan de jonge gezinnen centraal in de verdere aanpak.  

 

De werkgroep heeft dit thema verder uitgediept en heeft een notitie voor de KKR 

gemaakt hoe we een en ander het beste kunnen aanpakken om het doel van deze 

missie te kunnen bereiken.  

 

3. Uiteindelijk doel 

Het uiteindelijke doel is enigszins te vergelijken met een droom. We dromen ervan 

dat we (in lijn met de opbouw van de burgerlijke gemeente) een evenwichtig 

opgebouwde en sprankelende gemeente zijn waarbij ook de ouders van jonge 

gezinnen met hun kinderen op alle terreinen participeren in het gemeente zijn van 

Jezus Christus en waarbij jongeren (en ouderen) Jezus willen leren kennen  en uit 

liefde Hem willen volgen in zowel hun eigen leven als binnen de gemeente.  

 

4. Resultaten die aan het uiteindelijk doel moeten bijdragen 

In het uiteindelijk te bereiken resultaat richten we ons op twee niveaus. Het eerste 

niveau is dat van de individuele situatie van het jonge gezin en de jongeren. Het 

tweede niveau is hun plaats in de gemeenschap. De kern hierbij is dat wij een 

gemeenschap van gelovigen zijn, die bij de levensvragen rondom zingeving van het 
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individu als een schepsel van God (waarom ben ik hier) en zijn/haar plaats in de 

samenleving (hoe kan ik mijn ‘hier zijn’ invulling geven) haar leden wil leiden in:  

a. Het vanuit de bijbel tastend, lerend en biddend vinden van antwoorden op 

de levens- en geloofsvragen; 

b. Het benadrukken van het belang om als individu te leren leven in de 

geestelijke afhankelijkheid van en in geestelijke gerichtheid op God de 

Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest; 

c. Het benadrukken van het belang van de doop als teken van het nieuwe 

verbond tussen God en de gelovige mens en de nadruk leggen om als 

ouders en als de instemmende gemeente invulling te geven aan de rijke 

inhoud van de doop en de daarin afgelegde doopbelofte; 

d. Het individu het belang te laten zien van het vormen van een gemeenschap 

van gelovigen die, als de eerste gemeente (Handelingen 2: 41 en 42), 

samenkomt om te leren, te bidden en het brood te breken; 

e. Het benadrukken van het aspect dat elk individu belangrijk is in de divers 

samengestelde gemeenschap en dat hierbij niet alleen de ouders van jonge 

gezinnen maar ook de jongeren worden gezien als gelijkwaardige en 

volwaardige gelovigen, wiens aanwezigheid zichtbaar invloed heeft op het 

functioneren van de gemeente als geheel; 

f. Dat in een warme gemeenschap er een betekenisvolle verbinding bestaat 

tussen de generaties, waarbij het op elkaar in Christelijke liefde gericht zijn 

belangrijk is en dat zich uit in het met respect omgaan met de verschillen 

die er tussen generaties zijn in levensvragen en levenssituaties en in de 

geloofsbeleving. 

 

De kern van dit geloven als individu en als gemeenschap zal voor de ouders van 

jonge gezinnen en voor onze jongeren in twee aandachtsgebieden worden 

opgedeeld: 

1. Lerend en Verdiepend 

2. Ontmoeting en Gemeenschap. 
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5. Activiteiten die moeten bijdragen aan het bereiken van de gewenste 

resultaten 

Het bereiken van een ideaal of een gewenste situatie kan niet worden gerealiseerd 

zonder dat er bepaalde activiteiten worden verricht die in de uitvoering wel steeds 

het beoogde doel in het vizier moeten blijven houden. Kernwoorden hierbij zijn: 

flexibel in de insteek en geen keurslijf ervan maken. De volgende activiteiten zijn 

hierbij naar voren gekomen: 

 

1. Lerend en Verdiepend 

1.1.1 Het organiseren van een drietal thema avonden (op jaarbasis)  voor 

ouders van jonge gezinnen die opvoedondersteuning aanbied vanuit 

een christelijke levensovertuiging en waarbij ontmoeting en 

uitwisseling ontstaat van ervaringen over de opbouw van 

geloofsopvoeding en het gebruik van bijbel en gebed hierin; 

1.3.1 Het bijeenbrengen in een aantal avonden van de leiding van de 

jeugdclubs om elkaar over elkaars doelstellingen en doelgroepen te 

informeren en op basis hiervan een op elkaar aansluitend beleid 

uitstippelen gericht op gezellig samenzijn en lerend groeien in geloof 

per leeftijdscategorie. 

 

2 Ontmoeting en Gemeenschap 

2.1.1 Het organiseren van bezoeken aan de ouders van jonge gezinnen onder 

leiding van de wijkouderling / pastoraal bezoeker om aan de hand van 

de PKN ‘Vragenlijst bezoekproject gezinnen’ een betere relatie met de 

jonge gezinnen op te bouwen en hen tijdens de ontmoetingen te 

bemoedigen in het doen participeren van hun kinderen in het 

jeugdwerk en om open te staan voor wat er leeft binnen het gezin en 

hoe we als gemeente verder aan hun behoeften kunnen voldoen. Hun 

stem horen!; 

2.2.1 Tijdens de bezoeken als onder 2.1.1 aangehaald, het stimuleren bij de 

ouders van een grotere betrokkenheid bij de leiding van de clubs; 

2.3.1 Het bezoeken van de leiding van de diverse jeugdclubs en de overige in 

de gemeente plaatsvindende activiteiten om door middel van een 
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frequente communicatie in Klankbord of Nieuwsbrief te laten weten 

waar men mee bezig is. 

2.4.1 Het vragen van de leiding van diverse groepen in de gemeente om continue 

aandacht te hebben voor het uitnodigen om deel te nemen in de verschillende 

(jaarlijkse) activiteiten die voor de verschillende generaties of doelgroepen worden 

georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld het paasontbijt van de zondagsschool, het 

startweekend voor het jeugdwerk, afsluitavond catechisaties en de Connected 

diensten of Themadiensten voor jongeren in de eigen gemeente etc.; 

2.4.2 Schakel jeugd actief in bij het organiseren van de diverse activiteiten 

en geef hen regelmatig een taak in de eredienst; 

2.4.3 Benut ook de app groep van de Tienernevendienst om samenbindende 

activiteiten aan te bieden. 

 

Er zijn flink wat activiteiten die we graag gaan uitvoeren. We willen echter klein 

beginnen en hebben daarom een aantal prioriteiten met elkaar afgesproken.  

 

6. Prioriteiten 

De volgende prioriteiten zijn afgesproken: 

1. De Commissie Jonge Gezinnen organiseert voor het seizoen 2024 – 2025 

drie thema-avonden, waarbij terugkoppeling uit de huisbezoeken een 

belangrijke richting gevende factor is voor de te behandelen onderwerpen; 

2. Maak het afleggen van huisbezoeken bij jonge gezinnen een prioriteit bij de 

wijkouderling / pastoraal bezoeker en leg deze bezoeken zo mogelijk af 

tezamen met iemand van de Commissie Jonge Gezinnen. De PKN 

vragenlijst zal in het gesprek richtinggevend zijn, om zo ook de stem van de 

jonge gezinnen en jongeren te horen; 

3. De Commissie Jonge Gezinnen heeft als derde prioriteit de afstemming van 

het beleid in de diverse jeugdclubs met als doel om hierin zonodig 

harmonie in aan te brengen in de kaders ‘gezellig samenzijn’ en ‘lerend 

opbouwen van het geloof’ en waar mogelijk en nuttig streven naar vormen 

van samenwerking. 
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De Commissie Jonge Gezinnen bestaat op dit moment uit: Leonie Dekkers, Jan 

Peter van Santen en Christian Viskil. De commissie is nog op zoek naar 2 ouders 

van jonge gezinnen om onze commissie te versterken.  

 

Voor de thema avonden zijn de eerste gedachten uitgewisseld hoe we dit het beste 

kunnen gaan organiseren. Met de wijkouderlingen is overleg geweest over het 

organiseren van de huisbezoeken. In het nieuwe winterseizoen zal dit van start 

gaan.   

Voor de commissie: Bart Dorsman 

 

BEDANKT 

 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de kaarten en 

bemoediging die wij mochten ontvangen in deze moeilijke tijd.  

Dit heeft ons goed gedaan. Met een vriendelijke groet, 

dhr. en mevr. Nouwen  

Biezenvlechter 10 

*** 

Beste gemeente, 

Via deze weg willen wij alvast bedanken voor het medeleven die wij kregen na de 

gebeden die gedaan zijn voor onze Noud. 

Noud is de laatste maanden vaak ziek geweest (keelontsteking, oorontsteking en 

continue verkouden), met bijhorende nachten. 

Een paar weken geleden kon hij alleen nog maar vloeibaar eten want van stukjes 

ging hij overgeven door een fikse keelontsteking (vandaar dat we toen om 

voorbeden vroegen). 

We lopen al voor dit alles in het ziekenhuis en een operatie zit er wel aan te komen, 

maar proberen we nog uit te stellen d.m.v. medicatie. 

Echter reageert Noud nog erg gevoelig en is het even zoeken wat wel/niet gaat. 

Gelukkig is Noud een heel vrolijk, blij en makkelijk mannetje die alles goed 

ondergaat. Bij deze dus nogmaals bedankt voor het medeleven. 

 

Groetjes Leonie, Patrick, Sem en Noud Verrijp 
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Hartelijk bedankt voor de vele kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 25- jarig 

huwelijksjubileum!  

Hartelijke groeten van Fam. de Bruijn- van Kleef. Eikenlaan 35. 

 

*** 

 

Dankjewel, 

 

Voor dat lieve kaartje, meelevende appje, mooie bloemen, gezellige bezoekje. In de 

eerste week van januari maakte ik een rare val en dat resulteerde in een complexe 

beenbreuk. Pas half maart kon ik weer met beide benen op de grond staan en nu is 

het weer trainen om te kunnen lopen. Heel veel dank voor al het medeleven! 

Groetjes, Nelke Mannee. 

*** 

 

Bedankt 

 

In juni 2016 schreef mijn vrouw in het Klankbord over wonderen die nog steeds 

gebeuren. Dit was na een acute hartaanval op zondagmiddag net voor kerktijd.  

Nu zijn we 8 jaar verder. Op 1 februari kwam ik door een ongelukkige val op mijn 

hoofd in het ziekenhuis terecht. Er werd een hersenbloeding geconstateerd met  

beperkte uitval dat gelukkig weer snel herstelde. Omdat er thuis goede opvang en 

verzorging mogelijk was, mocht ik na ruim een week weer naar huis.  

Graag wil ik iedereen bedanken voor uw gebeden, de belangstelling en de vele 

kaarten die ik mocht ontvangen.  

Maar bovenal geldt net als in 2016:  

Groot was uw trouw, o Heer, steeds weer aan ons betoond.  

Inderdaad, wonderen bestaan nog!! 

Rokus Baan 
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ROMMELMARKTVERKOOP MEI 2024 
 

 

vrijdag 31 mei van 13.30 tot 16.30 uur 

zaterdag 1 juni van 10.00 tot 12.00 uur 

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur 

Inleveren van spullen iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur 

Wij halen graag spullen bij u op, na een telefonische afspraak op werkdagen van 

18.00 tot 19.30 uur. tel.nr. 06-22551924 

Tijdens de maandelijkse verkoop, hebben we in de koffiehoek, koffie/thee en 

limonade met wat lekkers. 

Wij zijn de maanden juli en augustus open, normaal waren we gesloten maar dit 

jaar blijven we open. 

U bent allen van harte welkom. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

 

Namens rommelmarktteam, 

An Klinge 

 

 

 

OUTLOOK 
 

 

Outlook gaat op vakantie. Op donderdag 20 juni komen wij voor de laatste maal dit 

seizoen bij elkaar. Op donderdag 12 september bent u weer, vanaf 14.00 uur, van 

harte welkom om een spelletje te doen of om een kaartje te leggen.  
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

 

 

Collecten : via coll./bank/app of bus april 2024 

07/04 week 15 CvK € 431,30 

14/04 week 16 CvK  €           526,10 

21/04 week 17 CvK  (mo-di)  €          210,00 

28/04 week 18 CvK   €           384,80 

    

    

    

Deurbussen: 

 ZWO/april + app € 132,55 

 Jeugdwerk/april + app € 80,70 

Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/april 2024 

 Kerk  € 1292,00 

 Paasgift € 50,00 

 Diaconie tbv uitz. 21/4 € 193,05 

 Diaconie/gift € 10,00 

 Proj.Joost 21/4 World Serv. € 135,00 

 Verj.fonds dec t/m april € 1.015,05 

 Koffieburjes Hoeksteen € 111,15 

 Bloemen € 60,00 

 Hulpf. mw. de Jonge € 38,00 

 Proj. ds. Vogelaar € 15,00 

    

Kerkbalans: 

 Toezeggingen 2024 € 83.319,00 

 Reeds ontvangen € 41.121,00 

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek 
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Pinksteren 

 

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 

de nederdaling van de Geest. 

 

Wat vlammen en geruis van wind, 

een taal, die nieuwe woorden vindt. 

 

Nu dalen er geen eng’len neer, 

ver lijkt de opgestane Heer. 

 

Er is een wonder voor ons oog: 

uit sintels rijst een vlam omhoog. 

 

Er is een wonder voor ons oor: 

Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 

 

Wie Hem verried getuigt van Hem, 

wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 

 

Het is een vreemd, onzegbaar feest: 

de woord-geboorte van de Geest. 

 

En in de Geest daalt onze Heer 

voor eeuwig in ons midden neer! 

 

 

 

Nel Benschop (1918-2005) 

 

 

 


