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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Redactie 

Consulent: ds. A.H. Groen  Krijn Bor 078-8795100 

ds.groen@hervormdputtershoek.nl  Gerda v.d. Merwe 

Scriba   

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 03/11/2025; 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk   

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

  16/11/2025 t/m 13/12/2025 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Fam. Grashuis 

Leonie Verrijp  Binnenkruier 7 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6763644 of 06-36080886 

Collectebonnen  __________________________ 

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr. 

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71 

  

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en 

ledenregistr.nr. meer info: kerkelijk bureau. 

  

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

Liedboek 975 
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KERKDIENSTEN  
 

12 okt 2025 10:00 uur  16:00 uur    

Vriendenzangdienst 

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen ds. Marianna v.d. Graaf 

 Stolwijk Maasdam 

Organist: Nico van Oudheusden      Linda Stolk 

Zondagsschool: Nadine en Bart  

Oppas: Lianne Brussé en Marijke Mekking  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

   

19 okt 2025 10:00  uur  17:00 uur 

Predikant: ds. J. Breure ds. W. Herwijnen 

 Zwijndrecht Zwijndrecht 

Organist: Arie Bestebreur Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Gerja en Merel 

Oppas: Hannah v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in actie - Werelddiaconaat 

  

26 okt 2025 10:00 uur  17:00 uur  

Predikant:  ds. B. Broere Prop. A.K.A. Mostert  

 Katwijk aan Zee Leerdam 

Organist: Hans Viskil Linda Stolk 

Zondagsschool: Tineke en Merel  

Oppas: Norali Smit  

Dienstcollecte: Diaconie t.b.v. Bloemengroet 

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 
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02 nov 2025 10:00 uur  Koffie drinken 17:00 uur 

Predikant: ds. L. van Rikxoort   ds. G.J. van Beek 

 Alphen a/d Rijn H.I. Ambacht 

Organist: Hans Viskil Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Leonie en Bart  

Oppas:  Mirthe v.d. Berg  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Verwarming 

  

  

05 nov 2025 15:00 uur Dankdag-Kinderdienst 19:30 uur Dankstond 

Predikant: ds. Marianna v.d. Graaf D   ds. A. Theunissen 

 Maasdam Zevenhuizen 

Organist:  Nico van Oudheusden 

Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst 

Deurcollecte:  Dankstondcollecte 

   

   

09 nov 2025 10:00 uur  Viering Heilig Avondmaal                                            17:00 uur Vrtz. H.A. 

Predikant: ds. D. Smink ds. M.E. Vroonland 

 Alblasserdam Westmaas 

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde 

Zondagsschool: Nadine en Maaike  

Oppas: Annelies van Santen en Nathan  

Bekercollecte: Project Lianne de Haan Barcelona  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  
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16 nov 2025 10:00 uur Connected dienst 17:00 uur 

Predikant:  Praisedienst 

Muziekband: One4all   

Zondagsschool: Gerja en Merel  

Oppas: Lianne Brussé en Marijke Mekking  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Kerk in Actie - Diaconaat  

 

 

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

 
BLOEMENGROET 
 

17 augustus Mevr. M.J. Goud-v.d. Burgh. 

24 augustus Dhr. J. van Reeuwijk. 

31 augustus Dhr. en mevr.  Verbaas-Bol. 

07 september Mevr. L. Ketting-Stoutjesdijk. 

21 september Dhr. en mevr. Prins-de Kluijver. 

28 september Mevr. J. Meijer-v.d. Smient. 

17 augustus Mevr. M.J. Goud-v.d. Burgh. 

24 augustus Dhr. J. van Reeuwijk. 

 
 
MEDITATIE 

 
 
1 Tess. 5: 9. “Dooft de Geest niet uit” 

 

et kerkelijk seizoen is weer begonnen. We maken plannen voor het nieuwe 

jaar. U ook?  Maar er zullen ook mensen zijn die erg voorzichtig zijn. In deze 

wereld is niets meer zeker. Er zijn oorlogen gaande en wij gaan van crisis naar 

crisis. Kun je dan wel plannen maken? Ook in de kerk? 

H 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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Natuurlijk is de start van het nieuwe jaar een prachtige kans om als gemeente de 

handen ineen te slaan en de schouders onder het gemeentewerk te zetten. Paulus 

vindt van wel. 

Samen werken is een terug kerend thema in Paulus brieven. Maar Paulus begint met 

een waarschuwing. Verdeeldheid en lauwheid zijn dodelijk in de gemeente. Daarom 

is zijn oproep: leef in vrede met elkaar, kom op voor de zwakkeren en ziet toe dat 

niemand kwaad met kwaad vergeldt. Het accent ligt dus bij het omzien naar elkaar.  

Zorg dat er niemand buiten de boot valt.  

Misschien denkt u hoe kunnen wij hieraan voldoen? Legt Paulus de lat niet te hoog? 

Nee, dat doet hij niet want hij wijst ons op de Heilige Geest. Als wij samen aan 

onze gemeente willen bouwen dan hebben wij de Heilige Geest nodig. Vandaar de 

waarschuwing van Paulus: “dooft de Geest niet uit”   

Paulus grijpt terug naar de gebeurtenis in Jeruzalem toen de Geest op het 

Pinksterfeest werd uitgestort. De Geest kwam in tongen van vuur en in een 

geweldige windvlaag. Vuur geeft warmte, is veelkleurig en geeft licht. Zo behoort 

het dus te zijn in de gemeente van Jezus Christus.  De Geest zet de gemeenteleden in 

vuur en vlam, voor God en voor elkaar. Dan straalt de gemeente Gods warmte en licht 

uit.  Vandaar de waarschuwing van Paulus dooft de Geest niet.  Misschien vraagt u 

zich af, hoe kun je de Geest van God doven? 

Dat kan! Er zijn allerlei manieren om de Geest van God de mond te snoeren. Door 

altijd maar kritiek te leveren op de kerkenraad, op de vrijwilligers en de 

gemeenteleden die zich inzetten voor de gemeente.  Je kunt de Geest doven door weg 

te blijven uit de eredienst, door niet deel te nemen aan Bijbelkringen en andere 

activiteiten. Het is mogelijk de Geest te doven door sommige Bijbelverhalen niet 

voor waar te houden. Zo dooft men de Geest uit.  

Maar Paulus roept ons op om samen, hand in hand, het komende jaar aan de 

gemeente te bouwen.  Kom naar de kerkdiensten om God en onze broeders en zusters 

te ontmoeten en andere activiteiten. Alleen zo kunnen wij samenbouwen aan de 

gemeente. Dat kan niet op eigen kracht. Daar heeft God Zijn Geest voor gegeven.  

Maar dooft Hem niet uit.  

 

Atie Meijer. Scriba 
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PASTOPRAAT 
 

Er is weer de nodige bedrijvigheid ontstaan na de grote vakantie en ik wil u graag 

informeren over een aantal nieuwtjes en activiteiten.  

Allereerst is het weer spannend dat er, indien er geen bezwaar is ingediend tegen 

de procedure, een beroep is uitgebracht op een predikant! Het betreft ds. F.J.M.van 

Veldhuizen uit Stolwijk.  

De hoop op en het verlangen naar een eigen predikant is groot en we bidden ervoor 

dat het dit keer een “JA” mag worden! In de morgendienst van 12 oktober hoopt 

ds. van Veldhuizen voor te gaan; we hopen dat u erbij kunt zijn! 

Meer informatie over hem en zijn gezin heeft u kunnen lezen in de Nieuwsbrief of 

gehoord bij de uitleg op zondagmorgen door Jacolien Hoek.  

Ds. J.Breure is inmiddels gestopt als consulent. We zijn hem heel dankbaar voor de 

4 jaren waarin hij ons geholpen heeft in de Kerkenraad, het Consistorie, de 

beroepingscommissie en natuurlijk in het pastoraat. Op een ontspannen manier 

hebben we afscheid kunnen nemen tijdens ons Kerkenraadsuitje naar het Museum 

Hoeksche Waard in Heinenoord en de maaltijd erna.  

Gelukkig is er geen gat ontstaan in de ondersteuning: ds. A.H.Groen uit Sliedrecht 

heeft vrijwel direct daarna te kennen gegeven dat hij het pastoraat en de andere 

taken van consulentschap wilde oppakken. We zijn daar enorm blij mee! En we zien 

daarin ook de trouw van God voor onze gemeente.  

Pastorale bezoekers: het bezoeken van gemeenteleden door de pastoraal bezoekers 

is blijkbaar een fijne en zinvolle bezigheid! Marijke v.d. Boor krijgt, naast het 

Zomerplein, nu ook het Penningkruid onder haar hoede. Verder komt Amaliahof bij 

de wijk van Gerie Bor. Natuurlijk kunnen zij, bij behoefte aan back-up, altijd 

terugvallen op de betreffende wijkouderling of de consulent. Evelien Maas gaat 

eind dit jaar stoppen als pastoraal bezoeker.  
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Lijkt het ambt van ouderling u te zwaar, maar ziet u deze taak binnen onze 

gemeente wél zitten, dan horen we dit natuurlijk heel graag van u/ jou. Dit kunt u 

doorgeven aan een van onze ouderlingen. 

Voor de jonge gezinnen is er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, zie ook 

elders in dit Klankbord. Op woensdagavond 15 oktober en op zaterdagmiddag 22 

november komt Lucré de Man-van Putten spreken voor de ouders van kinderen tot 

12 jaar. Zij zijn ook persoonlijk uitgenodigd. Meer info: zie poster, of via 

ouderlingwijk5@hervormdputtershoek.nl. 

Tot zover de belangrijkste nieuwtjes vanuit de pastorale hoek.  

Gods zegen gewenst,  

Annemarie de Haan-Bongers,  

Ouderling wijk 5 

 

AMBTSDRAGERS 
 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor de aanstaande vacatures in de 

kerkenraad. Met klem vragen wij u om dit bericht niet weg te schuiven met de 

gedachte dat je daar niet eens over na wilt denken, want de nood is erg hoog.  

Er zijn acht vacatures.   

-  pastorale ouderlingen.  

Zuster  A.de Haan-Bongers-herkiesbaar,  

Zuster  N. Dorsman-Vos-herkiesbaar. 

Zuster  E. Smit-Bom-niet herkiesbaar. 

Broeder  G. Gravendeel-herkiesbaar. 

Broeder  J.P. van Santen (jeugdouderling) herkiesbaar.  

Binnen dit college is er nog 1 vacature. 

-college diakenen.  

Zuster  L. Dekkers-Kamp-herkiesbaar,  

Zuster K.de Geus-van Driel-niet herkiesbaar. 

mailto:ouderlingwijk5@hervormdputtershoek.nl
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Zuster A. Vlasblom-Goud, niet herkiesbaar.  

Binnen dit college is er nog een bestaande vacature. 

- ouderling-kerkrentmeester  

Broeder  Chr. Viskil-herkiesbaar. 

Broeder  B. Dorsman-herkiesbaar, 

Broeder  E. Hoek-niet herkiesbaar. 

Samenvattend: 

We zijn op zoek naar twee pastorale ouderlingen, drie diakenen en drie ouderling-

kerkrentmeesters. 

Graag komt de kerkenraad in gesprek met gemeenteleden die een aantal jaren een 

deel van hun krachten gaat besteden aan het besturen van onze gemeente. 

U mag namen indienen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het ambt. 

Als uw naam genoemd wordt komt een lid van de kerkenraad bij u thuis om te 

vertellen over de mooie dingen van het ambt. Maar we zijn ook eerlijk, we zullen 

ook met u praten over de moeilijke dingen die het ambt met zich meebrengt. 

Uiteraard mag u het kerkenraadslid van alles vragen.  En vergeet niet dat er ook 

kerkenraadsleden waren die er niet op zaten te wachten om voor het ambt 

gevraagd te worden, maar het toch deden. Omdat ze voelden dat ze mee moesten 

bouwen aan de kerk van Jezus Christus.  En er zijn ook veel kerkenraadsleden die 

aan het eind van hun termijn vertelden over de mooie en vormende dingen die de 

overhand hadden in de tijd dat ze in de kerkenraad zaten. 

We doen dus een beroep op jou over jezelf! Denk na over je zelf en wie u geschikt 

acht voor het ambt. 

Laten wij zo samen de schouders onder de gemeente zetten en bouwen aan de 

gemeente van Christus. 

 

De Kerkenraad. 
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DIACONIE 
 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. De kinderen gaan weer naar school, naar 

sport, muziek en noem maar op. Het jeugdwerk en de kringen binnen onze 

gemeente zijn weer van start gegaan en de kerkenraad is al verschillende malen bij 

elkaar geweest en er staan meer vergaderingen en gemeenteavonden op de 

planning. Na een zomer met een aantal weken van meer rust, vind ik september 

altijd behoorlijk druk. Nu is druk zijn op zich helemaal niet verkeerd, maar waar zijn 

we druk mee? En hebben we misschien tóch tijd voor andere zaken als we dingen 

die er niet echt toe doen laten liggen?  

De laatste diaconie vergadering begon ik met een stukje uit een dagboek van Max 

Lucado. Als college van diakenen besloten we die avond dat we dit stukje met de 

hele gemeente wilden delen, dus bij deze:   

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn Mattheüs 6:21  

Eenvoudig leven  

Je verlangt naar een krachtig leven, een leven dat echt verschil maakt. Je zou het 

misschien niet verwachten, maar echte kracht is te vinden in eenvoud. Een duidelijk 

doel. Weten wie de bron van je kracht is. Dan kun je een leven leiden zonder gedoe 

en zinloze drukte. Niet dat het verkeerd is om het druk te hebben. Jezus had het 

druk. Paulus had het druk. Petrus had het druk. Dingen die echt de moeite waard 

zijn, krijg je niet voor elkaar zonder hard te werken, zonder je in te spannen of moe 

te worden. Drukte staat niet automatisch gelijk aan zonde. Maar het druk hebben 

met een eindeloze zoektocht naar spullen of dingen die geen vervulling geven, die 

niets opleveren en waardoor je je uiteindelijk alleen maar leger voelt – daar is God 

niet blij mee.   

Een van de redenen waarom veel mensen zo moe zijn, is dat ze altijd maar jagen 

naar dingen die geen vervulling geven; niemand is immuun voor die verleiding. Onze 

pleziertjes, ons bezit, onze trots – allemaal dode dingen. Als je probeert om leven te 

vinden in dode dingen, is het geen wonder dat je je moe en ongelukkig voelt. Houd 

het simpel. Heb God lief, en volg Hem.   

Kies voor een eenvoudig leven. Richt je aandacht op de Enige die je werkelijk 

voldoening kan geven.  

Max Lucado  
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Verjaardagen 80+  

We zijn blij dat er zich nieuwe mensen hebben aangemeld om bezoekjes te brengen 

bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag. Met ingang van het 

nieuwe jaar gaan Nelleke Dorsman, Erik Hoek en Corstiaan Dekkers ook bezoekjes 

brengen.   

 

Bloemengroet  

Helaas zijn er nog geen mensen gevonden die de bloemengroet willen verzorgen. 

Eind van dit jaar stopt Hanneke Peet. Vele jarenlang heeft zij op zaterdag de 

bloemen klaargezet in de kerk, zodat ze op zondagochtend bij een gemeentelid 

gebracht kunnen worden. De diaconie heeft niet genoeg capaciteit om deze taak op 

zich te nemen en helaas heeft zich ook nog niemand gemeld die deze taak van 

Hanneke over wil nemen. Daarom opnieuw een dringende oproep: Wilt u op 

zaterdag de bloemen verzorgen of heeft u een idee over hoe we dit vorm kunnen 

geven, meld u zich dan alstublieft bij één van de diakenen of via 

diaconie@hervormdputtershoek.nl  

Wanneer er niemand opstaat om deze taak op zich te nemen, staan er met ingang 

van 2026 geen verse bloemen meer in de kerk en worden er geen bloemen meer 

bezorgd als groet van de gemeente. Dat zou toch wel heel jammer zijn!  

Terugblik zomeractiviteiten Asielzoekerscentrum (AZC) 's- Gravendeel  

De werkgroep met Hart en Handen heeft elke donderdagmiddag van de 

zomervakantie activiteiten georganiseerd voor de kinderen op het AZC.  Zelf heb ik, 

Leonie, samen met mijn dochters een keer mee mogen helpen. Zeker 60 kinderen 

hebben meegedaan met de sport en spelmiddag, die we afsloten met een lekker 

ijsje.   

Terwijl ik dit stukje schrijf zijn vorige weekend flinke rellen geweest in Den Haag 

en, in aanloop naar de landelijke verkiezingen, is er veel verdeeldheid, angst en 

soms ook haat in de samenleving merkbaar over thema’s als asiel en migratie. Als 

we het Nieuwe Testament lezen dan zie ik de opdracht van Jezus: Want Ik ben 

hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij 
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 

(Matt 25:35) Jezus wist hoe het was om vreemdeling te zijn, Hij moest zelf met zijn 

ouders vluchten naar Egypte. Daarbij helpt het omzien naar vreemdelingen ons 

mailto:diaconie@hervormdputtershoek.nl
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eraan te herinneren dat we zelf ook vreemdelingen zijn in deze wereld, onderweg 

naar Gods Koningrijk. Bovendien zijn onze vrijheid, onze vrede, onze welvaart, al 

onze persoonlijke bezittingen geen verworven rechten, maar blijk van Gods genade. 

We kunnen zeker niet iedereen helpen maar maak ruimte in uw hart of in uw 

agenda om eens in contact te komen met een vluchteling en zijn of haar verhaal te 

horen. Dit kan door een keer deel te nemen aan een activiteit van de werkgroep 

met Hart en Handen. Via de diaconie kunt u meer informatie krijgen.  

Ook dit jaar zullen we weer meedoen met de kerstpakkettenactie voor het AZC. Via 

de nieuwsbrief en in het volgende Klankbord zullen we u daar verder over 

informeren.  

  

Bekercollecte Heilig Avondmaal 9 november  

De bekercollecte gehouden op zondag 21 september voor de stichting Ophenta ligt 

nog maar net achter ons maar wij willen vast uw aandacht vragen voor de volgende 

bekercollecte.  

Op D.V. zondag 9 november mogen wij opnieuw met elkaar het Heilig Avondmaal 

vieren en deze keer zal de bekercollecte bestemd zijn voor Lianne in Barcelona.  

Eind augustus heeft u een mooie presentatie van Lianne de Haan kunnen zien over 

haar werk in Barcelona, voor de stichting CAMA. Lianne blijft voor nog een jaar in 

Barcelona om te koken en mensen te bemoedigen in de daklozenopvang, om te 

evangeliseren en om nog veel meer mooie dingen te doen die God op haar pad 

brengt. Als diaconie ondersteunen wij haar daarin financieel. Het is echter best 

lastig om de financiën helemaal rond te krijgen en daarom hebben wij besloten om 

net als vorig jaar, voor Lianne te collecteren. Zo kunnen we als gemeenteleden het 

werk van Lianne ondersteunen.  

We hopen een mooi bedrag over te kunnen maken.   

  

Kerstmiddag voor ouderen  

Het duurt nog even en nog niet alle informatie is beschikbaar, maar noteert u de 

datum vast in uw agenda?   

Op woensdagmiddag 17 december organiseert de diaconie de kerstmiddag voor 

ouderen. We starten om 14.00 uur in de kerk, met een korte dienst, geleid door ds. 
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T. Meijer. Daarna is er koffie en thee met iets lekkers in De Hoeksteen. We hopen u 

te ontmoeten op 17 december!  

Hartelijke groet,  

Leonie, Annie en Dijanne  

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 

 

 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein  

De Pastorie. Vanaf half september staat de pastorie weer leeg en netjes opgeleverd 

door de tijdelijk huurster. Fijn dat we haar konden helpen bij het vinden van een 

urgent, maar tijdelijk onderdak. Een bewoonde pastorie ziet er altijd gezelliger uit, 

maar is ook beter voor het gebouw. Een aantal kleine verbeteringen zijn door haar 

achtergelaten. Nu maar afwachten op nieuwe bewoning…. 

De kerk. De Cv-ketel stond in storing. Gelukkig is dit vandaag (29 september) 

verholpen door het vervangen van de ventilator als een kritiek onderdeel in het 

verbrandingsproces. De reparatie rekening zal wel tegenvallen, maar zonder 

verwarming kunnen we niet nu het winterseizoen (in ieder geval op de kalender) is 

begonnen.  

Het dak tussen kerk en consistorie blijft lekkage geven. We zoeken naar een 

definitieve oplossing.  

We wachten nog steeds op de beslissing van Monumentenzorg over het toekennen 

van de subsidie voor het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw en orgel. Deze 

subsidie is van groot belang voor het instandhouden van ons kerkgebouw.  

We zijn ook dit jaar weer open geweest tijdens de Open Monumentendagen. De 

belangstelling viel erg tegen. De communicatie vanuit de Gemeente Hoeksche Waard 

was niet optimaal. Ook het weer zat tegen. Dank aan Jan Ruggenberg voor zijn 

belangeloze inzet om de historie van ons gebouw met passie aan anderen door te 

geven. Dank ook aan Linda Stolk en de heer Lammers die met het Renaissance 

Consort een mooie uitvoering gaven van oude muziek op traditionele instrumenten.  
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Financiën 

Inkomsten: 

De tijdelijke verhuur van de pastorie en het gebruik van de Hoeksteen zolder hebben 

geleid tot een aardig bedrag (ca. EUR 10.000) aan onverwachte inkomsten. We horen 

ook geluiden uit de hoek van de Rommelmarkt dat daar de inkomsten beter lopen dan 

verwacht. Ze zijn benieuwd wat zij aan het eind van het jaar gaan afdragen! 

Woensdag 5 november hopen we weer Dankdag te mogen vieren. De aan Dankdag 

gekoppelde financiele ondersteuning van onze gemeente neemt een belangrijke 

plaats in bij het halen van het begrote niveau aan giften. U zult hierover later een 

brief vanuit het Kerkelijk Bureau ontvangen.  

Het CCBB van de PKN heeft ons laten weten dat de door ons ingediende 

jaarrekening voor 2024 voor hen geen aanleiding heeft gegeven tot het stellen van 

nadere vragen. Op grond hiervan is de jaarrekening 2024 definitief goedgekeurd.  

 

Overige 

Startweek:  

Iedere gemeente geeft haar eigen invulling aan de startweek voor het winterwerk. 

Piershil heeft hierbij gebruik gemaakt van ons kerkgebouw. Zij bezochten onze kerk 

in het kader van een puzzeltocht. Er waren wat vragen over onze kerk te 

beantwoorden en ze hebben de consistorie gebruikt voor een tussentijdse stop met 

wat lekkers. Van ds. Groenendijk kregen we het volgende dankwoord, dat we graag 

met u delen: 

Geachte Kerkenraad van Hervormd Puttershoek, Heel hartelijk dank voor de 

openstelling van uw kerk voor onze gemeente, de Herv. Gemeente van Piershil. Wij 

wensen u Gods zegen toe voor het nieuwe winterseizoen. Moge Gods Geest uw 

harten verwarmen voor de liefde van Christus. Met een hartelijke groet, namens de 

kerkenraad D.C. Groenendijk.  

 

Organisten team: 

Op de gemeenteavond van 1 oktober bent u er over geïnformeerd dat Linda Stolk de 

positie van Hoofdorganist heeft overgenomen van Nico van Oudheusden. Wij zijn blij 

dat zij bereid is gevonden om leiding te geven aan ons team organisten. Bij de functie 

van hoofdorganist horen de volgende aspecten: 
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• Het tijdig maken van het rooster waardoor de organisten planning soepel 

loopt, 

• Het regelen van invalbeurten in geval van ziekte of andere afzeggingen, 

• Aanspreekpunt voor de muziek in de liturgie vanuit de Kerkenraad, 

waaronder het op de juiste wijze invoeren van het Liedboek 2013, 

• Leiding nemen in het organisten team door het voorgaan met meerdere 

beurten (min. ca. 2x per maand) en op ca. de helft van de feestdagen,  

• Eerste verantwoordelijke voor het hebben van voldoende teamleden om de 

voortgang van de kerkmuziek in onze liturgie te garanderen, 

• Enthousiasmeren en kwalitatief begeleiden van andere teamleden, 

• Voorzitter van de muziekgroep bij het selecteren van het lied van de maand 

om consistentie in kwaliteit te waarborgen, 

• Zorgen dat het orgel aan de eisen blijft voldoen die aan een monumentaal 

instrument worden gesteld, waaronder het tijdig organiseren van kwalitatief 

groot onderhoud aan het orgel met regelmatige stembeurten, waarbij de 

toonwerken zelf kunnen en mogen worden gestemd, 

• Instemmen met het bespelen van het orgel door gastorganisten, 

• Het beheer van de toegang tot de orgelkast door het onder zich houden van 

de toegangssleutel,  

• De hoofdorganist rapporteert aan het College van Kerkrentmeesters (CvK). 

We wensen haar ook via dit platform veel succes en speelplezier op ons mooie orgel.  

 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter 

het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij 

gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman – secretaris 

 

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! 

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL 

 
KRINGEN 

 

Kringen 

Het winterseizoen is weer begonnen en ook de kringen zijn weer van start gegaan. 

Heeft u belangstelling? Sluit u dan aan bij een of meer van de volgende kringen.  

• Manninne 

Deze vrouwenkring komt maandelijks samen op de 3e donderdag van de 

maand van 10:00 tot 12:00 bij de leden thuis. Bespreking en studie via 

YouTube over het onderwerp “Zie, ik kom spoedig” van Wim Grandia.  

Informatie: Wil Schinkelshoek of Nel Naaktgeboren 

  

• Vrouwenkring 

Komt elke 2 weken bij elkaar op woensdagavond van 20:00 tot 21:30 in de 

Hoeksteen. Bespreking en studie aan de hand van een boekje. Dit seizoen 

wordt er met een nieuw boek gestart.  

Informatie: Annelies van Santen 
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• Huiskamerkring 

Komt elke 2 weken bij elkaar op dinsdagavond van 20:00 tot 21:30 bij een 

van de leden thuis. Er wordt aan het begin en einde van de avond 

gezongen. Dit jaar wordt gestart met een nieuw boekje.  

Informatie: Evelien Maas 

 

• Kring Jezus ontdekken 

Deze kring komt elke 2 weken op dinsdagavond bij elkaar in de Hoeksteen 

van 19:30 tot 21:00. De kring werkt met een boekje van L.M. Vreugdenhil 

met als titel “Discipelschap”. Aan de hand van gespreksvragen die achter 

ieder hoofdstuk staan willen we meer te weten komen over wat God voor 

ons kan betekenen. De vragen bij elk hoofdstuk helpen om hier een 

praktische invulling te geven. 

Informatie: Hugo Snaaijer 

 

• Gebedskring 

Deze kring komt elke donderdagavond bij elkaar om 20:00 in de Hoeksteen 

om samen de bijbel te lezen, elkaar te bemoedigen en natuurlijk samen te 

danken en te bidden. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Dat kan elke 

week, maar ook zo nu en dan.  

Informatie: Govert Gravendeel of Annelies van der Kolk 

 

• Bijbelstudie kring 

Deze kring komt om de 2 weken bij elkaar op maandagavond bij iemand 

thuis. Dit jaar wordt begonnen met het boekje “Dienstbaar en toegewijd – 

bijbelstudies over 1 Petrus ” geschreven door ds. Marthijn van Leeuwen. 

Dit boek wordt afgewisseld met het luisteren en kijken naar Bijbelstudies 

op YouTube van Jacques Brunt over hetzelfde onderwerp.  

Informatie: Bart Dorsman of Wil Schinkelshoek 
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• Bijbelstudie kring 

Samen de Bijbel lezen. Elke maand op zaterdag van 10:30 tot 11:30 in de 

Hoeksteen. Er wordt gelezen uit het boek Mattheus. 

Informatie: Govert Gravendeel 

Heeft u interesse om aan een of meerdere kringen deel te nemen? Neem dan 

contact op met de genoemde contactpersoon. Mist u nog een kring of onderwerp? 

Laat het weten, dan kunnen we samen kijken hoe we dit vorm kunnen geven. 

Nelleke Dorsman 

 

VERTROUWENSPERSOON 
 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 

 

 

LIED VAN DE MAAND OKTOBER 
 

 

O Heer die onze Vader zijt = Liedboek 463 = OTH 248 

We zingen dit lied op de Engelse wijs. 

https://www.youtube.com/watch?v=qDLb1CmcHf8&list=RDqDLb1CmcHf8&start_ra

dio=1 

Hartelijke groet, 

Fenny 

https://www.youtube.com/watch?v=qDLb1CmcHf8&list=RDqDLb1CmcHf8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=qDLb1CmcHf8&list=RDqDLb1CmcHf8&start_radio=1
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ZONDAGSSCHOOL 
 

  

Hallo allemaal,    

De herfst is nu vol in gang en tijdens de kerkdiensten zitten we lekker binnen als het 

buiten hard waait en regent. Deze maanden luisteren we naar de verhalen van 

koningen, priesters en profeten. Wat een mooie en spannende verhalen! Weten 

jullie bijvoorbeeld wie Haggai, Ezra en Nehemia waren?  Zij leren ons dat we niet op 

moeten geven. En dat als het soms tegenzit je samen iets moois kan bouwen. 

Op die manier heeft het Joodse volk de tempel weer helemaal opnieuw gebouwd 

nadat hij kapot gemaakt was. Elly en Rikkert hebben er een liedje over gemaakt:  

Al ligt de hele stad aan stukken 

Met zware stenen sjouwen wij 

De God des hemels zal 't doen lukken 

En daarom bouwen wij Jeruzalem 

Zoals Nehemia, zoals Nehemia 

Vind jij het ook wel eens moeilijk om door te zetten? Na deze mooie verhalen gaan 

we horen over de dromen van Johannes: alles wordt nieuw! 

Groetjes van de leiding van de zondagsschool 

 

CONNECTED 
 

 

De eerste Connected Dienst van dit seizoen is alweer geweest! 

We mogen terugkijken op een mooie dienst, gehouden in Maasdam, met als thema: 

Bron van zegen. 
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Wat is Connected? 

Een keer in de twee maanden, wordt er een Connected Kerkdienst gehouden, 

gezamenlijk met Hervormd Putterhoek, Gereformeerd Puttershoek en Hervormd 

Maasdam. De diensten worden afwisselend in 1 van de 3 kerken gehouden. 

 

De diensten hebben altijd een eigen inhoudelijk thema en zijn laagdrempelig 

toegankelijk voor iedereen. Zo is er tijdens de dienst muzikale medewerking van 

bijvoorbeeld een band of muziekgroep en heeft de jeugd ook een mooie, leuke en 

soms creatieve bijdrage. Ook is er ruimte voor ontmoeting na de dienst, om meer 

verbinding, oftewel connectie, te maken tussen de kerken onderling.  

 

Nieuwsgierig geworden? 

Jong en oud en alle leeftijden daar tussenin: van harte welkom in de komende 

Connected diensten! Alvast voor in uw/jouw agenda: 

16-11-2025 Hervormde kerk Putterhoek 

25-01-2026 Gereformeerde kerk Putterhoek 

 

De diensten starten om 10:00uur. 

 

ROMMELMARKT 
 

Verkoop maand oktober 

vrijdag 31 oktober van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag 1 november van 10.00 tot 

12.00 uur 

Verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Spullen inleveren iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur 

We halen graag spullen bij u op als u op werkdagen even belt met telefoon 06-

22551924 vanaf 18.00 tot 19.30 uur. 

Tijdens de maandelijkse verkoop hebben we in onze koffiehoek koffie/thee 

limonade met wat lekkers. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

U bent allen van harte welkom. 

Namens rommelmarktteam,  An Klinge 
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BEDANKT 

 

Beste gemeenteleden,  

 

Op deze plaats willen ik, mijn zoon en schoondochter iedereen hartelijk bedanken 

voor de ongelooflijke hoeveelheid kaarten met zoveel warme woorden van 

medeleven bij het toch nog plotseling overlijden van Piet.  

Zoveel troost als daarvan uitgaat dat kunnen wij niet zomaar in woorden 

uitdrukken. We waren er stil van en het heeft ons erg goed gedaan.  

Onze warme dank voor jullie allemaal.  

 

Mevrouw L. Ketting  

Gerard en Marianne  

*** 

 

Geachte gemeenteleden, 

Ik, Wieger, wil iedereen bedanken voor alle bezoekjes, telefoontjes en kaarten.  

Maar ook wil mijn vrouw, die twee maanden in Aafje verbleef, alle lieve mensen 

bedanken van alle bezoekjes, kaartjes die zij kreeg.  

Ze is 1 augustus weer thuisgekomen, maar ze is er nog niet.  

Haar linkerarm en hand kan ze nog niet gebruiken. Dat gaat nog lang duren.  

Wij hopen dat alles goed komt. 

 

Met vriendelijke groet,  

Wieger en Bets 

 

*** 

Dank jullie wel! Onze gemeente van Puttershoek, 

Namens Ria en mij willen wij jullie heel hartelijk dank zeggen voor de blijken van 

aandacht welke wij mochten ontvangen bij ons 50-jarige huwelijk. Het doet ons 

goed te mogen weten dat de gemeente, ondanks dat wij zo ver weg wonen, om ons 

heen is. Ook wij hebben de Puttershoeks Hervormde Kerk in ons hart gezien het feit 
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dat wij geprobeerd hebben om hier in Twente een gemeente te vinden die voldeed 

aan de manier van geloven zoals wij in ons hart ervaren. Hebben die niet kunnen 

vinden en zijn dan ook weer ingeschreven in Puttershoek. Elke zondag zijn wij op 

afstand met jullie verbonden, dus kijk uit, want het oosten houdt jullie in de gaten! 

In de 50 jaar welke wij samen zijn hebben we op verschillende manieren kunnen 

ervaren dat de Drie-eenheid ons de weg heeft gewezen, zowel in voorspoed als 

tegenspoed. Daarom gemeente, laten we moed en hoop hebben dat het wel goed 

komt met het zoeken van een nieuwe dominee, het gebeurt toch op de manier en 

tijd die de hemel voor ogen heeft! 

Nogmaals heel hartelijk dank voor de aandacht en Gods zegen, de liefde van Jezus 

en de aanwezigheid van de Heilige Geest zij jullie allen toegewenst! 

Ad en Ria van Riel-Vermeulen 

Burgemeester Buijvoetsplein 46 7497 LD Bentelo 

***  

Beste gemeenteleden, 

Vanaf begin april ben ik lid van uw kerkelijke gemeente. Ik ben heel dankbaar dat ik 

, wanneer ik mij goed voel, uw middagdienst mag bijwonen. Laatst kreeg ik ook nog 

de bloemen uit de kerk, waarvoor ik u heel hartelijk wil bedanken.  Met een 

dankbare groet vanuit Zomerplein 39. 

De heer Joop van Reeuwijk. 

***   

Beste gemeenteleden, 

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de bemoedigende kaarten en appjes. 

Het afgelopen anderhalf jaar met long COVID is zwaar geweest. Het voelt alsof er 

voortdurend een schaduw over mijn leven hangt: energie hebben, werken, sporten, 
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of gewoon onbezorgd tijd doorbrengen met anderen zijn ineens niet meer 

vanzelfsprekend. 

Het is vaak onzichtbaar van buitenaf, maar van binnen draag ik elke dag de 

gevolgen. Soms lukt het me om even mee te doen, maar meestal moet ik afhaken. 

Die wisselvalligheid maakt het extra moeilijk, ook voor mijn omgeving. 

Toch blijf ik zoeken naar lichtpuntjes en manieren om met deze nieuwe 

werkelijkheid om te gaan. Ik blijf hoop houden op verbetering, zodat ik mijn leven 

stukje bij beetje terug kan vinden. 

 

Dank voor jullie steun en begrip. 

Met warme groet, 

Vincent Westdijk 

***   

Dankbetuiging 

                      1 Kron. 16 ; 34 

Loof de Heer want Hij is goed 

eeuwig duurt zijn trouw.  

Voor de vele blijken van belangstelling voor ons 65-jarig huwelijksjubileum willen 

wij U hartelijk dankzeggen. Veel kaarten telefoontjes en bezoek mochten wij 

ontvangen. Niet meer in de kerk kunnen komen maar niet vergeten.  

           Met een hartelijke groet 

          Dora en Teun Stooker 

 

OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

    Collecten:   via coll./bank/app/bus augustus/september 2025  

   

 03-8 CvK week 32  €     523,00  

 10-8 CvK week 33  €     269,25  
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 17-8 CvK week 34  €     429,00  

 24-8 CvK week 35  €     243,00  

 31-8 CvK week 36  €     250,00  

 07-9 CvK week 37  €     294,00  

 14-9 CvK week 38  €     460,00  

 21-9 CvK week 39  €     285,00  

 28-9 CvK week 40  €     366,05  

    Deurbus ZWO-bussen + APP (aug.)  €     176,75  

 HJP-bussen + APP (aug.)  €       84,25  

 ZWO-bussen + APP (sept.)  €     156,00  

 HJP-bussen + APP (sept.)  €       71,65  

    Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)  

 Kerk   €     165,00  

 Diaconie 10/8 + giften  €     274,00  

 Diaconie-uitzending kerkradio 24/8  €     242,75  

 Diaconie 31/08  €     234,00  

 Gift voor inhoud Voedselkastje   €     270,00  

 Bloemen  €       30,00  

 Verjaardagsfonds/bussen dorp (april-aug,)  €     896,70  

 Verjaardagsfonds /giften aug,  €       87,50  

 Op Toonhoogte  €       10,50  

 Kerk  sept.  €     245,00  

 Diaconie sept  €       10,00  

 ZDS/KND 07/09  €     246,50  

 Bekercoll. bij het HA (St.Ophenta) 21/09  €     783,00  

 ZWO-(plaatselijk werk) 28/09  €     204,30  

 Verjaardagsfonds/giften sept.  €       92,50  

     Kerkbalans: Toezegging in 2025  € 84.334,00  

 Reeds ontvangen  € 67.161,00  
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Hartelijk dank voor de op 21 sept gehouden bekercollecte. (Ophenta) 
 

 

Wij, Nico en Wokke Oudshoorn, willen u langs deze weg heel hartelijk danken voor 

uw bijdrage aan het werk van de Mozambikaanse NGO “Estrela da Manhã”wat 

betekent Morgenster, verwijzend naar dé Morgenster onze Here Jezus Christus 

(Opb.22:16)  

Door haar werk wil deze organisatie Gods licht laten schijnen op plaatsen waar 

weinig andere hulp te verwachten is. 

Het werk van Estrela da Manhã, in het Noorden van Mozambique bestaat uit een 

basis programma met diverse doorlopende projecten zoals het houden van 

spreekuren op het platteland (Mobiele Klinieken) en het afleggen van huisbezoeken. 

Tijdens de huisbezoeken wordt met bewoners gesproken over hun leefsituatie en 

wordt er advies gegeven met betrekking tot hygiëne/gezonde leefregels.  

Naast de doorlopende projecten zijn er ook projecten met een begin- en einddatum. 

Zo is er in de afgelopen maanden een project gestart waarbij dagelijks een aantal 

weduwen/weduwnaren en kwetsbare oudere echtparen een voedselpakket 

ontvangen.  

Tijdens de contacten met deze mensen is ook duidelijk geworden dat een aantal van 

hen in hutjes wonen (opgetrokken uit leem met een grasdak), die letterlijk op 

instorten staan. Deze oude mensen zijn niet meer in staat om hier zelf verbetering in 

aan te brengen. Daarom worden er momenteel voor een oude weduwe die voor 3 

weeskleinkinderen zorgt en een alleenstaande weduwe, duurzame huisjes 

gebouwd. Dit zal een grote verbetering in hun leefomstandigheden gaan geven en 

uw collectegift zal hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren.  

Mocht u meer interesse hebben in het werk van Estrela da Manhã dan verwijzen wij 

u graag naar de website van st. Ophenta (www.ophenta.nl). Dat is de stichting die 

hier in Nederland fondsen werft voor het werk van Estrela da Manha in 

Mozambique. Op deze website vindt u ook veel informatie over het werk dat in 

Mozambique gedaan wordt.  

 

 

 

http://www.ophenta.nl/
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AMEN 


