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Scriba   
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Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 
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Familie v.d. Kolk  of  Schaduwrijk 67 

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 
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Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Jan Plaisier 

Leonie Verrijp  Schaduwrijk 71 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6762151 

Collectebonnen  __________________________ 

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr. 
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ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

OTH 363 
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KERKDIENSTEN  
 

23 juni 2024 10:00 uur  15:00 uur            

Openlucht dienst 

Predikant: drs. K. Koppenaal  Prop.J.W. Sterrenburg 

 Dirksland Sluipwijk 

Organist: Harry Heystek            Band: NZRTH 

Zondagsschool: Gerja en Nadine Thema: 

Oppas: Annelies van Santen en Norali Smit “Vriendschap” 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 

   

30 juni 2024 10:00  uur  17:00 uur 

Predikant: ds. M. Vastenhout ds. A.B. Vroomans 

 Sliedrecht Rijnsburg 

Organist: Hans Viskil Conny de Ronde 

Zondagsschool: Leonie en Merel 

Oppas: Mirthe v.d. Berg en Hannah v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Zondagsschool 

  

07 juli 2024 10:00 uur   Gezinsdienst 17:00 uur  

Predikant:  ds.J. Breure ds. W. Hendriks 

 Zwijndrecht Ter Aar 

Mmv. Muziekgroep Harry Heystek 

Zondagsschool: Geen opgave  

Oppas: Esther de Haan en Anna van Eck  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Diaconie 
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14 juli 2024 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: Prop. P. Bijl   ds.F.J. van Harten 

 Papendrecht Scheveningen 

Organist: Herman Lammers Linda Stolk 

Zondagsschool: Tineke  

Oppas: Dijanne van Eck en Jolijn Dekkers  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 

  

21 juli 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: ds. L.J. den Breejen Dd ds. L. van Rikxoort 

 Delft Alphen a/d Rijn 

Organist: Conny de Ronde Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Leonie  

Oppas: José van Oudheusden en Norali Smit  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

   

28 juli 2024 10:00 uur  17:00 uur  

Predikant: ds. L.J. den Breejen ds. B. Broeren 

 Delft Katwijk 

Organist: Hans Viskil Linda Stolk 

Zondagsschool: Merel  

Oppas: Geen oppas  

Bekercollecte: Diaconie  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  
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04 aug 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: Prop J. Baan ds. R.Agterhuis 

 Dordrecht Ottoland 

Organist: Arie Bestebreur Linda Stolk 

Zondagsschool: Tineke  

Oppas: Geen oppas  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud orgel  

   

11 aug 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: ds. L.C.v.d.Eijk ds J. van Walsum 

 Zwijndrecht Poortugaal 

Organist: Nico van Oudheusden Harry Heystek 

Zondagsschool: Gerja  

Oppas: Geen oppas  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

   

18 aug 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: ds. J. Breure ds. R.H.M. de Jonge 

 Zwijndrecht Leiden 

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde 

Zondagsschool: Maaike  

Oppas: Lianne Brussé en Nathan v.d. Zwaal  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening  
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25 aug 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: ds. W. Aanen Prop. J.W. Sterrenburg 

 Dordrecht Sluipwijk 

Organist: Hans Viskil Linda Stolk 

Zondagsschool: Nadine en Bart  

Oppas: Annelis van Santen en Hannah v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Diaconie tbv. Uitz. kerkradio  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

   

01 sept 2024 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: Ds. A. Groen Ds. M. Olthoff 

 Rijsoord Mijnsheerenland 

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde 

Zondagsschool:   

Oppas:   

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Diaconie  

   

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

 
 
 
BLOEMENGROET 
 

12 mei Mevr. J. van Hal-Kraal. 

19 mei Mevr. T. Prins-de Kluijver. 

26 mei Jens de Geus 

02 juni                        Ds.  M. v.d. Graaf 

09 juni            Mevr. R. v.d. Wildt. 

 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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MEDITATIE 

 

Markus 6: 30 En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichtten Hem al 

wat zij gedaan en geleerd hadden. 31En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat (met 

Mij) alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. 

 

De vakantie staat voor de deur. Nog even en dan breekt een periode aan van rust, 

lekker niets doen. Wie kijkt er niet naar uit? 

Nu zijn er mensen die beweren dat vakantie vieren niet Bijbels is. „Zes dagen zult 

gij arbeiden en al uw werk doen” Alleen de zevende dag, mogen wij rusten van ons 

werk. Trouwens, de Here Jezus ging toch ook niet met vakantie? Als de discipelen 

hun Meester bezorgd toespreken over de lange werkdagen die Hij maakt, 

antwoordt Hij hun dat Hij moet werken zolang het dag is. 

In Markus 6 lezen wij dat Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitgezonden heeft 

om in de omliggende stadjes, dorpen en gehuchten het Evangelie te verkondigen en 

de zieken te genezen. Weken, misschien zelfs maanden, waren zij onderweg 

geweest. Als ze hun opdracht vervuld hadden komen zij bij Jezus terug en vertellen 

met blijdschap over de zieken die werden genezen en dat mensen bemoedigd 

werden door het Evangelie. De goede Herder weet wat de discipelen nodig hebben. 

Hij zei tot hen “Ga nu mee naar een eenzame plaats en rust een weinig” Zowel 

lichamelijk als geestelijk mogen zij tot rust komen. Denkt u ook niet dat Jezus Zijn 

discipelen met vakantie laat gaan. Daarom gaan ze per schip zodat de mensen hen 

niet kunnen volgen naar die eenzame plaats. Dáár mogen zij lichamelijk én 

geestelijk aansterken. Deze tijd van afzondering zal ook gebruikt zijn om terug te 

blikken en om voorbereid te worden op nieuwe taken.  Maar eerst wordt de 

leerlingen rust geschonken. 

Het is daarom Bijbels dat wij na een jaar van werken ons wat ontspannen. Daar is 

de vakantieperiode voor. De menselijke ‘batterij’ moet als het ware opgeladen 

worden. Dat geldt natuurlijk voor mensen met een baan, maar ook voor 

gepensioneerden en thuiswerkende moeders. 

 

Iedereen een goede vakantie gewenst. 

Atie Meijer (scriba) 
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PASTOPRAAT 
 

Aangezien er een soort vergaderluwte is geweest nadat alle plannen uiteengezet 

zijn t.a.v. jeugd/ jonge gezinnen en de nieuwbouw, heb ik niet heel veel te melden. 

Het einde van het seizoen nadert al en dat is ook voelbaar in de gemeente. 

Catechese is na Pasen afgerond, de clubs zijn gestopt evenals een aantal 

studiekringen.  

Eindexamens:  

Wanneer je dit Klankbord in handen krijgt hebben de examenkandidaten hun 

uitslagen binnen: geslaagd? Gezakt met een “her” of helemaal het jaar over doen? 

We leven met de tieners mee natuurlijk! 

Aangepaste avondmaalsviering in de middagdienst:  

U heeft misschien al gehoord of gelezen dat de middagviering van het Heilig 

Avondmaal, om 17.00h, ook een aangepaste viering is geworden. Minder validen 

zijn van harte welkom en kunnen direct na binnenkomst aan de tafel plaatsnemen 

en blijven zitten. De preek zal iets korter zijn dan gewoonlijk. Men kan hiervoor ook 

vervoer aanvragen! In de toekomst wordt men tevoren al uitgenodigd voor een 

kopje koffie in de consistorie.  

Lied van de maand: Op de eerste zondag in juli hebben we afscheid van de kinderen 

die de kindernevendienst verlaten. De muziekgroep speelt dan mee. Maar we 

hebben voor juli en augustus een pauze v.w.b. het instuderen van een nieuw lied; in 

september kunt u weer iets van ons verwachten. Heeft u zelf een favoriet lied wat 

in onze gemeente niet bekend is: geef het door!Dan kom ik direct op de  

Openluchtdienst: op 23 juni a.s. om 15.00h worden jullie allemaal met buren en 

familie, uitgenodigd voor onze jaarlijkse Openluchtdienst! Vorig jaar zaten we naast 

de consistorie en dat is goed bevallen! Je hoeft geen stoel mee te nemen, een 

kleedje voor de kinderen kan natuurlijk wel. Thema is Vriendschap: Ds. J. 

Sterrenburg en de band NZRTH uit Klaaswaal werken aan de speciale dienst mee. 

Verderop in het Klankbord zie je de poster met alle gegevens én een QR-code! Die 

is dit keer niet bedoeld om geld over te maken, maar wanneer je de code scant kun 

je de liederen alvast instuderen, hoe fijn is dát!  Zo kun je lekker meezingen die 

middag! 
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Nog wel een vraag: we vinden het fijn als je iets wil bakken voor bij de koffie na de 

dienst.  

Vegan, (mier)zoet, hartig, alles is welkom! Geef je naam even op bij Annie Vlasblom 

of bij mij.  

Om dit stukje te beëindigen wil ik de tekst van het volgende lied vast met je delen:  

Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God! 

Wie anders dan Jezus, maakt ons één 

Hij deelt van Zijn Geest over kerkmuren heen 

Door vriendschap en liefde bouwt Jezus Zijn kerk 

God is bij ons, God is bij ons 

 (SELA)  

Met een hartelijke groet, Annemarie de Haan-Bongers (078-6767040) 

 
 
DIACONIE 

 

De zomervakantie staat voor de deur. De jongeren die examen hebben gedaan 

hebben de uitslag binnen op het moment dat u dit leest. Andere middelbare 

scholieren maken de laatste toetsen van dit schooljaar. De kinderen op de 

basisschool hebben nog een paar weken te gaan, de laatste loodjes. Een drukke 

periode maar… een periode van meer vrije tijd in het vooruitzicht. Veel gezinnen 

zullen erop uit trekken, andere blijven lekker thuis, of misschien bent u al eerder op 

vakantie geweest, of hebt u het nog tegoed in het najaar. De vakantietijd kan ook 

een tijd van eenzaamheid zijn voor mensen. De familie, die anders regelmatig even 

langskomt is een paar weken weg, de buren zijn er niet, het is stiller op straat en in 

de winkels. Misschien kent u iemand die zich eenzaam voelt. Maak eens een 

praatje, ga even langs of nodig iemand uit voor een kopje koffie. Kleine dingen 

kunnen van grote betekenis zijn voor de ander.  

De Compaan 

Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder, de computer, je smartphone. We leven 

in een digitale wereld en iedereen krijgt ermee te maken. Misschien ziet u het 

helemaal niet zitten, die computer, maar u moet wel. 

Voor mensen zonder ervaring met computers is er De Compaan.  
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Veel mensen in onze regio hebben een Compaan en ontvangen door middel van De 

Compaan digitale zorg van hulpverleners van Zorgwaard 

Als u een Compaan hebt, kunt u ook de kerkdiensten van onze gemeente thuis 

bekijken/beluisteren. Ook biedt de Compaan nog meer mogelijkheden, denk aan 

muziek luisteren, een spelletje spelen.  

Wilt u De Compaan proberen? Neem dan contact op met de bibliotheek, telefoon 

0186 – 653 432 en vraag naar een medewerker van de Slim-o-theek. Daar kunt u 

een Compaan lenen om uit te proberen. Ook krijgt u alle informatie en begeleiding 

die nodig is.  

Deze informatie komt uit Wegwijs! Halfjaarlijks magazine voor senioren in de 

Hoeksche Waard 

 

Vluchtelingen Gebedsweek. 

Wanneer u dit leest is de gebedsweek voor vluchtelingen, georganiseerd door 

Gave, in volle gang. Het thema is: Bouwen aan een thuis  

Vluchtelingen komen vaak uit heftige noodsituaties. Ze leven hier in Nederland, ver 

van hun familie en vrienden. Ze weten maar al te goed dat veel mensen in 

Nederland niet op hen zitten te wachten. Toch: het zijn naasten, die zoeken naar 

een thuis. Zullen wij als gemeente in gebed om hen heen staan? 

www.gave.nl/gebedsweek 

De stichting heeft een speciale gebedskalender en noemt hierin heel concreet een 

gebedspunt voor iedere dag. Een van deze punten heeft te maken met House of 

Joy, een bijzonder mooi initiatief die Gave heeft gerealiseerd in samenwerking met 

verschillende kerken. Op verschillende plekken in Nederland is al zo’n House of Joy. 

Op hun website is hierover het volgende te lezen: 

Stel je voor. Je bent gevlucht, hebt gevreesd voor je leven, dat van je partner en je 

kinderen. Dan kom je terecht in een azc. Je bent veilig, dat is veel waard! Maar 

vervolgens breekt er een lange tijd aan van wachten. Jarenlang leef je in 

onzekerheid. Steeds weer word je geconfronteerd met angst, oorlog, nood. In azc’s 

heerst veel spanning en uitzichtloosheid. 

Wij willen dit doorbreken met de Houses of Joy: huiskamers naast de 

asielzoekerscentra. Een plek waar vluchtelingen zich thuis voelen. Waar 

http://www.gave.nl/gebedsweek


12 

 

vluchtelingen en vrijwilligers elkaar ontmoeten en samen optrekken. Een plek waar 

Gods liefde spreekt. 

Er wordt gevraagd om gebed voor meer vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Bid 

voor meer plekken waar Gave een House of Joy kan starten. Bid dat vluchtelingen 

het House of Joy zullen vinden en hier tot rust kunnen komen. Bid u mee? 

Wij wensen u een fijne, hopelijk zonnige, zomer! 

Hartelijke groet, 

Annie, Kalinka, Leonie en Dijanne 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 

 

Kerk: 

Na de pastorie krijgt ook de kerk een goede schilderbeurt. Met name voor de 

buitenkant is dit belangrijk om het gebouw structureel in stand te houden. Het 

binnenwerk vergt enig onderhoud bij de ramen en bij het orgel. Het binnen en 

buitenwerk zal afhankelijk van het weer worden uitgevoerd. Als het mooi weer is 

zal de buitenkant eerst worden gedaan en wordt het binnenwerk mogelijk naar het 

najaar verplaatst. We zullen zien hoe dit gaat verlopen. Wij verwachten enig 

ongemak tijdens de werkzaamheden, waarvoor wij uw begrip vragen. 

 

Schakel:  

Via een aparte nieuwsbrief en via een gemeenteavond bent u geïnformeerd over de 

plannen die er zijn voor de Schakel. Het heeft flink wat stof voor gesprek 

opgeleverd. Sommigen laaiend enthousiast over zowel de achtergronden van het 

plan als over de inhoud, anderen kritisch op de plaats en het volume van het plan. 

Na de eerste gesprekken worden alle bevindingen geëvalueerd en wordt binnen de 

kerkenraad bezien hoe we met het plan verder gaan. 

Er moet op de kortere termijn iets gebeuren met het gebouw De Schakel. De 

onderhoudsstaat is te slecht om dit op de lange baan te kunnen schuiven. Wij 

vatten hierna nogmaals samen wat onze achtergrond is om het plan te ontwikkelen 

zoals het aan u is gepresenteerd: 

Het verder investeren in de Schakel is economisch niet verantwoord,  
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We kiezen voor het vervangen van de Schakel door een appartementengebouw van 

drie lagen met een kap en hierbij dan aanhaken bij de beleidsnotitie van de 

Gemeente Hoeksche Waard over Wonen, Welzijn en Zorg door het creëren van 

woonruimte met name voor senioren die levensloopbestendig is en waarbij ouderen 

geclusterd wonen om toekomstige zorg eenvoudiger te kunnen verlenen, 

Hierbij tevens ruimte maken voor wonen voor een aantal jongeren die het in de 

huidige woonmarkt zeer moeilijk hebben, 

Ruimte maken voor sociale woningbouw en betaalbare koopwoningen (met een 

GBO van ca. 70 m2) in lijn met het beleid van de overheid, 

Wonen binnen een sociaal convenant, waarbij de bewoners van de appartementen 

zich open stellen voor het omzien naar elkaar, 

Het creëren van een 4-tal topappartementen in de vrije sector, die gezien hun 

ligging een hogere marktwaarde hebben en zo het plan economisch kunnen dragen.  

 

Bij de realisatie in de gepresenteerde vorm is het resultaat dat de Hervormde 

gemeente Puttershoek een 6-tal appartementen in eigendom verkrijgt voor verhuur 

in de sociale sector. Het is ons plan om met de huuropbrengsten de begroting van 

de vergrijzende gemeente gezond te houden. Wij vinden het investeren in sociaal 

kapitaal binnen onze eigen gemeenschap de voorkeur hebben boven het investeren 

van (aanwezige) middelen in wereldwijd opererende financiële markten, zoals we 

dat nu doen.  

 

Binnen het plan wordt ruimte gemaakt voor de Rommelmarkt en hopen we met de 

jeugd de Hoeksteen opnieuw in te richten in een aantrekkelijk jeugdhonk.  

 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! 

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL 

 
BIJBELLEES OCHTEND 

 

14e bijbel lees ochtend, 25 mei 2024. Mattheüs 6:25-34, bezorgdheid. 

Makkelijker gezegd dan gedaan… geen zorgen maken! Je zoon gaat voor het eerst 

met jouw auto op pad, om maar wat te noemen.                                                                                                                                

Enerzijds lijkt de Heer Jezus te willen zeggen dat je niet wakker moet liggen om 

triviale zaken, zoals de vraag welke outfit je aan moet naar een feestje, of wat we 

kunnen eten, met al die alarmerende berichten over kankerverwekkende stoffen in 

ons voedsel. Steek hier niet te veel energie in a.u.b.!      Op de achtergrond klinkt 

tegelijk ook door dat zelfs je leven en hele bestaan niet geholpen is met 

bezorgdheid. In dit licht is het veelzeggend dat Jezus elders zegt: “wees niet bang 

voor wie slechts het lichaam kunnen doden. Vrees eerder Hem die lichaam én ziel 

kan verderven in de hel”! De oproep om niet bezorgd te zijn heeft dus te maken met 

de alledaagse én cruciale zaken. 

Er is verschil tussen “zorgen voor” en “bezorgd zijn”. Goed voor jezelf zorgen, zo 

waren we het met elkaar eens, is helemaal niet verkeerd, maar juist goed! Waarom 

heeft God kleurenpracht en kunstzinnigheid geschapen? Goed matchende kleding, 

strak kapsel, een feestelijke maaltijd… daar word je toch blij van? Ik geloof dat ook 
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God daar blij van wordt! Verderop lezen we over de leliën, waar zelfs Salomo niet 

aan kon tippen. We weten dat koning Salomo na een goede start toch afgoden ging 

dienen. Hij deed mee met de rituelen die zijn heidense vrouwen in ere hielden en 

bezoedelde zich zodoende. Alles hebben is ook niet alles…                                              

De meest klemmende oproep staat aan het slot. “Zoek EERST Gods koninkrijk, de 

rest krijg je erbij”! God weet alles, ook van onze aardse behoeften is Hij geheel op 

de hoogte. Hij is niet voor niets mens geworden in Jezus. Maar er is iets dat 

oneindig belangrijker is. Onze geestelijke behoefte. Iets waar we ons misschien 

niet eens zo van bewust zijn. Er staat nadrukkelijk ZOEK. Het ligt blijkbaar niet voor 

het oprapen. Met de aardse goederen, kleding of voedsel is dat geheel anders. Die 

worden ons voortdurend opgedrongen. Ook in dit gedeelte worden we uitdrukkelijk 

uitgenodigd om tegen je natuur in te kiezen voor het zoeken van God. Een oproep 

die ik sowieso mezelf mag aantrekken!  

Jaren geleden sprak ik iemand die catechisatie wilde volgen terwijl juist op die 

avond ook de wekelijkse training was. Deze persoon besloot de voicemail van de 

trainer in te spreken en toch “geestelijk” te kiezen. Later bleek dat juist in die 

periode de trainingen naar een andere avond waren verplaatst. Zo kan het 

inderdaad gaan. Je brengt een offer, en achteraf is er direct voorziening. Dat is 

natuurlijk geen automatisme, maar ik geloof dat je, als je je kaarten vol op Jezus 

zet, je uiteindelijk écht vervuld mag leven. 

De afgelopen maanden Bijbellezen uit de “Bergrede” hebben als gemene deler dat 

we geestelijk leven boven aards bezig zijn moet zetten. Het gaat dan om een heel 

scala van zaken. Begeerte, woede, jaloezie en andere emoties. Maar ook 

bezorgdheid, angst en focus op bezit, het zijn allemaal afleiders van het éne doel 

waarvoor we geschapen zijn: het leren kennen en dienen van Jezus! Als je je daar 

bewust op richt wordt sowieso het eigen ik minder belangrijk en ontvang je rust 

Een laatste, kritische noot richting onszelf als gemeente. God weet wat wij als 

gemeente nodig hebben. Onder andere financiën en gebouwen. Om bijvoorbeeld de 

eredienst te faciliteren, predikanten te betalen en activiteiten van onderdak te 

voorzien. Zoeken wij nou echt éérst Zijn Koninkrijk? Hier ligt een uitdaging aan ons 

allen: Waar besteed ik tijd, geld en energie aan?   

Govert Gravendeel 
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LIED VAN DE MAAND 

 

Het lied van de maand juni hebben we gekozen op verzoek van een gemeentelid. 

 

Aan de maaltijd wordt het stil, OTH 369 

 

Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil 

En vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt:  

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij als je Mij gaat 

volgen. 

Toon Mijn liefde  aan de ander, dien de ander 

Zo heb Ik ook jou lief gehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil als wij doen wat Jezus wil  

En gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd,  

Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, 

Als je Mij gaat volgen. 

Toon Mijn liefde aan de ander, dien de ander, 

Zo heb Ik ook jou liefgehad 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou lief gehad. 

 

OUTLOOK 
 

Op 20 juni komt outlook voor de laatste maal dit seizoen bij elkaar. We gaan nu 

vakantie vieren. Vanaf donderdag 12 september bent u weer van harte welkom in 

de Hoeksteen voor een spelletje, biljarten en om een kaartje te leggen.  We 

beginnen om 14.00 uur. 
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VERTROUWENSPERSOON 
 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 

 

 

BEDANKT 

 

Bij deze willen we iedereen bedanken die ons kaarten gestuurd heeft of ons op een 

andere wijze gefeliciteerd heeft met ons 40-jarig huwelijksfeest.  

We zijn overdonderd en waarderen dit heel erg. Nogmaals dank!! 

Frank en Jolande Kornaat 

 

 
ROMMELMARKTVERKOOP JUNI/JULI/AUG 2024 

 
Vrijdag 28 juni van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 29 juni van 10.00 tot 12.00 uur 

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur 

Inleveren van spullen iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur 

Wij halen graag spullen bij u op na een telefonische afspraak op werkdagen van 

18.00 tot 19.30 uur, tel.nr. 06-22551924. 

Tijdens de maandelijkse verkoop hebben we in de koffiehoek (een gezellige 

ontmoetingsplek) koffie/thee en limonade met wat lekkers. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

U bent allen van harte welkom. 
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Wij zijn de maanden juli en augustus ook open daarom vermelden we de 

verkoopdata van juli en augustus daar het klankbord geldig is tot 31-08-2024. 

ROMMELMARKTVERKOOP JULI 2024 

Vrijdag 26 juli van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 27 juli van 10.00 tot 12.00 uur 

ROMMELMARKTVERKOOP AUGUSTUS 2024 

Vrijdag 31 augustus van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 1 september van 10.00 tot 12.00 uur 

Namens rommelmarktteam, 

An Klinge 

 

 

 

BEZORGING KLANKBORD 
 

 

Bezorging Klankbord in wijk 20. 

 

In verband met hun verhuizing naar ’s Gravendeel stopt Jisca Jongenotter met het 

bezorgen van de klankborden in wijk 20. Geruime tijd heeft Jisca de bezorging 

onder haar hoede gehad. Wij zijn haar daar heel erkentelijk voor. Jisca heel 

hartelijk bedankt voor je toewijding en inzet. 

Ook zij heeft gezorgd voor vervanging. Het zijn Roland Smit en zijn dochter Norali, 

die de bezorging gaan overnemen. Hartelijk welkom namens onze groep van 

medewerkers van het klankbord.  

Ik hoop dat jullie voldoening zullen halen bij de verspreiding van ons kontaktblad. 

  

Jan Plaisier 
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INGEZONDEN 
 

Er was eens…. 

Er was eens een Russische tsaar. Hij was een strenge 

maar rechtvaardige leider. In zijn land had hij een wet 

afgekondigd dat wanneer iemand geheime informatie 

doorspeelde naar derden, er een straf zou volgen: 

honderd stokslagen. 

Op zekere dag kreeg de tsaar het bericht dat iemand 

opnieuw geheime informatie doorgespeeld had. 

De tsaar vroeg: wie heeft het lef gehad om dit te doen? 

Nou, zei de officier, het schijnt een oude vrouw te zijn. 

Breng haar bij mij, was het antwoord, en nu meteen! 

Toen de oude mevrouw het vertrek van de tsaar binnen 

werd gebracht, schrok de tsaar zich wezenloos. Zijn oude 

moeder stond voor hem! Wat zou de tsaar doen? Zou hij 

zeggen: dit kan niet, dit is mijn moeder, dit kan ik haar 

niet aandoen. Honderd stokslagen overleeft ze niet. Of 

zou hij zeggen: wet is wet. Het recht zal geschieden, ook 

al is het mijn eigen moeder. Ze verdient straf. Wat denkt u? 

Onmogelijk om te kiezen toch? Wat doet de tsaar? 

Hij pakt een stok en loopt naar zijn oude moeder toe, 

heft zijn hand op en….. Neem deze stok en sla mij, roept 

hij naar de officier! Beschermend buigt hij zich over de 

oude vrouw heen en vangt de slagen op. De straf die 

haar de vrede aanbracht, was op hem. Het volle oordeel 

droeg de tsaar. Het is maar een verhaal. En toch… 

Er is er Eén geweest die met bebloede rug aan het kruishout 

op Golgotha voor ons is gestorven. Gods toorn, die wij 

verdienden, werd op Zijn Zoon Jezus Christus gelegd. 

Hij voor mij, opdat ik eeuwig leven zal. 

                                                  Voor u gelezen door R. Baan 
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Verslag van de Israëlreis, april 2024 

Beste lezers, hierbij deel ik enkele van mijn ervaringen in het land Israël met u.  

Van 15 t/m 30 april 2024 was ik in Israël, in de Negev-woestijn, waar ik tijdelijk 

woonde in het dorpje Nitzana op de Egyptische grens. Van daaruit ging ik, samen 

met tientallen andere vrijwilligers, 6 dagen per week de boeren in de omgeving 

helpen bij hun werk. 

De aanleiding voor het maken van mijn reis was het gebeuren op 7 oktober 2023: 

aanhangers en sympathisanten van de terreurbeweging Hamas uit Gaza vielen 

doelbewust joodse mensen en dorpen in Israël aan. Op die ene zaterdag vielen 

minstens 1200 doden, werden honderden mensen mishandeld en ontvoerd naar 

Gaza – om nog maar te zwijgen van de gruwelijke beestachtigheden die er 

plaatsvonden m.b.t. onschuldige burgers. 

Op dit moment zijn er nog altijd ruim 100 gijzelaars in Gaza; het zijn burgers (geen 

soldaten!) en hun leeftijd varieert van 1 tot 87 jaar. Laten we de Here God bidden 

om hun welzijn en hun vrijlating.  

Hamas heeft met deze daad van geweld de staat Israël aangevallen. Israël heeft op 

8 oktober 2023 soldaten gestuurd naar Gaza om de gijzelaars terug te halen en om 

Hamas te bestrijden.                                                                                                                       

De huidige strijd voelt sinds 8 oktober voor Israëls bevolking als het voeren van een 

2e onafhankelijkheidsoorlog. Hun veiligheid en voortbestaan als volk en natie is 

immers in het geding.  

Dat de gijzelaars (levend of dood) nog niet terug zijn in het land is voor de bevolking 

van heel Israël een groot trauma. Je merkt het op straat: mensen spreken erover, er 

zijn overal gele linten en gele strikjes als herinnering aan hen en de rood-zwarte 

posters met foto’s van de gegijzelden zie je overal.                                                                                                                                                                     

Mij doet dit alles denken aan wat er in Psalm 83 beschreven staat. 

 

Het dorp Nitzana in de Negev-woestijn wordt omgeven door ca. 130 boerderijen, 

waar op een biologische manier diverse gewassen geteeld worden in kassen of 

warenhuizen.                                                                                                                          

Deze kassen zijn niet zoals bij ons in Nederland van glas, maar van nylon. De 

temperatuur in de woestijn is er prima om te groeien, maar de gewassen dienen 

beschermd te worden tegen stormwinden en ongedierte. Waterleidingen in de 
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kassen voorzien de gewassen heel precies 

van de juiste, minimale, hoeveelheid water. 

Er zijn in de kassen tomaten, 

cherrytomaten, diverse lookplanten, 

bananen, blauwe bessen, aardbeien, 

aubergines, komkommers, etc. te vinden. 

De gewassen worden handmatig 

onderhouden en de vruchten worden 

dagelijks met de hand geplukt en verpakt.                                                     

                                                                                                                                                                               

Veel werknemers uit Gaza en Thailand 

verdienen de kost in de landbouw. De 

Gazanen zijn echter sinds 7 oktober niet 

meer welkom en veel Thaise werknemers 

zijn gevlucht omdat op 7 oktober ook de 

hier gestationeerde werkers uit Thailand werden gedood of gegijzeld door Hamas. 

Slechts enkele Thai zijn achtergebleven om het werk in de kassen voort te zetten.                                            

Wij maakten tijdens het werken soms de grap: zij zijn Thai, maar wij zijn taai. We 

werkten ook met elkaar samen; ondanks de taalbarrière ging dat prima.    

 

Ik was naar Israël uitgezonden via de Stichting Lema’ancha, die opgericht werd in 

november 2023 als reactie op het gebeuren van 7 oktober 2023.                                                                                                        

In de tijd dat ik in Nitzana werkte waren er vrijwilligers uit Zwitserland, Duitsland, 

Oostenrijk, Nederland en Frankrijk. De eerste week was de voertaal Duits, daarna 

Engels. Ik spreek o.a. een paar woorden Ivriet en ik vond het heerlijk om al die talen 

te gebruiken! 

De diverse vrijwilligers hadden allemaal één ding gemeen: het volk van Israël 

helpen – hoe dan ook!  

De boeren hadden ook telkens die ene vraag aan ons: “Waarom doen jullie dit?” Ze 

begrepen maar niet, waarom wij ondanks de oorlog en de raketten uit Iran toch 

naar Israël gekomen waren. Als wij dan zeiden: “Wij geloven in de Bijbel en in de 

God van de Bijbel, Die ook de God van Israël is. Wij willen jullie ondersteunen, 

omdat jullie Gods Volk zijn” – dan waren ze geraakt.  



22 

 

Een van de boeren zei ons: “Niemand helpt ons, 

we staan alleen. En nu komen jullie naar hier, 

naar ons land! En jullie helpen ons! Alleen al 

het feit dat jullie het risico nemen om hier te 

verblijven is geweldig. En dat jullie dan ook nog 

helpen met het werk is prachtig – maar dat is 

niet eens het belangrijkste. Jullie ZIJN er. Voor 

mij voelt het alsof jullie engelen zijn die 

rechtstreeks hier heen gezonden zijn om ons te 

steunen. Kom, laten we elkaar een hug geven 

(omhelzen).” Sommige boeren waren echt 

ontroerd als wij daar bezig waren.                                                                          

Het was mooi om te zien, hoezeer ons werk 

gewaardeerd werd. Dat werd ook gedeeld in de plaatselijke media en in de 

naburige dorpen.  

Vrijwilligers komen, vrijwilligers gaan, maar het vrijwilligerswerk blijft bestaan. In 

Nitzana kreeg St. Lema’ancha te horen, dat er voortaan niet meer in een 

bedoeïenentent geslapen hoefde te worden - zoals tot Pesach het geval was. 

Voortaan mogen alle vrijwilligers de huisjes van het straatje waar ze nu wonen, 

blijvend gebruiken. Dit straatje werd vanaf toen het ”Nederlandse straatje” 

genoemd! 

Geachte lezers, de situatie in Israël is nog ongekend heftig. Ondanks het feit dat het 

gewone leven lijkt door te gaan, kampen veel mensen met verdriet om het verlies 

van familieleden, om het onbekende lot van de gijzelaars, om de rakettenregen die 

sinds 2005 (!) haast dagelijks aan de gang is en om het groeiende antisemitisme in 

de wereld.                                                                                                              

Een van de boeren verwoordde het zo: “Natuurlijk gaat het leven hier door, wat 

moeten we anders? Ik moet zakendoen, ik moet dingen plannen, want anders heeft 

onze vijand gewonnen – maar ik weet ook dat mijn leven elk moment gevaar loopt. 

Ik zit nu achter mijn computer te werken, maar ik kan vanmiddag wel dood zijn. Dat 

weten wij allemaal, hier in Israël. Daarom moet je ook goed weten waarmee je 

bezig bent. Leef bewust. Denk na over alles. En - eerbiedig het leven!”  
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Beste lezers, laten wij Israël, Gods 

eerstgeboren Zoon (Ex. 4: 22), niet vergeten 

in onze voorbede. Want wie Gods oogappel 

aanraakt, raakt Hem aan. De oogappel is 

zeer gevoelig. In Zacharia 2: 8-11 lezen we 

het zo: 

“Want, zo zegt de HERE der heerscharen, 

wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, 

aangaande de volken die u uitgeplunderd 

hebben – want wie u aanraakt, raakt zijn 

oogappel aan - : voorwaar, zie, Ik beweeg 

mijn hand tegen hen, en zij zullen hun 

knechten ten buit worden. Dan zult gij 

weten, dat de HERE der heerscharen mij 

gezonden heeft. Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! Want zie, Ik kom in uw 

midden wonen, luidt het woord des HEREN, en vele volken zullen te dien dage 

gemeenschap zoeken met den HERE en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in 

uw midden wonen.”     

Dit mag tot troost zijn: ieder, Jood of Griek, Arabier of Nederlander, mag de Naam 

des HEREN aanroepen en zal dan behouden worden. Niemand uitgezonderd, ieder 

is welkom.  

 

Wanneer u over bovenstaande tekst met mij van gedachten wilt wisselen of mijn 

beeldverslag van de reis wilt zien, kunt u contact met mij opnemen. U wordt 

daartoe van harte uitgenodigd! 

Shalom, Conny de Ronde                                                                                  

bderonde@kpnmail.nl of tel. 0186 – 602489 

 

 
 
 
 
 

mailto:bderonde@kpnmail.nl
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FRANK EN ESTHER UIT MALAWI 
 

 

Lieve gemeente, 

 

Wanneer u dit leest zijn wij als alles goed is 

gegaan waarschijnlijk weer in Nederland! (19 juni 

zijn we in Nederland)  

 

Wat een fantastisch avontuur is het geweest in 

Malawi. We zijn erg dankbaar dat we dit avontuur 

hebben kunnen doen, maar we zijn ook blij om 

weer in Nederland te zijn. We willen jullie allemaal 

nogmaals bedanken voor het meeleven, financieel 

steunen en gebed. 

 

De eerste weken gaan we in Zoetermeer bij Esthers 

ouders wonen, om vervolgens per 15 juli in Oud-

Beijerland te gaan wonen. U zult ons in het begin 

dus helaas nog weinig in de kerk zien. 

 

Wel zullen we nog een moment organiseren waarin we onze avonturen met jullie 

zullen delen. Zodra wij weten wanneer we dat gaan doen, zullen we dat delen in de 

nieuwsbrief. 

 

Zikomo kwambiri, tionana! (Heel erg bedankt, tot ziens!) 

 

Frank en Esther Janssens 

 
 
 
 
 



25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

TOT SLOT 
 

Dit is het laatste Klankbord voor de zomerstop, inmiddels alweer nummer 7. 

Wij hopen dat u veel leesplezier heeft gehad met de rijkgevulde Klankborden die al 

zijn verschenen. 

Met de zomerstop overbruggen we een periode van 10 weken en gaan we er als 

redactie ook even tussenuit om weer nieuwe energie op te doen. 

Toch  willen wij u graag nog een leestip meegeven. 

Zoals u wellicht weet viert de PKN dit jaar 

haar 20e verjaardag. Op 1 mei 2004 is de 

Protestantse Kerk officieel van start gegaan. 

Mede ter gelegenheid van dit feit heeft 

Marusja Aangeenbrug een boek geschreven 

met de titel: “Canon van het Nederlandse 

protestantisme”. 

Dit boek probeert een antwoord te geven op 

de vraag; Wat typeert nu protestanten in 

Nederland in zeven hoofdstukken, elk met 

zeven onderwerpen. 

Vragen als, wat is typisch protestants? Hoe 

herken je een protestants kerkgebouw? 

Waarom dragen veel predikanten een toga? 

Welk snoep is het populairst tijdens de preek? Waarom staat er op de kerktoren 

een haan, kruis of zwaan? Wat is de gedachte achter de Paaskaars? 

Deze en tal van andere typisch protestantse kwesties komen aan de orde in deze 

protestantse canon. 

In de 7x7 korte hoofstukken worden 49 belangrijke momenten in de geschiedenis, 

gewoontes, opvattingen, personen en voorwerpen beschreven.  

Een afwisselende en aantrekkelijke beschrijving van het protestantisme in 

Nederland. Het boek is uitgegeven door KokBoekencentrum en te bestellen via de 

Petrus website van de PKN. Van harte aanbevolen! 

Namens de redactie Krijn Bor 
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

 

 

Collecten : via coll./bank/app of bus mei 2024 

05/05 week 19 CvK  € 528,50 

12/05 week 20 CvK  €           347,05 

19/05 week 21 CvK    €          361,50 

26/05 week 22 CvK   €           423,40 

    

    

    

Deurbussen: 

 ZWO/mei + app € 114,00 

 Jeugdwerk/mei + app € 69,80 

Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/mei 2024 

 Kerk  € 323,00 

 Diaconie Open Doors 19/05 € 415,00 

 Diaconie 26/05 € 248,20 

 Bloemen € 10,00 

 Kerkradio/beeld € 50,00 

 Verj.fonds mei € 30,00 

 Hulpf. mw. de Jonge € 114,00 

 Proj. ds. Vogelaar € 40,00 

 Koffiebusje Hoeksteen 11/05 € 30,30 

    

    

Kerkbalans: 

 Toezeggingen 2024 € 83.544,00 

 Reeds ontvangen € 48.505,00 

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek 
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