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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Redactie 

Consulent: ds. A.H. Groen  Krijn Bor 078-8795100 

ds.groen@hervormdputtershoek.nl  Gerda v.d. Merwe 

Scriba   

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 08/12/2025; 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk   

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

  14/12/2025 t/m 23/01/2026 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Fam. Grashuis 

Leonie Verrijp  Binnenkruier 7 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6763644 of 06-36080886 

Collectebonnen  __________________________ 

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr. 

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71 

  

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en 

ledenregistr.nr. meer info: kerkelijk bureau. 

  

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Wij wachten op de koning 

die ons de vrede brengt, 

ontsteken onze lampen 

totdat Hij komt! 

 

Vier kaarsen zullen branden 

Het licht groeit vlam voor vlam, 

Het houdt de nacht gevangen 

totdat Hij Komt! 

 

Liedboek 461 
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KERKDIENSTEN  
 

16 nov 2025 10:00 uur  

Connecteddienst 

17:00 uur     

Predikant: ds. Marianna v.d. Graaf Zangdienst 

 Maasdam  

Muziek: All4One Conny de Ronde 

Zondagsschool: Gerja en Merel  

Oppas: Lianne Brussé en Marijke Mekking  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in Actie - diaconaal 

   

23 nov 2025 10:00  uur Koffie drinken 

Eeuwigheidszondag 

17:00 uur 

Predikant: ds. J. Breure ds. A.H. Groen 

 Zwijndrecht Sliedrecht 

Organist: Arie Bestebreur Conny de Ronde 

Zondagsschool: Tineke en Bart 

Oppas: Hannah v.d. Zwaal en Meranne van Geijl 

Dienstcollecte: Verwarming 

Deurcollecte: Diaconie 

  

30 nov 2025 

1e Advent 

10:00 uur Koffie drinken 

Vreugdezondag 

17:00 uur  

Predikant:  ds. J. Steketee ds. J.W. Sterrenburg 

 Zwijndrecht Sluipwijk 

Organist: Hans Viskil Conny de Ronde 

Zondagsschool: Leonie en Maaike  

Oppas: Norali Smit en Jolijn Dekkers  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 
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07 dec 2025 

2e Advent 

10:00 uur   17:00 uur 

Predikant: ds. J. Bijl   ds. G.J. van Beek 

 Strijen H.I. Ambacht 

Organist: Linda Solk Conny de Ronde 

Zondagsschool: Nadine en Merel  

Oppas:  Anna van Eck  

Dienstcollecte: Binnenlands diaconaat 

Deurcollecte: Hervormde Jeugdraad 

   

14 dec 2025 

3e Advent 

10:00 uur                                             17:00 uur  

Predikant: ds. W. de Bruin ds. F.J. van Harten 

 Bleiswijk Scheveningen 

Organist: Arie Bestebreur Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Gerja en Bart  

Oppas: Nathan v.d. Zwaal  

Dienstcollecte: Diaconie  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

 

 

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

 
BLOEMENGROET 
 

05 oktober Mevr. H. Kooij. 

12 oktober Dhr. B. de Kraker. 

19 oktober Dhr. A. Bestebreur. 

26 oktober Mevr. J. van Hal-Kraal. 

 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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MEDITATIE 
 

 
Meditatie (Toekomst en Hoop) 

Jeremia 29 vers 11 en 12 

11: Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn 

gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 

Je krijgt het als gemeente vaak flink voor je kiezen. De zieken, de terugloop in 

gelovigen in Nederland, de oorlogen, beroepen die niet doorgaan, tegenslagen en 

zo kan ik nog wel even doorgaan.  

Maar onze God heeft dat niet voor ogen, onze God wil vrede en geen kwaad. Onze 

God geeft hoop en toekomst. We moeten hier als gemeente voor bidden en elke 

dag bij stilstaan, het kwaad komt niet van God, laat staan dat God kwaad zou 

willen.   

Verzet en vechten tegen het kwaad is iets wat wij, door bidden kunnen bereiken. 

Het onrecht, oorlogen en al het kwaad op deze wereld is maar door één persoon 

(niet waardig genoeg om te noemen) in deze wereld. Herken hem, mijd hem, zorg 

dat hij je niet in je greep krijgt, bid tot God dat hij ver wegblijft. Bid dat Jezus in je 

hart woont zodat dat een niet te nemen vesting wordt en blijft. Merk je dat het 

zwaar is of wordt, bid dan om verlichting (dat God dicht bij je is en blijft) door de 

Heilige Geest. Dan zal Hij je dragen en hoop en toekomst geven. 

Dit leven heb je gekregen om één keuze te maken: Jezus aannemen (erkennen). De 

rest is bijzaak en duurt niet eeuwig. Als je Jezus aanneemt als jouw Verlosser en 

daarin berust, door dik en dun, heb je het eeuwige leven. Het is (al) volbracht.  

Elke dag komen er wereldwijd 80.000 Christenen bij. Dat zijn er 20.000.000 per jaar 

en dat is logisch als je weet wat Jezus voor ons gedaan heeft om eeuwig, zonder 

kwaad, te kunnen leven. In 2050 zullen er wereldwijd 2,9 miljard (2.900.000.000) 

Christenen zijn. God werkt nog steeds en laat niet los wat zijn hand begon. Laat Zijn 

hand daarom ook niet los, maar vecht tegen het kwaad.  
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Bid voor de gemeente, de zieken, de regeringen, de mensen die iemand verloren 

hebben, uw vijanden, de mensen in oorlogsgebieden, de mensen die het slechter 

hebben dan wij, bid voor ieder om u heen. 

Na regen komt zonneschijn, na winter komt lente, na storm komt rust, na oorlog 

komt vrede. 

Weet dat God het goede wil en niks anders. God is goed en geeft hoop en toekomst 

aan ons allen. Jezus is daarvan het bewijs en de Heilige Geest de uitwerking. Ik bid 

u allen de kracht van de Heilige Geest toe en alle hoop en toekomst die daarmee 

samenhangt.  

Jan-Peter van Santen, Jeugd-ouderling 

 

PASTOPRAAT 
 

Predikant 

De hoop op en het verlangen naar een eigen predikant is groot. De teleurstelling is 

dan ook groot dat ds. F.J.M. van Veldhuizen het beroep dat onze gemeente op hem 

heeft uitgebracht niet heeft aangenomen. Wilt u het beroepingswerk in uw gebed 

meenemen?  

Ds. A. Groen uit Sliedrecht ondersteunt ons in het pastoraat. Hij heeft inmiddels al 

verschillende bezoeken in onze gemeente afgelegd. Wilt u graag een bezoek of 

weet u iemand die wel een bezoekje kan gebruiken? Geef dat dan door aan ds. 

Groen (ds.groen@hervormdputtershoek.nl) of via het pastoraal meldpunt. 

   

Vacature ouderling 

De verkiezingen voor ambtsdragers zijn weer gestart. We zijn heel blij en dankbaar 

dat Sylvia Speelman haar benoeming als ouderling heeft aangenomen. Er is nu nog 

1 vacature voor ouderling en we hopen dat ook die weer ingevuld gaat worden.  
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Catechese 

In oktober is de catechese weer begonnen. Graag zouden we dit jaar ook een 

belijdenis catechese groep vormen. Samen bezig zijn met en je verdiepen in het 

geloof. Er zijn al enkele aanmeldingen. Heb je belangstelling?  

Meld je aan bij Atie Meijer of bij een van de ouderlingen.  

 

Praisediensten 

Hans en Saskia de Bruin hebben jaren de Praise diensten verzorgd. Het waren 

prachtige diensten waarin Hans en Saskia ons aan de hand van het thema 

meenamen in Bijbelteksten en liederen. Per 1 januari gaan ze hiermee stoppen. We 

willen Hans en Saskia van harte bedanken voor alle mooie diensten. En natuurlijk 

ook Eline en Joram de Bruin, René Knapen en Elleke Smit voor de muzikale 

ondersteuning. We hebben ervan genoten. Er wordt nagedacht hoe we deze 

diensten kunnen voortzetten.   

 

Eeuwigheidszondag  

23 November is het eeuwigheidszondag. Tijdens de ochtenddienst worden alle 

gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar overleden zijn. Mooi dat hun 

namen genoemd kunnen worden. De familieleden worden voor deze dienst 

uitgenodigd. Na de dienst drinken we met elkaar koffie in de Hoeksteen.  

 

Advent 

30 November is de eerste adventszondag. Samen mogen we weer toeleven naar 

het Kerstfeest.  

Advent is verwachten, 

bidden en doen 

om met Kerstmis 

een stap dichter bij Hem te zijn 

die kwam en die blijft komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nelleke Dorsman, wijkouderling 
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DIACONIE 
 

We gaan alweer richting het einde van het jaar. De dagen worden weer korter, 

donkerder. Voor veel mensen een vervelende tijd. Het is lastiger om erop uit te 

gaan door het slechtere weer en doordat het al vroeg donker wordt. Dat kan best 

eenzaam zijn. Laten we niet vergeten naar elkaar om te zien. Misschien wilt u wel 

meedoen met het Kerstengel project, waarover u in de nieuwsbrief hebt kunnen 

lezen, of heeft u een keer de tijd om een bezoekje te brengen of een kaartje te 

sturen. U weet vast wel iemand in uw omgeving die wat extra aandacht kan 

gebruiken. 

Kerstpakken voor het AZC 

Net als afgelopen jaar, doen we ook dit jaar weer mee met de kerstpakkettenactie 

van de stichting “met hart en handen” Er worden weer mooie kersttassen gemaakt 

voor de bewoners van het AZC in ’s Gravendeel. Eind november laten we aan u 

weten welke spullen we gaan verzamelen en kunt u weer producten inleveren voor 

dit mooie doel. 

Missiereis  

Het duurt nog even, maar op 20 juni 2026 hoopt Lianne de Haan met een aantal 

jongeren naar Nederland te komen voor een missiereis. Om deze missiereis te laten 

slagen willen wij graag een beroep doen op de gemeente. Er komen maximaal 15 

jongeren naar Nederland. Wij zijn op zoek naar gastgezinnen waar deze jongeren 2 

of maximaal 3 nachten kunnen logeren. Nog niet alle informatie is binnen maar we 

willen u vragen om er alvast over na te denken of u plaats in uw huis heeft voor 1 

of meerdere logees, voor maximaal 3 nachten. Naast een slaapplaats is fijn als u 

ook kunt voorzien in een goed ontbijt. Overdag zullen de jongeren veel op pad zijn, 

waarbij het waarschijnlijk ook wel mogelijk is dat jongeren uit de gastgezinnen 

(ouderen mag vast en zeker ook!) uit onze gemeente mee kunnen doen. Ze hopen 

veel te gaan doen met het openbaar vervoer maar het zou ook fijn zijn om soms een 

auto te kunnen lenen. De meeste jongeren spreken een aardig woordje Engels. U 
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hoeft dus geen Spaans te kunnen spreken om gastgezin te kunnen zijn. In de 

komende Klankborden/nieuwsbrieven zal steeds meer duidelijk worden over de 

missiereis.  

Wilt u er alvast over nadenken of u gastgezin wilt zijn? U kunt zich opgeven bij mij 

(Dijanne van Eck) of via diaconie@hervormdputtershoek.nl 

Bloemengroet 

Wij zijn ontzettend blij dat wij u kunnen vertellen dat we een opvolgster hebben 

gevonden voor Hanneke Peet. Met ingang van het nieuwe jaar zal Samantha 

Janssens de bloemen die iedere zondagochtend in de kerk staan verzorgen. Wij 

vinden het heel fijn dat zij deze taak op zich wil nemen en dat de bloemengroet 

vanuit de gemeente door kan blijven gaan.   

We bedanken Hanneke Peet voor haar jarenlange inzet voor onze gemeente.  

Doelen bekercollecten 2026 

Vorig jaar hebben wij de vraag uitgezet aan u als gemeente om goede doelen, 

waarvoor wij kunnen collecteren tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Wij 

kregen twee reacties vanuit de gemeente, over familieleden die werkzaam zijn in 

het buitenland en collecteerden voor de Stichting Ophenta in Mozambique en voor 

Care4Malawi.Kent u een goede bestemming voor 1 van de bekercollecten van 

2026? Geef het door aan de diaconie! 

VOG 

Als kerkenraad worden wij verplicht door de PKN om voor al onze vrijwilligers een 

VOG aan te vragen.  (Verklaring Omtrent het Gedrag) Willen jullie daarom allemaal 

de volgende gegevens mailen naar  de diaconie 

Voorletters en achternaam, (zoals vermeld op je ID), geboortedatum en emailadres. 

Namens de diaconie, Annie, Leonie en Dijanne 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 

 

 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein  

De tuinploeg. We hebben de laatste weken een uitbreiding van de tuinploeg gehad. 

Na een uitgebreide stageperiode (met uiteraard een slotexamen met een praktijk 

werkstuk) hebben Bas de Winter en Gert Weerheim zich bij de tuinploeg aangesloten. 

De ploeg bestaat nu uit 6 personen, te weten Jan Markusse, Henk Grashuis, Kees 

Verloop, Bas de Winter, Gert Weerheim en ondergetekende. Op dit moment ligt de 

nadruk van het werk om de grasgroei op het Kerkplein binnen de perken te houden 

en uiteraard het verwijderen van het blad. De eerste bladruiming heeft al 

plaatsgevonden, maar er zit nog genoeg aan de bomen om ons nog een paar keer 

bezig te houden. Ook de diverse goten krijgen daarbij onze aandacht.  

De Pastorie.  

Er staat wat groter onderhoud in de planning. Niet alleen voor het verzakte tegelwerk, 

maar ook voor de bomen en stuiken. We gaan een grote snoeioperatie inplannen om 

voor het komende voorjaar alles weer onder controle te hebben.  

De kerk.   

De beslissing van Monumentenzorg (officieel RCE – Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed) over het toekennen van de subsidie voor het onderhoud van ons 

monumentale kerkgebouw en orgel is binnen. Deze subsidie is van groot belang voor 

het instandhouden van ons kerkgebouw. Onze begroting voor de periode 2026 – 2031 

is volledig goedgekeurd. In totaal is met het onderhoud een bedrag gemoeid van ca. 

EUR 130.000. Het percentage subsidie is aangepast. Over de huidige periode krijgen 

we 60% van de kosten vergoed. Het percentage wordt voor de komende periode 

verlaagd naar 50%. Desalniettemin blijft de bijdrage substantieel en een goede basis 

voor de instandhouding van het monument.  

‘Denktank’ de Hoeksteen 

Een groep gemeenteleden is aan de slag gegaan over het opnieuw inrichten van de 

Hoeksteen. De bestaande ideeën zijn besproken en nieuwe daaraan toegevoegd. De 

toekomstige gebruikerswensen worden op dit moment geïnventariseerd. Dit zal dan 

later ruimtelijk worden uitgewerkt.  
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Financiën 

Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage: 

Maandelijks krijgen we als CvK van het kerkelijk bureau een overzicht van de 

inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit belangrijke 

deel van ons kerkzijn opvolgen. Onderstaand treft u de situatie per eind oktober aan. 

De giften blijven wat achter bij het begrote bedrag, maar dit komt met name omdat 

de bijdrage van de Rommelmarkt in december plaatsvindt. De ontwikkeling over de 

periode tot heden geeft geen verdere reden tot opmerkingen. 

 

 

 

 

Verjaardagfonds: 

Het Verjaardagfonds bestaat uit een groep van 12 gemeenteleden die samen 

regelen dat er bij de ca. 800 actief geregistreerd staande gemeenteleden op of 

rondom hun verjaardag een felicitatiekaartje in de bus valt. Dat is een flinke klus 
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die een trouwe inzet van de medewerksters laat zien. De felicitatie gaat vergezeld 

met een collectebus voor het geval de jarige gebruik wil maken van deze attentie 

om financieel bij te dragen aan het in stand houden van onze gemeente. Op 

jaarbasis komt hierbij ca. EUR 3.000 binnen, die het Verjaardagfonds gebruikt voor 

het financieren van bijzonder uitgaven. Recent is bijgedragen aan de aanschaf van 

nieuwe apparaten in de keuken van de Hoeksteen. De wijken worden te groot voor 

(de dalende tendens in) het aantal medewerksters. Samen met de commissie 

zoeken we hiervoor naar oplossingen. We houden u op de hoogte wat dit voor het 

werk van het fonds gaat betekenen.   

Emma: 

Onlangs hebben we met de oud-leden van Emma om de tafel gezeten voor de 

laatste afwikkelingen. Na de laatst gehouden bingo en met de contributie van de 

leden was er nog een bedrag in kas van EUR 1.650. Op de bank uit vorige jaren 

stond er nog een bedrag van EUR 1.053. Deze EUR 2.703 is in deze bijeenkomst aan 

het CvK overgedragen met de wens om er via een speciaal project een goede 

aanwending voor te vinden. Daarnaast zijn de overgebleven spullen van Emma, 

waaronder veel artikelen voor de kerst aan de Rommelmarkt overgedragen. De 

waarde hiervan is op EUR 300 in te schatten. De laatste afwikkeling van Emma 

levert derhalve een totale bijdrage aan de begroting van onze gemeente op van EUR 

3.003. Onder het nuttigen van wat lekkers is deze laatste bijdrage van Emma in 

dankbaarheid ontvangen. Het is gewoon geld, maar het geeft een grote 

betrokkenheid weer bij onze gemeente. Jammer dat er onvoldoende aanwas vanuit 

het jongere segment van onze gemeente beschikbaar was om Emma ook na 75-jaar 

verder voort te zetten. 

Begroting 2026 en Solvabiliteitsverklaring: 

De begroting voor 2026 is in de maak. Na bespreking en goedkeuring door de KKR 

zal de begroting met u worden gedeeld via deze rubriek. Een goede basis onder de 

kosten van de gebouwen is de toekenning van de subsidie voor ons monument. Een 

andere belangrijke kostenpost is gekoppeld aan de predikantsplaats. In de 1e versie 

van de begroting 2026 zijn we uitgegaan van een bezetting vanaf 1 januari. Helaas 

moeten we hier in de 2e en laatste versie weer uitgaven voor de voltijds 

predikantsplaats verschuiven naar later in het jaar 2026.  
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De huidige solvabiliteitsverklaring loopt tot het eind van het jaar. Deze verklaring is 

nodig om een predikant te mogen beroepen. We zullen alle getallen voor een 8-

jaars periode weer op een rijtje moeten gaan zetten.  

Quotum en Solidariteitskas: 

De PKN-synode heeft besloten om de bijdrage van plaatselijke kerken aan de 

landelijke kerk (Quotum) en plaatselijke gemeentes die financieel in een moeilijke 

situatie zitten of speciale geloofsinhoudelijke plannen hebben die ze zelf niet 

kunnen financieren (Solidariteitskas) aan te passen. Hierover is in de synode nog 

wel wat gedachtewisseling nodig, voordat het definitief wordt. De nieuwe plannen 

zullen een lichte stijging van de kosten bij ons laten zien van ca. 8.000 per jaar naar 

ca. 10.000 per jaar.  

Overige:  

Dan valt er onverwacht een brief van een notaris bij ons in de bus aan het 

Kerkplein. Hieruit blijkt dan, dat een overleden gemeentelid de Hervormde 

gemeente als mede-erfgenaam heeft benoemd. Daar word je dan stil van. Dat een 

broeder of zuster van de gemeente in alle stilte besloten heeft om de Hervormde 

gemeente van Puttershoek tot erfgenaam te benoemen…. Dit geeft weer dat er 

tijdens het leven een enorme verbondenheid moet zijn geweest. Het geeft ook een 

grote betrokkenheid weer voor het in stand houden van deze plaatselijke gemeente 

voor de toekomst. Een praktische toekomstvisie voor de gemeente, die we als 

christenen vanuit ons geloof mogen delen met onze verwachting van het komende 

rijk van God dat alle gedachten te boven zal gaan. Het is ons beleid om met legaten 

en erfenissen op een bijzondere wijze in onze begroting om te gaan. Deze middelen 

zullen als algemeen uitgangspunt niet voor de dagelijkse uitgaven bestemd zijn. 

Deze erfenis is toegekend onder de expliciete voorwaarde dat het ten behoeve van 

het onderhoud van de kerk moet worden aangewend. Wij zullen dit bedrag 

toevoegen aan de Voorziening onderhoud monumentaal kerkgebouw. Hierdoor is 

het zeker dat de middelen alleen voor dit doel worden gebruikt. Met deze 

toevoeging is een bedrag van EUR 70.880,74 gemoeid. In dankbaarheid hebben we 

als college van Kerkrentmeesters deze erfenis aanvaard en gedenken we de 

erflater.  
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Evacuatieplan en medische situaties: 

Er bestaat een evacuatieplan voor ons kerkgebouw in het geval van een 

uitbrekende brand of andere calamiteit. Onze nooduitgangen zijn via speciale 

verlichtingsbordjes aangegeven. De leiding bij een evacuatie ligt bij de 

dienstdoende kerkrentmeesters en de koster. Zij zullen instructies geven in lijn met 

het evacuatieplan en verwachten daarbij dat de gemeenteleden zich hieraan zullen 

houden.  

In geval van een medische noodzaak zullen de koster en de dienstdoende 

ouderlingen degenen zijn die het initiatief nemen. Onder hen hebben we meerdere 

personen die een medische achtergrond hebben. Zonodig zullen zij ondersteuning 

van andere gemeenteleden vragen om bij de ontstane medische noodsituatie te 

assisteren. In geval van een zeer bijzondere situatie kan de ouderling van dienst 

besluiten om de dienst zelfs af te gelasten. In de Hoeksteen is er een AED-

defibrillator die in geval van een noodzaak altijd toegankelijk en bruikbaar is. De 

medisch geschoolde leden van de gemeente zullen hiertoe de leiding nemen, 

zonodig in overleg met de 112-functionaris. 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 
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hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! 

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

Aarzel niet, maar bel of mail. 

 
PROJECT KERSTENGEL 

 

Na het succes van vorig jaar, vinden wij het 

leuk om het project Kerstengel te gaan 

herhalen. Het uitzendbureau voor engelen 

Angeli&Co wordt weer geopend. Dit keer met 

twee andere gemeenteleden die zich inzetten 

als uitzendbureau. Vanaf zondag 2 november 

wordt de engelenbode drie weken uitgedeeld bij het uitgaan van de kerk.  

Het doel is om met behulp van u, als gemeentelid, mensen die wel een 

bemoediging of een steuntje in de rug kunnen gebruiken, wat licht en warmte te 

brengen in de adventstijd. 

Wat doet een kerstengel? Hij of zij bemoedigt iemand anders door in de 4 weken 

voor kerst iedere week een kleine attentie af te leveren. Dit kan een kaartje zijn, 

een gedicht, zelfgebakken koekjes, een kaarsje of iets anders creatiefs. Het gaat 

dus om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen. Een engel werkt 

anoniem, je weet immers nooit of je een engel tegenkomt. We denken dat iedereen 

uit de gemeente wel iemand kent om voor te dragen voor zo’n mooi gebaar, en dat 

ook veel gemeenteleden bereid zijn om, zeker in deze adventstijd, iets voor een 

ander te kunnen betekenen als kerstengel. We hopen dan ook op een grote 

deelname.   

U kunt uzelf opgeven als kerstengel of een ander (al dan niet gemeentelid) opgeven 

voor een ‘kerstengelbezoekje’. Dit kan via het aanmeldformulier dat bij de 

engelenbode zit of u kunt mailen naar kerstengel@hervormdputtershoek.nl. 

Aanmelden kan tot 17 november 2025. 
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VERTROUWENSPERSOON 
 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 

 

 

TALENTENVEILING 
 

 

Talentenveiling 15 januari 2026 in de Hoeksteen t.b.v. het World Servants project 

van Joost de Haan en een nog nader te bepalen doel 

De opbrengst komt volledig ten goede aan 2 projecten  

Alle geboden talenten worden vermeld op de veilinglijst en zijn gratis beschikbaar 

gesteld. 

De veiling gaat per opbod. De veilingmeester noemt per talent het nummer en de 

omschrijving volgens de veilinglijst en noemt de minimale inzet. 

Wanneer er niet wordt geboden op de minimale inzet vervalt het talent. 

Alle aanwezigen krijgen bij binnenkomst een nummer uitgereikt waarmee kan 

worden geboden. 

Aan diegene die het hoogst biedt, wordt het talent toegewezen. 

Het is mogelijk om vooraf een bod uit te brengen, nooit lager dan de inzet, vanaf dit 

bod wordt dan verder geveild, komt er geen hoger bod dan is de telefonische 

afspraak bindend en kan niet worden herroepen. Tel: 078-6764083 

De koper ontvangt aan het eind van de avond een overeenkomst tussen aanbieder 

en koper. 

De verdere afhandeling is hierna een zaak tussen de aanbieder en de koper. 
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Aanmeldingsformulier  

Talentenveiling hervormde kerk Puttershoek t.b.v. ondersteuning van het World Servants 

project van Joost de Haan samen met een nog nader te bepalen doel. 

Aanbieder 

Naam………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

Woonplaats ………………………….. 

 Telefoon……………………………………………….. 

Datum …………………………….   

 Handtekening…………………………………………………… 

 

Biedt het volgende talent aan  

De talenten worden 15 januari 2026 verkocht aan de hoogste bieder. 

Locatie: de Hoeksteen 

Tijdstip: 20.00 uur 

De opbrengst is bestemd voor het project van Joost de Haan en een nog nader te bepalen 

doel. 

Na de verkoop zal de aanbieder het talent voldoen in overleg met de koper. 

Dit biljet zal tijdens de talentenveiling dienen als overeenkomst tussen aanbieder en 

koper. 

Betaling contant of 

Overmaken op rekening NL39RABO0373710089 t.n.v. Diaconie Puttershoek, 

Ovv talentenveiling 2026 

U kunt dit formulier inleveren bij: 

Cockie Snaaijer, Grondzeiler 5 

Uiterlijk in te leveren tot en met 4 januari 2026 

De koper dient zelf contact op te nemen met de aanbieder om datum, tijd en plaats 

af te spreken. 

Betaling kan bij voorkeur door het overeengekomen bedrag te storten op rekening 

NL39RABO0373710089 t.n.v. Diaconie Puttershoek in zake zendingscommissie 

o.v.v. talentenveiling 2026 

Of op de avond zelf contant. 

Enkele voorbeelden: 

diner voor 2, diner voor 4, spelletjesavond, een pan soep, een borrelplank, 

appeltaart voor iemands verjaardag, autorondrit, enz. hoe origineler hoe leuker!! 

Cockie Snaaijer, Grondzeiler 5 
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Biedt het volgende talent aan  

De talenten worden 15 januari 2026 verkocht aan de hoogste bieder. 

Locatie: de Hoeksteen 

Tijdstip: 20.00 uur 

De opbrengst is bestemd voor het project van Joost de Haan en een nog nader te bepalen 

doel. 

Na de verkoop zal de aanbieder het talent voldoen in overleg met de koper. 

Dit biljet zal tijdens de talentenveiling dienen als overeenkomst tussen aanbieder en 

koper. 

Betaling contant of 

Overmaken op rekening NL39RABO0373710089 t.n.v. Diaconie Puttershoek, 

Ovv talentenveiling 2026 

U kunt dit formulier inleveren bij: 

Cockie Snaaijer, Grondzeiler 5 

Uiterlijk in te leveren tot en met 4 januari 2026 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Koper: 

Naam: 

 

Adres: 

 

Woonplaats: 

 

Telefoonnummer: 

 

 

Heeft bovengenoemd talent gekocht voor €………….. 

 

Dit bedrag is voldaan contant /bankgiro 
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VERJAARDAGSFONDS 
 

  

Hier is weer een bericht van ons. Wij willen u laten weten dat de wijk van An Klinge 

overnieuw is ingedeeld. Martha de Heer heeft het grootste deel ervan 

overgenomen. Daar zijn we erg blij mee! Martha, hartelijk welkom bij de 

‘lopersclub’! Ook Sandra Mekking heeft wat overgenomen. Zij loopt nu naast haar 

eigen wijk ook de Laan van Heemstede en de Maasdamsedijk. Dankjewel ook 

Sandra! Ook Annie heeft er weer wat bijgenomen. Zo zijn er verschillende 

verschuivingen in de wijken. Dus als u iemand anders dan u gewend bent aan de 

deur krijgt dan komt dat hierdoor.  

Aan het eind van dit jaar stopt ook Anneke Molendijk met haar wijk. Zij heeft 11 jaar 

in het ‘sterrenplan’ gelopen. Hartelijk dank voor je inzet, Anneke! Voor deze wijk 

zoeken we nog iemand die ons team wil versterken. Als het niet lukt om hier iemand 

voor te vinden zijn we helaas genoodzaakt om deze wijk te laten vervallen. We hopen 

dus dat iemand ons wil helpen! 

Een groet van Winny en Annie. 

 

BIJBELLEZINGEN 
 

 

Impressie naar aanleiding van de Bijbellezing zaterdagmorgen 4 oktober 2025 

Aan de beurt is Mattheus 9:14-17, getiteld: ‘Het vasten’ 

We lezen uit de NBG 51. 

[14] Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten 

wij en de Farizeeën wél, maar uw discipelen niet?  

[15] Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom 

bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, 

en dan zullen zij vasten.  

[16] En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud kledingstuk; want de 

ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt erger.  
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[17] Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de 

wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe 

zakken en beide blijven samen behouden. 

Terwijl ik een paar dagen later aan het schrijven ben, richt ik mijn blik op een 

ansichtkaart in ons gedenkhoekje, waarop geschreven staat:  

“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.” Psalm 62:2. Dan ervaar ik rust 

en voel ik onze drie-enige God dichtbij. 

Het waaide hard die zaterdagochtend, de zon scheen fel en het water aan de kade 

stond zeer hoog. We begaven ons naar de Hoeksteen en werden uitgenodigd een 

verdieping omhoog te gaan en onze binnenkamer te zoeken op de Jeugdzolder…… 

In de vastentijd, de veertigdagentijd voor Pasen, zijn er christenen die zich bepaalde 

luxe niet veroorloven, zoals geen consumptie met alcohol nuttigen, niet iets lekkers 

bij de koffie nemen. Loslaten van wat je zo graag en zo vaak zou willen doen voor 

jezelf en daardoor bewuster stilstaan bij de lijdensweg die Jezus heeft afgelegd.  

Als we in de bijbel lezen over vasten, dan heeft dat als doel om je beter op God te 

kunnen richten en Zijn leiding te zoeken, een moment of periode van inkeer, boete 

en berouw, zuivering van geest, ziel en lichaam. Stil worden voor God. Het is een 

innerlijke daad van toewijding aan God:  

“Wat wilt U dat ik doen zal?” 

In Mattheus 6: 6 zegt Jezus: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit 

uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; …”  

Enkele passages in de Bijbel over vasten én bidden. We denken aan: 

David, die vast en God smeekt of het eerstgeboren kindje van Batséba en hem 

mag blijven leven. David vast en bid, zolang het kindje nog leeft. 2 Samuël 

12:16-23. 

Daniël neemt zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze. 

Daniël 1: 8 

Daniël bidt voor open vensters, gericht op Jeruzalem, driemaal daags. Hiermee 

gaat hij in tegen de wet van Meden en Perzen. Daniël 6:11. 

Jezus, Die, voordat Hij zijn ‘loopbaan’ op aarde begint, 40 dagen vast in de 

woestijn. Hij wordt daarna verzocht door de duivel maar overwint. Mattheus 

4:1-11. 
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De christelijke gemeente in Antiochië die, na vasten en bidden, door 

handoplegging Saulus en Barnabas voor hun eerste zendingsreis uitzenden. 

Handelingen 13:2,3 

Wat heeft vasten én bidden met zakken wijn te maken? 

De discipelen van Johannes vragen aan Jezus waarom Zijn discipelen niet vasten. 

Johannes’ discipelen zitten nog helemaal vast aan het oude patroon: het wettische, 

het oude leven, die oude stoffen zak. Een oud kledingstuk moet je ook niet 

oplappen, dat gaat vroeg of laat fout, omdat je vastgeroest blijft zitten in je eigen 

denkpatroon.  

Met Jezus Christus als Leidsman, Bruidegom, mag je een nieuw leven gaan ervaren, 

een leven vanuit genade. Hij heeft Zich daarvoor opgeofferd, Zijn offer is genoeg.  

Aan het eind van Zijn ‘loopbaan’ op aarde heeft Hij heeft ons de Trooster beloofd: de 

nieuwe wijn, de Heilige Geest Die met Pinksteren is uitgestort. De Heilige Geest 

laat Zich graag vullen in nieuwe wijnzakken van genade, zodat de gisting, de groei 

van het Evangelie kan gaan plaatsvinden. 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.  

Op Toonhoogte 138 

Dan wordt ons leven gekenmerkt door de vruchten van de Geest: door liefde, 

blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing. Galaten 5. 

Op de bruiloft te Kana mocht Jezus Christus Zijn eerste teken tonen van Zijn 

heerlijkheid. Zijn discipelen geloofden in Hem, staat er in Johannes 2. De beste wijn 

werd voor het laatst bewaard. 

Als christen mogen wij delen in Zijn vreugde en uitkijken naar de Grote Bruiloft van 

het Lam, waarop wij de gasten zijn. Het zal dan altijd feest zijn, blijdschap in de 

Hemel, waar wij onze Drie-enige God zullen loven en prijzen. Hem, Die op de troon 

gezeten is en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle 

eeuwigheden. Openbaring 5:13. 
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Deze morgen waren wij met z’n vieren.  

Voel u/jij zich van harte welkom om er de volgende keer ook bij te zijn! Er is ruimte 

genoeg! 

Ina Moerman 

Bijbellezing op zaterdag 1-november 2025, Matth. 9:18-24, het dochtertje van 

Jaïrus. 

Mattheüs is, zo viel ons op, niet het kortste evangelie, maar de geschiedenissen 

worden wél veel beknopter dan in andere evangeliën beschreven. Zakelijker, bijna 

alsof wonderen er een beetje bijhoren….                                                                                                                                                                   

Ook hier is over weinig tekst best veel te melden. Jaïrus, een overste v/d synagoge 

valt neer voor Jezus. Ooit voor een dokter neergevallen? Voor iemand neervallen 

heeft wel iets weg van aanbidden. De nood was hoog voor deze man, want hij valt 

Jezus tijdens een preek in de rede. En dan tussendoor raakt ook nog een 

bloedvloeiende vrouw Jezus aan, met de nodige gevolgen. Het staat er zo 

terloops… 12 jaar bloedvloeiingen…. D.w.z. 12 jaar ellende, en ook sociaal 

isolement! Je was onrein, mocht niet naar de tempel, afgezonderd blijven met 

daarbij het gewicht dat je als zondaar te boek stond. Want Oudtestamentisch gezien 

is er toch echt een link tussen ziekte en zonde. En, misschien had deze dame écht 

wel wat gedaan. Maar voor hetzelfde geld is haar iets aangedaan. Het staat er 

allemaal niet, maar achter die paar zinnetjes gaat een wereld aan verdriet schuil! 

Verdriet is van alle tijden. Misschien is in onze cultuur minder oog voor de 

gebrokenheid van het hele bestaan, en werd toen en daar het leven geaccepteerd 

zoals het kwam? Tóch kwam ze (gelukkig) tot Jezus. Wat ons ook opviel is de 

bemoediging van Jezus. Uw geloof heeft u behouden. Daar kwam ze ook voor staat 

er. In mijn NBG komt het woord genezing niet voor. Tussen haakjes, deze vrouw 

geloofde, maar voor haar behoud en/of genezing moest ze wél daadwerkelijk naar 

Jezus toe, én Hem aanraken! Er wordt óók actie gevraagd. Je moet blijkbaar in de 

openbaarheid treden? Erkennen dat je een probleem hebt? Erkennen en laten zien 

dat je Jezus nodig hebt? 

Steeds weer krijg ik een unheimisch gevoel als ik het evangelie lees. Tijdens de 

maandelijkse samenkomst, en helemaal achter het toetsenbord thuis is het 

allemaal mooi en prachtig. Tegelijk gaat het over heftige beslissingen en 

gebeurtenissen die beschreven staan. Stel dat ik onder het publiek had gestaan 
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terwijl Jezus predikte en genas. Zou ik, geroutineerd en traditioneel gelovige als ik 

ben, voluit voor Jezus gekozen hebben? Waarschijnlijk had ik dicht bij de farizeeërs 

gestaan. En nu, heden in Nederland, en net zo geroutineerd en traditioneel, ben ik 

bereid publiekelijk voor Jezus neer te vallen? Durf ik te erkennen dat ik Jezus nodig 

heb? In theorie wel… 

Los van deze zelfbespiegeling blijft het ook schuren. Er zijn veel jonge mensen in 

onze gemeente getroffen door ziekten. We mogen het verband tussen zonde en 

ziekte gelukkig geheel loslaten. En we mogen weten dat we behouden zijn door het 

offer van de Heer Jezus. En natuurlijk weten we dat het leven bij Jezus met niets op 

aarde te vergelijken is. En tóch… Iedereen die bij Jezus kwam voor genezing werd 

ook daadwerkelijk gezond. (Slechts) als teken van het komende koninkrijk van God. 

Als voorproefje van de toekomende eeuw. Als bewijs van de autoriteit van Jezus. 

Bovendien staat ook geschreven “zalig wie niet(s) ziet en tóch gelooft”. Maar mijn 

gebed is ook dat van die kracht van Jezus ook hier in Puttershoek daadwerkelijk iets 

gezien mag worden, telkens weer! Zodat de getuigenis van Jezus in de hele streek 

bekend mag worden (vers 26)! 

Volgende keer verder! Houd de nieuwsbrief in de gaten als u een keer wil 

aanschuiven., 

Govert Gravendeel 

 

ROMMELMARKT 
 

Verkoop november 2025 

Vrijdag 28 november van 13.30 tot 16.30 uur. 

Zaterdag 29 november van 10.00 tot 12.00 uur. 

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Spullen inleveren iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur 

We halen graag spullen bij u op, na een telefonische afspraak op werkdagen van 

18.00 tot 19.30 uur telefoonnummer 06-22551924. 

Er is een uitgebreide sortering van kerstspullen voor kleine prijsjes 

Tijdens de maandelijkse verkoop, hebben we in onze koffiehoek: koffie/thee en 

limonade met wat lekkers. 
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Verkoop december 2025 

Vrijdag 12 december van 13.30 tot 16.30 uur. 

Zaterdag 13 december van 10.00 tot 12.00 uur. 

Na deze verkoop zijn wij gesloten en op 5 januari 2026 gaan we weer open om 

spullen in te leveren. 

Verkoop dinsdag 6 januari van 10.00 tot 12.00 uur 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe. 

Namens rommelmarktteam, 

An Klinge 

 

 

BEDANKT 

 

Lieve gemeenteleden, 

Hartelijk dank voor uw medeleven na het overlijden van onze moeder en 

schoonmoeder. 

Het doet ons goed door zovele gesteund te worden. De kaarten, brieven en 

persoonlijke belangstelling hebben ons goed gedaan. 

Wat een warme gemeente. 

Cockie en Hugo Snaaijer-de Ruiter 

Marleen en Gert Euser- de Ruiter 

*** 
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INGEZONDEN 
 

Iedereen die het Ikazia ziekenhuis bezoekt kent het wel de opvallende plaquette in 

de hal met de woorden “Mijn tijden zijn in Uw Hand”. 

Het zijn woorden uit Psalm 31 ver 16A. 

Joke van Sliedregt maakte er een mooi gedicht van: 

 

Al lijkt de toekomst nog zo zwaar, 

Ik houd het Godd’lijk Woord voor wáár: 

“Mijn tijden zijn in Uwe Hand”- 

Alleen in dat woord houd ik stand. 

 

Al zie ik zelf geen uitkomst meer, 

Zodat ik levenskracht ontbeer; 

Tòch blijf ik op Uw bijstand bouwen, 

Me aan Uw leiding toevertrouwen. 

 

O God, die alle dingen weet, 

Die in Uw zorg geen mus vergeet: 

Sterk mij met Goddelijke kracht, 

Blijf mij nabij in ’s levensnacht! 

 

In de hal van het Ekwenden ziekenhuis in 

Malawi staat op een stuk karton: 

“We treat and God heals” 

(Wij behandelen, God geneest”) 

Het is de waarheid in elk ziekenhuis, Maar 

dit staat niet als een deftig opschrift boven 

de poort van het ziekenhuis. Het lijkt meer 

een persoonlijke ervaring. Een spontane getuigenis van een dankbaar persoon. 

*Dit ziekenhuis krijgt al vele jaren maandelijks een pakket met medicijnen en 

speciale verbandgazen vanuit Puttershoek.   Rokus Baan 
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

 

    Collecten:   via coll./bank/app/bus oktober 2025 Klankbord nr. 7 

   

 05-10 CvK week 41  €     274,00  

 12-10 CvK week 42  €     556,00  

 19-10 CvK week 43  €     420,00  

 26-10 CvK week 44  €     297,00  

    Deurbus ZWO-bussen + APP (okt.)  €     149,25  

 HJP-bussen + APP (okt.)  €       94,25  

    Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)  

 Kerk   €       90,00  

 Diaconie/vervoershulp  €       10,00  

 Bekercoll.HA (St.Ophenta) 21/09 Totaal  €     993,00  

 Kerk en Israël 5/10  €     208,00  

 Diac./St.Dagje Uit HW. 12/10  €     147,00  

 Kerk in Actie-Werelddiaconaat 19/10  €     164,00  

 Diac.t.b.v. Bloemengroet 26/10+ gift  €     235,00  

 Orgel  €       50,00  

 Immanuëlboekje  €       35,00  

 Verjaardagsfonds/giften okt.  €       55,00  

 Koffie Hoeksteen/Eet Smakelijk  €       50,00  

 JOR / bedankt voor de organisatie  €     150,00  

     Kerkbalans: Toezegging in 2025  € 84.469,00  

 Reeds ontvangen  € 72.489,00  

      
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.   
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