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| [COLOFON

Predikant; Vacant

Consulent: ds. J. Breure
ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl
Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Johan de Klerk

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl
Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.
kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en
ledenregistr.nr.

Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89
HJP: NLO4 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298

2

Redactie

Krijn Bor 078-8795100
Gerda v.d. Merwe
Nico Hokke

Layout
Krijn Bor

Kopij

t/m 25/09/2023; 19:00 uur
klankbord@hervormdputtershoek.nl
of Schaduwrijk 67

Volgende nummer
08/10/2023 t/m 04/11/2023

Vragen over bezorging
Jan Plaisier
Schaduwrijk 71
078-6762151

De redactie behoudt zich het recht
voor om kopij in te korten. Te laat
aangeleverde of anonieme tekst
kan niet worden verwerkt.

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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[ KERKDIENSTEN

03 sept 2023 10:00 17:00

Predikant: ds. G.v.d. Linden ds. G.Wolfswinkel
Waalwijk Maassluis

Organist: Arjan den Ouden Conny de Ronde

Zondagsschool:  Gerja, Maaike

Oppas: Lianne Brussé, Marith de Geus

Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst

Deurcollecte: ~ Onderhoud gebouwen

10 sept 2023 10:00 Startzondag / koffie drinken 17:00

Predikant: Prop. H. Leenman ds. G.J. van Beek
Hardinxveld-Giessendam Nieuw Lekkerland

Organist: Nico van Oudheusden Linda Stolk

Zondagsschool:  Tineke

Oppas: Esther de Haan, Jolijn Dekkers

Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst

Deurcollecte:  Zondagsschool

17 sept 2023 10:00 Viering Heilig Avondmaal 17:00 Vrtz. HAA.

Predikant: ds. J.J. Thijs ds. G. Wolfswinkel
Den Haag Maassluis

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde

Zondagsschool:  Leonie, Merel

Oppas: Dijanne van Eck, Silas Smit

Bekercollecte:
Deurcollecte:

Open Doors
Onderhoud Kerkplein



24 sept 2023

10:00

11:00 Connected dienst Ger.Kerk P.hoek

17:00

Predikant: ds. A.A.v.d. Berg ds. C.D.van Alphen
Heinenoord Rhoon

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde

Zondagsschool:  Tineke, Nadine

Oppas: Mirthe Troost, Jolijn Dekkers

Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst

Deurcollecte: ~ Onderhoud groenvoorziening

01 okt 2023 10:00 Koffie drinken/Israélzondag 17:00
15:00 Viering H.A. HtH ds. T.Meijer

Predikant: Prop. P. Huijser ds. M.H. Vastenhout
Ridderkerk Sliedrecht

Organist: Linda Stolk Nico van Oudheusden

Zondagsschool:  Gerja, Maaike

Oppas: Annelies van Santen, Anna v.Eck

Dienstcollecte:
Deurcollecte:

Kerk en Eredienst
Kerk en Israél

08 okt 2023 10:00 16:00

Predikant: ds. J.P. Bijl Vriendendienst
Strijen Maasdam

Organist: Nico van Oudheusden

Zongagsschool:  Leonie, Merel

Oppas: Anneke Molendijk, Nathan

Dienstcollecte:
Deurcollecte:

Kerk en Eredienst
/WO plaatselijk werk

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658


http://www.kerkomroep/

BLOEMENGROET

18 juni Dhr. G. Brussee

25 juni Dhr. H. Mannee

02 juli Mevr. J. van Hal

09 juli Dhr. K. van der Bijl

16 juli Dhr en mevr. Bijl-vant Zelfden
23 juli Meuvr. C. Visser

30 juli Mevr. A.M. Goud - Reedijk

06 augustus | Mevr. N. Muller-Monster

13 augustus | Dhr. en mevr. Stooker-Bestebroer

BBQ STARTWEEKEND

Beste gemeenteleden,

Op zaterdag 9 september as. vanaf 17.30 uur organiseren wij weer de barbecue
voor de hele gemeente. Deze barbecue is net als vorig jaar op het Kerkplein/pleintje
achter de Schakel. Bij slecht weer wijken we uit naar de Hoeksteen.

Om de inkoop voor deze barbecue goed te kunnen regelen is het van belang dat u
zich opgeeft.

Dit kan t/m vrijdagavond 1 sept door een mailtje te sturen naar
penningmeesterhjp@hervormdputtershoek.nl

Een sms of whatsapp berichtje mag ook naar 06 1884 3149 (Dijanne van Eck) Ook
kunt u bellen naar dit nummer, wel graag tussen 19.00 en 21.30

Wilt u bij uw opgave het aantal kinderen t/m 12 jaar en het aantal volwassenen
vermelden? Eventuele dieetwensen kunt ook u doorgeven bij de aanmelding.
Voorgaande jaren werd er altijd een vast bedrag gevraagd. Wij willen dat de kosten
voor niemand een belemmering zijn om te kunnen komen en daarom hebben we dit
jaar gekozen voor een vrijwillige bijdrage.

Tijdens de barbecue zal er een ton staan waarin u uw gift contant kunt geven.

Ook is er de mogelijkheid om uw gift over te maken op de rekening van de HJP
o.v.v. gift BBQ op NLO4 RABO 0373 7113 01



mailto:penningmeesterhjp@hervormdputtershoek.nl

Om een richtlijn te geven; we verwachten dat de kosten ongeveer uit zullen komen
op €17,50 voor een volwassene en €10,- per kind (4 t/m 12 jaar).

Voorafgaand aan de barbecue is er vanaf 15.30 uur een gezellige spelletjesmiddag
voor jong en oud op het Kerkplein.

Namens de HJP

Dijanne van Eck

PASTO(P)RAAT

Als ik dit schrijf ben ik nog op vakantie. Ik sta een beetje in de rustpauze, net als
het kerkewerk. Maar het startweekend op 9 en 10 september komt er aan, waarna
de meeste kerkactiviteiten weer gaan beginnen. We hopen dat u middels hulp,
deelneming of gebed de activiteiten wilt ondersteunen, want we hebben u nodig.
Zonder u als ledematen kunnen we niet samen als kerk het lichaam van Christus
vormen.

Mededelingen:

1. Lied van de maand

Liederen van de maand voor september zijn:

- Nieuwe liedboek 425 Vervuld van uw zegen.

We willen dat graag na de zegen zingen. Staat niet in het liedboek of in OTH. We
zorgen dat er een versie op papier is.

- Kinderlied OTH 550 U weet wat ik denk

We proberen 27 augustus al te starten ivm de speciale diensten in september.

3 september doopdienst en 10 september startdienst. Het is niet zeker dat deze
liederen in de liturgie passen.

2. Verdeling wijk 1

We zijn heel blij dat Arie van den Berg als pastoraal bezoeker gaat werken in wijk
1. De straten zijn als volgt verdeeld:

- Binnenkruier: mevr. Nelleke Dorsman

- Bovenkruier: dhr. Arie van den Berg



- Tjasker: dhr. Arie van den Berg
- Lentepad: dhr. Leen Spaans

- Te Hoecke: dhr. Leen Spaans

- Wiekenkruis: dhr. Leen Spaans
- Wipmolen: dhr. Leen Spaans

- Zomerplein: dhr. Hugo Snaaijer

Verder wil ik met u delen waar we over aan het nadenken zijn:
¢ Nieuwe namen voor een te beroepen predikant voor onze gemeente.
e Eenvorm om de voorbede onder de aandacht te brengen van de gemeente
en nieuw leven in te blazen.
e Eenandere invulling aan de middagdienst geven.
e Medewerkers zoeken voor zondagschool en kindernevendienst.
e /oeken naar ambtsdragers voor de te ontstane vacatures aan het eind van
dit jaar.
Veel zaken gaan ons weer bezighouden na de vakantieperiode. Helpt u ons mee??
Uw input wordt zeer op prijs gesteld en is onmisbaar.
Wilt u voor ons en ons werk in de gemeente bidden??
Hartelijke groet,
Jolande Kornaat (ouderling)

DIACONIE

Bekercollecte Heilig Avondmaal 17 september

De bekercollecte voor het Heilig Avondmaal is bestemd voor Open Doors. Open
Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en
aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Dit doen ze door gebed en het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en
andere communicatiemiddelen. Ook wordt voorzien in kaderopleidingen en het
verlenen van praktische hulp.

In bedreigde en onstabiele gebieden worden christenen voorbereid op mogelijke
vervolging en lijden.



Christenen in de vrije wereld worden voorgelicht over christenvervolging. Zodat ze
met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit wordt gedaan omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere
meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus' opdracht om alle volken tot Zijn
leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor
het evangelie.

Kerstmiddag 13 december

Noteer alvast in uw agenda: 13 december is de jaarlijkse kerstmiddag. Alle
gemeenteleden van 80 jaar of ouder ontvangen in november, een persoonlijke
uitnodiging. Ook als u de leeftijd van 80 nog niet bereikt heeft, bent u van harte
welkomen. Nadere informatie volgt in het volgende Klankbord.

Opvang Oekraiense gasten

Op 30 augustus vorig jaar maakten we voor het eerst kennis met onze Oekraiense
gasten, oma Lubov, Allan, Anastasia en hun vier kinderen. Het werd een intensief
jaar want al snel bleek dat de opvang verder gaat dan alleen het bieden van
onderdak. Zeker in het eerste half jaar hebben we als diaconie, en met behulp van
een aantal gemeenteleden, veel hulp geboden in het begeleiden van het gezin. We
hebben hen wegwijs gemaakt in Puttershoek, maar ook in alle regelgeving in
Nederland, de cultuur en de taal.

Nu, een jaar later, zijn we ontzettend dankbaar hoe de Heer ons gebruikt heeft in
Zijn plan. Het is zo mooi om te ervaren dat er voor elk nieuw ‘probleem’ een
oplossing kwam. Het heeft mij persoonlijk (Leonie) geleerd dat ik alleen maar mijn
tijd, en capaciteit in de handen van de Heer hoef te leggen, en dat Hij er dan mee
aan de slag gaat. Hoe vaak denken we niet dat wij het zelf op moeten lossen? lk
heb gezien dat er steeds mensen om ons heen waren die een helpende hand boden
precies op het moment dat bij mij het lampje even uitging.

Het gezin heeft per 26 augustus een eigen woning kunnen betrekken aan de
Plataanstraat 45 in Puttershoek. Als u het leuk vindt kunt u een kaartje in de bus
doen. Daarbij nog meer goed nieuws: op 23 oktober gaan Allan en Anastasia
trouwen.



Oppas

Het oppasrooster voor het najaar is weer in de maak. We zijn nog op zoek naar één
gemeentelid die mee wil draaien met de oppas. Je bent één keer in de zes weken
aan de beurt, en altijd samen met jongere. Lijkt het u leuk om op te passen? Neem
dan even contact met iemand van de diaconie of op
diaconie@hervormdputtershoek.nl

Frank en Esther in Malawi

Frank en Esther geven af en toe een up-date in de nieuwsbrief. Wilt u meer foto's
zien? Kijk dan op: https://janssensinmalawi.reismee.nl/

Via de diaconie is tot nu toe €1678.50 aan giften voor hun project binnengekomen
(inclusief de Avondmaalscollecte van juni). Het is gedurende hun hele reis mogelijk
om een bijdrage te storten. Dit kan op het rekeningnummer van de diaconie Herv.
gem. Puttershoek NL39RAB00373710089 o.v.v. ‘Malawi / Frank en Esther’.

Contact met de diaconie

De Bijbelse opdracht is helder, en veel mensen zijn bereid om een ander te helpen.
Het is echter vaak veel moeilijker om hulp te vragen. We voelen schaamte,
mislukking of verlies van zelfstandigheid. We dienen de HEER echter door wél om
hulp te vragen. Allereerst kunnen we dit in gebed aan Hem doen, maar we mogen
onze noden ook uitspreken naar de mensen om ons heen. De HEER heeft ons
gemeenteleden (broeders en zusters) gegeven om Zijn werk uit te voeren. Zo komen
we met elkaar tot onze bestemming.

U kunt hulp vragen aan iemand die u vertrouwt, maar soms is de hulpvraag te groot
of is het fijner om meer anoniem hulp te kunnen vragen. Dan kunt u bij de diaconie
terecht.

Financieel-economische hulp:

e Hulp bij het op orde maken van uw administratie, financiéle ondersteuning
als u de lasten niet meer kunt dragen, een lening of een gift behoren tot de
mogelijkheden.

e (Geestelijke hulp
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e Als uworstelt met geloofsvragen of als u eenzaamheid, depressie of rouw
ervaart.

e Hulp en ondersteuning bij het aanvragen van professionele zorg

e Bijvoorbeeld het aanvragen van (gemeentelijke) voorzieningen vanuit de
Wmo, GGZ zorg, Sociale Dienst, Wijkteams, etc.

e Praktische hulp rijden naar het ziekenhuis of dokter, extra
mantelzorgondersteuning.

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Daarom is
er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op
pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u ook
nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiéle problemen, ondersteuning
vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische hulp. Bijvoorbeeld vervoer
naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag op tijd!

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar
pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Beheer van de gebouwen en het kerkplein

De kerk:

Regelmatig wordt de kerk opgemeten hoeveel verzakking er over de afgelopen
periode is geweest. Dit is een vereiste vanuit monumentenzorg en wordt door hen
ook gesubsidieerd. Dit is onlangs weer gebeurd. Over de periode van 2006-2023 is
de zetting van het kerkgebouw 36 mm geweest. De zetting is regelmatig. De
consistorie heeft een iets grotere zetting gegeven, waarbij de zetting ook wat
onregelmatig was. Dit is ook te zien aan de opgetreden scheurvorming bij de

"



consistorie. De conclusie van het rapport is niet verontrustend en er vloeien geen
reparatie werkzaamheden uit voort.

De kerk gaat volgend jaar een buiten schilderbeurt krijgen. Het offerte traject is in
gang gezet met een schilder die monumenten beheer aanbeveelt. Medewerkers van
Monumentenzorg hebben onlangs een uitgebreide controle van ons kerkgebouw
gedaan. We zijn benieuwd naar hun bevindingen. We weten al wel dat er wat
slechte plekken bij de ramen zijn en hechtankers in de Noordmuur die roesten en de
voegen eruit drukken.

De dakbedekking van het platte dak tussen de kerk en de consistorie is in slechte
staat. Er is enige tijd terug al een lekkage geweest. Het dak zal binnenkort worden
vervangen.

Binnenkort gaan we het energie verbruik van het kerkgebouw verder verbeteren
door het aanbrengen van LED verlichting. Voor het winterseizoen moet dit worden
afgerond. We houden u op de hoogte als er iets concreets te melden valt.

De toren wordt door de gemeente Hoeksche Waard onderhanden genomen. De
muur en al het houtwerk wordt geverfd. Bij de torentrans geeft dit extra werk
doordat het houtwerk hier en daar moet worden gerepareerd. Zowel het
schoonspuiten als het verfschrappen levert wat ongemak en rommel op bij de
toreningang. Tijdens de werkzaamheden hebben ze tegelijkertijd graffiti verwijderd
die op de Oostmuur van de kerk was aangebracht. Zo gaan nut en een beetje
ongemak samen op.

We hebben besloten om een drigjarig energie contract te gaan afsluiten. We willen
hiermee bereiken dat de onzekerheid verdwijnt uit de afrekeningen. Zo'n grote
uitschieter in de kosten als we vorig seizoen hebben gehad willen we liever niet
nog een keer meemaken.

12



Het kerkplein:

In het najaar zult u weer wat activiteiten op het kerkplein gaan zien. In het vorige
Klankbord is hier uitgebreid op ingegaan. We houden u op de hoogte als de plannen
tot uitvoering gaan komen.

De Hoeksteen en de Schakel:

Ook voor de Hoeksteen en de Schakel gaan we over naar een driejarig energie
contract. Daarnaast zullen we verdere energie bezuinigingsmaatregelen, waaronder
LED-verlichting gaan doorvoeren.

De Pastorie:

Als u dit leest is het Oekraiense gezin verhuisd naar een huis aan de Plataanstraat.
De pastorie is derhalve weer onbewoond en krijgen wij de ruimte om
voorbereidende werkzaamheden voor de komst van een nieuwe predikant te
verrichten. We plannen in ieder geval een buitenschilderbeurt voor 2024. De
consistorie zal dan tegelijkertijd worden meegenomen.

Financiéle zaken

Solvabiliteitsverklaring en jaarrekening 2022

De ontvangen goedkeuring voor het beroepen van een fulltime predikant is op basis
van een ingediende Solvabiliteitsverklaring. Die is 1 jaar geldig. In
oktober/november moet er een verlenging worden aangevraagd bij de PKN. De
jaarrekening over 2022 is door Annemargreet Reedijk gecontroleerd en akkoord
bevonden. Ook de PKN heeft onze jaarrekening zonder vragen geaccepteerd.

Overige zaken

Open monumentendag

Zaterdag 9 september is het de landelijke monumentendag. Wij willen dit jaar
hierbij aansluiten. De kerk is dan open tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Personen
vanaf 12 jaar willen we ook de gelegenheid bieden om in kleine groepen onder
begeleiding de toren te beklimmen. Dit kan overigens alleen doorgaan als de
schilderbeurt van de toren en de torentrans dit toelaat. Het is tevens orgel
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monumentendag. We zullen proberen om ook ons monumentale orgel deze dag aan
bezoekers te laten horen.

Aquarellen
Jan Plaisier heeft jaren geleden een groot aantal van de door hem gemaakte

aquarellen aan de kerk geschonken. Inmiddels zijn er een flink aantal verkocht met
de opbrengst voor diverse kerkelijke doelen. Ze hebben een vanaf prijs van EUR 25
per stuk. Mocht u geinteresseerd zijn in een aquarel dan kunt u dit via de dames
van het Kerkelijk bureau regelen. Zij hebben de voorraad onder hun beheer en
kunnen ze u laten zien. Het merendeel van de aquarellen betreft landschappen in de
Hoeksche Waard en stillevens van bloemen. Aanbevolen!

Schoonmaken kerk

De jaarlijkse schoonmaakbeurt van de kerk vindt plaats op zaterdag ochtend 2
september. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten voor het juiste aanvangstijdstip.
Vele handen maken licht werk. Van harte uitgenodigd.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid
hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit
achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail
zal hij gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman — secretaris
KERKACCEPT

Er gaat iets veranderen; een nieuwe betaalmethode voor onze gemeente

Onze gemeente gaat gebruikmaken van een nieuwe betaalmethode; kerkAccept. Dit
biedt voor u en onze gemeente veel voordelen. Graag informeren we u hierbij over
de mogelijkheden. Wat is kerkAccept? KerkAccept is een betaalmethode die
speciaal voor onze kerk ontwikkeld is om betalingen snel en eenvoudig te kunnen
verwerken. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de toenemende vraag naar digitale
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mogelijkheden. Zo kunt u bij veel bedrijven en instanties al betalen via een
betaalverzoek of OR-code. Deze wijze van betalen is niet nieuw, maar het feit dat
deze binnen onze gemeente wordt geintroduceerd wel. Hoe werkt het? Binnen onze
gemeente zijn vele betaalstromen. Denk aan uw bijdrage voor VVVB/ Kerkbalans,
maar ook aan bijvoorbeeld uw bijdrage voor het kerkblad of de solidariteitskas.
Voor het voldoen van uw bijdrage ontvangt u van ons een betaalverzoek via de e-
mail of per brief. Hierin staat een QR code en/of betaallink waarmee u uw zeer
gewaardeerde betaling kunt overmaken, via uw eigen bank, naar onze kerk. Omdat
uw betaling automatisch wordt verwerkt, is onze administratie hier direct mee
geholpen. Is het gebruik van kerkAccept veilig? Het gebruik van kerkAccept is veilig
en het platform voldoet aan de AVG-eisen. Er worden geen persoonsgegevens
verstuurd via het betaalplatform en de betalingen worden verwerkt via versleutelde
verbindingen, die van buitenaf niet bereikbaar zijn. Vragen? Neem dan contact op
met het kerkelijk bureau.

DE WAARDE VAN HET KLANKBORD 2023

Het Klankbord wordt 10 x per jaar verstrekt om alle bij ons geregistreerd staande
gemeenteleden op de hoogte te houden van het wel en wee in onze gemeente.
Voor jong en oud is er altijd wel iets bij. Heeft u iets speciaals meegemaakt dat u
wilt delen met gemeenteleden, bijvoorbeeld een woord van dank voor medeleven
bij vreugdevolle of verdrietige momenten, schroom dan niet om contact op te
nemen met de redactie.

Wij stellen het op prijs indien de lezers een bijdrage in de kosten willen geven. Die
mogelijkheid bieden wij u. Wat zijn de kosten? Deze zijn begroot op € 10 per adres
voor een heel jaar .

U kunt gebruik maken van de QR code of zo mogelijk via internet een bedrag
overmaken op rekeningnummer NL38RAB00373711271 van CvK Hervormde
gemeente Puttershoek graag met vermelding van bijdrage Klankbord of de code die
in de brief vermeld staat. Wilt u liever een machtiging afgeven voor een vast
bedrag per jaar, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau via mail
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl of stuur de machtiging naar Kerkplein 3,
3297 AX Puttershoek.
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De automatische incasso van het Klankbord (inmiddels zijn dat er 125) zal op 6
september plaatsvinden.

Wilt u het Klankbord niet ontvangen, wat jammer is ,want dan mist u misschien
belangrijke informatie, geeft u dat dan ook even door aan het kerkelijk bureau.
Tot slot dank aan alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet bij het vele werk dat
voor ons Klankbord wordt gedaan.

College van Kerkrentmeesters & Organisatie Klankbord.

ZONDAGSSCHOOL

Hoi jongens en meisjes,
Na een lange zomervakantie, ook al was de zon niet altijd aanwezig, zijn jullie weer
begonnen op school.

Verhalen van elkaar horen over wat jullie allemaal beleefd hebben in de
zomervakantie, weer gezellig samen kunnen spelen en nieuwe dingen samen
beleven.

Een frisse start op school, maar ook bij de Zondagsschool.

Het nieuwe thema voor dit jaar is ‘Ga mee’

Ook jullie gaan weer mee naar de kerk en naar de zondagsschool. Hier gaan we
samen verhalen horen over God en Jezus, knutselen, maar ook zingen. Misschien
kennen jullie dit lied wel over ‘Kom op ga je mee’. Is het een nieuw lied, dan moet
je hem zeker thuis maar een keer luisteren. Waarschijnlijk gaan we hem ook nog
een keer zingen bij de zondagsschool.

Klein is groot - Kom op ga je mee

Stap voor stap voor stap voor
stap

voor stap voor stap voor
stap!

Kom op, ga je mee,

kom op, ga je mee,

blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee,




kom op, ga je mee

achter Jezus aan.

We hopen jullie allemaal te zien bij het startweekend!

Groetjes namens de leiding van de Zondagsschool,

Maaike de Winter

Gezocht Leiding zondagsschool

Door vertrek, zijn wij voor minimaal een jaar op zoek naar iemand die de kinderen
tijdens de ZDS wil gaan begeleiden.

De jongste kinderen ( groep 1 t/m 5 van de basisschool) hebben ZDS vanaf het
kindermoment tot het einde van de dienst. Middels een methode wordt er een
verhaal verteld en een bijbehorende verwerking gemaakt.

De oudste groep ( groep 6 t/m 8 van de basisschool) verlaat de dienst gedurende de
preek. Tijdens de ZDS lezen ze uit de bijbel en gaan ze daarna met elkaar in gesprek
of volgt er een korte verwerking.

Voor een van de groepen zoeken wij iemand die de ZDS wil gaan draaien 1x in de 3
of 4 weken.

Voor vragen kun je altijd een van ons aanspreken of met een van ons even contact
opnemen.

Groetjes, namens de leiding van de ZDS

Tineke, Leonie V., Gerja, Nadine, Merel en Maaike

DE JACOBUS KRING

De bijbel kring “Jezus ontdekken” gaat verder onder een andere naam.

Vorig seizoen hebben we het boekje afgerond.

Dit seizoen willen we vanuit het boekje “wat doen we met ons geloof” van Kees
Goedhart.

Al lezend door de Jakobus brief willen kijken wat wij doen met ons geloof.

Al lezend en met alle daagse vragen kunnen we misschien een praktische invulling
gaan geven aan ons christelijk leven.

Ben je geinteresseerd, dan ben je van harte welkom op 26 september. Om 19:00 uur
is de Hoeksteen open en om 19:30 willen we dan beginnen.
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De avond sluit tussen 20:30 en 21:00 uur. Wil je mee gaan doen dan kun je, je
aanmelden bij ondergetekende. Wie weet tot 26 september daarna iedere 14 dagen
tot en met 19 december.

Met vriendelijke groet, Hugo Snaaijer
078-6764083

WIE IS MIJN WIJKOUDERLING

z

Straat Ouderling / pastoraal bezoeker
Adromeda mevr. Jolande Kornaat
Arent van Lierstraat mevr. Nelleke Dorsman
Arie van Drielstraat mevr. Nelleke Dorsman

Barbarakruid
Beatrixstraat
Biezenbleek
Biezenbloker
Biezendroger
Biezengors
Biezenklamp
Biezensnijder
Biezenveld
Biezenvijver
Biezenvlechter
Biezenweide
Binnenkruier
Boezemkade
Bovenkruier
Dageraad
Dauwbraam
De Grienden
Dorslaan

mevr. Evelien Maas
mevr. Annemarie de Haan
mevr. Evelien Maas
dhr. Hugo Snaaijer
mevr. Evelien Maas
dhr. Hugo Snaaijer
mevr. Evelien Maas
mevr. Evelien Maas
mevr. Evelien Maas
mevr. Evelien Maas
dhr. Hugo Snaaijer
mevr. Evelien Maas
mevr. Nelleke Dorsman
mevr. Annemarie de Haan
dhr. Arie van den Berg
dhr. Govert Gravendeel
mevr. Evelien Maas
mevr. Evelien Maas
mevr. Evelien Maas
18
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Dotter
Dwarsstraat
Eendrachtsweg
Eikenlaan
Elzenstraat

Frans Halsstraat
Gele Lis
Gemeenteleden buiten
Puttershoek

Gerrit de Voslaan
Goudenregenstraat
Groeneweg
Grondzeiler
Haagwinde

Hamal
Hammerfestlaan
Hazelaarstraat
Hofstede
Irenestraat

Jan Steenstraat
Jasmijnstraat
Julianastraat
Kastanjelaan
Kerkplein
Kerkstoep
Kleefkruid

Laan van Heemstede
Lentepad
Lijsterbesstraat
Lindestraat
Maarten Bollesteeg

mevr. Evelien Maas
mevr. Nelleke Dorsman
mevr. Jolande Kornaat
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Hugo Snaaijer

dhr. Govert Gravendeel
mevr. Evelien Maas

mevr. Nelleke Dorsman
mevr. Nelleke Dorsman
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Nelleke Dorsman
mevr. Jolande Kornaat
mevr. Evelien Maas

mevr. Jolande Kornaat
mevr. Annemarie de Haan
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Nelleke Dorsman
mevr. Annemarie de Haan
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Annemarie de Haan
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Annemarie de Haan
mevr. Annemarie de Haan
mevr. Evelien Maas

mevr. Nelleke Dorsman
dhr. Leen Spaans

dhr. Hugo Snaaijer

dhr. Hugo Snaaijer

dhr. Govert Gravendeel
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Maasdamsedijk
Magnoliastraat
Margrietstraat
Marijkestraat
Maximaplein
Meidoornstraat
Molendijk
Nassaulaan

Nieuw Weverseinde
Noordster

Ons genoegen
Oogstlaan
Oosthavenzijde
Oranjehof
Oranjelaan 0Z
Oranjelaan WZ
Oranjeplein

Orion

Osloplein
Oudeland

P. Repelaerstraat
Paltrok

Paulus Potterstraat
Pelikaan
Penningkruid
Pieter Abelszstraat
Pieter Boelenstraat

Pieter van Slingelandtstraat.

Plataanstraat
Polaris
Prins Bernhardlaan

mevr. Annemarie de Haan
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Annemarie de Haan
mevr. Annemarie de Haan
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Annemarie de Haan
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Govert Gravendeel
mevr. Jolande Kornaat
mevr. Nelleke Dorsman
mevr. Evelien Maas

mevr. Annemarie de Haan
mevr. Annemarie de Haan
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Govert Gravendeel
mevr. Jolande Kornaat
mevr. Jolande Kornaat
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Jolande Kornaat
mevr. Jolande Kornaat
dhr. Govert Gravendeel
mevr. Annemarie de Haan
mevr. Evelien Maas

mevr. Jolande Kornaat
mevr. Nelleke Dorsman
mevr. Nelleke Dorsman
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Jolande Kornaat
mevr. Annemarie de Haan
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Prinsenhof
Prunuslaan
Putter
Rembrandtstraat
Ribesstraat
Rigel

Ring
Rustenburgstraat
Schaduwrijk
Schemering
Schoolstraat
Schorredijk
Schouteneinde
Seringenstraat
Singel

Sirius
Speenkruid
Standerdmolen
Sterrenlaan

Te Hoecke
Tjasker

Tweede Kruisweg
Valeriaan
Waterkers
Wega
Westhavenzijde
Wiekenkruis
Wilgenlaan
Wilhelminastraat
Winterplein
Wipmolen

mevr. Annemarie de Haan
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Annemarie de Haan
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Jolande Kornaat
mevr. Annemarie de Haan
mevr. Nelleke Dorsman
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Govert Gravendeel
mevr. Nelleke Dorsman
mevr. Annemarie de Haan
mevr. Annemarie de Haan
dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Jolande Kornaat
mevr. Jolande Kornaat
mevr. Evelien Maas

mevr. Jolande Kornaat
mevr. Jolande Kornaat
dhr. Leen Spaans

dhr. Arie van den Berg
mevr. Annemarie de Haan
mevr. Evelien Maas

mevr. Evelien Maas

mevr. Jolande Kornaat
mevr. Annemarie de Haan
dhr. Leen Spaans

dhr. Hugo Snaaijer

mevr. Annemarie de Haan
dhr. Govert Gravendeel
dhr. Leen Spaans
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Zaailaan mevr. Evelien Maas 8
Zijdewinde mevr. Annemarie de Haan 5
Zomerplein dhr. Hugo Snaaijer 1
Zuidster mevr. Jolande Kornaat 2

ACHTSTE BIJBELLEESOCHTEND 27 MEI 2023

Achtste bijbel lees ochtend, 27 mei 2023

Een ochtend die deels werd gebruikt om pastoraal bij te praten. Uiteindelijk opende
ik met Deuteronomium 6: 1-9, waar o.a. staat dat de ouders hun kinderen
voortdurend moeten onderwijzen uit Gods woord. Als bijbel lezen je stokpaardie is
(zoals bij mij...) zie je echt overal hints die je aanmoedigen en zelfs verplichten om
de bijbel zéIf te lezen en door te geven. Juist nu de kerkenraad bezig is met de
vraag hoe we de jonge gezinnen en jongeren betrokken kunnen houden bij het
geloof en de gemeente is dit toch een duidelijke richtingaanwijzer.

Nu enige overpeinzingen over het zout der aarde, Mattheus 5:13. Het zout der
aarde, dat zijn wij! De functies van zout zijn vele: smaakmaker, bederf werend.
Dorst opwekkend. .. Hoe kan je een en ander nou handen en voeten geven?
Smaakmaker. Dat klinkt positief. Onbedoeld denk ik aan een gangmaker, kwistig
met grapjes en onverwachte uitspraken strooiend. Alle aandacht op hem/haar
gericht! Zou dat de bedoeling zijn? Het mag natuurlijk, een grapje op z'n tijd, maar
misschien moeten we meer hieraan denken: we leven in een maatschappij waarin
alles in geld en efficiency wordt uitgedrukt. Nuttigheid, beheersbaarheid, planning
en risicomijding, er zit totaal geen muziek meer in! Vandaar dat velen uitgeblust
raken, ook wel burn-out genoemd. Jezus daagt ons uit om niet teveel mee te gaan
met die geestdodende dans, en bewust ruimte te maken voor ontmoeting zonder
tijdspad en agenda. Ontmoeting van elkaar, maar ook van Hemzelf. Om er dan
achter te komen (en door te geven) dat alleen Hij het leven kleur en fleur geeft. Als
extra uitleg even dit: de evolutie theorie leert ons dat alles toeval is, dat de sterkste
overwint en dat uiteindelijk alles weer verdwijnt in het niets. Een deprimerend
vooruitzicht. Hoe heerlijk is het niet, te weten dat God alles heeft geschapen, er
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een eeuwig doel is en dat de sterkste de zwakste mag dienen? En dat je als
zwakste je gewoon mag laten dienen, zonder je schuldig te hoeven voelen?

Bederf werend. Het gekke is, dat ik direct aan vlees moet denken. Vlees, waar heb
ik dat meer gehoord? Bijbels gezien staat vlees vooral voor je eigen ik. lk denk, ik
voel en ik vind! Als dat ruim baan krijgt, krijgt zonde ruim baan. In het lijstje
vleeswerk in Galaten 5 staat hoererij vooraan. Het lijstje wekt de indruk van
onbeteugelde zelfverwerkelijking. Alles moet kunnen, IK beslis. Ga daar maar eens
tegenin, als christen vandaag. Je zult weinig applaus krijgen, schat ik...

Bederf werend. Het heeft ook iets van “zout in de wond wrijven”. Wellicht zijn vele
uitspattingen, of het nu op seksueel gebied is, of drankmisbruik, woede
uitbarstingen etc. uitingen van een gewond hart. Het is een hele uitdaging om in
geval van puur vleselijke gedragingen niet alleen dit te benoemen, maar ook de
onderliggende oorzaak te willen achterhalen en reinigen. Te beginnen bij mezelf!
Wat me trouwens de laatste tijd opviel tijdens bijbel (vooral Handelingen) lezen:
Jezus werkt vrijwel uitsluitend via mensen. Een er uitspringende uitzondering is
natuurlijk Saulus, die onderweg naar Damascus persoonlijk wordt toegesproken
door de Heer Jezus. Maar normaal gesproken gaat het via mensen. En als het over
zout gaat: Jezus zegt nergens van Zichzelf dat Hij zout is. Dus worden wij niet
alleen geroepen Zijn woorden en werken te delen, maar tussendoor ook iets van
hoop (de smaakmaker) en heling (bederfwerend, reinigend) voor te leven. Wat een
verantwoordelijkheid!

Wil je een keertje aanschuiven? Laatste zaterdagen van de maand om 10:30 uur in
de consistorie!

En na een vakantieperiode hopen we zaterdag 26 augustus weer te starten met
Matth.5 vanaf vers 17.

Govert Gravendeel

EMMA

Hallo Allemaal,

Hier weer eens een berichtje van het bestuur van EMMA.

We hebben op 3 juli het seizoen afgesloten met Pannenkoeken eten, wat weer heel
gezellig was.
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Nu zien we er naar uit om na de vakantieperiode weer te gaan beginnen.

Op 30 augustus hopen we DV te starten .

Natuurlijk hopen we allen weer in goede gezondheid te ontmoeten, Nieuwe leden
zijn altijd welkom.

Vragen? Neem gerust contact op met een van de bestuursleden.

Groetjes van: Elly Voogt, Corrie Wimmer, Maartje Janse en Tiny Spaans.

OUTLOOK

Outlook.

Op zondag 10 september is het startzondag. Dan gaan alle kerkelijke activiteiten
weer van start. Met Outlook willen wij gaat beginnen op donderdag 14 september.
U bent van harte welkom in de Hoeksteen om een spelletje te doen, biljarten of om
een kaartje te leggen. De middag begint om 14.00 uur en wij stoppen om 16.00 uur.
De kosten bedragen € 1. En daar krijgt u ook nog twee koppen koffie of thee voor.
Tot ziens!

OECUMENISCHE WERKGROEP

De oecumenische werkgroep heeft vergaderd over de invulling van het programma
voor het komende jaar.

Besloten is om zeker weer aandacht te geven aan een dienst in de Week van Gebed
voor de Eenheid van de Kerken, half januari.

Verder willen we zoals al jaren gebruikelijk is drie vespers organiseren in de Stille
Week.

Dan het programma van vier leeravonden die ook al jaren georganiseerd worden, al
dan niet met een uit te nodigen spreker. De laatste twee jaar hebben we die
avonden ingevuld als oecumenische bijbelstudie-avonden.

De belangstelling van alle vier door ons vertegenwoordigde kerkelijke gemeenten is
echter geleidelijk aan zodanig teruggelopen dat we ons hebben afgevraagd of het
zin heeft daarmee door te gaan.

Ermee stoppen is toch ook wel een zware beslissing en er is besloten een soort van
doorstart te maken.
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We beginnen met een eerste avond dit jaar op 11 oktober waar dominee Marianna
van der Graaf met ons wil spreken over de Leefregel van Benedictus van Nursia.
Een mooi oecumenisch thema, waarin ons duidelijk wordt gemaakt wat Benedictus
ons leert over wat echt belangrijk is in het leven en hoe geloof een belangrijke rol
speelt in de kleine dingen van het leven.

Daarna zullen we zien hoe verder de avonden in te vullen.

We hopen op 11 oktober op veel belangstelling in De Hoeksteen, half acht.

KINDERKERSTFEEST 2023
Beste gemeente,

Terwijl ik dit schrijf weet ik al dat u verbaasd bent dat dit onderwerp nu al aan bod
komt.

De reden hiervoor is omdat wij uw hulp nodig hebben.

Het kinderkerstfeest is er al zolang ik mij kan heugen, maar de laatste jaren is er
een terugloop van kinderen en daardoor wordt het ook steeds lastiger om een
musical op te zetten.

We hebben daarom besloten om het dit jaar anders aan te pakken waardoor het
niet georganiseerd wordt door de zondagsschool maar door een aantal
gemeenteleden.

Het lijkt ons leuk om een kinderkerstfeest op te zetten door gemeenteleden van alle
leeftijden.

Of je nu heel jong bent of heel oud, alle hulp is welkom!

Het idee is om in ieder geval een musical op te voeren tijdens deze dienst en wat
verdere aanvulling voor deze dienst.

De hulp die wij nodig hebben:

Musical rollen zowel jong en oud (we hebben vele rollen te vervullen).
Gemeenteleden die de benodigde decors willen maken.

Gemeenteleden die willen helpen met de kleding gereed te maken voor de musical.
Gemeenteleden die de liederen willen begeleiden met hun muziekinstrument.
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Heeft u zelf nog een ander idee, laat het ons dan weten en dan kijken wij of het in
de dienst past.

U kunt zich bij mij aanmelden via Leonieverrijp@hotmail.com, via mijn mobiel (bij
een hoop bekend) of u kan zich opgeven bij Tineke van Horssen of Atie & Tiemen
Meijer.

Met vriendelijke groet,
Leonie, Tineke, Atie en Tiemen

GEBEDSKRING

Bid en/of werk?
Als leden van een gebedskring sturen we elkaar wel eens overdenkingen of
artikelen toe. Om de noodzaak van gebed onder de aandacht te brengen.

"Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar." - Handelingen 1:14

Wat absoluut niet ontbrak in de onderlinge bijeenkomsten van de eerste Kerk was
gebed, voorbede en lofprijs. Eigenlijk hoort dit in geen enkele samenkomst of
kerkdienst te ontbreken. Gebedsleven is ware gemeenschap met God. Het gebed is
de geestelijke ademhaling van de christen.

In feite is Gods Gemeente geboren en ontstaan uit gebed. De discipelen en overige
volgelingen van Jezus kwamen tien dagen samen om te bidden in de opperzaal. Op
de tiende dag, terwijl zij aan het bidden waren, kwam de Heilige Geest. Zo
ontstond de eerste levende Kerk van Jezus Christus.

Overwinningen op de knieén

Wat moeten dat wonderlijke gebedsdiensten zijn geweest! Zij gaven niet op, maar
bleven bidden om de Heilige Geest. En plotseling, op die pinksterdag, gebeurde het:
de Geest daalde neer en zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest.

Als je verder leest in de Bijbel, dan lees je dat die eerste gemeente alleen maar
rijker werd in haar gebedsleven. In Handelingen 2:42 staat: 'Zij bleven trouw aan
wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij
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kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed.'

En in Handelingen 4:31 lezen wij: 'Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het
gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige
Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God.'

Alleen door een Bijbels gebedsleven kan de Gemeente van Christus, maar ook u en
ik, Bijbels functioneren. De overwinningen in het Koninkrijk van God kunnen alleen
op de knieén behaald worden.

'k strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken' (2
Korinthiérs 10:4).

Wij moeten, als het mogelijk is, altijd naar de gebedsdiensten komen om te bidden!
Bovenstaand stukje is afkomstig uit “ledere dag met God”. Wil het geestelijk werk
écht van de grond komen, dan is een basis van gebed onontbeerlijk.

Hieronder uit het Ref. Dagblad een citaat over het mogelijk effect van gebed.....
Op 22 juli verstuurde Voice Of Martyrs een mail oproep om gebed voor 2
predikanten die al jaren in Eritrea gevangen zitten. Meer dan 10.000 respondenten
lieten weten voor hen en andere christen-gevangenen in Eritrea te bidden. Al na 6
dagen kreeg VOM bericht dat er 13 langdurig gevangen christenen waren
vrijgelaten. Helaas waren daar de beide predikanten niet bij, en zitten er ndg
honderden vast.

Gebed is één van de moeilijkste geestelijke werken. Met elkaar keuvelen of
discussiéren gaat een stuk makkelijker. Bovendien is het tastbare, voor ons
zichtbare resultaat van gebed vaak afwezig. Juist daarom is het goed dergelijke
artikelen (en ook de bijbel!) te lezen. Ter bemoediging en aansporing. Hieronder
opnieuw een getuigenis uit het Ref. Dagblad.

....De voormalige marinier is getuige van grote veranderingen in de gevangenis.
Keerpunt is, als een man op een ton met een stuk touw om zijn nek staat. “raak de
deur niet aan, anders spring ik!” Wanhoop onder de omstanders. Wat te doen?
Martina (de marinier) krijgt een goddelijke ingeving. Hij steekt een bijbel door de
tralies en zegt: “er is lemand in de gevangenis die heel veel van je houdt”.... Even
later mag Martina bidden en gooit de gevangene het touw om zijn nek weg.
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Volgens Martina hebben de omstanders de kracht van het Woord en gebed die
morgen in werking gezien!

Verderop vertelt deze oud-marinier dat hij met tussenpozen vele tientallen mensen
heeft mogen dopen. De sfeer in de gevangenis is ook relaxter nu.’

Gaan of blijven bidden is niet eenvoudig. Samen bidden geeft structuur en
discipline. Afgelopen tijd hadden we kring aan huis, lekker laagdrempelig. Voor het
komend seizoen willen we weer naar zgn “neutrale” grond. Elke donderdagavond
vanaf september van 19:30 — 20:30 in de Hoeksteen.

Bel eventueel Goof (06 5041 3434) of Annelies (078 676 4033)

Wat voor u/jou misschien beter werkt: ga met wat familie of vrienden aan de slag
op eigen tijd, locatie en manier. De eerste stap is het moeilijkst. Je legt letterlijk je
ziel op tafel. En omdat het één van de belangrijkste geestelijke werken is, zal de
duivel alles doen om te voorkomen dat er gebeden wordt. Laat jezelf inschakelen in
de geestelijke strijd en de aanbidding van Jezus!

Namens de gebedskring, Govert Gravendeel.
JUNI-JOR
Hallo allemaal,

Na het startweekend hopen wij ook weer van start te kunnen gaan met een leuke
groep kinderen. Zit jij in groep 4,5 of 6 dan ben je van harte welkom en je vrienden
ook!

Wij wilden deze keer een andere opzet maken door de ouders meer te betrekken bij
de activiteiten. ledere vrijdag dat we er zijn, hebben wij hulp nodig en in de app kan
je je daarvoor opgeven dus houdt deze goed in de gaten.

De volgende data willen wij weer aan de slag met bakken,koken, knutselen of een
spelletje. 22 september, 27 oktober, 17 november en 15 december.

Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur en het kost €2 euro per keer.

Locatie in de Hoeksteen of de Schakel.

Wij kijken uit naar jullie komst.

Groetjes Dijanne, Annelies en José
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JOR-YOUNG
Hallo allemaal,

Bijna mogen we weer van start met gezellige zaterdagavonden in de Schakel.

Op dit moment weet ik nog niet hoe het er allemaal zal uitzien, maar dat we weer
ons best gaan doen, dat staat in ieder geval vast!

De zaterdagen zijn om de week en voor de komende periode zijn dit de data;

16 en 30 september, 14 misschien en 28 oktober, 11 en 25 november en 9
december.

Zit jij in groep 7,8 of de 1e middelbare dan ben jij van harte welkom! Zit jij in de Ze
middelbare, maar wil je liever nog een jaartje blijven, ook dan ben je weer van
harte welkom.

Beste ouders, wij hebben weer jullie hulp en steun nodig bij het goed laten
verlopen van deze avonden. In de app kan je aangeven op welke data je je wilt
inzetten voor een toffe avond, houdt deze dus goed in de gaten:)

De eerste avond staat in het teken van samenspelen. Dat klinkt heel logisch want
spellen speel je meestal wel samen, maar in dit geval vereist het ietsje meer dan
alleen maar samen spelen. Wat dat nu precies inhoudt, weet ik nog niet, maar dat
gaan we ontdekken.

We hopen jullie te zien!

Groetjes namens de leiding, José

ROMMELMARKT VERKOOP SEPTEMBER 2023
Na de vakantiesluiting van 2 maanden, gaan we in september weer open.
Alles is opgeruimd en schoongemaakt en we gaan weer met frisse moed er
tegenaan.

Vrijdag 29 september van 13.30 tot 16.30 uur
Zaterdag 30 september van 10.00 tot 12.00 uur
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Vanaf maandag 4 september kunnen er weer bruikbare spullen worden ingeleverd
van 19.00 tot 20.00 uur.

Dinsdag verkoop vanaf 5 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Wilt u spullen laten halen dat kan, na een telefonische afspraak op werkdagen van
18.00 tot 19.30 uur, telefoonnummer 06-22551924.

In de koffiehoek hebben we koffie/thee en limonade met koeken.

Betreft bruikbare spullen bedoelen we dat we ze kunnen verkopen, regelmatig
moeten we spullen weggooien die stuk zijn of niet compleet.

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

U bent allen van harte welkom. Namens rommelmarktteam, An Klinge

BEDANKJES

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties die wij ontvangen
hebben naar aanleiding van ons 40 jarig huwelijk op 10 juni j.I. We waren bli]
verrast.

Johan en Janneke Snoeij

Beste Gemeenteleden,

Verrast waren wij door de vele kaarten — bloemen en felicitaties die we mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk.

We hebben dit als een warm meeleven ervaren vanuit de gemeente en willen u en
jou daar dan ook heel hartelijk voor bedanken!

Met een hartelijke groet aan iedereen,

Leen & Tiny Spaans

Wij, Mirthe van den Berg —Troost en Arie van den Berg, willen graag iedereen
bedanken voor de getoonde belangstelling bij de kerkelijke inzegening van ons
huwelijk op 23 juni 2023. Het was een mooie ervaring veel mensen van de
gemeente in de kerk aan te treffen bij de dienst. Ook de kaarten hebben ons goed
gedaan net als de felicitaties die we ook op een later tijdstip hebben mogen
ontvangen.
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Dankbaar en gelukkig kijken we terug op een onvergetelijke dag die ook door uw
toedoen zo mooi geworden is.
Mirthe en Arie

BERICHT VAN FRANK EN ESTHER UIT MALAWI

Inmiddels zitten wij, Frank en Esther, een maand in Malawi. De reis is voorspoedig
verlopen, we kwamen op de geplande tijd aan op het vliegveld in Blantyre, Malawi.
Daar werden we opgehaald door een driver, die ons bij ons huis afzette. We
werden onthaald door de kinderen van een van de twee Nederlandse gezinnen.
Later in de eerste week zagen we ook het andere Nederlandse gezin. We hebben
de eerste week de tijd genomen om ons te settelen in ons nieuwe huis. De tweede
week zijn we begonnen met werk: Esther met het lesgeven aan de kinderen en
Frank met klusjes in en rondom het ziekenhuis. Het is nog even zoeken naar een
project waar Frank langere tijd mee aan de slag kan, maar hij heeft al het een en
ander gedaan: een schilderij opgehangen, gereedschap geordend, een afdeling in
het ziekenhuis geverfd, afmetingen gemaakt voor een nieuw gebouw. Daarnaast is
hij ook begonnen met het maken van een chilisaus. Dit doet hij samen met een
andere Nederlander en een Malawiaan. Er wordt gezocht naar het beste recept om
vervolgens de chilisauzen in grotere mate te maken en te verkopen.

In onze vrije tijd lezen we veel, spelen we spelletjes, bellen we met Nederland of
kijken we een film (als het internet meewerkt...). We genieten ook enorm van de
omgeving. Achter ons huis liggen theevelden met uitzicht op de Mount Mulanje.
ledere keer weer zijn we daarvan onder de indruk. We hebben een weekend een
bergwandeling gemaakt, waarbij we sliepen in een berghut. Een erg mooi avontuur,
wat we zeker vaker gaan doen!

Al met al hebben we het goed hier, al is het soms nog wat zoeken en is het leven
anders dan in Nederland. Dank voor jullie meeleven en gebed. Mochten jullie ons
verder willen volgen, kan dat via janssensinmalawi.reismee.nl.

Tionana! (Tot ziens!)

31



BELIJDENIS DOEN WAAR IS HET GOED VOOR?

In veel kerken neemt het animo voor belijdenis doen af. Dat heeft te maken met de
terugloop van het aantal kerkgangers in het algemeen en jonge kerkgangers in het
bijzonder. Los daarvan lijkt er ook minder belang te worden gehecht aan de
openbare belijdenis van het geloof.

Waar is het goed voor? Het eerste voor de hand liggend antwoord is dat het hoort
bij de doop hoort. Zonder belijdenis is de doop niet ‘af’. Lied 345,1: Gij hebt uw
woord gegeven, nog voordat ik iets vroeg ... ‘De doop begint bij God, bij zijn ja-
woord dat Hij over je heeft uitgesproken. Dat ja-woord nodigt uit tot een antwoord:
‘nu heb ik U gegeven mijn woord op deze dag ... ‘lied 345,2.

Een ander belangrijk motief is dat we als christenen een minderheid zijn in onze
samenleving. Je hebt iets dat steeds meer mensen niet of niet meer hebben.
Belangrijk is nu dat je weet wat je hebt, waar je voor staat en waar je voor gaat.
Door het uit te speken in een openbare geloofsbelijdenis beken je kleur en geeft het
Je tegelijkertijd een markeringspunt waarop je altijd weer kunt terugvallen.

Met het doen van belijdenis komt er ook ruimte om samen met anderen het Heilig
Avondmaal te vieren waarbij we ons richten op Jezus Christus die Zijn leven voor
ons gegeven heeft.

De vraag is dus niet ‘waarom doe je geen belijdenis?’. Maar: ‘waarom heb je het
nog niet gedaan?’. In ieder geval is er nu gelegenheid. In oktober hopen we weer
met een belijdeniskring te beginnen. Zes bijeenkomsten tot aan de kerst. En zes
bijeenkomsten vanaf januari tot eind maart.

Elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. We beginnen met het lezen van een tekst
uit de Bijbel. Luisterend lezen, zoals de jonge Samuél dat deed. Hij bad: ‘spreek
Heer, want uw dienaar hoort” Dan kan het zomaar gebeuren dat Bijbelwoorden
gaan leven en betekenisvol voor je worden. Omdat God door de woorden heen
spreekt. In het tweede deel gaan we met elkaar in gesprek over een thema als
geloven, de Bijbel, doop, avondmaal, Jezus en zijn kruis en opstanding, de heilige
Geest.
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Ook als je er voor jezelf nog niet uit bent of je belijdenis wilt doen, maar je wilt er
wel iets van ‘proeven’, bent u van harte welkom om mee te doen. Of misschien
eerst een informatief gesprek. Ook dat kan. Neem dan even contact met mij op.
Voorlopig vinden de bijeenkomsten plaats op een dinsdagavond, van 20.00u-21.30u.
De eerste bijeenkomst is voor kennismaking, introductie en afspraken maken. We
maken ook een begin met ‘luisterend lezen van een Bijbeltekst’. Deze eerste
bijeenkomst is dinsdagavond 3 oktober om 20.00u. Locatie wordt nog bekend
gemaakt.

Jong, ouder of oud; gelovig, twijfelend of zoekend — iedereen van harte welkom!
Wel fijn als u zich van tevoren aanmeldt.

Met een hartelijke groet
Ds. Johan Breure (consulent)

SMAKELIJK ETEN+

Na twee maanden zomerstop wat de avonden van Smakelijk Eten + betreft, kan ik
melden dat de eerstvolgende maaltijd weer geserveerd zal worden op donderdag
28 september.

Zelfde tijd, prijs en locatie: 18.00 uur, 4 euro p.p. en in De Hoeksteen. Inloop vanaf
16.30 uur voor een spelletje en een gezellig praatje onder het genot van een kopje
koffie, thee of een glaasje fris.

We hopen evenals op alle voorgaande bijeenkomsten weer een fijne avond met
elkaar te hebben met gezelligheid en lekker eten.

U kunt zich opgeven t/m 24 september bij Tineke van Horssen of ondergetekende.
We zien alle vaste bezoekers en mogelijk ook anderen graag op de 28e september.

Namens de werkgroep,
Cobi Kuipers
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INGEZONDEN

Ter bemoediging:

Draag jij een zware rugtas mee, gevuld met zorg en vragen?

Geef Mij je last, Ik houd je vast, Mijn liefde zal je dragen.

Voel jij je vermoeid en belast door de zorgen die op je schouders drukken? lk weet
dat jouw last voor jou te zwaar is om te dragen.

Het voelt alsof je met een zware rugtas een berg beklimt, waarbij het eindpunt
nooit in zicht komt. Mag Ik alles van je overnemen? Geef die zware rugtas, vol met
bezorgdheid, (faal-Jangst, schaamte en schuldgevoelens maar aan Mij. Ik ga voor
jou aan de slag en jij mag rustig toezien wat lk doe in jouw leven. Ik help je om
jouw rugtas leeg te maken. Je hoeft je niet te schamen voor wat er tevoorschijn
komt, lk weet alles al. Ik ken je immers door en door. Welke zorg je ook met je
meedraagt, Ik ben er vertrouwd mee. |k heb Mijzelf vereenzelvigd met alle mensen,
en dus ook met jou, toen Ik al het lijden van de wereld op Mij nam. Ik heb aan het
kruis afgerekend met elk probleem, elke zonde, ieder schuldgevoel en elke pijn. Ik
droeg de last van je leven om jou ervan te bevrijden. Ik nam alles van jou op Mij, en
alles wat Ik ben, geef Ik aan jou! Mijn waarheid en vergeving maken je vrij. Mijn
hulp is altijd doeltreffend. De kracht van Mijn genezende liefde is sterk genoeg om
jou op te richten. Ik draag je zorgen, zodat je met lichte tred je weg kunt gaan. Ook
al is het pad moeilijk en steil, en komen er weer nieuwe obstakels op je weg, Ik
loop altijd naast je. lk ondersteun je, zodat je voet niet zal wankelen. Ik plaats je
voeten hoog op de rots, zodat je kunt neerkijken op elke vijand. Jij mag genieten
van de nieuwe vergezichten die Ik jou geef. Mijn hoopvolle toekomst ligt voor je
open. Ik ben de Rots waarop ij stevig staat.

Ingezonden door: S.J. Mekking-Kombrink.

Bron: Woorden van Gods liefde. (Ps.27:5,6, 40:3, 121:3, 139:2,3, 145:14, Jes.53:3-
11, Mat.11:28, Joh.8:32,36, Kol.1:13,14, Hebr.2:17,18, 4:15,16, 1Petr.2:24, 5:7)
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OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten : via coll./bank/app of bus juni 2023

04-06 week 23 CvK € 176,45
11-06 week 24 CvK € 348,20
18-06 week 25 CvK € 173,85
25-06 week 26 CvK € 439,95
Deurbussen:
Zending/juni + app € 78,00
Jeugdwerk/juni + app € 76,00
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/juni 2023
Kerk € 250,00
Diac.KIA/Zending Z-A 4/6 € 231,20
Diac.KIA/Noodhulp € 213,30
Bekercoll Frank en Esther 18/6 € 938,50
Evangelisatie 25/6 € 264,30
Verj.fonds juni € 20,00
GZB ds Vogelaar € 20,00
Hulpf mw de Jonge € 120,00
Kerkbalans:
Toezeggingen 2023 € 81.804,91
Reeds ontvangen 2023 € | 53.761,22

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek

35




Collecten : via coll./bank/app of bus juli 2023

02-07 week 27 CvK € 319,30
09-07 week 28 CvK € 262,50
16-07 week 29 CvK € 431,15
23-07 week 30 CvK € 429,70
30-07 week 31 Cvk € 206,10
Deurbussen:
Zending/juli + app € 145,45
Jeugdwerk/juli + app € 74,40
Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/juli 2023
Kerk € 442,00
Zondagsschool 2/7 € 233,90
Diaconie 9/7 € 215,60
Diaconie 30/7 € 277,70
Bloemen € 16,00
Kerkradio € 19,50
Verkoop 2 aquarellen J.Pleizier | € 150,00
Verj.fonds juli € 35,00
GZB ds Vogelaar € 20,00
Hulpf. mw de Jonge € 40,00
Kerkbalans:
Toezeggingen 2023 € 82.209,91
Reeds ontvangen 2023 € 58.404,91

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek
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