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Collectebonnen  __________________________ 
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Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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KERKDIENSTEN  
 

13 okt 2024 10:00 uur  17:00 uur     

Predikant: ds. C. Baan ds. G.J. van Beek 

 Nieuwpoort Hendrik Ido Ambacht 

Organist: Nico van Oudheusden          Conny de Ronde 

Zondagsschool: Gerja en Merel  

Oppas: Leonie Dekkers en Marijke Mekking  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

   

20 okt 2024 10:00  uur  17:00 uur 

Predikant: ds. Barbara Broeren ds. M. Vastenhout 

 Katwijk aan Zee Sliedrecht 

Organist: Nico van Oudheusden Linda Stolk 

Zondagsschool: Nadine en Frank 

Oppas: Esther de Haan en Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in Actie werelddiaconaat 

  

27 okt 2024 10:00 uur   17:00 uur  

Predikant:  ds. W. de Bruin ds. R. Agterhuis 

 Bleiswijk Ottoland 

Organist: Arie Bestebreur Linda Stolk 

Zondagsschool: Tineke en Merel  

Oppas: Mirthe v.d. Berg en Nathan v.d. Zwaal   

Dienstcollecte: Diaconie (bloemengroet) 

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 
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03 nov 2024 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. A.A.v.d. Berg   Praisedienst 

 Heinenoord  

Organist: Hans Viskil  

Zondagsschool: Leonie en Frank  

Oppas: Lianne Brussé en Norali Smit  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

06 nov 2024 15:00 uur Dankdag 19:30 uur 

Predikant: ds. M.v.d. Graaf Dd ds. G.J. van Beek 

 Maasdam Hendrik Ido Ambacht 

Organist:  Linda Stolk 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Dankstondcollecte  

   

10 nov 2024 10:00 uur  17:00 uur  

Predikant: ds. L. van Rikxoort ds. A. Groen 

 Alphen a/d Rijn Sliedrecht 

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde 

Zondagsschool: Gerja en Merel  

Oppas: Annelies van Santen en Anna van Eck  

Bekercollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Diaconie Kerk in Actie   
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17 nov 2024 10:00 uur Heilig Avondmaal 17:00 uur Vrtz. H.A. 

 11:00 uur Connected Maasdam  

Predikant: ds. A.L.A. den Besten ds. B. v.d. Linden 

 Nieuwerkerk a/d IJssel Waalwijk 

Organist: Arie Bestebreur Linda Stolk 

Zondagsschool: Nadine en Maaike  

Oppas: José van Oudheusden en Hannah v.d. Zwaal 

Bekercollecte: Blossom Cottage  

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein  

   

 

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

 
BLOEMENGROET 
 

25 aug Krijn en Geri Bor 

01 sept mw L. Tromper-Blaak 

08 sept dhr. C. Groenendijk 

15 sept mw H. Meuzelaar 

22 sept dhr en mw Paasse-Geers 

29 sept mw R. Jongkoen-Burgers en dhr P. van Zwieten 

 
 
MEDITATIE 

 

Geliefde gemeente, 

Een meditatie schrijven zet je altijd aan het denken: waarover moet het gaan,  

waar liggen de behoeftes of de knelpunten?  

We hebben als Consistorie op ons hart om het Bijbellezen van gemeenteleden te  

stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen. Dit kunt u terugzien in de  

Nieuwsbrief waar een Bijbelleesrooster in staat. En de tafel met dagboekjes in de  

Hoeksteen is daarin ook een stimulans. Govert Gravendeel heeft een maandelijks 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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moment in de Hoeksteen om samen Bijbel te lezen. 

Ik spreek mensen die begonnen zijn van A tot Z de Bijbel te lezen en anderen die 

het via een dagboekje of een app doen. Ieder een eigen manier. Toch merken we  

als ouderlingen binnen het pastoraat, dat veel mensen het niet als gewoonte  

hebben om de Bijbel open te slaan. Hoe kunnen we daar een opening creëren dat 

men wel het verlangen krijgt om God beter te leren kennen? 

Mijn boekenvoorraad bevat het boekje: “Dichtbij God” van Henk Binnendijk. Wat  

kan hij het mooi verwoorden hoe God enorm uitziet naar een betere band met  

Zijn kinderen! 

Als we geloven dat God onze Schepper en ook onze Vader is, waarom zouden we  

dan Zijn uitgestoken hand in de Bijbel niet aanpakken om hem beter te leren  

kennen?  

Door dagelijks in Zijn Woord te lezen en te bidden komt Hij steeds meer als  

Vertrouwenspersoon in je leven. Jezus zocht de Vader ook wanneer Hij in stilte de 

berg op ging om te bidden.  

Verlang je er niet naar? Of ben je te moe door alle prikkels van je dagelijks leven? 

Dat is herkenbaar hoor, wees niet bang. Maar je kunt wel een keuze maken hierin 

en niet bij je gevoel blijven steken.  Welk moment zet ik apart voor Bijbellezen en 

gebed? Het kan zo tot een vaste gewoonte uitgroeien.  

Ben je teleurgesteld in God, omdat je gebed voor je gevoel bij het plafond blijft  

hangen? En al die mooie teksten, je leest ze wel, maar het lijkt voor jou niet te  

werken? Wachten is zó moeilijk soms! Maar er zijn in de Bijbel legio voorbeelden  

van mensen die járen moesten wachten op Gods stem. We willen zo graag dat  

God zich aanpast aan onze behoeften...Maar wanneer we geduld hebben om te  

wachten op Zijn antwoord en ons daarvoor openstellen, dan komt Hij echt in jouw 

leven.  

Je kunt ook als argument hebben dat je heel druk bent met het wérken in de  

wijngaard. Mensen bezoeken, boodschappen doen, vervoer. Dat is erg nodig en  

het is een geweldige naastenliefde die in de praktijk gebracht wordt, maar in de  

eerste plaats moeten we God zoeken en leren om Zijn stem te verstaan. Hier  

schuurt het wel, ook binnen onze gemeente. We zijn doeners, niet zozeer zoekers 

(dat geldt ook voor mijzelf). 
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Lieve mensen : we hebben vrijheid, we hebben een fantastisch Boek waarin God  

spreekt en Hij wil ons nieuwe gedachten geven door Zijn Geest, wat houdt ons  

nog  tegen? Creëer een rustmoment op een fijne plek en ga de uitdaging aan! Je 

zult Gods hand in je leven gaan herkennen! En het mooie is ook dat die verandering 

blijvend is! 

Teksten hierbij: God zelf legt het verlangen in je hart: Psalm 27:8. Mijn hart zegt U 

na: “Zoek mijn nabijheid!” Uw nabijheid Heer, wil ik zoeken ”Hoe weet je dat God 

in je woont? Wanneer je je hart hebt geopend voor Hem. Openbaring 3:20: “Ik 

(Jezus) sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur 

opent, zal Ik binnen komen en we zullen samen eten.” Dus hier heb je de keuze! 

Fil.2:13 : “want het is God, die zowel het willen als het handelen bij u teweeg 

brengt, omdat het Hem behaagt”. God Zelf heeft er vreugde van als onze relatie 

sterker wordt!  

Over de teleurstellingen: Psalm 22:2,3: “ Mijn  God, mijn God, waarom hebt U mij 

verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. “Mijn God” 

roep ik overdag en U antwoordt niet,  ’s nachts en ik vind geen rust..” In vers 20 e.v. 

komt de reddende hand van God in beeld: Hij ís te vertrouwen en verderop volgt 

dan zelfs de lofzang! 

Druk met (kerken-)werk? Geen tijd om een stil moment te nemen? Psalm 62:6:  

”Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten” en natuurlijk 

de geschiedenis van Jezus die op bezoek is bij Martha en Maria in Lukas 

10:38-42. 

Waarom is geestelijke groei zo belangrijk? 2 Petrus 1: 5-8 (zoek maar op 😉!) 

Hiermee wil ik dit stukje eindigen. Veel zegen gewenst in de ontdekkingstocht  

naar Wie God wil zijn voor jou! 

 

Annemarie de Haan-Bongers 
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DIACONIE 
 

Project Kerstengel 2024 

 

Misschien weet u het nog wel? Het project Kerstengel heeft in 2017 en 2018 in onze 

gemeente gedraaid. Wij vonden het erg leuk om dit project ‘af te stoffen’ en nieuw 

leven in te blazen. Het uitzendbureau voor engelen Angeli &Co wordt weer geopend. 

Eind oktober zal er een engelenbode verschijnen met alle informatie. Het doel is om 

met behulp van u, als 

gemeentelid, mensen die wel een bemoediging of een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken, wat licht en warmte te brengen in de adventstijd. Wat doet een 

kerstengel? Hij of zij bemoedigt iemand anders door in de 4 weken voor kerst iedere 

week een kleine attentie af te leveren. Dit kan een kaartje zijn, een gedicht, 

zelfgebakken koekjes, een kaarsje of iets anders creatiefs. Het 

gaat dus om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen. Een engel 

werkt anoniem, je weet immers nooit of je een engel tegenkomt. 

 

We hopen dat u (alvast) wilt gaan nadenken of u (weer) Kerstengel zou willen zijn 

en/of welke ontvanger(s) u zou willen aanmelden. De engelenbode 2024 met alle 

informatie en aanmeldingsformulier zal eind oktober worden uitgedeeld in de kerk 

en op de website beschikbaar zijn. 

 

Met vriendelijk groet, 

Uitzendbureau Angeli &Co 

 

In de achterliggende periode hebben we als diaconie gesprekken gehad met 

verschillende mensen, waarmee we aan de slag zijn gegaan.   

Zendingswerk Lianne 

Eerder hebt u kunnen lezen over het gesprek met Lianne de Haan. De diaconie 

collecte van 1 september (de uitzegendienst) is geheel overgemaakt naar CAMA, de 

organisatie die Lianne uitgezonden heeft naar Barcelona, waar ze, wanneer u dit 
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leest, inmiddels is gestart.  De collecte heeft het prachtige bedrag van € 1.311, - 

opgebracht. 

Vanuit de diaconie doen we mee aan het thuisfrontteam. Met een aantal mensen uit 

Nijmegen en Lianne zelf is het de bedoeling om af en toe online samen te komen. 

Lianne kan dan haar verhaal vertellen, gebedspunten aangeven en we zullen dan 

met elkaar bidden. De gebedspunten die tijdens de eerste onlinebijeenkomst 

genoemd zijn wil ik graag met u delen, zodat we als gemeenteleden uit Puttershoek 

ook voor Lianne kunnen bidden:  

• Een goed verloop van de uitschrijving uit Nederland en de inschrijving in 

Spanje  

• Een goed verloop van de reis (hopelijk zijn deze twee punten op het moment 

dat u dit leest al dankpunten)  

• Nieuwe woonruimte   

• Snel opbouwen van goede vriendschappen  

U kunt Lianne ook volgen op Instagram onder de naam liannestravels  

Wilt u de nieuwsbrief van Lianne ontvangen, meld u zich dan aan via 

liannestravels@gmail.com  

Ondersteuning statushouders 

Al langer geleden hebben wij contact gehad met de familie Karademir. Ze zijn 

gevlucht vanuit Turkije en na verschillende AZC ’s wonen zij inmiddels al enige tijd in 

Puttershoek. De familie zocht contact met ons omdat ze graag meer willen 

inburgeren, omgaan met Nederlandse mensen om zo nog sneller en beter de taal te 

leren. De deelnemers van Smakelijk eten hebben inmiddels kennis kunnen maken 

met de familie, want zij hebben al een aantal keren meegeholpen met het 

klaarzetten, koken en bedienen.   

 

Door de opvang van het Oekraïense gezin en de ondersteuning aan het Turkse gezin, 

hebben we gezien dat er een beroep op ons gedaan wordt en dat we als werk van 

meerwaarde kunnen zijn. Begin volgend jaar willen we graag samen met Stichting 

mailto:liannestravels@gmail.com
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Gave een avond organiseren over vluchtelingen. Graag willen we met u als 

gemeente samen meer kennis opdoen van de problematiek van vluchtelingen en 

ontdekken wat wij als kerk kunnen betekenen.  

 

Bosson cottage – Bekercollecte Heilig Avondmaal 

Tijdens onze laatste vergadering waren Frank en Esther Janssens bij ons te gast. Zij 

waren bij ons om te vertellen over Marianne Janse, de zus van Esther. Marianne 

woont al zo’n 7 jaar in Oekraïne en is daar werkzaam in een kindertehuis, in het 

westen, redelijk ver van het oorlogsgebied. Het is jaren de droom van Marianne om 

een gezinshuis op te zetten, waar kinderen met een handicap/beperking kunnen 

opgroeien binnen de structuur van een gezin. In een regulier kindertehuis is dit niet 

het geval.   

Samen met een groepje uit Amerika is “shade for children” ontstaan. De droom, een 

gezinshuis met de naam Blossom Cottage lijkt realiteit te worden maar er is nog 

veel nodig. De bouwplannen zijn er, maar omdat veel mannen dienstplichtig zijn is 

het moeilijk om aan bouwvakkers te komen. Vanuit de Oekraïense overheid is er 

geen subsidie voor dit soort gezinshuizen. Ook wanneer het eenmaal gebouwd is, 

moeten ze leven van giften.   

Vanuit Nederland houdt Frank zich bezig met het werven van sponsors en zoekt hij 

ook andere manieren om aan geld te komen.  

Als diaconie hebben we besloten om ieder geval de bekercollecte van de volgende 

avondmaalsdienst, op D.V. zondag 17 november, te bestemmen voor Blossom 

Cottage.  

Op de website www.blossomcottage.nl kunt u meer lezen over dit mooie project.   

Kerstmiddag 18 december 

Noteer alvast in uw agenda, op D.V. woensdagmiddag 18 december is er weer een 

kerstviering in de Hoeksteen. Alle gemeenteleden van 80+ krijgen een persoonlijke 

uitnodiging, bent u nog geen 80+ maar vind u het wel gezellig om te komen, elkaar 

http://www.blossomcottage.nl/
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te ontmoeten en een viering met elkaar te houden? Dan bent u ook van harte 

welkom. Meer informatie komt in het volgende Klankbord en de nieuwsbrief. 

Een hartelijke groet vanuit de diaconie, 

Dijanne, Annie, Kalinka en Leonie 

 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 

 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein 

 

Kerk: 

Monumentenwacht heeft onlangs de kerk weer geïnspecteerd. Hierbij kwam o.a. 

naar voren dat het buitenschilderwerk goed is uitgevoerd en weer een solide basis 

is voor de komende jaren. Er komen in het rapport nog wel wat andere zaken aan de 

orde die de aandacht behoeven. Hierover zullen we u later informeren. De cv-

installatie heeft weer haar jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad. Laat die winter maar 

komen! 

 

Tuinonderhoud: 

We hebben een vaste ploeg die om de 2 weken op donderdag ochtend bij elkaar 

komt. De groenstroken op het kerkplein, rondom de kerk en bij de pastorie worden 

dan onderhouden. De ploeg bestaat uit Jan Markusse, Henk Grashuis, Annie 

Vlasblom, Corinne van der Bijl en ondergetekende. We zoeken nog 1 of 2 extra 

mensen om het werk wat verder te kunnen verdelen. We maken het gezellig met een 

ingelast koffiemomentje.  

  

Pastorie:  

De pastorie blijft nog wat langer bewoond. Dat geeft weer wat extra inkomsten om 

de reguliere onderhoudskosten mee te dekken.  
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Hoeksteen: 

We hebben een aantal kamerschermen aangeschaft zodat we bij het gebruik van de 

grote zaal niet alle speelgoed hoeven te verhuizen. Die verbergen we gewoon achter 

de schermen. Hierdoor wordt het geheel wat gezelliger. Dat is zeker nodig als er een 

verjaardag of een vergadering wordt gehouden of bij ‘smakelijk eten’ avonden. 

 

We hebben ons als CvK met Annie, Leonie en Tineke gebogen over een nieuwe 

verhuur structuur. De oude structuur was door de vele mogelijkheden en diverse 

aanpassingen over de tijd een tikje ondoorzichtig geworden. De nieuwe tarieven zijn 

van toepassing vanaf 1 oktober 2024. We hebben ze ingedeeld in een zomerperiode 

en in een winterperiode. De zomerperiode duurt van 1 april tot en met 30 september. 

De winterperiode vanaf 1 oktober tot en met 31 maart. In de winterperiode liggen de 

tarieven EUR 25 hoger vanwege de verwarmingskosten. Vanaf 1 oktober zijn de 

volgende (winter) tarieven van toepassing: 

Kleine Zaal – C:  €100 

Zaal A – Oost  €150 

Zaal B – West  €100 (met kamerschermen) 

Zaal A en B  €225 (met kamerschermen en 2 vrijwilligers). 

De volgende basisuitgangspunten zijn bij verhuur van toepassing: 

a. Verhuur is altijd met tenminste 1 vrijwilliger. Hiervoor is €25 in de huurprijs 

inbegrepen. 

b. Toeslag voor elke extra vrijwilliger bij extra drukte is €25.                                

Annie beslist hierover en overlegt dit met de huurder. 

c. Tarieven zijn per dagdeel (ochtend, middag of avond). 

d. De vrijwilligersvergoeding die in de huurprijs is inbegrepen wordt als blijk 

van waardering voor deze kerkelijk/commerciële activiteit aan de 

betreffende vrijwilligers doorgegeven.  

 

Schakel:  

Tijdens periodiek onderhoud van de Cv-ketel bleek de warmtewisselaar niet meer 

goed te functioneren. Deze is vervangen door een nieuwe en inmiddels functioneert 

alles weer naar behoren.  
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Financiën 

Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage: 

Maandelijks krijgen we als CvK een overzicht van het kerkelijk bureau van de 

inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit belangrijke 

deel van ons kerkzijn opvolgen. De ontwikkeling over de afgelopen maanden geeft 

geen reden tot opmerkingen.  

 

Begroting en Solvabiliteitsverklaring: 

De eerste uitgangspunten voor de begroting over 2025 worden weer gedefinieerd. 

Een belangrijke aanname is het moment vanaf wanneer we weer een eigen predikant 

hebben met de hieraan gekoppelde maandelijkse bijdrage aan de landelijke kerk. 

Voor de begroting van 2023 gingen we er van uit dat we vanaf september weer een 

fulltime predikant zouden hebben. Dit is helaas niet gerealiseerd. Mede hierdoor 

moeten we voor het eind van het jaar weer een meerjarenbegroting bijwerken voor 

onze solvabiliteitsverklaring. We verwachten op dit punt geen substantiële 

wijzigingen te hoeven doorvoeren.   

 

Overige 

Glasvezel: 

Glaspoort gaat glasvezel aanleggen voor KPN. De kerkelijke gebouwen worden 

hiervoor weer toegankelijk gemaakt. We hebben besloten om deze keer het glasvezel 

tot binnenin de kerk en de Hoeksteen te laten brengen. Ook voor de kerk verwachten 

we in de toekomst meer gebruik te gaan maken van de wat zwaardere toepassingen. 

Hiervoor is glasvezel zeer geschikt. De aanleg zal gratis zijn, dus dat is nooit te duur. 

 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! 

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL 

 
BIJBELLEES OCHTEND 

 

16e bijbel lees ochtend, 28 september 2024. Mattheüs 7:7-12, gebedsverhoring. 

Een actueel onderwerp deze keer. Genoeg zorgen en moeiten waarvoor gebeden 

wordt, in het geloof dat God bij machte is veel méér te doen dan wij bidden of 

verwachten….maar verhoring lijkt uit te blijven!                                                                                                                                                                   

Een eerste vraag die na het lezen van dit stukje opkwam was een verrassende: 

“Wat bad Jezus eigenlijk als Hij in de stilte van de nacht in eenzaamheid de berg 

opging om te bidden?” Zou dat om concrete zaken zijn geweest, of juist een telkens 

terugkerende periode van intimiteit met de Vader, om de duisternis van de dag die 

weer zou komen te kunnen weerstaan? En wat heeft ons dat dan te zeggen?                                                                                                                                                                             

Ook het gebed van onze Heer Jezus in Getsemane, om de beker van het lijden te 

mogen ontwijken, werd genoemd. Dit gebed werd niet verhoord. Lang tevoren was 

al geprofeteerd dat dit lijden moest gebeuren. Er zijn blijkbaar zaken waar je 

doorheen móet. Geldt dit ook voor ons? Diep lijden laat je anders kijken naar het 

leven van alledag. Geeft het ook liefde voor en compassie met anderen, ver weg of 
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dichtbij, die een eigen, soortgelijke beker te drinken krijgen? Deze vragen zijn heel 

persoonlijk en intiem. Soms is het heel bemoedigend om getuigenissen te horen 

van wonderlijke uitreddingen of ervaren bescherming en aanwezigheid van Jezus. 

Maar als je zelf in de zorgen zit en niets daarvan merkt? Dan kan een getuigenis dat 

diezelfde ervaring van eenzaamheid weergeeft ook je eigen gevoel van verlatenheid 

misschien verzachten. Je bent niet de enige… 

Een merkwaardige opmerking in het gelezen stukje is toch wel “hoewel gij slecht 

zijt”. Zijn we écht per definitie slecht, en is het een wonder als we goede gaven 

aan onze kinderen kunnen geven? Die goede gaven zijn overigens niet heel 

bijzonder. Kort en goed, je kind vraagt om eten en je geeft dat. Heel alledaags, en 

niet bijzonder. Dus het credo van mijn moeder “doe maar gewoon, dan doe je al gek 

genoeg” herbergt een diepe waarheid! Het gewone doen is ok! Goede gaven 

bouwen op, geven energie en vreugde. En wat onszelf betreft, zelfs in de heiligste 

mensen schuilen trots, hoogmoed, afgunst, noem maar op. Een warboel van 

ongerechtigheid. Ver boven het maaiveld uitsteken maakt kwetsbaar. Je voelt je 

Buitengewoon, en misschien komt je slechtheid dan makkelijker aan het licht. 

Evenzo heeft de meest diepgezonken misdadiger wellicht nog iets van liefde voor 

lotgenoten of besef van eigen mislukking, denk aan de moordenaar aan het kruis. 

Misschien hebben we meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. 

Een volgend punt, de Vader in de hemel wil het goede geven aan bidders. Als we 

naar het parallelle deel in Lucas kijken, staat daar De Heilige Geest. Daar 

mag/moet je vóór alles om bidden, en die Goede Gave staat dan eigenlijk voor alles 

wat je nodig hebt.                                                                                               

Zelf kregen we tijdens de ambtsperiode van ds. Molenaar tijdens een kerkdienst de 

tip om daadwerkelijk om de Heilige Geest te bidden. Ik heb dat gedaan, zonder 

benul waar ik mee bezig was. Toch geloof ik dat God zich in die periode via de 

bijbel heel glorierijk openbaarde. Gewoon doen dus, zou ik zeggen! God geeft 

graag, dus bid, en weet dat de Heilige Geest zélf ook meebidt. 
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Het korte stukje gaf weer aanleiding tot een dik uur gesprek. Tot slot nog de 

aanmoediging aan onze medemensen te doen wat wijzelf graag van hen ontvangen. 

In en notendop een bijbels levensmotto… 

Voor de volgende leesochtend, let op de nieuwsbrief! Vooralsnog 26 oktober. 

Govert Gravendeel 

 

LIED VAN DE MAAND 

 

We gaan weer starten met het aanleren van het lied van de maand! 

In oktober zal dat zijn: nummer 394 uit Op Toonhoogte: “In de hemel is de Heer” 

 

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal 

Hij is de Heilige van God en Hij heerst over ’t heelal 

Er is kracht in Zijn woord, als de waat’ren bruist Zijn stem 

Als de zon op de zee, zo blauw, is de rijkdom van Zijn trouw 

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer en de lof want U regeert! U regeert! 

  

Miljoenen in gereedheid staan de engelen om Zijn troon 

Verbijsterend Zijn sieraad en de schoonheid van Zijn kroon 

Er is kracht in Zijn woord, als de waat’ren bruist Zijn stem 

Als de zon op de zee, zo blauw, is de rijkdom van Zijn trouw 

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer en de lof want U regeert! U regeert! 

  

U regeert in onze harten, U regeert over ’t heelal 

U regeert in ons leven, U regeert overal U regeert overal!  

Er is kracht in Zijn woord, als de waat’ren bruist Zijn stem 

Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van Zijn trouw 

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht  

En aan U is de eer en de lof want U regeert!  
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COMMISSIE REGULIERE EREDIENSTEN 
 

Schriftlezingen in de ochtenddienst: 

Herhaald verzoek: 

Eén van de uitkomsten van de gehouden enquête onder de gemeenteleden was dat 

men een verhoogde participatie van gemeenteleden in de erediensten wel op prijs zou 

stellen. Wij hebben inmiddels met de Kerkenraad besproken dat we een groep 

gemeenteleden willen samenstellen die de schriftlezingen kunnen doen in de 

ochtenddiensten. We hebben 3 opgaves gekregen. Dit is niet voldoende om een 

evenwichtig rooster te maken.  We zoeken gemeenteleden die de vrijheid hebben om 

rustig en duidelijk een schriftlezing te willen doen. We zorgen dan dat er een 

‘kanselbijbel’ bij de lessenaar ligt die dan gebruikt moet worden. Als er voldoende 

aanmelders zijn gaan we dit inplannen en met de dienstdoende predikanten 

communiceren. Jong en oud wordt hierbij uitgenodigd om hun naam in te dienen bij 

één van de leden van de commissie (Jolande Kornaat, Lianne Brussé, Lisa Viskil, 

Harrie Mekking, Joost de Haan, Norali Smit of ondergetekende).  

 

Verder willen we als commissie u via het Klankbord informeren over een aantal 

diensten waar we als commissie aan mee mogen werken. 

 

Diensten met preek nabespreking 

De komende maanden hebben we nog 1 dienst met een preek nabespreking in de 

Hoeksteen. Dit is de volgende dienst: 

20 oktober met ds. mw. Broeren. 

 

Praisediensten 

We hebben tot aan de kerst nog 3 Praisediensten gepland staan. Dit zijn zondag 6 

oktober, 3 november en 1 december. Alle diensten beginnen om 17.00 uur en zijn in 

de kerk. We hopen dat deze vorm van Praise als een alternatieve middagdienst de 

gemeente aanspreekt en zij dit toont door haar aanwezigheid.  

 

 

 



19 

 

Tienernevendiensten 

De komende maanden staan er nog 3 tienernevendiensten gepland en wel op de 

volgende zondag ochtenden: 

6 oktober; 10 november en 15 december. Houdt u als oudere met name 10 november 

in de gaten! Het zou zo maar kunnen zijn dat u van de jeugd een uitnodiging krijgt om 

met hen van gedachten te wisselen over het onderwerp van de tienernevendienst van 

die dag.  

 

Eeuwigheidszondag en vreugdedienst: 

Op 24 november willen we weer een moment stilstaan bij diegenen die ons het 

afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Via persoonlijke uitnodigingen worden de 

nabestaanden uitgenodigd om aan deze dienst deel te nemen. Tevens wordt hun 

inbreng gevraagd in de liturgie met een lied of gedicht dat de overledene of de 

nabestaanden aansprak/aanspreekt. Op 1 december willen we met elkaar stilstaan 

bij de vreugdevolle momenten die het leven ons brengt. Ook hier zullen persoonlijke 

uitnodigingen plaatsvinden rondom gebeurtenissen als belijdenis doen, trouwen, 

geboorte en doop en de geslaagden. 

 

Kerstavonddienst: 

We hebben via Nico van Oudheusden een trompettist bereid gevonden om de 

kerstavondzang te ondersteunen. Koper en kerst horen op muzikaal gebied bij elkaar! 

We hopen ook in deze dienst weer velen van u te ontmoeten.  

 

Bart Dorsman – secretaris 

 
VERTROUWENSPERSOON 

 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 
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Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 

 

ZONDAGSSCHOOL 
 

Hallo allemaal, 

We zijn nu 4 verhalen aan het vertellen uit het Bijbelboek Mattheüs. 

We hebben gehoord over ‘de storm op het meer’ en dat Jezus over het water loopt. 

 

De komende week gaat het over een verhaal (Mattheüs 17:1-13) dat laat zien van 

wie Jezus zijn macht heeft gekregen. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 

op Jezus die verandert: zijn kleding wordt wit en zijn gezicht begint te stralen. Voor 

de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Gods stem uit de wolk, met grote en 

mooie woorden over Jezus. 
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Daarna lezen we in Mattheüs 25:31-40. Een verhaal waarin Jezus vertelt dat de 

Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een 

groep aan zijn rechterkant en een groep aan zijn linkerkant. Voor de kinderen van 4-

8 jaar richten we ons op de concrete goede dingen die leerlingen van Jezus kunnen 

doen: mensen helpen door ze eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd te 

geven, of ze te bezoeken als ze ziek of gevangen zijn. Voor de kinderen van 8-12 

jaar richten we ons op de uitspraak van Jezus dat als je iets goeds doet voor 

iemand die dat nodig heeft, je iets goed doet voor Jezus zelf. 

Daarna gaan we 2 verhalen vertellen over Elisa. 

Groeten namens de leiding van de zondagsschool, 

Nadine 
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JUNIJOR 
 

Zit jij in groep 4, 5 of 6 van de basisschool? Kom dan gezellig naar de JuniJor! 

Gemiddeld 1 keer per maand komen we bij elkaar op vrijdagmiddag in de 

Hoeksteen, om met elkaar iets lekkers in elkaar te knutselen, te bakken of koken. 

We starten om 15:30 u en het duurt tot 17:00 u. Kosten: € 2,- per keer. 

De eerstvolgende keren dat we bij elkaar hopen te komen, zijn: 18 oktober, 15 

november en 13 december. Verdere informatie gaat daarnaast via de groepsapp. 

Daar lees je welk thema we hebben en hoe je je kunt opgeven. Of vraag het gerust 

aan ons, als je meer wilt weten! 

Groetjes van de leiding: Dijanne, Sanna en Annelies. 

 

CATECHISATIE VOOR JONGEREN 
 

Catechisatie voor jongeren uit de eerste en tweede klas van de middelbare school 

Deze catechisatie start weer op 9 oktober. Deze eerste avond is een informele 

avond waarin we elkaar leren kennen en iets gezelligs met elkaar doen, maar ook 

praktische zaken bespreken.   

We werken met de methode: Follow up.  Aan het begin van de avond drinken we 

altijd een kopje thee met wat lekkers erbij. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. 

Doel is om samen te leren en te ontdekken. Wat wordt er in onze kerk geleerd, wat 

is de Bijbel voor een boek en vooral: wie wil God voor ons zijn? Er is veel 

gelegenheid voor vragen en zo willen we samen groeien in ons geloof. Er zijn ook 

thema-avonden waarbij we stil staan bij een actueel onderwerp.   

We hopen weer op goede en leerzame avonden met elkaar. 

Het catechese team: Annemarie de Haan, Annelies van Santen, Bart de Winter en 

Nelleke Dorsman 
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BIJBELKRING  
 

 

Voor wie? 

Voor iedereen die de bijbel wil bestuderen. De kring bestaat op dit moment uit 9 

personen. We zouden er best nog 2-4 personen bij willen hebben om het gesprek en 

de inbreng binnen de kring zo breed mogelijk te hebben. 

Wat doen we? 

Het idee is om samen de bijbel te bestuderen, proberen het gelezen gedeelte te 

begrijpen en om te zien wat de kern van die Bijbelse boodschap voor ons leven 

betekent. 

Dit seizoen willen we in de eerste maanden de brief aan de Romeinen af gaan ronden. 

We hebben alleen de hoofdstukken 15 en 16 nog te gaan. Onze aanpak is dat we aan 

de hand van een gespreksgids het bijbelgedeelte behandelen. Nadat we er over 

hebben nagedacht volgen we de keer daarop de uitleg van evangelist Jacques Brunt, 

die per hoofdstuk via YouTube wordt beluisterd. Door deze dubbelslag komen we veel 

te weten over de achtergronden van de Romeinenbrief en de betekenis hiervan voor 

ons geloofsleven. We hebben zo al vele goede avonden met elkaar gehad. Na de 

afronding van de Romeinenbrief zullen we een andere brief gaan behandelen. We 

denken aan de brieven van Petrus.   

Wanneer en waar? 

We beginnen dit seizoen op maandag 7 oktober. We komen daarna om de 2 weken bij 

elkaar.  

Na het verschijnen van dit Klankbord is 21 oktober dus de eerste avond. We beginnen 

om 19.30 uur en streven ernaar om rond 21.30 uur af te sluiten. 

Plaats van samenkomst: wisselend bij de deelnemers thuis, waar mogelijk. De 

Hoeksteen is onze terugvaloptie. Via de nieuwsbrief zal de plaats van samenkomst 

worden gepubliceerd. 

Informatie: 

Bart Dorsman, tel. 06-1229 1480 of Wil Schinkelshoek, tel. 06-5084 1001. 
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BEDANKJES 
 

Beste gemeente, 

Graag wil ik iedereen bedanken die mij een kaartje heeft gestuurd of geholpen 

heeft in mijn ziekteperiode de afgelopen maanden. Het heeft mij ondersteund in 

een zware tijd. Mooi dat ik ook de bloemen uit de kerk een keer heb gekregen en 

dat er voor me gebeden wordt.  

Op dit moment gaat het redelijk met mij en hoop ik verder aan te sterken. 

Een hartelijke groet, 

Eveline Schijf 

*** 

Beste gemeenteleden,  

 

Wat is het troostrijk en bemoedigend om, dwars door rouw en verdriet heen, de 

steun te ervaren van God en Zijn gemeente. De trouwtekst van mijn ouders 

(afgelopen 5 augustus 60 jaar) was toen uit Psalm 145, vers 16a. 'U doet Uw hand 

open'. Met deze tekst hebben we ook afscheid genomen van mijn (schoon)moeder 

en onze oma. Wat een dankbaarheid om te weten dat zij nu veilig en geborgen is in 

Zijn handen! Iedereen heel hartelijk bedankt voor het medeleven, op welke manier 

dan ook. Dit heeft ons allemaal heel goed gedaan!  

 

Erik en Jacolien Hoek, Timo, Nienke en Joas 

 

*** 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de steun die ik ondervonden heb bij het 

overlijden van Leo. 

De vele kaarten, bezoekjes, telefoontjes enz., hebben mij heel veel steun gegeven.  

Hiervoor mijn oprechte dank. 

Corrie Wimmer  
*** 
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Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken die ons een kaart gestuurd heeft of 

ons op een andere wijze gefeliciteerd heeft met onze 50-jarige huwelijksdag. 

Wij hebben dit zeer gewaardeerd. 

Siem en Mieke Verzijl 

*** 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Ik wil iedereen bedanken voor het meeleven, zowel voor als na mijn operatie, voor 

de vele lieve kaarten, appjes, mooie bloemen, telefoontjes en bezoekjes. 

 

Dit heb ik erg gewaardeerd. 

 

Met lieve warme groet, 

 

Herma Meuzelaar 

*** 

 

ROMMELMARKTVERKOOP OKT. 2024 
 

vrijdag 25 oktober van    13.30 tot 16.30 uur 

zaterdag 26 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 

Verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Inleveren van spullen, iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur 

Wij kunnen ook spullen halen bij u, na een telefonische afspraak op werkdagen van 

18.00 tot 19.30 uur tel.nr. 06-22551924. 

Tijdens de maandelijkse verkoop hebben we in de koffiehoek (een gezellige 

ontmoetingsplek) koffie/ thee en limonade met wat lekkers. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen, 

 

U bent allen van harte welkom. 

Namens rommelmarktteam,  An Klinge 
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INGEZONDEN 
 

Voor u gelezen door Rokus Baan. 

Een professor in Bonn moest een landbouwer opereren.  

De man had kanker aan zijn tong. 

De operatiekamer was in gereedheid gebracht en 

een aantal medische studenten zou de operatie bijwonen. 

De professor was een knap chirurg. Hij was ook een eerlijk 

mens. Daarom vond hij het nodig om zijn patiënt 

op iets heel ergs voor te bereiden. ‘We zullen ons best 

doen’, zei hij tegen de man, ‘maar ik moet u toch zeggen 

dat, ook als de ingreep slaagt, u nooit meer zult kunnen 

spreken. Als u dus nog iets hebt waarvan u het erg 

noodzakelijk vindt om het te zeggen, zeg het dan nu. 

Het zullen de laatste woorden zijn die u in uw leven kunt 

spreken. Na de operatie zult u stom zijn.’ 

Het was een indrukwekkend ogenblik. De spanning was 

tastbaar in de operatiekamer. De boer overzag in een flits 

zijn leven. Hij boog het hoofd en zei:  

‘Geloofd zij mijn Heer en Heiland Jezus Christus!’  

De studenten waren ontroerd. Bij de chirurg sprongen  

de tranen in de ogen. De operatie lukte, maar de man  

kon niet meer praten. Zijn laatste woorden waren een  

belijdenis geweest. Met vrijmoedigheid gesproken! 
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ZWO 

 

 

Etentje voor Barcelona 

 

Op zaterdagavond 16 november a.s. willen we als ZWO-commissie een Spaanse 

maaltijd organiseren. 

Dit ter ondersteuning voor het werk van Lianne de Haan.  

De kosten voor dit 3 gangenmenu bedragen 10 euro. Dit is exclusief drankjes 

U kunt op de avond zelf betalen of het bedrag overmaken naar: Diaconie NL39 

RABO 0373 7100 89 

t.a.v. ZWO inzake etentje Lianne de Haan, Barcelona 

 

We hopen op een goede opkomst en een gezellige maaltijd met elkaar. 

Dieet wensen graag doorgeven bij aanmelding.  

Inloop vanaf 17.30 uur en de maaltijd begint om 18.00 uur 

Locatie: de Hoeksteen in Puttershoek. 

 

U kunt zich hiervoor opgeven bij: 

Cockie Snaaijer  

Email cockiesnaaijer@gmail.com 

Tel 078 676 4083 

Of bij: 

Tineke van Horssen 

tvanhorssen2009@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:cockiesnaaijer@gmail.com
mailto:tvanhorssen2009@hotmail.com
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SAMEN BIJBEL LEZEN - LEESROOSTER 
 

Bent u niet zo’n lezer? Download dan de Bijbel app van het Nederlands Bijbel 

Genootschap of  luister elke dag naar het bijbel gedeelte (Lees de Bijbel online in 

de taal die bij jouw past - debijbel.nl).  

 

13 oktober - Marcus 10:17-31  

14 oktober - Psalm 119:121-128  

15 oktober - Psalm 119:129-136  

16 oktober - Prediker 1:1-11  

17 oktober - Prediker 1:12-18  

18 oktober - Prediker 2:1-11  

19 oktober - Prediker 2:12-26  

20 oktober - Marcus 10:32-45  

21 oktober - Prediker 3:1-15  

22 oktober - Prediker 3:16-22  

23 oktober - Prediker 4:1-12  

24 oktober - Prediker 4:13–5:6  

25 oktober - Prediker 5:7-19  

26 oktober - Prediker 6:1-12  

27 oktober - Marcus 10:46-52  

28 oktober - Marcus 11:12-19  

29 oktober - Marcus 11:20-33  

30 oktober - Marcus 12:1-12  

31 oktober - Psalm 119:137-144  

1 november - Psalm 138   

2 november - Psalm 34   

3 november - Marcus 12:13-27 

4 november - Prediker 7:1-14   

5 november - Prediker 7:15-29  

6 november - Prediker 8:1-17   

7 november - Prediker 9:1-12   

8 november - Psalm 133   

9 november - Leviticus 19:1-18   

10 november - Marcus 12:28-37   

11 november - Prediker 9:13–10:7   

12 november - Prediker 10:8-20   

13 november - Prediker 11:1-10   

14 november - Prediker 12:1-14   

15 november - Zacharia 9:1-8   

16 november - Zacharia 9:9-17   

https://www.debijbel.nl/
https://www.debijbel.nl/
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

     

 

Collecten:     via coll./bank/app of bus augustus 2024 Klankbord nr. 9 

   

 04/08/24 CvK week 32  €       382,00  

 11/08/24 CvK week 33  €       469,10  

 18/08/24 CvK week 34  €       486,15  

 25/08/24 CvK week 35  €       327,75  

   
    Deurbussen: ZWO-bussen /aug.+ APP  €       110,95  

 HJP-bussen /aug. + APP  €          59,50  

    Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)  

 Kerk  €       190,00  

 Gift huur onkruidborstel voor BBQ (08/09)  €       110,00  

 Bloemen  €          20,00  

 Diaconie/uitzendingen 25/08  €       228,50  

 Verjaardagsfonds/augustus  €       189,00  

 Verj.fonds (bussen) april-aug.  €       991,40  

 Kerktelefoonbusje  €       221,05  

 Hulpfonds Mw.De Jonge/verk.kaarten  €          52,00  

     Kerkbalans: Toezegging in 2024  €  83.484,00  

 Reeds ontvangen  €  62.720,00  

   
   
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.  
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Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen 

wakker 

mijn dag begint met een lied voor U  

Heer, wat er ook gebeurt  

en wat mij mag overkomen 

laat mij nog zingen als de avond valt 

 

Loof de Heer, o mijn ziel  

O mijn ziel,  

prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

o mijn ziel,  

verheerlijk zijn heilige Naam 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw 

liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is 

zacht  

Van al uw goedheid wil ik blijven 

zingen 

tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 

 

 

Loof de Heer, o mijn ziel  

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit  

o mijn ziel,  

verheerlijk zijn heilige Naam 

 

En op die dag, als mijn kracht 

vermindert 

mijn adem stokt en mijn einde komt  

zal toch mijn ziel uw loflied blijven 

zingen 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel  

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit  

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 

Naam 
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