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| INFORMATIE

| [COLOFON

Predikant; Vacant

Consulent: ds. J. Breure
ds.breure@hervormdputtershoek.nl

Scriba

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl
Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post
kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
Koster

Familie v.d. Kolk

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek
078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl
Tel.nr.: kerk/Hoeksteen 078-6764837

Kerkauto

Bart Dorsman tel.: 06-12291480

Zaalreservering De Hoeksteen

Leonie Verrijp

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl
Collectebonnen

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr.
kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en
ledenregistr.nr. meer info: kerkelijk bureau.
Banknummers

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89
HJP: NLO4 RABO 0373 7113 01
Verjaardagfonds: NL85 RABO 0373 711 298
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Hij is nabij,
dat is ons verteld.
Zie de schitterende ster
aan de hemel staan.
Onze redding komt eraan.

Wij verheugen ons op Jezus' komst.

Heel de wereld, juich en zing het uit!

Wij verheugen ons op Jezus' komst.
Maak een ieder bekend:
Jezus komt, Jezus redt.

Sela



[ KERKDIENSTEN

17 nov 2024 10:00 uur Viering Heilig Avondmaal 17:00 uur  VrizH.A.
11:00 uur Connected dienst Maasdam

Predikant: ds. A.L.A. den Besten ds. G.v.d.Linden
Nieuwkerk a/d lJssel Waalwijk

Organist: Arie Bestebreur Linda Stolk

Zondagsschool:  Nadine en Maaike

Oppas: José van OQudheusden en Hannah v.d.Zwaal

Bekerfcollecte:
Deurcollecte:

Blossom Cottage
Onderhoud Kerkplein

24 nov 2024 10:00 uur Eeuwigheidszondag 17:00 uur

Predikant: ds. J. Breure ds. W. de Bruin
Zwijndrecht Bleiswijk

Organist: Hans Viskil Arie Bestebreur

Zondagsschool:  Tineke en Bart

Oppas: Dijanne van Eck en Marijke Mekking

Dienstcollecte:
Deurcollecte:

Diaconie
Onderhoud gebouwen

1¢ Advent

01 dec 2024 10:00 uur Vreugdezondag 17:00 uur

Predikant: ds. J.W. Sterrenburg Praisedienst
Sluipwijk

Organist: Nico van Oudheusden

Zondagsschool: Leonie en Frank

Oppas: José van Oudheusden en Jolijn Dekkers

Dienstcollecte:

Deurcollecte:

Kerk en Eredienst
Pastoraat eigen gemeente



2¢ Advent

08 dec 2024 10:00 uur 17:00 uur

Predikant: ds. R.H.M. de Jonge ds. G.v.d.Linden
Leiden Waalwijk

Organist: Conny de Ronde Linda Stolk

Zondagsschool:  Gerja en Bart

Oppas: Mirthe v.d. Berg en Anna van Eck

Dienstcollecte:

Binnenl. diaconaat stabiel huis voor kinderen

Deurcollecte:  Hervormde jeugdraad
3e Advent
15 dec 2024 10:00 uur 17:00 uur
15:00 uur Heilig Avondmaal HtH ds. T. Meijer
Predikant: ds. J.P. Bijl 'ds. A.L.A.den Besten
Strijen Nieuwerkerk a/d [Jssel
Organist: Nico van Oudheusden Linda Stolk
Zondagsschool:  Leonie en Maaike
Oppas: Lianne Brussé en Nathan v.d.Zwaal

Dienstcollecte:
Deurcollecte:

Diaconie
Onderhoud gebouwen

4¢ Advent

22 dec 2024 10:00 uur 17:00 uur

Predikant: dhr P. Huijser ds. G.v.d.Linden
Ridderkerk Waalwijk

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde

Zondagsschool: Tineke en Bart

Oppas: Annelies van Santen en Hannah v.d.Zwaal

Bekercollecte:
Deurcollecte:

Kerk en Eredienst
Evangelisatie

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658


http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

BLOEMENGROET

06 oktober Dhr. E.J. van Eck.

13 oktober Dhr. G. Brussée.

20 oktober Dhr. M. van der Heiden.

27 oktober Mevr. L. van der Bom.

03 november | Mevr. C. de Graaf-Korpershoek — Noud Verrijp

MEDITATIE

Ik weet iets goeds van jou

Een lerares zag zich aan het begin van een nieuw schooljaar geplaatst voor een
moeilijke klas waarvan de leerlingen niet goed met elkaar konden opschieten. Ze
vroeg hen de namen van de leerlingen onder elkaar op een vel papier te schrijven
en bij elk van hen het aardigste te noteren dat ze over die persoon konden zeggen.
Ze nam de lijsten mee naar huis en maakte voor iedere leerling een lijst met wat er
over hem of haar gezegd was. De volgende ochtend overhandigde ze iedere leerling
haar of zijn lijst. Algauw verscheen er een glimlach op ieder gezicht en ze hoorde
dingen fluitsteren als “Goh..." en “lk wist niet dat ze me zo aardig vonden” en “ik
heb nooit geweten dat dat zoveel betekend heeft”.

De opdracht kwam nooit meer ter sprake tot een van de leerlingen, Mark, jaren
later omkwam in een oorlog. Na de rouwdienst werden de lerares en enkele van
Marks vroegere klasgenoten bij de ouders van Mark thuis uitgenodigd. Zijn ouders
liepen op haar af en zeiden: “We willen u iets laten zien. Mark droeg dit bij zich
toen hij sneuvelde.” Zijn vader haalde iets uit zijn portefeuille. Het was de lijst met
positieve opmerkingen die Marks klasgenoten over hem hadden gemaakt. “lk wou u
heel hartelijk bedanken dat u dat heeft gedaan” zei Marks moeder. “Zoals u kunt
zien, koesterde Mark het.”

Een stel klasgenoten hoorden wat er werd gezegd. Een van hen lachte en zei: “Ik
heb mijn lijst ook nog. Hij ligt in de bovenste la van mijn bureau.” Een ander zei: “lk
heb de mijne ook nog, hij zit in mijn dagboek” “De mijne zit bij de fotorapportage
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van mijn huwelijk”, zei de derde. “Ik wed dat we hem allemaal nog hebben” zei een
vierde. Ik heb de mijne altijd bij me. |k denk dat we allemaal onze lijst bewaard
hebben”. De lerares ging zitten en was ontroerd. Wat ze die dag van haar oud-
leerlingen leerde werd een vast ritueel in iedere klas waar ze de rest van haar
loopbaan les gaf.

(van Roger Walsh uit Woorden en Verhalen die er toe doen).

Zegenen

Toen ik dit verhaal las moest ik denken aan de sabbatsviering. Enkele jaren geleden
werden Bart en ik uitgenodigd voor een sabbatsmaaltijd op vrijdagavond. Met veel
belangstelling volgden we alle handelingen en luisterden we naar de gebeden. Veel
daarvan ben ik inmiddels vergeten, maar één ding heeft enorme indruk op me
gemaakt. Een belangrijke plaats in de viering is het zegenen van de kinderen. Voor
de jongens: Moge God u zegenen en u behoeden. Moge God zijn gezicht naar u toe
oplichten en naar u toe genadig zijn. Moge God zijn gezicht naar u toe opheffen en
u vrede schenken. En voor de meisjes: Moge God u laten zijn als Sara, Rebekka,
Rachel en Lea. Het is eigenlijk het uitspreken van een gebed tot God. Hierbij hopen
we dan dat God dit gebed hoort en verhoort.

Bij onze viering werden ook de echtparen betrokken. De man sprak een zegenwens
uit over zijn vrouw en de vrouw een zegenwens over haar man. De tekst mocht je
zelf bedenken. Wat een bijzondere opdracht. Bij het bedenken van een zegenwens
ga je nadenken over de positieve eigenschappen van de ander en wat je in hem of
haar zo bijzonder vindt. Bij het uitspreken ontstaat er een heel speciale sfeer. Elkaar
een zegen toewensen heb ik ervaren als een zegen.

s dit iets wat we kunnen leren van de Joodse traditie? Een zegen vragen voor je
kind, je partner, een vriend, de buurvrouw, je collega, je...... vul zelf maar in. lets
positiefs over anderen bedenken en dat ook uitspreken. Gaat de wereld om ons
heen er dan anders uitzien? En wordt God dan niet meer zichtbaar door ons. Zoals
we zingen in Opwekking 346:



Maak ons tot een stralend licht voor de volken,

een stralend licht voor de mensen om ons heen.

Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.

Laat het schijnen door ons heen.

lk wens u Gods zegen toe bij het bedenken en uitspreken van zegenwensen.

Nelleke Dorsman (wijkouderling)

PASTO(P)RAAT

PASTORAAT, een woord dat mogelijk zwaarwichtig en misschien wat afstandelijk
kan klinken. Maar de vertaling HERDERLIJKE ZORG komt in mijn oren en misschien
ook in die van u al een stuk dichterbij. Herderlijke zorg klinkt vol liefde, aandacht en
toewijding.

In de kerk geven we hier op HEEL VEEL manieren vorm aan. Denk eens aan de
gebedsavonden, of “smakelijk eten”, een kaartje sturen, die boodschap doen voor
een ander, of gewoon een arm om iemand heen die het nodig heeft of etc...... er
gebeurt ontzettend veel en daar zijn we heel dankbaar voor!

Pastoraat, geen speciale taak maar een uiting van liefde omdat we Jezus kennen
en omdat Hij net zo deed. Een opdracht voor iedereen in de gemeente hoe klein of
hoe groot uw aandeel ook is.

En daarmee wil ik ook gelijk een puntje van zorg uiten omdat het best moeilijk is om
iedereen te zien in de gemeente en we dit ook nog weleens terug horen. Met elkaar
kunnen we hier iets in betekenen denk ik.

Om even een klein voorbeeldje te noemen. Regelmatig kom ik iemand tegen op het
dorp die ik al een tijdje niet in de kerk heb gezien of heb gesproken maar we zeggen
elkaar vriendelijk gedag. Maar laatst dacht ik, ik heb tegen die persoon nooit eens
gezegd: “Ik mis je”. Dit vind ik best moeilijk om te zeggen tegen iemand die ik niet
heel goed ken. En bij mezelf denk ik dan dat iemand dat al snel ervaart als een
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soort opgeheven vingertje van “Waarom ben je er niet” terwijl het zo helemaal niet
is bedoeld. Toen ik er wat langer over nadacht dacht ik wat is er eigenlijk mooier
dan te horen “Ik mis je”, juist als iemand om misschien wel een hele goede reden
er niet kan zijn in de gemeente, nou u begrijpt wat mij te doen staat een volgende
keer ....

Dit is zomaar een klein voorbeeldje waar wij als gemeenteleden het verschil
kunnen maken, wilt u mee helpen om mensen echt te zien?

Diensten

We gaan, als u dit leest al aardig richting het einde van het jaar. In de
morgendienst van 24 november herdenken we alle mensen die ons dit jaar in de
gemeente ontvallen zijn. Dit doen we als gemeente samen met familieleden van de
overledenen welke voor deze dienst worden uitgenodigd. Laten we waar mogelijk
om deze mensen als gemeente heen staan.

Ook alle vreugdevolle momenten (Doop, jubilea, etc.) in de gemeente mogen nog
eens in herinnering gebracht worden. Hier willen we uiting aan geven in de
morgendienst op 1 december, eerste adventszondag. Dankbaar zijn we voor vele
mooie lichtpuntjes binnen de gemeente!

Bezoekwerk

Binnen onze gemeente hebben we verschillende pastorale bezoekers, dit zijn
gemeenteleden die ondersteuning geven binnen het consistorie bij het bezoekwerk.
Fijn dat we dit werk met bredere schouders dan alleen de ouderlingen mogen
dragen! lemand die dit ook met liefde en passie heeft gedaan is Maddy van der
Ree. Onlangs heeft zij aangegeven om persoonlijke reden hiermee te moeten
stoppen. We begrijpen haar besluit en zijn haar erg dankbaar voor al haar tijd en
inzet. We wensen haar veel zegen toe.

We gaan binnen het consistorie kijken hoe we de wijk van Maddy gaan verdelen of
dat er iemand anders wordt gezocht.

Mocht pastoraal bezoekwerk u aanspreken of wilt u meer weten wat dit inhoud
neem dan graag contact op met de Scriba.



Tot slot

Graag wil ik afsluiten met een mooie Bijbeltekst en deze staat in 1 Petrus 4 vers 10:
Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen
te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. (Nav 21)

Veel zegen binnen uw pastoraat!
Hartelijke groet namens het consistorie

Elleke Smit, Wijkouderling

DIACONIE

De wintertijd is weer ingegaan. De dagen zijn korter en donkerder. Soms is het ook
donker in het leven. Laten we proberen om juist in deze donkere tijd een lichtpunt
te zijn voor elkaar. Refererend aan de preek van zondagochtend 3 november: Durf
een naaste te zijn.

Bekercollecte Blossom Cottage

D.V. zondag 17 november hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De
bekercollecte is bestemd voor Blossom Cottage. In het vorige Klankbord hebt u hier
al meer over kunnen lezen. De (schoon)zus van Frank en Esther Janssens is met de
stichting “shade for children” hard bezig om een gezinshuis in de Oekraine op te
zetten, waar kinderen met een handicap/beperking kunnen opgroeien binnen de
structuur van een gezin.

Op de website www.blossomcottage.nl kunt u meer lezen over dit mooie project.
We hopen dat we een mooi bedrag kunnen overmaken voor Blossom Cottage.

Project Kerstengel

Inmiddels is de Engelenbode uitgedeeld in de kerk en te lezen op de website. Het
uitzendbureau Angeli & Co gaat aan de slag om de Kerstengelen op pad te sturen in
de Adventsweken. We hopen dat er vele engelen op pad zullen gaan om licht te
verspreiden. Wat is het fijn dat je weet dat er aan je gedacht wordt als het leven
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niet altijd makkelijk is, als er sprake is van lange eenzame dagen. Ook wanneer u
zich niet heeft aangemeld voor het project kunt u misschien toch iets doen voor een
ander. Een kaartje is snel verstuurd. ..

Kerstactie Met Hart en Handen

De werkgroep Met Hart en Handen uit ‘s Gravendeel organiseert rondom Kerst een
actie voor de bewoners van het AZC in ‘s Gravendeel. Er worden kerstpakketten
gemaakt met enkele producten en een cadeaubon van de supermarkt. Als diaconie
van de hervormde gemeente van Puttershoek steunen wij deze actie door een
bijdrage te leveren voor de aanschaf van de cadeaubonnen. Ook willen wij
meehelpen met het inzamelen van producten voor in de pakketten. Binnenkort
zullen we in de kerk briefjes uitdelen met daarop de gewenste producten, zodat de
pakketten allemaal ongeveer hetzelfde worden, en de vraag aan u als
gemeenteleden om wat producten te kopen en in te leveren voor dit mooie doel.
Ook willen we graag iets doen voor de Oekraiense kinderen van de opvang in
Strijen. In overleg met Jacolien Hoek, die werkt op de school waar de Oekraiense
kinderen in Strijen onderwijs krijgen, hopen we alle kinderen daar rond kerst een
cadeautje te kunnen geven.

Kerstmiddag 18 december

Op D.V. woensdag 18 december is er weer een Kerstviering in de kerk/Hoeksteen.
We starten de middag in de kerk, waar ds. T. Meijer een meditatie zal houden en
waar we met elkaar een aantal mooie kerstliederen zingen.

Daarna steken we over naar de Hoeksteen voor koffie/thee met iets lekkers en is er
gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Alle gemeenteleden van 80+ krijgen een persoonlijke uitnodiging. Bent u nog geen
80+ maar vind u het wel gezellig om te komen, elkaar te ontmoeten en een viering
met elkaar te houden, dan bent u ook van harte welkom. De middag begint om
14.00 uur in de kerk.

Zendingswerk Lianne
Inmiddels is Lianne al ruim een maand werkzaam in Barcelona. Zij is onder andere
betrokken bij stichting Nueva Vida. De organisatie die zich inzet voor daklozen. Hier
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worden onder andere maaltijden gekookt en geserveerd aan daklozen, maar er is
ook opvang voor kinderen na schooltijd en voor vrouwen die werkzaam zijn in de
prostitutie. Degene die nu de stichting leidt vierde onlangs zijn 80e verjaardag.
Lianne hoopt in kaart te kunnen brengen wat nodig is voor deze stichting om te
kunnen blijven bestaan.

Lianne is dankbaar dat ze al een goede vriendin heeft gevonden. Ook is het heel fijn
dat de inschrijving in Spanje inmiddels gelukt is.

De kamer waar Lianne nu verblijft is erg klein. Een andere geschikte woonruimte is
nog niet gevonden. Wilt u voor Lianne bidden, voor al het werk wat ze mag doen.
Dat ze tot zegen mag zijn voor de mensen die gebruik maken van de opvang en de
maaltijden van de stichting Nueva Vida en voor een geschikte woonruimte?

U kunt Lianne volgen op Instagram onder de naam liannestravels.

Een hartelijke groet vanuit de diaconie,
Annie, Kalinka, Leonie en Dijanne

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)
Beheer van de gebouwen en het kerkplein

Op dit moment zijn er geen echte bijzonderheden te vermelden. Jammer dat de
aannemer van de Prinsessehof gemeend heeft om het voetpad dat naar de kerk
voert na de graafwerkzaamheden met grof grind opnieuw te bestraten. We hebben
hierop geen invloed gehad. Het zal wel even duren voor dit grind is platgereden.
We moeten er ook rekening mee houden dat er op de dijk een aantal
parkeerplaatsen door bewoners van de havenzijde gebruikt zal gaan worden. Door
werkzaamheden aan de haven zullen er aan de havenkant geen parkeerplaatsen
meer zijn gedurende de uitvoering van het werk dat tot ergens in 2025 zal gaan
duren.
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Financién

Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage:

Maandelijks krijgen we als CvK een overzicht van het kerkelijk bureau van de
inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit
belangrijke deel van ons kerkzijn opvolgen. Onderstaand treft u de situatie per eind
oktober aan. De ontwikkeling over de afgelopen maanden geeft geen reden tot
opmerkingen.

Om de begrote stand van de actie Kerkbalans (ook genoemd: de vrijwillige bijdrage)
te halen zou het wel fijn zijn als alle toezeggingen voor 2024 ook voor het eind van
het jaar worden ontvangen. Hierbij het vriendelijke verzoek om uw administratie
nog even na te gaan of de toezegging al in uw systeem zit om overgemaakt te
worden. Vriendelijk dank hiervoor!

Rapportage maand: oktober
Jaar: 2024
Deze Vorige Jaart/m Als % van Begroting
maand maand(en) heden begroting 2024
Collecten: 1.312 15.359 16.671 33% 20.000
Giften: Overig 5.350 3.258 3.608 123% 7.000
Rommelmarkt - 0% 12.000
Collectebussen: 65 681 746 107% 700
(HIP)
Kerkbalans: 5.184 66.151 71.335 86% 83.000
Totaal 11.911 " 35.449 97.360 79% 122.700
laar t/m heden 83%
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Vrouwenvereniging Emma:

Op 9 oktober was het CvK uitgenodigd voor een middag van Emma. Tijdens de
bijeenkomst werd een gift van EUR 5.000 overhandigd. Hiervan was EUR 3.500 uit
middelen die afgelopen jaren door de Emma leden bij elkaar was gewerkt. EUR 1.500
was uit recent door haar bijeengebrachte middelen, zoals uit de laatstgehouden
bingoavonden. Emma heeft op dit moment ca. 10 leden, die om de 2 weken op een
woensdagmiddag bij elkaar komen. Als CvK stellen we de bijdrage van Emma zeer
op prijs. Het geld dekt de eigen kosten (na subsidie van monumentenzorg) die we
hebben moeten maken om alle gloeilampen te vervangen door LED verlichting,
inclusief de grote spots in de zolder van het kerkgebouw. Om deze spots veilig te
bereiken is er een loopbrug met verschillende vlionders gemaakt. Fijn dat al deze
kosten nu gedekt zijn. Chapeau dames! Wij wensen Emma en haar leden nog vele
jaren van goede bijeenkomsten toe.

Plan De Schakel:

Via de Nieuwsbrief en de afkondigingen is u medegedeeld dat het door het College
van Kerkrentmeesters voorgelegde Plan De Schakel om ca. 20 appartementen te
ontwikkelen door de kerkenraad is afgewezen. Zij heeft haar besluit mede gebaseerd
op de meningsvorming tijdens een gehouden gemeenteavond. Deze avond werd
(naast de KKR leden) door bijna 40 gemeenteleden bezocht. Voor de transparantie
vermelden wij onderstaand de uitkomsten van de meningsvorming vanuit de
gemeenteavond.

Uitkomsten van de meningsvorming tijdens de gemeenteavond op 10 oktober inzake
het Plan De Schakel

Voor het plan: 9 stemmen
Tegen het plan: 28 stemmen

Motivatie van degenen die voor het plan hebben gestemd:

1. Het een toekomstgericht plan is (2x). Hierbij tevens 1x opgemerkt: Wat de
toekomst brengen moge, mij geleid des Heeren hand.
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9.

Het is een goed onderbouwd plan. De Schakel moet gesloopt worden.

Dit plan geeft financiéle zekerheid voor de toekomst en het sociale aspect is
goed meegenomen. (Let wel op: zware druk op kerkrentmeesters — bij
verkiezingen nieuwe mensen hiervoor te vinden? En: Waarom het kerkplein
niet mee verkopen en bij het nieuwe project betrekken als hofje en
parkeerplaatsen).

Behoefte aan woningen vooral voor ouderen en jongeren, maar financieel
moet het wel haalbaar zijn.

Gericht op de toekomst waardoor er voldoende inkomsten binnenkomen.

Aanvulling op het woningaanbod. (Minpunt hierbij is dat er wel een gebouw
voor de kerk komt te staan).

Goed plan. Schoolstraat verbreden en Kerkplein in ere houden.

Toekomst van onze gemeente met een volledige predikantsplaats. (We
komen hierbij samen om God en elkaar te ontmoeten).

Het sociale aspect van omzien naar elkaar.

10. Predikantsplaats van 100% de voorkeur heeft.

Motivatie van degenen die tegen het plan hebben gestemd:

1.

oL~

o

Financieel gewaagd.
Investering veel te groot. (3x).
De kerk is geen projectontwikkelaar.

De risico’s verbonden aan dit bouwproject dat 3-5 jaar kan duren zijn niet
gering (2x).

Het beoogde rendement kan met beleggen ook of beter worden gehaald.

Sloop het gebouw en verkoop het perceel aan HW Wonen.
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10.
11.
12.
13.

14.

19.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

Financieel risico te groot en vindt deze taak van kerk als verhuurder niet
passen.

Te grote financiéle risico’s. Veel kosten zijn niet afgedekt en geen zekerheid
OVer SUCCES.

Overlast door nieuwe bewoners.

Onvoldoende gekeken naar alternatieven (3x). Focus ligt op de Schakel.
Met het plan blijft de financiering van de gemeente net zo onzeker.
Plan weegt niet op tegen negatieve invloed op de omgeving (2x).

lk het beter vind om de Schakel te verbouwen voor jeugd en rommelmarkt.
Graag eerst beter onderzoeken.

Onverantwoord en risico te groot. Zie overigens ons schrijven aan de
kerkenraad waarin we onze mening (4x) duidelijk hebben gemaakt.

Veroorzaakt verdeeldheid in de gemeente.
De kerk is geen bouwbedrijf.
Schakel renoveren of oude schakel afbreken en nieuw bouwen.

Ik voorzie problemen met het parkeren. Als er nu in de Hoeksteen wat te
doen is, staat het al vol. 20 appartementen = 30-40 auto’s erbij.

Geen woningen en parkeren. Herstel de Schakel.

Wij meer vertrouwen moeten hebben in onze God die ons al zo lang geholpen
heeft.

Te groot financieel risico en vertrouwen hebben dat het zonder commerciéle
investering ook goed komt.

Voor Schakel afbreken en Hoeksteen uitbreiden (2x).
Er een mogelijkheid is door de omgeving om een planschade in te dienen.

Er zijn te veel onzekerheden in het hele plan (financieel, parkeren,
bereikbaarheid kerk, karakter omgeving).
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25. Financieel onzeker en parkeerproblemen (3x).
26. Kerk is geen woningbouw/verhuur (2x).
27. Gebouw past m.i. niet in de omgeving (2x).

28. Financieel een te groot risico. (Vertrouwen in God is belangrijkst; ook in de
toekomst zal hij wel voor NH Puttershoek zorgen).

29. Vermogen wordt niet aangewend voor mogelijke gemeentegroei.

30. U zou als kerk geen bezittingen en al de sores die daarbij hoort naar u toe
willen trekken. Laat die deskundigheid aan anderen. Schoenmaker houdt u
bij uw leest.

31. Ik zie geen toekomst voor de jeugd op de zolder.

Contact met het college

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid
hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit achter
het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail zal hij
gepaste actie ondernemen.

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris
PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd.
Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op
pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u
ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiéle problemen,
ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische
hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag
op tijd! Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar
pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.
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LIED VAN DE MAAND NOVEMBER

Tien duizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen
wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt
Loof de Heer, 0 mijn ziel
0 mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
0 mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, 0 mijn ziel
0 mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
0 mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen
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Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Loof de Heer, 0 mijn ziel

0 mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit

0 mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, 0 mijn ziel

0 mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit

0 mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, 0 mijn ziel

0 mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit

0 mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, 0 mijn ziel

0 mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit

0 mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam



KERSTZINGEN

Hervormde en Gereformeerde gemeente in Puttershoek

Op 20 december 2024 op het Maximaplein om 19.30 uur.

We zouden het fijn vinden om met heel veel mensen de kerstliederen te zingen.
Komt u ook?

Wij zoeken ook vrijwilligers die ons meehelpen de andere dag

21 december, om in het centrum van Puttershoek, rozen uit te delen aan het
winkelende publiek. De rozen zijn voorzien van een kaartje met kerstwensen en
informatie over de kerkdiensten. Wilt u ons helpen dan graag voor 18 december
aanmelden bij Marijke van der Boor tel. 06 37344291

Evangelisatiecommissie Hervormde en Gereformeerde Gemeenten

ZONDAGSSCHOOL

Advent en Kerst

Het thema tijdens het Adventsproject, wat wij gaan behandelen met de
zondagsschool is: Bestemming Bethlehem

Maria is naar Bethlehem
gegaan, kerstnacht boven
Bethlehem, in Bethlehem stal
is Jezus geboren.

Heb je er weleens bij
stilgestaan hoeveel oude en
nieuwe kerstliederen
Bethlehem benoemen?
Dankzij de verhalen van Jezus' : ,
geboorte is het hele kleine plaatsje in de buurt van Jeruzalem wereldberoemd
geworden.

Maar in de bijbel speelt Bethlehem al veel eerder een belangrijke rol, al heel ver voor
de geboorte van Jezus. Met het Adventsproject gaan we iedere week opnieuw op weg
naar Bethlehem en jullie reizen dan mee. Door de Bijbelverhalen, waarin het stadje
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Bethlehem elke keer een rol speelt, denken we ook steeds weer opnieuw aan Gods
belofte van vrede en recht voor Israél en de hele wereld.

lk heb een vraag aan jullie: Wat weet jij over Bethlehem?
Bijvoorbeeld: Hoeveel keer komt het woord Bethlehem voor in de Bijbel?

Wat betekent het woord Bethlehem?
Z0 zijn er nog meer weetjes, die krijgen jullie allemaal te horen in de komende
Advent zondagen.
Dit zijn de Bijbelverhalen die we gaan behandelen:
Zondag 1: Naomi en Ruth gaan naar Bethlehem (Ruth 1:1-22 en Ruth 4 13-22).
Zondag 2: David wordt in Bethlehem tot Koning gezalfd (1 Samuel 16:1-13).
Zondag 3: Micha profeteert over een Leider die uit Bethlehem komt (Micha 5:1-4a).
Zondag 4: Jozef en Maria gaan naar Bethlehem (Lucas 2: -1-5).
Zondag 5: Wijze mannen volgen de ster naar Bethlehem (Mattheis 2:1-12).
Tot ziens op de zondagsschool!
Groeten namens de leiding van de zondagsschool,
Gerja Derksen-Schipper

VERTROUWENSPERSOON

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het
gebied van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld
e pesten
e discriminatie
e agressie en geweld
e seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten
Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:
mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71
dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91
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BEDANK]E

Beste Gemeenteleden,

lk wil iedereen bedanken voor het meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en thuiskomst. Voor de bezoekjes, bloemen, kaarten en telefoontjes, dat heb ik
gewaardeerd.

Rina Jongkoen-Burgers

* %%

ROMMELMARKTVERKOOP NOV EN DEC 2024

Vrijdag 29 november van 13.30 tot 16.30 uur.
Zaterdag 30 november van 10.00 tot 12.00 uur.
Verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Er is een ruime sortering van kerstartikelen.

In de maandelijkse koffiehoek (een gezellige ontmoetingsplek) hebben we
koffie/thee en limonade met wat lekkers,

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen.

Vrijdag 13 december van 13.30 tot 16.30 uur.

Zaterdag 14 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Verkoop dinsdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur. Dit is de laatste dinsdag van
dit jaar, na de grote verkoop gaan we sluiten.

Vanaf 6 januari 2025 gaan we weer open om spullen in te leveren.
Wij wensen eenieder Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2025 toe.

Namens rommelmarktteam,
An Klinge
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INGEZONDEN
"KUNST IN DE KERK"

Wij willen alle gemeenteleden van ca. 8 tot 100 jaar vragen om creatief aan de slag
te gaan.
We denken daarbij aan bijvoorbeeld: tekenen, schilderen, houtbewerken, borduren,
haken, breien, patchwork, kantklossen, werken met glas of keramiek, beeldhouwen
enz.
De gemaakte werkstukken kunnen op zaterdag 3 mei 2025 van 10.00 tot 16.00 uur
worden geéxposeerd in de Hervormde Kerk, Puttershoek.
Maak iets wat betrekking heeft op het thema: "Tussen Pasen en Pinksteren".
Het is de bedoeling om in het werkstuk het thema tot uitdrukking te brengen van de
verhalen die in de Bijbel staan beschreven rond deze Christelijke feestdagen, maar
ook eigen ideeén zijn van harte welkom.
Aan uw of jouw deelname zijn geen kosten verbonden. Het is ook niet bedoeld als
een wedstrijd met daaraan verbonden prijzen, maar de uitdaging voor u/jou is om
lets te gaan maken op ieders eigen hobbygebied, en dit te kunnen laten zien in deze
expositie.
Info en aanmelden bij:
Adrie Groenendijk-de Waard,
cor-adrie@groenwaard.nl
tel.. 078 - 6761845
Al heel jong leren we het “Here zegen”
wat ouder het “Onze Vader”
we bidden vaders, moeders en vrede
voor onderdrukten en verslaafden
we bidden wat af, maar...
hoe staat het met ons danken?

Gedicht ingezonden door mw Nel Batenburg
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SAMEN BIJBEL LEZEN - LEESROOSTER

Bent u niet zo'n lezer? Download dan de Bijbel app van het Nederlands Bijbel
Genootschap of luister elke dag naar het bijbel gedeelte (Lees de Bijbel online in
de taal die bij jouw past - debijbel.nl).

17 november- Marcus 12:38-13:2 10 december- Psalm 50
18 november- Zacharia 10:1-12 11 december- Jesaja 35:1-10
19 november- Zacharia 11:1-9 12 december- Psalm 64

20 november- Zacharia 11:10-17
21 november- Psalm 69:1-19

22 november- Psalm 69:20-37
23 november- Marcus 13:3-13

13 december-
14 december-

15 december-

Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:.9-13

Sefanja 3:14-20

16 december- Psalm 44:1-9
24 november- Marcus 13:14-27 17 december- Psalm 44:10-27
25 november- Marcus 13:28-37 18 december- Lucas 1:1-25
26 november- Psalm 74 19 december- Lucas 1:26-38
27 november- Zacharia 12:1-8 20 december- Psalm 145
28 november- Zacharia 12:9-13:1 21 december- Micha 5:1-8

29 november- Zacharia 13:2-9
30 november- Psalm 17

1 december- Zacharia 14:1-11

27 december-
23 december-
24 december-

Lucas 1:39-56
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80

2 december- Zacharia 14:12-21 25 december- Lucas 2:1-21
3 december- Psalm 115 26 december- Psalm 98

4 december- Jesaja 40:1-11 27 december- Psalm 97

5 december- Jesaja 40:12-26 28 december- Psalm 8

6 december- Jesaja 40:27-31
7 december- Psalm 126

8 december- 2 Petrus 3:1-9
9 december- 2 Petrus 3:10-18
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29 december-
30 december-
31 december-

Lucas 2:22-35
Lucas 2:36-40
Psalm 90
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OPBRENGSTEN COLLECTEN

Collecten: via coll./bank/app of bus september 2024

Deurbussen:

01/09/24 CvK week 36
08/09/24 CvK week 37
15/09/24 CvK week 38
22/09/24 CvK week 39
29/09/24 CvK week 40

/WO0-bussen /sept..+ APP
HJP-bussen /sept. + APP

Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)

Kerkbalans:

Kerk

Bekercoll. HA./Christ's Hope 15/09
Diaconie/uitzending Lianne 09/09
Diaconie 22/09
Verjaardagsfonds/september
Zondagsschool/Kindernevendienst 08/09
Z/\WO-Plaatselijk werk

Hulpfonds Mw.De Jonge/verk.kaarten
Verk.boeken Baken achter de Dijk (4x)
Toezegging in 2024

Reeds ontvangen
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cah b b b b

an ah

€
€
€
€
€
€
€
€

€

355,00
376,00
297,05
191,80
312,00

106,50
77,85

20,00
649,00
781,00
228,85

55,00
193,25
239,15

52,00

80,00

€ 83.484,00
€ 66.151,00



Collecten: via coll./bank/app of bus oktober 2024

Deurbussen:

06/10/24 CvK week 41
13/10/24 CvK week 42
20/10/24 CvK week 43
27/10/24 CvK week 44

ZWO0-bussen /okt.+ APP
HJP-bussen /okt. + APP

Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)

Kerkbalans:

Kerk

Kerk en Israél 6/10
St.CAMA/Lianne de Haan 6/10
Kerk in Actie-werelddiaconaat 20/10
Diaconie-Bloemengroet 27/10
Diaconie

Kerktelefoonbusje Dorp (1x)
Verjaardagsfonds/oktober
Hulpfonds Mw.De Jonge

Proj. Ds. Vogelaar

Toezegging in 2024

Reeds ontvangen

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

204,90
430,95
264,70
255,50

140,15
65,25

5.350,00
195,80
96,15
178,00
186,75
20,00
207,50
40,00
50,00
20,00

€ 82.754,00
€ 71.335,00



LAAT UW LICHT HEN VERLICHTEN

Advent dat is verwachten
en elke dag opnieuw
Dat U terugkomt O Jezus
iedereen voor Uw kniel

lk blijf U Heer verwachten
bid dat U komt met spoed

Verdrijft voorgoed de nachten
in mensen bang gemoed

Veel mensen zijn zo bang Heer
20 angstig en verward
Zij worden voortgedreven
en hebben zoveel smart

Laat Uw Licht hen verlichten
dat duisternis verdwijnt
En dat in 't angstig hart Heer
Uw ware vreugde schijnt

Melodie Nu daagt het in het oosten.
Petra Groeneveld
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Uitnodiging

e ‘
¢ Niey Py,

Kerstmiddag Herv.Gem. Puttershoek
Woensdag 18 december 14:00 - 16:00 uur
v’ Ontvangst in de kerk
v’ Korte meditatie door ds T. Meijer
v’ Kerstliederen zingen
v Ontmoeting in de Hoeksteen met koffie/thee en wat
lekkers

Het is mogelijk dat u thuis wordt opgehaald.
Voor vervoer aanmelden voor 13 december 2024
Annie Viasblom: 06-17897504
annieviasblom@hotmail.com

We zien u graag!
Namens de diaconie: Dijanne, Leonie, Kalinka, Annie
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