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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Redactie 

Consulent: ds. J. Breure  Krijn Bor 078-8795100 

ds.breure@hervormdputtershoek.nl  Gerda v.d. Merwe 

Scriba   

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 13/01/2025 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk  of  Schaduwrijk 67 

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

Tel.nr.: kerk/Hoeksteen 078-6764837  26/01/2025 t/m 08/03/2025 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Jan Plaisier 

Leonie Verrijp  Schaduwrijk 71 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6762151 

Collectebonnen  __________________________ 

Bestellen door overmaken bedrag op bank nr. 

kerkrentmeesters NL38 RABO 0373 7112 71 

  

met vermelding gewenste kleur collecte bonnen en 

ledenregistr.nr. meer info: kerkelijk bureau. 

  

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Nu gaat de hemel open, 

de aarde raakt in bloei, 

de vrede daalt van boven, 

God lacht de mensen toe. 

 

Het woord is vlees geworden, 

God drukt ons aan het hart, 

Hij heeft zijn Zoon gezonden, 

van ons een bloedverwant. 

Lied 499 
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KERKDIENSTEN  
 

4e Advent 

22 dec 2024 10:00 uur  17:00 uur     

Predikant: dhr. P. Huijser ds. G.v.d.Linden 

 Ridderkerk Waalwijk 

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde 

Zondagsschool: Tineke en Bart  

Oppas: Annelies van Santen en Hannah v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Evangelisatie 

   

   

24 dec 2024 20:30  uur Kerstnachtdienst  

Predikant: ds. M.Geluk  

 Katwijk aan Zee  

Organist: Nico van Oudheusden  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Verwarming 

  

  

1e Kerstdag  

25 dec 2024 10:00 uur    

Predikant:  ds. A.H. Groen  

 Sliedrecht  

Organist: Nico van Oudheusden  

Zondagsschool: Nadine  

Oppas: Maaike en Bart de Winter, Norali Smit 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in Aktie 
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29 dec 2024 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. T. Meijer   ds. D. Smink 

 Puttershoek Alblasserdam 

Organist: Hans Viskil  Linda Stolk 

Zondagsschool: Gerja en Frank  

Oppas: Mirthe v.d.Berg en Marijke Mekking  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

31 dec 2024 19:30 uur Oudejaarsavond  

Predikant: ds. A.H. Groen   

 Sliedrecht   

Organist: Nico van Oudheusden   

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Oudejaarscollecte  

   

01 jan 2025 10:00 uur Nieuwjaarsdag  

Predikant: ds. T. Meijer  

 Puttershoek  

Organist: Nico van Oudheusden  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Verwarming  

 

05 jan 2025 10:00 uur Koffie drinken 17:00 uur 

Predikant: Ds. R. ten Napel ds. M.E. Vroonland 

 ’s-Gravendeel Westmaas 

Organist: Arie Bestebreur Conny de Ronde 

Zondagsschool: Leonie en Merel  

Oppas: Lianne Brussé en Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Diakonie tbv Bloemengroet  

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente  
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12 jan 2025 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. A.H. Groen ds. Van Walsum 

 Sliedrecht Poortugaal 

Organist: Nico van Oudheusden Conny de Ronde 

Zondagsschool: Tineke en Maaike  

Oppas: Dijanne van Eck en Méranne van Geijl 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: GZB project ds Vogelaar Sulawesi  

 

19 jan 2025 10:00 uur  17:00 uur 

Predikant: ds. W. van Herwijnen Praisedienst 

 Zwijndrecht  

Organist: Nico van Oudheusden  

Zondagsschool: Nadine en Bart  

Oppas: Annelies van Santen en Anna van Eck 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Oecumene Week v.h. Gebed  

 

26 jan 2025 10:00 uur Viering Heilig Avondmaal 117:00 uur Vrtz.H.A. 

Predikant: ds. R.H.M. de Jonge ds. L.v.Riksxoort 

 Leiden Alphen a/d Rijn 

Organist: Hans Viskil Arie Bestebreur 

Zondagsschool: Gerja en Merel  

Oppas: Hannah v.d. Zwaal en Norali Smit 

Bekercollecte: Diaconie  

Deurcollecte: Verwarming 

 

 

 

 

Diensten zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658
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BLOEMENGROET 
 

10 november Tineke van Horssen. 

17 november Maddy v.d. Ree-de Jongh. 

24 november Nabestaanden van overleden gemeenteleden 

24 november               Presentje Noa Janssen. 

01 december. Nel den Hartog-Levering. 

08 december Bewoners Schaduwrijk 65. 

 
 
MEDITATIE 

 

Kerst 2024 

Als dit klankbord uitkomt is het inmiddels half december geweest, hopelijk kunnen 

we terugkijken op een goede voorbereiding voor het kerstfeest.                                                                                                           

Zo zeker en onvermijdelijk als de seizoenen komen en gaan, zo ook de christelijke 

feesten. Toch verveelt het nooit. De seizoenen niet, de feesten niet.  Alleen 

verschuiven de accenten waar je belang aan hecht gaandeweg het leven. Ikzelf was 

als kind richting kerst vooral geïnteresseerd in lekker eten, kaarsjes stoken en 

(misschien) ijspret. Dat alles is nog steeds van belang, maar de komst en zeker ook 

de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus is bij mij steeds meer op de 

voorgrond gekomen. En ook de interesse voor bijbel lezen.                                                                                                                                            

We gaan eerst kort wat zaken langs die mij tijdens het Bijbellezen t.b.v. de 

kerstoverdenking opvielen deze keer. Of: waar ik tegenaan liep… Uit het evangelie 

naar Lucas:                                                                                                                            

-Seks ná het huwelijk. Als Maria (en Jozef) daar anders over gedacht zouden 

hebben, had ons heil op losse schroeven gestaan. Heden is dit nog steeds het 

(Christelijk) ideaal, waar we inmiddels vér van verwijderd zijn.                                                                                                                                                         

-Bijbelkennis was trouwens destijds goed op orde. Maria, hooguit 16 jaar oud, barst 

na de Goddelijk geïnspireerde begroeting van haar tante(?) Elisabeth moeiteloos in 

een lofzang uit die duidelijk geënt is op de lofzang van Hanna. Ook in deze zitten we 

allemaal vér van het ideaal.                                                                               
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-Opvallend verschil tussen reacties van Zacharia en Maria. De eerste is weliswaar 

diepgelovig en houdt zich strikt aan alle voorschriften, maar als de engel Gabriël 

hem een wonder in het vooruitzicht stelt reageert hij met ongeloof! Is hij inmiddels 

zó gewend geraakt aan onverhoorde gebeden dat hij niet uit dat patroon kán 

breken? Als straf voor zijn ongeloof zal hij geruime tijd moeten zwijgen. Woorden 

hebben kracht, meer dan wij denken! Dus zwijgstraf is zeer gepast. Bovendien, zou 

je misschien beter kunnen nadenken als je zwijgt? Er zijn blijkbaar kloosters waar 

gezwegen wordt. IJdele gedachten zijn niet te stoppen, maar ijdele woorden wel… 

In ieder geval loopt zijn mond over van lofprijzing aan de eeuwige God als hij na 

maanden weer kan spreken. Mooi! 

Gods ingrijpen in deze wereld, met kerst heel tastbaar, begint klein. Een 

zwangerschap, een kindje. Toch werden de gebeurtenissen alom besproken. 

Misschien hing er ook een sfeer van verwachting in de lucht? Ondanks die 

verwachtingen was het nodig dat het volk gereed gemaakt moest worden, het pad 

te effenen. Dat komt verschillende keren terug. Hoe staan wíj ervoor? Wat staat in 

de weg? 

Gods ingrijpen brengt altijd wat teweeg. Zaken komen op scherp te staan. En het 

deelnemen aan Gods plan kost je wat. Maria krijgt te horen dat er als een zwaard 

door haar heen zal gaan. Zacharias en Elisabeth waren al op leeftijd toen Johannes 

werd geboren, zij zijn waarschijnlijk gespaard gebleven voor het bericht dat hun 

zoon om zijn geloof was vermoord…  Ingeschakeld worden in Gods plan heeft iets 

weg van het toetreden tot een leger. Opwinding natuurlijk en kameraadschap, maar 

ook gehoorzaamheid c.q. discipline en risico’s. 

De lofzangen van Maria en Zacharias komen meer overeen dan hun aanvankelijke 

reactie op Gods boodschap. In beide wordt ook het lot van het volk Israël genoemd. 

Vooral Zacharias is heel expliciet. “Hij heeft zich om Zijn volk bekommerd….. Een 

reddende kracht opgewekt…  bevrijd van onze vijanden, gered uit de greep van 

allen die ons haten”. Poëtische teksten die óók ver vooruitzien. Teksten ook die ons 

heden te denken geven. Omringd door volken die Israël van de kaart willen vegen 

en geconfronteerd met de Verenigde Naties die de Joodse staat overladen met 

resoluties kunnen we wel concluderen dat die profetie (nog) niet in vervulling is 



9 

 

gegaan. Hoe dat zou kunnen gaan? Geen idee, in ieder geval anders dan wij 

denken. “Bij God is niets onmogelijk”, zegt de engel Gabriël tegen Maria. 

Kerst ’24. Opnieuw bezinning op wat God deed, doet en gaat doen. Wat is onze 

reactie, wat wordt van ons verwacht? Wie mij een beetje kent weet al dat ik bidden 

en Bijbellezen belangrijk vind. En in het verlengde van deze overdenking: Kuis leven 

en niet te veel praten/kletsen is ook goed. En als er al wat gezegd moet worden, 

getuig van Gods liefde en trouw. En, juist ook in deze tijd heel belangrijk volgens 

mij: Dank God en bidt Hem voor zijn volk Israël. Voor bescherming tegen al hun 

vijanden. Voor vertroosting. En ook dat ze hun eigen Koning mogen herkennen en 

aanbidden. Bekering dus. Een dergelijke houding tegens Israël zal misschien niet 

overal met applaus worden begroet. Maar is dat niet inherent aan kerst? Dat Hij 

een teken is dat betwist zal worden, en dat de gezindheid van velen aan het licht 

zal komen? Een oproep dus om zélf te onderzoeken en vervolgens het pad voor 

Jezus te effenen. Gezegende kerstdagen, ook al is de tijd verwarrend en duister. 

Het licht overwint! 

Govert Gravendeel 

 

PASTO(P)RAAT 
 

Advent. 

We leven nu in de adventsperiode, de benaming voor de aanloopperiode naar de 

kerst. We kijken uit naar de komst van het kerstkind Jezus Christus.  

Tijdens deze belangrijke periode op de kerkelijke kalender willen wij ook omzien 

naar elkaar. En dan denken wij in het bijzonder aan die gemeenteleden die in het 

afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een dierbare of gemeenteleden die 

opgenomen zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis. Kijk ook eens om naar een 

alleenstaande. Gooi een kaartje door de bus of ga eens op bezoek.  U kunt een 

lijstje opvragen bij Nelleke Dorsman. 
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Kerstmiddag. 

Op woensdagmiddag 18 december is er weer een kerstmiddag voor ouderen boven 

de 80 jaar.  Alle gemeenteleden boven de 80 jaar krijgen een persoonlijke 

uitnodiging.  De middag begint in de kerk waar we met elkaar fijne kersliederen 

zingen en waar ds. T. Meijer een meditatie zal houden over het thema: “Van donker 

naar het licht” Na de dienst steken wij over naar de Hoeksteen voor een kopje 

koffie of thee met wat lekkers erbij. De middag begint om 14.00 uur.  

Bijbelsdagboekje. 

De komende weken zullen bij alle ouderen boven de 85 jaar het Bijbels dagboekje 

“Immanuel” bezorgd worden. Dit dagboekje is ideaal om de dag mee te beginnen. 

Het geeft een heldere uitleg over het Bijbelgedeelte wat die dag gelezen moet 

worden. De ouderlingen hebben deze taak van de diakenen overgenomen en zullen 

het boekje bij u bezorgen. 

Bezoekouderling. 

Marijke van der Boor wordt bezoekouderling in het Huys te Hoecke. Ze neemt de 

taak over van Maddy van der Ree die om gezondheidsredenen is gestopt. Marijke 

doet al veel vrijwilligerswerk in het Huys te Hoecke en kent dus veel bewoners. 

Wanneer ze in haar taak wordt bevestigd is nog onbekend maar dat hoort u zodra 

de datum bekend is. We wensen Marijke veel zegen en vreugde toe in haar 

pastorale taak.  

Middagdiensten. 

De kerkenraad denkt na over de invulling van de middagdiensten. Zoals u weet 

worden de middagdiensten slecht bezocht. Daarom is de kerkenraad gestart met 

bijzondere middagdiensten zoals, praisediensten, vriendendiensten, 

openluchtdiensten, enzovoorts. Misschien heeft u ook ideeën en wilt u meedenken 

of meepraten over de invulling van de middagdiensten. Neem dan contact op met 

de scriba.  

Diensten rond de jaarwisseling. 

Op oudejaarsavond gaat ds. A.H. Groen uit Sliedrecht voor. De dienst begint om 

19.30 uur. Op 1 januari wordt een korte dienst gehouden waarin hoopt voor te gaan 
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ds. T. Meijer. De dienst begint om 10.00 uur. Er is dan geen koffie/thee drinken na 

de dienst. Op zondag 5 januari gaat ds. R. Ten Napel uit ’s Gravendeel voor. Na 

deze dienst is er wel koffie/thee drinken in de Hoeksteen zodat u elkaar een goed 

nieuwjaar kunt wensen.  In alle diensten bent u van harte welkom.  

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. 

Atie Meijer. Scriba 

 

DIACONIE 
 

Wanneer u dit leest is het bijna Kerstfeest. Verschillende kerstvieringen mogen 

plaatsvinden. De kerstviering voor ouderen uit onze gemeente is wanneer u dit 

leest geweest. De kinderen van de basisschool hebben kerst gevierd in de klas. 

Komende dagen bent u van harte welkom in de Kerstnachtdienst op 24 december 

en in de Kerstviering op 25 december in onze kerk.  

Veel mensen kijken uit naar de feestdagen. Lekker een paar extra dagen vrij of 

misschien wel een langere vakantie. Gezellig samenzijn met familie en vrienden, 

lekker eten. Een leuk feestje met oud & nieuw.  

Toch is de decembermaand niet voor iedereen een fijne maand. Een lege plek wordt 

extra gevoeld. Je gezondheid werkt niet mee, je mist je thuisland of vul het zelf 

maar in.  

Laten we ook juist in december oog hebben voor de mensen om ons heen.  

We zijn daarom heel blij dat veel mensen zich hebben aangemeld voor de 

Kerstengel actie, dat er boodschappen ingeleverd worden voor de pakketten die 

uitgedeeld worden in het AZC in ’s Gravendeel en dat we iets mogen betekenen 

voor de Oekraïense kinderen in de opvang in Strijen. 

U leest het, als diaconie zijn we in december en in de maanden vooraf druk bezig 

geweest met verschillende projecten. In een volgend Klankbord hopen we een 

terugblik te geven over deze acties.  

Wij wensen u gezegende feestdagen en alle goeds voor 2025. 

Annie, Leonie, Kalinka en Dijanne 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 

 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein  

De tweejaarlijkse inspectie van de brandblusvoorzieningen heeft weer 

plaatsgevonden. Een tweetal brandblussers moesten worden vervangen en van één 

moest het binnenwerk worden vervangen. Gelukkig hebben we ze de laatste twee 

jaar niet nodig gehad en we hopen dat dit zo blijft! In de Schakel is de Cv-ketel 

gerepareerd. In de Schakel is er in de jeugdruimte lekkage bij harde wind met 

regen. We zullen hiervoor het dak op moeten. We hebben Sinterklaas gevraagd of 

hij hier voor ons naar wil kijken als hij in de buurt is. Het lijkt er verder op dat het 

Cv-systeem in de Hoeksteen een niet direct zichtbare lekkage heeft. Mocht er onder 

de vloer iets aan de hand zijn, dan wordt dit een lastige klus om te repareren. Het is 

aan de bomen duidelijk zichtbaar dat de herfst flink heeft doorgezet. De tuinploeg is 

hier flink druk mee geweest. Bij het verschijnen van dit Klankbord moet alles weer 

zijn opgeruimd en alle goten weer schoongemaakt. De tijdelijke bewoners van de 

pastorie zijn eind november weer vertrokken. We kunnen nu de oude Cv-ketel 

vervangen voor een zuiniger werkend exemplaar. Verder gaan we 8 zonnepanelen 

leggen met hieraan gekoppeld een warmtepomp boiler. Warm water wordt dan 

geleverd door de elektriciteit van de panelen. Is er elektriciteit te kort voor het 

opwarmen van het water voor de boiler, dan verwarmt de Cv bij op gas. 

 

Financiën 

Overzicht collectes, giften en de vrijwillige bijdrage: 

Maandelijks krijgen we als CvK een overzicht van het kerkelijk bureau van de 

inkomsten levend geld in vergelijking met de begroting. Zo kunnen we dit 

belangrijke deel van ons kerkzijn opvolgen. Onderstaand treft u de situatie per eind 

november aan. De ontwikkeling over de afgelopen maanden geeft geen reden tot 

opmerkingen. We lijken goed op weg om de begrote inkomsten voor 2024 te gaan 

halen. Dit stemt tot grote dankbaarheid. Bij de giften is er een overschrijding 

vanwege de gift van EUR 5.000 van vrouwenvereniging Emma. Deze maand zijn ook 

de bijdragen voor het Klankbord verwerkt. Met een bedrag van rond de EUR 3.500 is 

dit ook een belangrijke post. We zijn benieuwd naar de bijdrage van de 

Rommelmarkt. Die wordt 1x per jaar in december overgemaakt. 
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Om de begrote stand van de actie Kerkbalans (ook genoemd: de vrijwillige bijdrage) 

te halen zou het wel fijn zijn als alle toezeggingen voor 2024 ook voor het eind van 

het jaar worden ontvangen. Hierbij het vriendelijke verzoek om uw administratie 

nog even na te gaan of de toezegging al in uw systeem zit om overgemaakt te 

worden. Vriendelijk dank hiervoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Begroting 2025 

De begroting voor het jaar 2025 is in de KKR-vergadering van 4 december 

goedgekeurd en inmiddels bij de PKN ingediend. De jaarrekening 2024 is nog niet 

gereed. Voor de vergelijkende cijfers is derhalve de begroting over 2024 

gepresenteerd. De opbrengsten levend geld (collectes, vrijwillige bijdragen, 

Rommelmarkt en giften) hebben we voor 2025 ongeveer op hetzelfde niveau als dat 

van 2024 gehouden. We vertrouwen erop dat de Rommelmarkt ook in 2025 weer 
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een goede bijdrage mag leveren. Aan de kosten zijde is een belangrijke aanname 

dat we ervan uit zijn gegaan dat we vanaf 1 mei weer een voltijds predikant zullen 

hebben. De eenmalige kosten van een nieuw ingekomen predikant (o.a. verhuizing 

en opknappen pastorie) zijn verwerkt in de pastoraatskosten. Als we een eigen 

predikant hebben stijgen ook de inkomsten uit gebouwen, doordat een predikant 

een door de PKN vastgestelde woonbijdrage voor de pastorie betaalt. De inkomsten 

uit beleggingen en spaargelden is een substantiële post in de rekening. De 

begroting geeft ruimte om tot een substantiële (administratieve) toevoeging aan de 

onderhoudsfondsen te komen.  
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Actie Kerkbalans 

In januari 2025 zal de Actie kerkbalans op landelijk niveau weer worden uitgerold. 

Ook wij doen hieraan mee. Wij zullen u door middel van een brief met folder weer 

verzoeken om de Hervormde gemeenschap van Puttershoek financieel te blijven 

ondersteunen.  

De exploitatie van onze gemeenschap wordt nadelig beïnvloedt door vergrijzing en 

inflatie. De vergrijzing maakt dat het aantal bijdragende families langzaam 

verminderen, met teruglopende inkomsten. De inflatie resulteert in 

kostenstijgingen. Met name de kosten voor een predikant en het onderhoud van de 

kerkelijke gebouwen stijgen hierdoor substantieel. We hebben over de afgelopen 

jaren het ‘voordeel’ gehad dat de kosten van het pastoraat flink lager waren 

doordat we geen eigen predikant hebben gehad. Het financiële voordeel hieruit is 

aan de reserves toegevoegd. We hebben voor 2025 ruimte om de exploitatie onder 

controle te houden met een aan 2024 gelijkblijvend niveau aan vrijwillige bijdragen 

uit de actie Kerkbalans. Dit zal dan de hoofdlijn zijn van onze actie Kerkbalans 2025.  

 

Solvabiliteitsverklaring 

Voor het beroepingswerk is een solvabiliteitsverklaring nodig die gebaseerd wordt 

op de uitkomsten van een meerjarenraming. Op basis hiervan wordt bepaald of we 

een fulltime predikant kunnen beroepen. De huidige Sovabiliteitsverklaring verloopt 

per 15 december. Het beroepingswerk is nog lopend. We hebben een nieuwe 

meerjarenraming ingediend bij het College van Beheer die inzicht geeft in de 

geraamde cijfers tot en met 2032. We verwachten dat we met dezelfde 

uitgangspunten kunnen doorgaan met het beroepingswerk.  

 

Overige 

Winterseizoen en verwarming 

Het winterseizoen is weer aangebroken. De kosten van verwarming blijven hoog. 

We houden de temperatuur in onze gebouwen scherp in de gaten en verzoeken alle 

gebruikers dit ook te doen. De beste besparing is het niet te gebruiken. We 

handhaven hetzelfde stookbeleid als vorig jaar, te weten:  
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Kerk: door de weeks 13 graden; op zondag vanaf 9.00 uur op 17 graden brengen en 

vanaf 12.00 uur weer naar het minimum brengen. Tijdens de middagdienst zal de 

temperatuur dan ca 16-17 graden zijn.   

Hoeksteen en Schakel: Bij gebruik naar 17 graden brengen door de thermostaat ca 

2 uur voor de (besproken en geplande) bijeenkomst te laten werken. Bij het einde 

van de bijeenkomst gaat de thermostaat weer terug naar het minimum van 13 

graden.  Iedere gebruiker danken wij bij voorbaat voor begrip en attentie bij het 

inplannen van de bijeenkomsten. Niet gepland = geen verwarmde ruimte.  

 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 
 
PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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COMMISSIE REGULIERE EREDIENSTEN 

 

We kunnen weer terugzien op een goede dienst tijdens eeuwigheidszondag. Het is 

altijd warm om met elkaar een moment stil te staan bij hen die ons afgelopen kerkelijk 

jaar zijn ontvallen en om zo de families te ondersteunen in de verwerking van hun 

verdriet.  

De vreugdezondag hebben we iets anders ingestoken dan eerdere jaren. De namen 

van de geslaagden zijn niet meer individueel genoemd, maar als groep. Ook is de 

attentie weggelaten. Hierdoor kon de dienst ook iets meer vaart in de liturgie houden.  

De Tienernevendiensten zijn inmiddels in een vast ritme gekomen, met een vaste 

groep aanwezigen. Er wordt op dit moment nog wel iemand gezocht die medeleiding 

kan geven. Jacolien Hoek is er vanwege drukte mee gestopt. Vanaf hier nog onze dank 

aan Jacolien voor het meehelpen vormgeven van deze dienst voor de tieners.  

 

Schriftlezingen in de ochtenddienst: 

Met vier vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven gaan we beginnen met het 

lezen van een Bijbelgedeelte door een gemeentelid. De kerstavonddienst is de eerste 

dienst die hiervoor zal worden ingepland. Vanaf januari 2025 gaan we in een vast ritme 

van elke 1e zondag van de maand de schriftlezing in de morgendienst verzorgen door 

een gemeentelid. We gebruiken ook hiervoor de NBV 2021 vertaling die op de 

lessenaar een vaste plaats gaat krijgen. Als er meerdere schriftlezingen zijn, dan 

wordt alleen de 1e schriftlezing door het gemeentelid gedaan en de rest door de 

predikant.  

 

Kerstavonddienst: 

In de kerstavonddienst zal de zang worden ondersteund door het orgel in 

samenwerking met een trompettist. Koper en kerst horen op muzikaal gebied bij 

elkaar! We hopen ook in deze dienst weer velen van u te ontmoeten. De dienst begint 

om 20.30 uur. Voorganger is ds. Geluk. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten met 

een warm drankje rondom de vuurkorf. 

 

Bart Dorsman - secretaris 
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LIED VAN DE MAAND DECEMBER 

 

Verwachten 

Ik zie uit naar de Heer.     ) 

Ik zie uit naar de Heer.     ) 2x 

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. ) 

  

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd, 

op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

  

Ik zie uit naar de Heer.     ) 

Ik zie uit naar de Heer.     ) 2x 

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. ) 

  

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd 

op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Mijn ziel verlangt naar de Heer.    ) 

Mijn ziel verlangt naar de Heer,    ) 2x 

meer dan wachters uitzien naar de morgen.  ) 

  

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd, 

op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
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ZONDAGSSCHOOL 
 

Hallo jongens en meisjes, 

We naderen bijna het einde van het jaar en de leukste en drukste dagen van het 

jaar komen eraan. 

De afgelopen weken zijn we 

al bezig geweest met het 

kerst project en wonen er 

steeds meer mensen in 

Bethlehem.  

Want in de bijbel lezen we 

dat in de jaren die volgde 

dat er mensen in Bethlehem 

(weer) gingen wonen. 

1e advent hadden we het over Naomi en Ruth, 2e advent kwam David erbij en 3e 

advent Micha. 

Wie er nog meer komt horen jullie nog. 

In het nieuwe jaar gaan we het hebben over geloven en begrijpen wie Jezus is. 

Voor nu wens ik jullie hele fijne dagen en een gelukkig uiteinde met elkaar toe. 

Namens de leiding van de zondagsschool, 

Leonie  

 
VERTROUWENSPERSOON 

 

Bent u binnen onze kerk betrokken of getuige geweest van een incident op het 

gebied van  grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld 

• pesten 

• discriminatie 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen:  

mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71 

dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91 
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BEDANKJE 
 

Lieve gemeenteleden, 

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de bemoedigende kaarten, bezoekjes 

en gebeden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze vader en schoonvader 

Kees Westdijk. Jullie medeleven gaf ons veel steun en troost. 

Met hartelijke groeten, 

 

Danny en Esther Westdijk 

*** 

 

Beste Gemeenteleden, 

Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten en berichten die we (mijn gezin) in de 

afgelopen maanden hebben ontvangen. 

In september bleek helaas dat de kanker terug is en is uitgezaaid naar verschillende 

delen van het lichaam. Na een verblijf in het ziekenhuis om de pijnbestrijding onder 

controle te krijgen ben ik begonnen met een chemokuur. Ik ben nu halverwege de 

behandeling en inmiddels weet ik dat de kanker stabiel blijft dankzij de chemo en de 

behandeling wordt voortgezet. 

We gaan nu nog een aantal intensieve maanden tegemoet en hopen dat er daarna 

een langere stabiele periode volgt, maar het blijft spannend en onzeker, zowel voor 

mezelf als voor mijn gezin. 

We hopen dat u aan ons blijft denken in uw gebed. 

Evert Jan van Eck 

*** 
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Beste gemeenteleden,  

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven na mijn dotterbehandeling, 

voor de vele kaarten, appjes, telefoontjes, mooie boeketten, lekkernijen en 

bezoekjes. Het was overweldigend. Ik heb dit zeer gewaardeerd. 

Een hartelijke, lieve groet, 

Tineke van Horssen 

*** 

 
INGEZONDEN 

 

 
“Lang gewacht, veel gebeden en uiteindelijk toch gekregen!” 

Stukje tekst uit het Klankbord nummer 9 – Meditatie van ouderling Annemarie de 

Haan – Bongers (met onze dank daarvoor) : 

Wachten is zó moeilijk soms!  

Maar er zijn in de Bijbel legio voorbeelden van mensen die járen moesten wachten 

op Gods stem. We willen zo graag dat God zich aanpast aan onze behoeften...Maar 

wanneer we geduld hebben om te wachten op Zijn antwoord en ons daarvoor 

openstellen, dan komt Hij echt in jouw leven.” 

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je 

worden opengedaan. Mattheüs 7:7 Maar de Here zegt er niet bij wanneer Hij het 

doet! Er zijn nu eenmaal dingen in je leven die soms sneller worden vervuld dan 

andere dingen en dan op Zijn tijd! 

Een korte levensweg beschrijving en geloofservaring van Ad en Ria van Riel uit 

Bentelo (Twente): 

“Wij zijn in augustus 1975 in Den Haag (geboorteplaats) getrouwd, ik (Ad) niet 

kerkelijk, Ria van huis uit kerkelijk opgevoed.  

We wilden toen graag naar het oosten van het land omdat het in Den Haag toen al 

veel te druk was. Zie maar eens werk en een huurwoning te vinden daar. Na zes jaar 
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wachten konden we naar Puttershoek (klein beetje naar het oosten). Daar kwam ik 

tot geloof en zijn naar de kerk gegaan. Na een lange periode waarin de wensen van 

de Here moesten worden vervuld, denk hierbij aan familieomstandigheden en het te 

verrichten werk, kon ik met pensioen. 

De gedachtegang was : “Niet daar kunnen wonen, dan een stacaravan en een groot 

gedeelte van het jaar in het oosten aanwezig zijn.” In die periode hebben we al 

fietsend rond Haaksbergen de omgeving kunnen ontdekken.  

Op één van die ritten kwamen we door Bentelo en mijn gedachten waren “Hier zou 

ik wel willen wonen.” Ik ben toen op zoek gegaan naar woningbouwverenigingen, 

wat bleek het geval, drie via inschrijving en maar wachten, één, onze huidige via 

loting. Ik hoef niet meer te vertellen wat er ging gebeuren.  

Het volk van de Here heeft veertig jaar door de woestijn getrokken om het beloofde 

land binnen te gaan. Wij hebben drieënveertig jaar moeten wachten om onze wens 

in vervulling te zien gaan. 

De weg die de Here met je gaat is er één van geduld om je te laten beseffen dat de 

Here er niet alleen voor jou is om je wensen meteen te vervullen maar ook dat jij 

beseft dat je in het leven de Here nodig hebt en daardoor het geduld op kan 

brengen om te wachten in het besef van “Here doet u het maar op Uw wijze en tijd.” 

Dan komt het zeker wel goed.” 

 

Wij wensen u en jullie die dit lezen en de gemeente van onze Here de wijsheid en de 

rust om te groeien in het geloof. Wacht, bid en vertrouw erop dat de Here uw en 

jullie leven in de hand heeft. 

 

Verder gezegende kerstdagen en een geloofwaardig 2025 en moge er spoedig een 

nieuwe dominee in onze gemeente zijn. 

Ad en Ria 

 
 
 
 



23 

 

Wat ik u zeggen wil 

 

Waar je woont op deze wereld, 

tussen bloemen of beton, 

tussen twijfel, tussen hoop, 

elke dag is er een zon. 

 

Kijk omhoog en zie Hem staan. 

Kijk ook achterom en zie mensen, 

die om je geven en houden staan. 

Wandel dan in het Licht met Jezus. 

Doe dat niet alleen maar ga samen met hen op weg. 

 

Heb je het toch nog even moeilijk, 

zing dan met je ziel tot Hem 

en bedenk 10.000 redenen om door te gaan. 

Doe dat in een toekomst van hoop. 

Harrie Mekking
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

   

   
 

    Collecten: via coll./bank/app of bus november 2024 

   

 03/11/24 CvK week 45  €       433,65  

 06/11/24 CvK week 45  €       610,80  

 10/11/24 CvK week 46  €       276,10  

 17/11/24 CvK week 47  €       192,85  

 24/11/24 CvK week 48  €       335,10  

    Deurbussen: ZWO-bussen/nov.+ APP  €       108,65  

 HJP-bussen/nov.+ APP  €          77,40  

    Giften en collecten: (via coll/bus/bank/app)  

 Kerk  €          70,00  

 Praisiedienst 03/11 (De Hoop)  €       132,30  

 K.I.A. Diaconaat 10/11  €       237,15  

 Bekercoll. HA  (Oekraïne) 17/11  €       694,70  

 Diaconie 24/11  €       418,45  

 Bloemen  €          10,00  

 Orgel  €          20,00  

 Verjaardagsfonds/november  €          55,00  

 Hulpsfonds Mw. De Jonge  €          74,50  

 Baken achter de Dijk  €          20,00  

     Kerkbalans: Toezegging in 2024  €  83.214,00  

 Reeds ontvangen  €  78.725,00  

   
   
Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.  
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DIT IS MIJN LIED 
 

 

Is een podcast van de EO. 

U kent vast wel een lied wat een bijzondere plaats heeft 

in uw leven. Een lied met een dierbare herinnering of 

een bemoediging. Een lied waar u steeds weer naar 

terug grijpt als het tegen zit in het leven of als u veel te 

danken heeft.  

Een lied heeft vaak een bijzonder verhaal. Hoe is het tot 

stand gekomen in welke situatie is het geschreven en wie is de tekstschrijver. 

Allemaal interessante vragen die in een aflevering van deze podcast aan bod 

komen. 

In elke aflevering wordt een nieuw lied besproken. 

Liederen die aan bod komen zijn o.a: 

• Ik zal er zijn 

• Lichtstad met uw paarlen poorten 

• De kracht van Uw leven 

• Tienduizend redenen 

• Er is een God die hoort 

• Onze Vader 

 

Er zijn inmiddels 26 afleveringen gemaakt. De podcast is te beluisteren op de 

website van de EO: https://www.eo.nl/podcast/dit-is-mijn-lied 

Of via uw favoriete podcastapp op pc, smartphone of tablet.  

Van harte aanbevolen! Veel luisterplezier. 

Krijn Bor 

 

 

 

 

 

 

https://www.eo.nl/podcast/dit-is-mijn-lied
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GEBED: OP DE DREMPEL 
 

Op de drempel naar een nieuw jaar  

worden we stil, o God, voor uw aangezicht.  

 

In deze stilte zijn we bij wat ons dankbaar maakt,  

wat ons goed deed dit afgelopen jaar:  

de liefde, de vriendschap van een medemens,  

de troost en bemoediging die we hebben ontvangen en gedeeld,  

de voorzichtige beweging die kwam  

waar we waren vastgelopen,  

in onszelf of in onze relaties,  

het geheim van uw nabijheid 

in verwondering en nieuwe hoop die in ons werd geboren.  

 

Op de drempel van dit nieuwe jaar  

worden we stil, o God, voor uw aangezicht.  

 

Wij bidden vanuit de stilte van ons hart  

om uw geest,  

dat haar zachtheid, warmte en levenskracht  

door ons heen mag stromen.  

Buig ons toe naar elkaar  

dat wij open en vredelievend ieder mens tegemoet gaan, 

als beelddrager van U,  

vandaag en de dagen die komen.  

Amen  

 

(Uit het gebed van ds. Marleen Kool) 
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Op het kerstfeest 
en in het nieuwe jaar 

Gods

Zegen


